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Gij die het sprakeloze bidden hoort

achter de woorden die wij tot U roepen. (…)

Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan,

heradem ons dat wij in U volharden.

Doe lichten over ons uw lieve naam.

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven,  

Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er 

een levend hart voor in de plaats geven.

Ezechiël 36, 26

In Rotterdam staat een beeld, getiteld ‘De verwoeste 
stad’. Het is gemaakt door Zadkine naar aanleiding van 
het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. Het is 
op 15 mei 1953 onthuld. 

Het verhaal gaat dat bij de onthulling van het beeld 
het doek weggetrokken werd en dat er een duif onder 
vandaan fladderde. In de paar dagen dat het doek over 
het beeld had gehangen, had de duif een nest gebouwd, 
precies in het gapende gat van het ontbrekende hart. 
Zadkine was bij het zien van de duif verheugd: zó had 
hij het bedoeld. Het gat moest niet alleen een droeve 
herinnering zijn aan de pijn van de verwoesting, maar 
ook de aanleiding zijn tot een nieuw begin. En de duif 
had dat nieuwe begin prachtig verbeeld in de bouw van 
het nest, precies op de plek waar verwoesting, dood en 
pijn hadden geregeerd.

Wat de duif in het verhaal van het beeld van Zadkine is, 
is de Geest in het verhaal van het Pinksterfeest. De Geest 
komt daar, waar mensen naar iets nieuws verlangen. 
Of andersom: waar mensen er geen gat meer in zien. 
Namelijk op zo’n moment dat je je uitgeblust voelt. Dat 
je te hard gelopen hebt, je achter elkaar hebt ingezet 
en hebt uitgedeeld aan anderen. Als je jezelf een tijdje 
verwaarloosd hebt, geen acht hebt geslagen op je eigen 
lijf, geen zorg gehad voor je eigen ziel, als de vonk eruit 
is en de hartstocht  verdwenen.

Voor u, jou dan de woorden van lied 197 uit het Liedboek 
(tekst: Huub Oosterhuis):

ds. Benedikte Bos
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Keltische spiritualiteit

Het is enigszins speculatief hoe het christendom in 
Ierland is gekomen, mogelijk in kleine bootjes vanuit 
het Midden-Oosten over zee, buiten het Europees 
continent om. Vast staat dat de opdracht van Christus 
naar de uiteinden der aarde te gaan door sommigen 
heel letterlijk is genomen. Sint Patrick is de nationale 
heilige van Ierland (feestdag 17 maart). Hij staat te 
boek als degene die het christendom als een der 
eersten met succes heeft verkondigd. Patrick en vele 
anderen gaven zich over aan de elementen en hebben 
grote risico’s genomen. Veel later dan op de Britse 
eilanden, kwam het christendom ten slotte ook bij 
ons, denk aan Willibrord en Bonifatius in de 8e eeuw. 

Rond 400 zijn er al christelijke gemeenschappen 
in Ierland. Er wordt gesproken van de wilderness of 
green desert, het zich afzonderen van kluizenaars en 
kloosterlingen. Wat zich in het Midden-Oosten in de 
woestijnen van Egypte en Syrië afspeelde, gebeurde 
hier in de bossen en bergachtige landschappen. 
Ierland en Schotland waren in die tijd ruige, afgelegen 
gebieden. Er waren geen steden. Daardoor kwamen er 
ook geen bisschoppen en kon de organisatie van de kerk 
vrij ‘plat’ blijven. Het klooster, bestuurd door een abt of 
abdis, kwam centraal te staan. Dat waren eenvoudige 
agrarische nederzettingen met lage muurtjes, een round 
tower waarin men zich kon verschansen, en een kleine 
kerk van steen met nauwelijks raampjes. 
    

Klooster in Glendalough, Ierland

Typerend is dat het sacrale en het alledaagse nauwelijks 
gescheiden waren. Het Keltische geloof was een 
openbaringsgeloof en met veel geduld en ambachtelijke 
gave werden Bijbels overgeschreven en hoge kruisen 
in natuursteen gehouwen. Naast de openbaring was er 
ook veel ruimte voor de natuur en eigen ervaringen van 
mensen. Jezus werd vereerd als beelddrager Gods, maar 
de theologie rondom zijn offer was niet een juridisch 

gesloten dogmatisch systeem waarbij een god bloed 
moet zien om verzoend te kunnen worden.

De Keltische kunst stond veelal in dienst van het 
geloof, maar daarbij verbonden zich oudere Keltische 
motieven, schijnbaar onbelemmerd, met christelijke 
elementen. Veel houtsnijwerk en stenen hoogkruisen 
zijn verloren gegaan. De mooiste overblijfselen zijn voor 
ons de geïllumineerde handschriften van (delen van) 
de Bijbel. De miniaturen lijken te zijn geïnspireerd door 
fijne metaalbewerking. Een groot kenner van Keltische 
spiritualiteit is Esther de Waal (1930). Zij publiceerde 
vele gebeden, gedichten, balladen en liederen. De 
Keltische muziek, waarbij harp en fluit een grote rol 
spelen, is wereldberoemd. 

Een van de vele prachtige verhalen verbonden aan de 
Ierse heiligenlevens is dat van de heilige Kevin en de 
merel die, terwijl de heilige met uitgestrekte armen in 
aanbidding stond, een nest bouwde in diens hand en 
eieren legde. Toen moest Kevin wel blijven staan, totdat 
de vogeltjes waren uitgevlogen. En dat deed hij.

Jurjen Zeilstra

Op Zondag Trinitatis, 26 mei, zal er in de Dorpskerk 
een Keltisch geïnspireerde viering plaatsvinden. 
Zie ook pagina 8/9.
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St Kevin and the Blackbird (1996)

And then there was St Kevin and the blackbird.
The saint is kneeling, arms stretched out, inside
His cell, but the cell is narrow, so

One turned-up palm is out the window, stiff
As a crossbeam, when a blackbird lands
And lays in it and settles down to nest.

Kevin feels the warm eggs, the small breast, the tucked
Neat head and claws and, finding himself linked
Into the network of eternal life,

Is moved to pity: now he must hold his hand
Like a branch out in the sun and rain for weeks
Until the young are hatched and fledged and flown.

And since the whole thing's imagined anyhow,
Imagine being Kevin. Which is he?
Self-forgetful or in agony all the time

From the neck on out down through his hurting 
forearms?
Are his fingers sleeping? Does he still feel his knees?
Or has the shut-eyed blank of underearth

Crept up through him? Is there distance in his head?
Alone and mirrored clear in love's deep river,
'To labour and not to seek reward,' he prays,

A prayer his body makes entirely
For he has forgotten self, forgotten bird
And on the riverbank forgotten the river's name.

Seamus Heaney (1939-2013)
 

                       
En toen waren daar de heilige Kevin en de merel.
Het gebeurde terwijl hij knielde met gestrekte armen
in zijn cel, die zo klein was, dat

een open handpalm uit het raam stak, stijf
als een kruisbalk, dat een merel landde
en zich daarin neervlijde en zich nestelde.

Warm voelt Kevin de eitjes, de kleine borst, 
weggedoken
het mooie hoofdje en de klauwtjes en, hij voelde 
zichzelf
met het netwerk van eeuwig leven verbonden,

wordt met erbarmen bewogen: nu moet hij zijn hand 
stil houden
als een tak buiten in zonneschijn en regen, wekenlang
totdat de jongen zijn uitgekomen, uitgevlogen en 
vertrokken.

En omdat dit alles zeker is verzonnen,
stel je voor zelf Kevin te zijn. Want wie is hij?
Onbaatzuchtig of altijd in doodsangst

vanaf de nek naar beneden door zijn pijnlijke 
voorarmen?
Slapen zijn vingers? Voelt hij zijn knieën nog?
Of is het blinde wezenloze van de onderwereld

in hem omhooggetrokken? Hebben zijn gedachten zich 
losgemaakt?
Alleen en weerspiegeld slechts in de diepe rivier van de 
liefde,
‘Te werken zonder beloning te zoeken’ is wat hij bidt,

een gebed dat hij met heel zijn lichaam bidt,
want hij heeft zichzelf vergeten zoals hij de vogel 
vergat 
en op de oever van de rivier ook daarvan de naam.
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De uitstorting van de Heilige Geest vindt hier plaats in een 
middeleeuwse kathedraal. In Handelingen 2 lezen we niet wie daarbij 
aanwezig waren; er staat slechts: Toen de dag van het Pinksterfeest 
aanbrak waren ze allen bij elkaar. Maar in de middeleeuwen was het 
heel gewoon Maria samen met de apostelen af te beelden. Zo ook hier. 
Maria neemt in haar koningsblauwe mantel (zij is immers Koningin van 
de Hemel – r ) de prominente plaats in. Verder zien we op 
de voorgrond links Johannes en Petrus. Johannes ligt in zijn lichtroze 
mantel voorover gebogen op zijn knieën. Aan die houding kunnen wij 
hem herkennen, zo is hij altijd te zien in afbeeldingen van het Laatste 
Avondmaal, waar hij met zijn hoofd ligt in de schoot van Jezus. Petrus 
heeft een boek in zijn hand en kijkt omhoog naar de duif die komt 
aanvliegen terwijl er lichtstralen op de apostelen neerdalen.

Het motto in de ondermarge (Sans envie, Zonder afgunst) is 
waarschijnlijk de lijfspreuk van de onbekende opdrachtgever van dit 
handschrift. Het staat op elke pagina.

Henk Aertsen

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, MS MMW 10F1, fol.022v
     Getijdenboek gemaakt te Brugge, ca. 1490

Een Pinksterlied

De Geest van God waait als een 
wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te 
staan,
geweld en kwaad durft 
tegengaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons 
wacht,
een warmt’ in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te 
gaan,
doet mensen weer elkaar 
verstaan,
omgeeft ons als een mantel. 

Marijke de Bruijne
(Lied 691)

Naast de vertrouwde beelden van 
de Geest (wind, vuur, storm) staat 
dit lied vol verrassende beelden: 
de Geest van God is een koele 
bries die zuivert, geeft als het ware 
verkoeling, verkwikking. Maar de 
Geest wordt ook gekenmerkt door 
tegenstellingen: koelte en warmte, 
storm en bries, verterend en zacht. 
En het is een ‘opstandige’ Geest, 
de Geest maakt ons strijdbaar: ‘als 
vlammen fel bewogen, verterend 
wat aan onrecht leeft’. In de derde 
strofe wordt de Geest ‘een wijze 
moeder’ genoemd, die werkt ‘met 
zachte krachten’, ‘een bron van 
goede machten’. Nog weer een 
verrassend beeld. ‘Zij geeft ons 
moed om door te gaan.’ (HA)
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Delen - wereldwijd dichtbij 

Collecterooster Blaricum

28-04 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de 
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting 
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De 
stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. 
Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en 
scholing van kinderen.   

05-05 Oecumenische dienst Dorpskerk Blaricum 

12-05 KiA - Noodhulp Oekraïne
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur 
en nauwelijks warmte en elektriciteit. De oorlog in 
Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel 
inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen 
met kerken en hulporganisaties in Oekraïne om de 
slachtoffers van de oorlog te helpen.

19-05 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die 
naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, 
kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door 
familie en vrienden, vrijwilligers en professionele 
zorgverleners – bijna zoals thuis. 

26-05 Stichting Leergeld
Stichting Leergeld is een stichting die kinderen 
financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen 
aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Steeds meer 
kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen 
niet meedoen met die activiteiten, waardoor ze het 
risico lopen op sociale uitsluiting. 

02-06 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en 
jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Er worden 
workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, 
beeldende kunst, spoken word, film of fotografie. 

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

28-04 Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een 
vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten 
en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid 
over het land, gaan op bezoek in de gevangenis of bij 
familieleden van gevangenen thuis en bieden een 
luisterend oor en praktische ondersteuning. 

05-05 Oecumenische dienst Dorpskerk Blaricum 

12-05 KiA - Binnenlands Diaconaat 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel 
Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit 
diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare 
wijken. In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle 
aandacht voor elkaar staat voorop.    

19-05 Kinderen in de knel - Zuid-Afrika 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen 
toekomstperspectief. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40% van de jongeren 
tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met christelijke 
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van 
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. 

 
26-05 KiA - Bangladesh 
In Bangladesh vormen christenen een kleine 
minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal 
te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een 
programma voor gemeenteopbouw.  

02-06 Hulp dichtbij
Onze diaconie helpt discreet mensen in nood. Op dit 
moment blijken veel meer mensen in de problemen te 
komen door de inflatie en hoge energieprijzen. 

College van Diakenen van de PGLE



6 Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum  |  nummer 4  |  april 2024

Banksy, Street-art in Oekraïne

Hind Joudah is een dichter uit het Al-Bureij 
vluchtelingenkamp in Gaza. Ze publiceerde twee 
gedichtenbundels getiteld ‘Er gaat altijd iemand weg’ en 
‘Geen suiker in de stad’. Bron: Passages Through Genocide. 
(gazapassages.com). NRC 9 maart 2024

Dichter in tijden van oorlog

Wat betekent het om dichter te zijn in tijden van oorlog?
Het betekent je verontschuldigen...
uitgebreid verontschuldigen
aan de verbrande bomen
aan de nestloze vogels
aan de verpletterde huizen
aan de lange scheuren langs de straten
aan de bleke wangen van kinderen voor en na de dood
aan de gezichten van elke verdrietige of vermoorde moeder.
Wat betekent het om veilig te zijn in tijden van oorlog?
Het betekent je te schamen...
voor je glimlach
voor het warm hebben
voor je schone kleren
voor je luie uurtjes
voor je geeuwen
voor je kopje koffie
voor je diepe slaap
voor het hebben van levende naasten
voor het hebben van een volle maag
voor het hebben van stromend water
voor het hebben van schoon water
voor het mogen douchen.
En voor het terloops in leven zijn!
Oh God,
Laat me geen dichter zijn in tijden van oorlog.

Kunstenaar in tijden van oorlog
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Ingezonden
Johanneskerk  
Laren

Koningsdag – 
zaterdag 27 april 2024

In alle vroegte wordt de vlag met 
wimpel uitgehangen aan de toren 
van de Johanneskerk in Laren en ook 
worden de klokken geluid als teken van 
verbinding, net als op tal van andere 
plaatsen.

Het middagprogramma ziet er 
als volgt uit:
13.00-17.00 uur Expositie over de 
geschiedenis van de Johanneskerk 
14.00-16.00 uur Gratis optreden van 
de band Little less than this: Dieneke 
Bloemkolk, slaggitaar en percussie, 
Richard Poot, zang en keyboard en 
Rienk van Kempen op basgitaar.

Het belooft een swingende middag 
te worden met muziek ‘van easy tot 
dansvloer’!

niet over vluchtelingen, maar met vluchtelingen 

HET VERHAAL VAN DE VLUCHTELING
in het Huis van Eemnes

 
Een culturele ontmoeting met zangers, dichters en muzikanten op 
zaterdagavond 15 juni a.s. Met optredens van: schrijfster Sholeh 
Rezazadeh, muziekgroep Babak-O-Doestan onder leiding van de 
Iraanse musicus Babak Amiri, en anderen.

Jalil Azad uit Afghanistan en Iryna Maltseva uit Oekraïne vertellen 
wat het betekent om te vluchten en je weg te vinden in Laren 
en Blaricum. Katy Hashemi, een Iraanse dichteres die in Eemnes 
woont, draagt gedichten voor in haar eigen taal, het Farsi, 
ondersteund door een Nederlandse vertaling. 
De schrijfster Sholeh Rezazadeh is bekend geworden met haar 
prachtige, poëtische boeken Ik ken een berg die op me wacht en 
De hemel is altijd paars. 

Babak Amiri en vrienden maken originele muziek die een mix is 
van verschillende stijlen, zoals jazz, fado, Turks, Iran en Balkan. 
Het Internationaal Eemnesser kinderkoor, onder leiding van Marga 
Hilhorst, zorgt voor een extra muzikaal intermezzo van de avond. 
Barbara de Reijke, burgemeester van Blaricum, gaat de avond 
openen.

 Babak-O-Doestan – Vlnr: Bam, Minze, Babak, Murat, Heather

Theaterzaal Huis van Eemnes | Zaterdag 15 juni 2024, 20:00 uur | 
Toegang gratis, zaal open vanaf 19:30 uur | Van tevoren aangeven 
dat je komt via: aanmelding@goedebureneemnes.nl

Foto: RIneke Ooykaas



8 Protestantse Gemeente  Blaricum  |  nummer 4  | april 2024

Protestantse  
Gemeente 
Blaricum

De Dorpskerk 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
035 531 56 81 

Koster 
R. Hoogendoorn, 06 2223 1078 

Predikant 
Ds. J.A. Zeilstra, 
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum 
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl 

Scriba 
H. Oort, 035 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersoon Veilige Kerk 
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757 
petra.c.barnard@planet.nl

Website 
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters 
Secretaris: 
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie:  
Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480, 
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof:  
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen 
Voorzitter:  
E.W. van Someren Gréve, 035 538 7243,
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum 

Jeugd en Kerk 
Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd.
Contact via Beatrijs: 
beatrijsbulder@hotmail.com 
en Jantien: jantien@jbcr.eu. 

Kerkomroep 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet.
Via kerkomroep.nl kunnen de diensten 
direct of later worden beluisterd.

Van het 
consistorie

Bij de diensten

Zondag 28 april 
Gastpredikant is ds. Heleen van 
Beelen uit Laren. Zij werkt als 
geestelijk verzorger bij Stichting 
Nusantara en is aangesloten bij het 
Centrum voor Levensvragen Gooi & 
Vechtstreek.
 
Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag
Vandaag een oecumenische viering 
in de Dorpskerk, samen met de 
Sint Vitus en de Ontmoetingskerk. 
Voorgangers zijn kapelaan Mikel Palic 
en ds. Jurjen Zeilstra.

Het thema van deze viering, waaraan 
ook de burgemeester van Blaricum, 
Barbara de Reijke, haar medewerking 
zal verlenen, is het landelijke thema 
‘Vrijheid vertelt. Opmaat naar 80 jaar 
vrijheid.’ 
Medewerking wordt verleend 
door de cantorij van de 
Dorpskerk, uitgebouwd tot een 
gelegenheidskoor onder leiding van 
Richard Vos.
Er is kinderdienst.
Schriftlezingen: Jesaja 2, 1-5; 
2 Korintiërs 3, 17-18 en Matteüs 5, 
1-10.
Liederen: Lied 275/GvL 456; Lied 
447/GvL 463; Lied 709; Lied 708/GvL 
549: 1, 6 en 14 en Lied 1014.

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag  
Ds. Petra Barnard gaat voor in een 
korte viering in aansluiting op het 
dauwtrappen. Zie pagina 10. 

Zondag 12 mei
Vandaag gaat de heer Gerard 
Ekelmans uit Hilversum bij ons voor.
Gerard zit in het tweede jaar van de 
driejarige master Predikantschap en 
mag sinds januari 2024 voorgaan in 
de zondagse eredienst.

Zondag 19 mei, Pinksterfeest
Pinksteren is een wonder van 
verstaanbare taal. Wij begrijpen 
elkaar zo gauw verkeerd. Ook al 
gebruiken wij dezelfde woorden, dan 
nog is er geen enkele garantie dat 
we ons bewust zijn van wat de ander 
precies bedoelt. 

Pieter Bruegel de Oude

Zo verstaan symboliseert de Toren 
van Babel niet een, maar hét 
gezamenlijke menselijke project van 
het leven. Heeft wat wij gezamenlijk 
tot stand brengen zin? Kun je zo ook 
naar Nederland kijken? Naar Europa? 
Naar de Kerk? Naar je eigen leven?
Thema: Verstaanbare taal
Schriftlezingen: Genesis 1, 1-9; 
Handelingen 2, 1-11 en Johannes 14, 
23-29.
Liederen: Lied 680; Lied 301c; Lied 
969; Gezang 251; Lied 675; Lied 841 
en Lied 687.
Er is kinderdienst.

Zondag 26 mei, Trinitatis
Toen Sint Patrick aan de heidense 
vorst moest uitleggen hoe God de 
Vader, Christus en de heilige Geest 
één konden zijn, was hij heel even 
verlegen en keek naar de grond.   
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felicitaties en/of wensen voor 
een spoedig herstel en met onze 
hartelijke groeten gebracht naar de 
dames Boshuyzen, Van Vembde, De 
Jong en Ligthart en de heer De Fouw.

Foto: Bram Veerman

Indien u iemand wilt voordragen 
voor een bloemengroet, neemt 
u dan contact op met één van de 
leden van de diaconie of stuur 
een mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Met vriendelijke groet,
College van Diakenen

Wij gedenken…
Gerrit Imhoff

Op 10 maart is te Hilversum 
overleden, op 93-jarige leeftijd, 
Gerrit Willem Imhoff, meer dan 65 
jaar de lieve echtgenoot van Mia 
Imhoff-Koopmans, zorgzame vader 
van Iemke, Ad en Pieter, een opa 
die van grapjes hield. Gerrit werd 
geboren in Amsterdam, groeide 
op in Bussum en was werkzaam 
eerst in het lager onderwijs, later 
in het middelbaar onderwijs als 
wiskundeleraar en ten slotte als 
directeur van de Prinses Irene-
mavo in Bussum. Gerrit was een 
gewaardeerde leraar en collega, die 
overal in het Gooi oud-leerlingen 
tegenkwam die hem herkenden 
en groetten. Hij was dol op zeilen 
en geen klus was hem te groot. 
Gerrit was een warme betrokken 
persoonlijkheid die ook voor onze 
kerk veel heeft betekend, onder 
andere zette hij zich in voor het 
kerkblad en de administratie. Op 
18 maart heeft in de Dorpskerk de 
afscheidsdienst plaats gevonden. 
Wij hebben het leven van Gerrit 
toevertrouwd aan zijn Schepper.

ds. J.A. Zeilstra

 Van de 
 predikant

Toen zag hij het antwoord en de 
klaver drie die hij toen plukte werd 
het symbool voor het groene eiland, 
dat is Ierland, Godgezegende grond 
onder de voeten. Zie ook pagina 2.
Schriftlezingen: Exodus 3, 1-6; Psalm 
104 en Matteüs 28, 16-20.
Liederen: Lied 1005; Lied 301k; Lied 
406b; Lied 458; Lied 319; Lied 701; 
Lied 426.
Thema: Het Keltische verlangen
Medewerking wordt verleend door 
Regina Ederveen (harp) en de cantorij 
van de Dorpskerk onder leiding van 
Richard Vos.

Helaas kan de gemeentereis naar 
de Noord-Franse kathedralen, die 
voor juni gepland stond, geen 
doorgang vinden vanwege te 
weinig belangstelling. Gelukkig 
zijn er ondertussen heel veel 
andere mooie dingen om samen te 
beleven. Paasfeest was intens. Het 
Pinksterfeest opent ook dit jaar weer 
verrassende perspectieven, ver weg 
en dichtbij. We vergeten het wel eens, 
maar we leven in een wereldkerk. 
Voor wie het beseft is dit altijd weer 
een verrijking. Onze tekorten zijn er 
niet om je op blind te staren, maar 
vormen een uitnodiging aan de Geest 
om zich in vele gaven uit te storten in 
onze harten, zonder ophouden.

Helaas moeten we in haar rol als 
ouderling voor het pastoraat in 
team 4, afscheid nemen van Jantien 
Oldenziel. Vanwege drukte kan zij 
deze taak niet langer combineren 
met haar andere werkzaamheden. 
We willen Jantien heel hartelijk 
bedanken voor haar inzet en haar alle 
goeds toewensen in haar baan en 
persoonlijk leven.

Jurjen Zeilstra

Bloemengroeten
In de afgelopen periode zijn de 
bloemen uit de kerk met onze 

Gedachtenisplek
In overleg met kerkhofbeheerder 
Harry van Schaik is op het 
kerkhof van de Dorpskerk een 
gedachtenisplek aangelegd. 

Foto: Henk Aertsen

Als u voor de toren staat, is die op 
het rechterdeel van het kerkhof 
onder een boom te vinden. Hier 
kunt u op bijzondere dagen uw 
overleden dierbaren gedenken 
die gecremeerd zijn of elders 
begraven zijn, bijvoorbeeld door 
daar de bloemen die u met Pasen 
en op Gedachteniszondag worden 
uitgereikt, neer te leggen.

Henk Aertsen

Groothuisbezoek
Op dinsdag 21 mei zal er 
groothuisbezoek zijn voor wijk 3 
(ouderling Aliëtte van der Wal). 
Machteld de Hoop heeft haar huis net 
als vorig jaar beschikbaar gesteld om 
daar bijeen te komen. Naar aanleiding 
van het jaarthema ‘Ga mee! Voeg jouw 
verhaal bij de verhalen.’ gaan we in 
gesprek en is er tijd voor informele 
ontmoeting en gezelligheid. De avond 
begint om 20.00 uur. Persoonlijke 
uitnodigingen volgen, maar u kunt ook 
al direct reageren naar 
Aliëtte van der Wal, 06 4616 5024,
Aliette@vanderwal.ch  

Uit de
gemeente



10 Protestantse Gemeente  Blaricum  |  nummer 4  | april 2024

Cie. Kruispunt

Op de vrijdagen 3 en 17mei 
organiseren we tussen 10 en 12 uur 
Koffiepunt-ochtenden in Achterom 1.
Op de laatste donderdag van mei, 
30 mei, vindt ons welbekende 
‘Uitje in de buurt’ plaats naar onze 
buurgemeente Laren. 
Henk-Jan Gijselman, die door 
zijn werk in de kunstwereld een 
schat aan ervaringen opdeed en 
kleurrijke verhalen hoorde, vertrouwt 
tegenwoordig, met oog voor 
detail, zijn ervaringen toe aan het 
schilderdoek in zijn atelier in Laren. 
Vorig jaar werd tijdens de kunstmaand 
zijn prachtige schilderij van ‘De Brink’ 
in het Brinkhuis tentoongesteld, nu 
exposeert hij daar. 
In de Poffertjeskraam zullen we 
zijn werken bespreken om zo onze 
middag met elkaar af te sluiten. 
Heeft u zin mee te gaan? U kunt zich 
aanmelden tot dinsdag 28 mei bij 
Tiny de Wit, 06 2789 3104 of Anne-
Marie de Fouw 06 2123 0727. En 
alvast: die dag verzamelen we om 
13.30 uur op het Oranjeweitje! 

Graag tot ziens. 

Hartelijke groet, Anne-Marie, Bep, 
Monique, Sabine en Tiny 

Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag 2024
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
is inmiddels een traditie in onze 
Dorpskerk. Vroeg in de ochtend 
van donderdag 9 mei gaan we weer 
wandelen. Iedereen is welkom. We 
starten om 7.00 uur vanaf het pand 
Achterom en maken een wandeling 
van ongeveer anderhalf uur in 
onze eigen mooie omgeving. We 
genieten van de natuur en de stilte. 
Onderweg is er ruimte voor een korte 
overdenking, een gebed of gedicht.
Na afloop is er een eenvoudig 

ontbijt in het Achterom. Aansluitend 
gaat ds. Petra Barnard voor in een 
korte Hemelvaartsviering. Bij goed 
weer doen we dit in de tuin van het 
Achterom. Anders wijken we uit naar 
de consistorie van de kerk. 
Deze vroege wandelochtend is minder 
geschikt voor jonge kinderen in 
verband met de rust en de stilte. Ook 
voor honden is het minder geschikt. 
Komt u met ons meewandelen? Bent 
u niet zo goed ter been, maar wilt u 
toch meedoen met het ontbijt en de 
korte viering? Ook dan bent u welkom! 
U kunt zich tot en met maandag 6 mei 
opgeven bij Anneke van ‘t Hull via 
e-mail: anneke.vanthull@kpnplanet.nl. 

Anneke van ’t Hull.

Hemelvaart

1  De Heer is opgetogen,
 Hij steeg boven ons uit.
 Wij staan met onze ogen
 voor een beslagen ruit.
 Daarop heeft Hij geschreven:
 Ik laat je niet alleen.
 Een glimlach van zijn vrede
 valt door die woorden heen.

2  De Heer is in de wolken,
 onttrokken aan ons oog,
 maar Hij heeft alle volken
 zijn koninkrijk beloofd.
 Al blijft Hij nu verborgen
 in teken en in taal,
 straks, op de nieuwe morgen,
 zien wij Hem allemaal.

Hanna Lam (Lied 666)

Kinderdienst 
Palmpasen was weer een mooie happening. Met prachtig versierde 
palmpaasstokken liepen de kinderen in optocht door de kerkzaal om 
daarna vol trots voor in de kerk hun creaties te laten zien. 

Ook met Pasen was er Kinderdienst. Het paasverhaal werd verteld en er 
werden mooie paastakken versierd. Maar het leukste/spannendste was 
toch wel dat na de kerkdienst de kinderen paaseieren konden zoeken 
in de kerk met dank aan ‘paashaas’ Evelien. Gelukkig zijn alle verstopte 
eieren weer gevonden.
Op 5 mei zal de volgende Kinderdienst zijn in de Dorpskerk. Dat is een 
oecumenische dienst. We hopen dat veel gastkinderen uit de andere 
gemeentes aan zullen sluiten bij de kinderen van de Dorpskerk. De 
overige ingeplande data dit jaar zijn: 19 mei, 23 juni en 15 september 
(startzondag), 13 oktober, 10 november en 1 december.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Beatrijs Bulder: 06 2427 3358 of beatrijsbulder@hotmail.com
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College van
Kerkrentmeesters

Collecteverantwoording
Maart 2024 

Doel  Collectes/ Met 
 bank/QR uplift

40-dagenactie    205,00  850,00
40-dagenactie  186,90 750,00
40-dagenactie  222,00 900,00
40-dagenactie  323,09 1300,00
KiA - Colombia 450,57 950,00

TOTAAL 1387,56  4750,00

Alle bedragen in euro’s.

Hartelijk dank voor uw gaven

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur
penningmeester diaconie

Collecteverantwoording
Februari 2024
04  Communicatiemiddelen 79,70 
11  Eredienst 174,55
18  Pastoraat eigen gemeente 99,60
25  Commissie Kruispunt 135,10

Maart 2024
03  Orgelfonds 85,74
10  Cantorij 113,85
17  Verlichting / verwarming 120,00
24  Pastoraat eigen gemeente 117,60
31  Eredienst 210,61

April 2024
07  Communicatiemiddelen 65,35

Alle bedragen in euro’s. 

Via de QR-code werd voor de collectes 
in februari € 201,50 ontvangen, in 
maart € 264,50. Via de bank ontvingen 
we in februari € 20 en in maart € 40.

Alle gevers onze zeer hartelijke dank.

Collecterooster
28-04   Cie. Kruispunt
05-05   Oecumenische Viering
09-05   Restauratie theekoepel
12-05   Orgelfonds
19-05   Eredienst
26-05   Pastoraat eigen gemeente
02-06   Koffiedrinken na de dienst

Met hartelijke groet, namens het 
College van Kerkrentmeesters
Henk Aertsen, voorzitter

De paastijd is inmiddels afgesloten 
en we kijken terug op een 
indrukwekkende paascyclus. Veel 
dank aan onze predikant, Jurjen 
Zeilstra, voor zijn inzet om de 
traditionele cyclus ook dit jaar weer 
vorm te geven. Een bijzondere tint 
gaf hij daaraan door voor het eerst 
bij de erediensten gebruik te maken 
van de door de schilder Michiel Hiep 
vervaardigde kruiswegstaties. Boeken 
over zijn werk zijn in onze kerk in die 
periode ook aangeboden. 

De versterking van de colleges blijft 
de aandacht vergen, op het ogenblik 
vooral wat betreft de diaconie en het 
college van kerkrentmeesters. De 
hoop is om in deze colleges meerdere 
nieuwe ambtsdragers te benoemen, 
waarbij gestreefd wordt naar 
bevestiging op de startzondag. 

Bestuurskracht in kerken is overigens 
een thema waarvoor ook in de PKN 
veel aandacht bestaat. Het stond dan 
ook centraal in een op 3 april door de 
Classis Noord-Holland voor onze regio 
georganiseerde roadshow.  

Het werd een leerzame avond, die 
tevens een basis bood voor het leggen 
of onderhouden van contacten met 
vertegenwoordigers van kerken in 
onze omgeving. Onze kerkenraad 
werd er vertegenwoordigd door drie 
van zijn leden. 

Sinds de verkoop van het pand 
aan de Naarderweg 5 is er bij de 
diaconie meer financiële armslag. Het 
college heeft dan ook besloten tot 
een substantiële inbreng in grotere 
meerjarige projecten, waartoe overleg 
plaats heeft met de PKN en in het 
bijzonder Kerk in Actie. Onder andere 
worden projecten in Rwanda in 
overweging genomen. 
Bij de kerkrentmeesters blijft 
het onderhoud van de kerkelijke 
gebouwen een aandachtspunt. Zo 
wordt binnen afzienbare tijd met 
de volgende fase van het theehuis 
van de pastorie begonnen en, 
volgend op een rapport van de 
Monumentenwacht, wordt er een 
offerte voor het buitenschilderwerk 
van het kerkgebouw verwacht. 
Ten slotte: tot nog toe ontvingen onze 
gemeenteleden Onderweg alleen via 
de brievenbus. Graag wijs ik u er op 
dat het blad nu ook via de website 
beschikbaar is. 
Al met al: we blijven in beweging! 

Bas Reitsma, voorzitter 

College van
Diakenen

Van de 
Kerkenraad

Glas-in-loodraam, St. Pieter in Rome. Foto: Bram Veerman
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant 
ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen 
Betty van Dillen, scriba 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres 
PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18 
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65 
1213 VS Hilversum, 035 538 9172
Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458
Collectebonnen: 
2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO0157319237, t.n.v. PGLE, 
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
Patrijzenhof 70, 3755 ET Eemnes, 
ruuduit53@ziggo.nl  035 531 1424 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending 
NL47RABO 0334 9022 82  o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Geert-Jan Sollman, 06 3377 9484 
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

Bij de diensten

5 mei 2024, Oecumenische dienst 
Dorpskerk Blaricum

De oecumenische viering op 5 mei 
begint om 11.00 uur.
Het thema is: Vrijheid vertelt.
Voorgangers zijn: kapelaan Mikel Palic 
en ds. Jurjen Zeilstra.
Medewerking wordt verleend door de 
burgemeester van Blaricum, 
Barbara de Reijke, en door de cantorij 
van de Dorpskerk met gasten o.l.v. 
Richard Vos.

Jurjen Zeilstra

19 mei 2024, Pinksteren, 
Ontmoetingskerk Laren

Foto: Rineke Ooykaas

Pinksteren, doop en belijdenis.
Dit keer is het Pinksterfeest wel heel 
bijzonder. Behalve dat we het ‘feest 
van de Geest’ vieren zal Gabrielle 
Makker-Ham belijdenis doen en zal 
het kindje van Gabrielle en Frank 
Makker, Eefke, gedoopt worden. In 
deze dienst verleent het koor o.l.v. 
Job de Bruijn medewerking.

Benedikte Bos

Wij gedenken…
Els Bakker

Op zondag 24 maart is op 68-jarige 
leeftijd overleden Els Bakker, geliefde 
echtgenote van Jos, moeder van 
Alexandra en Margot.
Wat deed Els? Voor onze gemeente: 
jarenlang de administratie van het 
kerkelijk bureau, de kinderdienst, de 
huiskamercatechese en de jeugdclub 
de meidengroep op woensdagavond.

Foto: Rineke Ooykaas

Wie was ze? Ze was lief, zorgzaam 
en tè bescheiden. Ze was gastvrij en 
enorm creatief.
En elke avond zong ze met haar jonge 
kinderen en later kleinkinderen:
‘Ik ga slapen, ik ben moe.’ Dat waren 
ook haar laatste woorden op de 
zondagmiddag van haar overlijden.
Eén iemand waakt over haar, Hij die 
haar naam in zijn handpalmen heeft 
geschreven. Daarom lazen we in de 
dankdienst voor haar leven uit Jesaja 
49: 16: ‘Ik vergeet jou nooit. Ik heb je 
in mijn handpalmen gegrift.’

Uit de
gemeente

Lekkerkerk
Iedere laatste donderdag van de 
maand wordt er door een groep 
enthousiaste vrijwilligers een 
maaltijd bereid voor mensen die 
gezamenlijk willen eten.
De laatste maaltijd van dit seizoen 
is op 30 mei om 18.00 uur in de 
bovenzaal. De kosten zijn € 5.
Opgeven kan op de lijst achterin de 
kerk, of bij Ineke Yska 
(06 1421 0212) tot 27 mei.

Paula van Hamond, namens alle 
Lekkerkerkers
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Onderweg 40
Het zal u vast opgevallen zijn dat de kop van 
Onderweg (op de voorpagina) er ietsje anders uitziet 
dit jaar: het getal 40 steekt boven de mensen uit. 
Dit is namelijk de 40e jaargang van Onderweg. In 
januari 2025, als de veertig jaar echt is bereikt, zal 
daar in een dienst aandacht aan worden besteed en 
er zal een jubileumnummer verschijnen. 
In het januarinummer van 2024 hebben we aandacht 
besteed aan de ‘lopers’ van Onderweg, in de rubriek 
‘Uit de schaduw’. De komende maanden zullen er 
regelmatig interviews verschijnen van lezers en 
makers van Onderweg. Mocht u een lezer zijn die 
iets over uw ervaringen met of de geschiedenis van 
Onderweg wilt vertellen, laat het me dan weten.  
Dan kom ik graag even langs!

Alice van Kalsbeek

Kinderdienst
Palmzondag
Wat hebben we met de kinderen mooie diensten gehad 
de afgelopen weken!
Palmzondag hebben we Palmpaasstokken gemaakt in 
de bovenzaal. Daar hebben we eerst het verhaal van 
Palmpasen gehoord van Marjoleine. Famke en Joke 
hadden alle snoepjes en onderdelen voor de stokken 
vooraf al in mooie zakjes gestopt waardoor iedereen zijn 
stok op tijd afhad. 

Sam en Olle versieren hun stokken

Daarna gingen we in optocht door de kerk en toen naar 
buiten met ezel Jacob. Het was spannend of we tijdens 
de optocht de stokken mee konden nemen, omdat het 
misschien zou regenen. Maar wat gebeurde er?? De zon 
kwam door de wolken heen. 

Pasen
Op eerste paasdag zijn we gestart met een ontbijt in de 
bovenzaal. Er waren kinderen, ouders, opa’s en oma’s 
aanwezig, maar ook gemeenteleden die het leuk vonden 
om deze dag samen te starten met een ontbijt. 

Tijdens de kinderdienst hebben we een eigen tuintje van 
narcissen en blauwe druifjes gemaakt, waarbij Leo een 
ontzettend lieve tuinman was. En toen de kerkdienst was 
afgelopen hebben we paaseieren gezocht in de kerk. We 
konden sommige al tijdens de kerkdienst zien. Een enkel 
eitje is tijdens de dienst al opgesnoept door kerkgangers 
die ze gevonden hadden …
We hopen jullie weer te zien in de kinderdienst. 

Tot gauw, 
groetjes van de Kinderleiding
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Bloemengroet  

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk als gebaar van 
verbondenheid naar:

Gea Frericks - Eemnes
Mevrouw Van Beelen - Bussum
Margret Haring - Eemnes
Bertjan en Sanne Vosman - Eemnes
Ina en Aat Snaterse - Laren
Anouk van der Knaap - Laren
Tonny en Co Geel- Eemnes
Jan de Waard - Eemnes
Marijke Hess - Eemnes
Anita Janse en Maarten Hazeu - 
Eemnes

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemengroet, kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Collecteverantwoording

04-02  KiA - Bangladesh     376,35
11-02  KiA - Griekenland    385,90
18-02  40-dagenactie         377,90
25-02  40-dagenactie         444,90

De diaconie vult de collectes zo 
nodig aan tot € 350.

Jan van Hamond

Verbinding – Beeld in de tuin van     
Johanneshove. Foto: Rineke Ooykaas

In de kerkenraadsvergadering 
van 19 maart jl. is er uitvoerig 
gesproken over de toekomst van 
de PGLE en haar kerkgebouwen. 
Vanaf 2016 wordt er al gekeken 
naar wat mogelijk is. Eerst door 
twee verkenners en later door de 
ingestelde Commissie Gebouwen met 
Ineke de Joode als voorzitter.
Uitgangspunt is dat het niet haalbaar 
is om op termijn twee kerkgebouwen 
aan te houden. Ten eerste ontkomt 
ook de PGLE er niet aan dat het 
aantal leden afneemt en ten tweede 
zien we dat de financiële tekorten 
alleen maar toenemen, terwijl de 
inkomsten uit de actie Kerkbalans 
helaas afnemen. 
In de vergadering in maart was 
het enige agendapunt onze 
kerkgebouwen. Vooraf hadden 
alle leden van de kerkenraad een 
boekje ontvangen met daarin alle 
benodigde informatie, vanaf 2016 
tot nu toe. Rapportages vanuit de 
Commissie Gebouwen, relevante 
notities uit de verslagen van de 

kerkenraad, verslagen vanuit de 
gehouden gemeenteberaden over dit 
onderwerp, etc.
Alle leden van de kerkenraad kregen 
om de beurt gelegenheid om hun 
standpunt uiteen te zetten. Daarna 
volgde er een inhoudelijke discussie, 
zonder dat men elkaar wilde 
overtuigen. 

Na een korte pauze werd er gestemd 
over een aantal besluiten. 
1.  Houden we de Johanneskerk  
 aan als enige kerkgebouw, op
 voorwaarde dat alle aanpassingen  
 die voorgesteld worden   
 gerealiseerd kunnen worden? 
2.  Verkopen we op termijn de   
 Ontmoetingskerk?
3.  Gaan we al eerder kerken in  
 de Johanneskerk en houden  
 we de Ontmoetingskerk aan in  
 een zogenaamde slaapstand?

De besluiten 1 en 2 zijn aangenomen, 
besluit 3 werd afgewezen.

Na afloop van de vergadering 
overheerste het gevoel dat het 
goed was dat er nu een beslissing is 
genomen. De gebouwencommissie 
kan nu door met plannen maken om 
de Johanneskerk aan te passen en de 
benodigde vergunningen daarvoor te 
regelen. Deze vergunningen kunnen 
pas aangevraagd worden nadat 
de kerkenraad een besluit heeft 
genomen.

In een informatiebijeenkomst voor 
gemeenteleden heeft onze voorzitter, 
Nicolaas van Everdingen, de 
besluiten toegelicht. De vragen en 
opmerkingen die daar werden geuit 
zal de kerkenraad ter harte nemen. 
De voorzitter benadrukte dat de 
kerkenraad een zorgvuldige afweging 
heeft gemaakt om tot dit besluit te 
komen. De kerkenraad is zich ervan 
bewust dat niet iedereen achter deze 
beslissing kan staan. Toch zijn wij 
van mening dat de keuze voor de 
Johanneskerk op de lange termijn de 
beste keuze is voor onze gemeente. 
We vertrouwen erop dat de PGLE 
hiermee een gezonde toekomst 

College van
Diakenen

Van de 
KerkenraadFoto: Rineke Ooykaas
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Fotowedstrijd 2024
Wie weet een boeiend thema?  

De leden van de Werkgroep Communicatie (WGC) 
verzinnen al een aantal jaren het thema voor de 
jaarlijkse fotowedstrijd. Voor de komende wedstrijd 
is besloten die vraag aan iedereen voor te leggen. 
Heb je een boeiend onderwerp, waarmee je meer 
fotografen aan het werk zet dan er afgelopen jaren 
actief waren, geef het door! De WGC kiest dan het 
meest aansprekende thema. De winnaar van het 
gekozen onderwerp krijgt een cadeaubon!
Stuur je ideeën naar: 
nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl
Wij zijn benieuwd!

Wat de leden van de WGC ook niet meer alleen willen 
doen is jureren. We zullen, naast ons oordeel, ook de 
gemeenteleden vragen de mooiste foto uit te zoeken.

Werkgroep Communicatie

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Wijkouderlingen gezocht
Wij zijn op zoek naar drie nieuwe wijkouderlingen. In onze PGLE hebben we op korte termijn wijkouderlingen 
nodig, zodat we onze pastorale taken goed kunnen blijven uitoefenen.

Taken van een wijkouderling zijn: 
• Contact houden met gemeenteleden in je wijk: luisteren en ontmoeten; een stukje samen oplopen;  
 meeleven als het goed gaat, maar ook er zijn in tijden van moeite en verdriet.
• Deelnemen aan het pastoraal beraad ongeveer vier keer per jaar.
• Het wijkteam, je contactpersonen coördineren.
• Lid zijn van de kerkenraad (negen vergaderingen per jaar).  

De tijdsbesteding is gemiddeld 6-10 uur per maand. De meeste taken kun je doen op een moment dat het jou het beste uitkomt.

Doe je mee? Wil je meer weten? Of weet je iemand die jou geschikt lijkt?
De wijkouderlingen Gré te Brake (06 5427 3364) en Betty van Dillen (06 1635 2526) vertellen je graag meer over deze functie.

Actie voedselbank
De inzamelingsactie voor de Voedselbank Gooi en 
Omstreken had weer een hele mooie opbrengst, 
meer dan vijftien volle kratten. Daarnaast zijn 
er nog giften ontvangen, waarvan aanvullende 
houdbare producten worden gekocht. 
De Voedselbank is daar heel blij mee en dankt alle 
gulle gevers! 

Marjo de Jager
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Onderweg is een uitgave van de  
Protestantse Gemeente Blaricum  
protestantsegemeenteblaricum.nl 
en de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
pglaren-eemnes.nl

Redactie 
H. Aertsen, J.A. Zeilstra,
A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie 
B. Veerman, S. Visser

Fotografie 
R. Ooijkaas, H. van Schaik,  
B. Veerman

Opmaak en druk
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen
Protestantse Gemeente Blaricum: 
L. van Deutekom, ’t Erf 8, 
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845 
leo@vandeutekom.org 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: 
H. Docter, Velthuijsenlaan 21, 
1251 KK Laren NH, 035 531 3983  
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen 
Kopij voor alle rubrieken sturen naar: 
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor 
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke 
rubriek. Instructies voor het aanleveren  
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor  
om kopij in te korten bij ruimtegebrek  
en om aangeboden berichten niet te  
plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie  
binnen moet zijn en de verspreidings-
data voor de volgende nummers:

Nr  Kopij  Verspreiding 
05 wo 22-05 za 08-06
06 wo 26-06 za 13-07
07 wo 21-08 za 07-09

De sluitingsdatum voor inzending van 
kopij voor het eerstvolgende nummer 
van Onderweg is: 

WOENSDAG 22 MEI 2024

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl 
en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk zijn te 
zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app downloaden.

Zondag  28 april 2024 
De Dorpskerk  10.00 uur          ds. H. van Beelen            
Ontmoetingskerk 10.00 uur      ds. A. Reitsma        
Theodotion  10.30 uur drs. F. Peuscher

Vrijdag 3 mei 2024  
Johanneshove  10.30 uur pastor C. Geraets

Zondag 5 mei 2024  
De Dorpskerk /  11.00 uur Oecumenische dienst 
Ontmoetingskerk   ds. J. A. Zeilstra / 
                                                                            Kapelaan Mikel Palic
Stichtse Hof  10.45 uur pastor C. Geraets   
Theodotion  10.30 uur ds. R. Buijs    

Zondag 12 mei 2024
De Dorpskerk  10.00 uur G. Ekelmans  
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos       
Theodotion  10.30 uur drs. F. Peuscher

Vrijdag 17 mei 2024, Pinksteren  
Johanneshove  10.30 uur pastoor N. van der Peet

Zondag 19 mei 2024, Pinksteren  
De Dorpskerk  10.00 uur ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos
Stichtse Hof  10.45 uur pastor I. Duursma
Theodotion  10.30 uur ds. R. Buijs  

Zondag 26 mei 2024
De Dorpskerk  10.00 uur ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos  
Theodotion  10.30 uur pastor W. Huis in ‘t Veld                                    

Vrijdag 31 mei 2024 
Johanneshove  10.30 uur pastoor N. van der Peet  

Zondag 2 juni 2024
De Dorpskerk  10.00 uur ds. C. van Dorp
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. G. Landman
Stichtse Hof  10.45 uur ds. M. Randt  
Theodotion  10.30 uur ds. R. Buijs
                         

Kerkdiensten


