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De lofzang van de engelen

Lucas is de evangelist van de liederen.
Hij heeft zijn geliefde geboorte-
verhaal van Christus opgebouwd
met mensen die telkens op een
hoogtepunt in het verhaal

die het doen: ‘Eer aan God in de hoogste
hemel en vrede op aarde voor alle
mensen die hij liefheeft.’

Als het engelen zijn die voor-

beginnen te zingen. Zo zijn
er vijf cantica herkenbaar.
Elisabeth, Maria, Zacharias en
Simeon krijgen een loflied in
de mond gelegd. Typerend is
daarbij dat aan de nood van
de wereld niet voorbij wordt
gegaan. Gods glorie wordt di-
rect betrokken op de ellende
van mensen. Dit gebeurt in
de woorden van de psalmen
en profeten. Maar we herken-
nen ook zinsneden die ons
doen denken aan woorden
die door de apostelen wor-
den gesproken.

Eén zang springt er, letterlijk
en figuurlijk, boven uit. Dat
is de lofzang van de enge-
len. Als de hoogste eer aan
God wordt gegeven, komt er
ruimte op aarde voor vrede
tussen de mensen. Het gaat
hier om een theofanie die
wordt bezongen, een Gods-
verschijning, een directe
verheerlijking van God zelf.
Zulke heldere woorden te
zingen, dat is voor een mens
met beide voeten op aarde al
snel te hoog gegrepen. Juist
daarom zijn het de engelen

Altaar Lam Gods (detail) Gent, Gebroeders van Eyck, 1427-1429

gaan in het lied dan wordt als
vanzelf aan mensen de mond
geopend. Als wij dan mee
gaan zingen ‘ere zij God'
dan zingen ook wij woor-
den op een toon die door
de hemel wordt aangereikt.
We horen de echo van een
oeroud heilig lied: ‘Heilig,
heilig, heilig is de Heer van
de hemelse machten. Heel
de aarde is vervuld van
zijn majesteit.’ (Jesaja 6,
3) Lucas ziet de macht van
deze God verschijnen in een
kwetsbaar mensenkind. Er
wordt ons een kwalitatieve
omslag van macht getoond.
Dwang is immers ten diepste
onmacht. Maar de macht van
God is liefde. Gastvrijheid
en naastenliefde vormen de
context waarin dit geheim
herkenbaar wordt. U weet
het. Ik weet het. Ditis in
deze wereld geen beschrij-
ving van de werkelijkheid,
maar een uitnodiging tot
een andere levensstijl. Dit is
verlangen. Dit is geloof. Dit
is een lied.

Jurjen Zeilstra
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Interview

Met kerst wordt de musical In de Gloria uitgevoerd.
De redactie sprak met de maker ervan, Job de Bruijn.

Hoe ontstond het idee van de musical?
‘Het was een vraag vanuit de kinderdienst die me via
Benedikte bereikte, zo'n driekwart jaar geleden.’

Endan?

‘Als zo'n vraag komt, gaat het werken. Dan komt er
iets. Het is een onvoorspelbaar proces, met een eigen
dynamiek. Er komen flarden muziek, vaak ontstaat dan
spelenderwijs (op de piano) een melodie. Soms zijn er
eerst teksten.’

Wat zijn je uitgangspunten voor de teksten?

‘Basis is en was: hoe kan ik de Bijbelverhalen dichtbij
mijn kinderen en kleinkinderen brengen. Het kerst-
verhaal is heel relevant voor deze tijd. Hannah Arendt
(Duits-Amerikaans Joods filosofe uit de vorige eeuw,
avk) zegt: "In de geboorte van het kind zit een teken van
hoop dat goede krachten bovenkomen, dat er een nieuw
begin is.” In Berlijn zag ik een straat die genoemd was
naar Hannah Arendt midden in een Joodse wijk, waar
nazi’s flink hadden huisgehouden. Teken van hoop.

Het is nu een donkere, dreigende tijd, we hebben het nu
meer nodig dan ooit, een verhaal van hoop. Dat verhaal
moet wel zo worden verteld dat je voelt: het gaat over
ons. Het moet herkenbaar zijn. De vraag is: Hoe kun je in
deze tijd een bemoedigend verhaal vertellen? Hoop en
bemoediging zitten niet vanzelfsprekend in mij. Ik kan
het niet bezitten, geloof, ik kan het wel ontvangen. Uit
het verhaal. Dat is ook de functie van kerk-zijn: ontvan-
gen, ademen.’

Je teksten en liederen bevatten twee lagen: taal die
toegankelijk is voor kinderen, maar ook een diepere
laag.

‘Daarom noem ik het geen kindermusical. Bijvoorbeeld
het Lied van de engel bevat een boodschap van licht:

In een donkere tijd zijn mensen bang.

Ze maken zich zorgen.

‘Hoe moet het nou met de wereld?’ vragen ze.
‘Hoe moet het nou met de vrede?

Hoe moet het nou met ons?’

In zo’n donkere tijd
verschijnt een engel van licht.

Een engel? Heb jij ooit een engel gezien?

Lied: Een engel

Heb je ooit gehoord

dat een engel wat zei?

Heb je ooit gedacht:

hé, daar komt er een voorbij?

Een engel kan ver schijnen,
zomaar op straat,

in een woordje van licht
als je met elkaar praat.

Een engel geeft je vleugels.
Een engel maakt je licht.
Een echte engel tovert

een lach op je gezicht.

Simpele woorden, maar er zit een diepere gedachte
achter. Die woorden raken je. Ze zijn niet kinderachtig
maar existentieel. lemand noemde de musical "speels
en wezenlijk”. Het is eigenlijk een soort preek, maar dan
op een speelse manier gelaagd. Voor iedereen.’

In de Gloria

Een kerstmusical voor kinderen en alle anderen

lu'.ﬂ'ﬁ'.‘i"[:lg

Teksten en muziek: Job de Bruijn
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Geldt dat ook voor de muziek? Het lied van Jozef en

Maria bijvoorbeeld, Wie zoekt die vindt, raakte mij Job de Bruijn, In de Gloria. Kerstmusical voor kinderen

vooral door de muziek. en alle anderen. 2024.

'‘De uitdaging van het schrijven van melodieén is: hoe

kunnen ze muzikaal en zingbaar zijn. Verder zijn voor De musical In de Gloria zal worden uitgevoerd

mij de begeleidingen die ik schrijf essentieel. Ze hebben op kerstavond, 24 december, 19.30 uur en op

een eigen kleur en vormen met de melodieén een kerstochtend, 25 december (als vervanging

geheel.’ van de preek), 10.00 uur, beide keren in de
Ontmoetingskerk.

De titelis In de Gloria ...

‘Gloria betekent in het Hebreeuws “gewicht van God,
essentie”; het kan ook “licht” betekenen. Het lied "Lang
zal ze leven in de gloria” betekent: zolang je leeft wens
ik je licht toe. We zingen dat lied op verjaardagen.

Het zou eigenlijk in het liedboek moeten worden
opgenomen.’

Ook liederen die niet in het Liedboek zijn opgenomen,
kunnen we zingen in de kerkdiensten. We hebben er nu
weer een mooi bundeltje bij.

Alice van Kalsbeek

lemand die schrijft dat hij of
zij voor je bidt of een kaars
brandt, helpt. Daarvoor moet
je niet gelovig zijn. ledereen
kiest de taal die hem of haar
het beste past en in die taal
steun je de ander.

Dirk de Wachter

Licht - Rineke Ooykaas

Ons wordt gezegd ons licht te
laten schijnen. Als we daaraan

gehoor geven, hoeven we dat aan

niemand te vertellen. Vuurtorens

vuren ook geen kanonnen af
om aandacht te trekken.
Ze schijnen gewoon.
Licht_ dat_ terugkomt. _ Dwight Moody
Hoop die niet sterven wil.
Vrede, die bij ons blijft.

Marijke de Bruijne

Licht in de nacht
dat duister verdrijft,
ontsteek het,
wees het, jij.

lona Community

Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | nummer 10 | december 2024 [, Q—



cenomilimo ud
mztmtztms%%!tnﬁm
nangalicequunum e
pulus geam quiane
Dulabatwmaencbns v
Tueamaguant. b

lon CC

Brussel, KBR, MS 9511, fol. 43v, Brevarium van Filips de Goede,
Zuidelijke Nederlanden, 1460-1465

Deze miniatuur is het werk van een van de grote miniatuurschilders uit
de 15e eeuw, Jan de Tavernier uit Oudenaarde en is een van de hoogte-
punten uit zijn carriére. De verfijning van de uitvoering is verbazingwek-
kend: kijk eens naar Jozef, zijn verwarde haren en krullende baard, zijn
grote voorhoofd, zijn neus en zijn rechterhand die een groot rood hoofd-
deksel met zijn lange vingers in de hoogte houdet, ter begroeting van het
Kindeke. Wat een details!

Ook Maria is met veel gevoel geportretteerd: haar onbedekte oor houdt
de lange gouden lokken op hun plaats; ze houdt haar handen gevouwen
ter aanbidding van het Kindeke. Haar mantel, zoals gebruikelijk konings-

blauw, als koningin van de hemel (regina caeli), is met gouddraad afgezet
en valtin lange plooien neer. Haar gouden aureool heeft de vorm van een

schelp, symbool van de doop.

Het Kindeke ligt niet in een kribbe
maar in een zogenoemde mandorla,
een amandelvormige stralenkrans,
teken van de hoogste goddelijkheid.

De vroedvrouw is een middeleeuwse
toevoeging die veel voorkomt in de
miniatuurkunst van de Zuidelijke
Nederlanden. De reden voor haar
aanwezigheid in miniaturen van de
Geboorte is dat zij als eerste getuige
was van het wonder dat een maagd
een kind had gebaard. Het engelen-
koor links is gekleed in grote mantels
van brokaat die versierd zijn met
borduurwerk en die bovenaan geslo-
ten zijn met een vergulde gesp. De os
en de ezel ontbreken niet. En rechts
kijken een paar herders door de
opening in de wand, terwijl centraal
op de achtergrond er nog een paar in
het veld zijn.

Een brevarium of brevier was een ge-
bedenboek voor geestelijken, maar in
de late middeleeuwen werd het vaak
een prestigeobject van koningen,
koninginnen en de hogere adel. Zo
ook dit brevier van Filips de Goede,
hertog van Bourgondié.

De tekst onder de miniatuur is de
eerste lezing (Lectio Prima, afgekort,
en in het rood). Gevolgd door Primo
Tempe (met de hoofdletter P) in het
handschrift, het eerste uur, de priem,
dat om 6 uur in de ochtend gelezen
werd. De lezing is Jesaja 9, 1-6:

Alleviata est Terra Zabulon [...]

Zoals het land van Zebulon en Naftali
in het verleden smadelijk bejegend is,
zo wordt weldra eer bewezen aan de
kuststreek, het land aan de overkant
van de Jordaan en het domein van
andere volken.

Het volk dat in duisternis ronddoolt
Ziet een schitterend licht [...].

Henk Aertsen
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Annunciatie in Belgié

Het hangt in een hoek van museum Belvedére
(Heerenveen) en je bent er voorbij voor je er erg in
hebt. Het is een stil schilderij, geschilderd in een
stijl die doet denken aan Chagall. 'Annunciatie in
Belgié' (1932) is de titel; het is geschilderd door de
vrijwel onbekende kunstenares Germaine Anciaux
(1904-1999).

Het gaat hier om de aankondiging (‘annuncia-

tie') van de geboorte van Christus. Annunciaties
vormen al eeuwen een geliefd thema, met een
eigen beeldtaal. Voor de mensen voor wie de
annunciatieschilderijen waren bedoeld, was alles
in één oogopslag duidelijk. Deze mensen waren
vaak ongeletterd en lazen de schilderijen als een
stripverhaal. Alles had een symbolische en tegelij-
kertijd zeer concrete betekenis.

Op het schilderij 'Annunciatie in Belgié' is het lente
(de boom boven de engel staat in bloei), misschien
wel 25 maart, negen maanden voor 25 december.
Het strijklicht van het voorjaar, nog geheimzinnig,
overstroomt het dorp.

De Maria op dit schilderij zit voor haar huis op een
bankje, is jong en luistert aandachtig naar de engel
met 'de blijde boodschap'. Het is een bericht dat
heel haar leven zal veranderen.

Jozef ontbreekt vrijwel altijd op annunciatieaf-
beeldingen. Het is verleidelijk in de figuur op de
achtergrond, die weg lijkt te sluipen, Jozef te zien.
't Zou kunnen...

De toeschouwster in huize Kwak, links op de voor-
grond is getuige van de annunciatie. In zo'n dorp
ontgaat niemand iets.

Mijn wens is dat 't niemand zal ontgaan dat het
advent is en kerst wordt. Dat engelen op straat te
vinden zijn. Dat licht doorbreekt daar waar je 't niet
verwacht. Dat er altijd iets nieuws, iets verrassends
kan gebeuren. Dat naar elkaar wordt omgezien. Dat
ons leven ook in 2025 in het licht van de Lichtge-
vende mag staan.

Benedikte Bos
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Delen - wereldwijd dichtbij

Collecterooster Blaricum

22-12-2024 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Socié-
teit voor Afrikaanse Missién (SMA) en de Stichting Pasto-
raal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt
taalles gegeven, eris een kenniscentrum met spreekuren
over toegang tot voorzieningen en er wordt praktische
hulp verleend.

24-12-2024 Kerk in Actie - Kinderen in de Knel

Er is in Oekraine geen kind dat niet lijdt onder de oorlog.
Kerk in Actie biedt in samenwerking met Oekraiense
kerken veiligheid, stabiliteit en psychosociale onder-
steuning.

25-12-2024 Kindertehuis ‘Zout der aarde’ in Paramaribo
Tijdens zijn reis in Suriname ontmoette onze predikant,
ds. Jurjen Zeilstra de schrijfster Cynthia McLeod (onder
meer bekend van ‘Hoe Duur Was De Suiker’), die actie
voert voor de herbouw van het afgebrande kindertehuis
‘Zout der Aarde’ in Paramaribo. In het kindertehuis wor-
den verwaarloosde kinderen, weeskinderen en kinderen
uit de verschillende districten opvangen.

Cynthia McLeod te midden van weeskinderen

Het afgebrande weeshuis in Paramaribo

29-12-2024 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen
die — om welke reden dan ook — dakloos of thuisloos is
geworden of problemen moet verwerken.

31-12-2024 Kerk in Actie - Kinderen in de Knel
Zie 24-12-2024.

05-01-2025 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten
bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedsel-
bank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten
uitdelen aan haar cliénten. Uw donaties zijn welkom!

12-01-2025 Stap Verder
Zie 22-12-2024.

19-01-2025 Oecumenische dienst

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

22-12-2024 Solidaridad

Solidaridad (Spaans voor solidariteit) komt in actie voor
een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in
solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.

24-12-2024 Hulp dichtbij

Hulpvragen kunnen zowel van binnen als van buiten
onze kerkelijke gemeente komen. Ze worden zoveel mo-
gelijk anoniem besproken. Het kan zowel om goederen
gaan als om bijvoorbeeld een renteloze lening.
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25-12-2024 KiA Kinderen in de knel

Er is in Oekraine geen kind dat niet lijdt onder de oorlog.
Kerk in Actie biedt in samenwerking met Oekraiense
kerken veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteu-
ning.

29-12-2024 De Regenboog

Vanuit de overtuiging dat ieder mens de moeite waard
is, zet De Regenboog zich in voor mensen met sociale en
psychiatrische problemen, dak- en thuislozen en ver-
slaafden.

31-12-2024 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden
vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit
definitief de rug toe te keren en te werken aan een suc-
cesvolle re-integratie en een goede toekomst.

05-01-2025 Hulp dichtbij
Zie 24-12-2024.

12-01-2025 Hospice Huizen

Hospice Huizen is een gastvrij bijna-thuis-huis waar
iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te
leven heeft, kan worden verzorgd.

19-01-2025 Oecumenische dienst

College van Diakenen van de PGLE

Collecte van 25 dec 2024

gﬁ)AMNESTY

L INTERNATIONAL

Selesfeitie

Maryia Kalesnikava - Belarus

Maryia Kalesnikava is muzikant, art
director en prominent politiek acti-
vist. Ze droomt van een Belarus waar
iedereen wordt gerespecteerd en
vrijuit kan spreken. Ze leidde massade-
monstraties tegen de zittende president Loekas-
jenko. Niet lang nadat Loekasjenko door middel
van fraude de verkiezingen won werd ze ontvoerd.
Op grond van valse beschuldigingen werd ze tot
elf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Stuur een email met het verzoek om onmiddellijke
vrijlating. www.amnesty.nl

Sophia Huang Xueqin en

Wang Jianbing - China

De Chinese activist Sophia Huang
Xueqin is in juni veroordeeld tot vijf
jaar gevangenisstraf.

Arbeidsactivist Wang Jianbing zit een
straf van drieénhalf uit. Beiden zijn in dezelfde
rechtszaak veroordeeld voor het 'aanzetten tot
ondermijning van de staatsmacht'. Ze bespraken
onderwerpen die de Chinese overheid als 'gevoe-
lig' bestempelt. Ze betalen een hoge prijs voor
hun moed.

Teken de petitie:
www.amnesty.nl

Collecte Kerk in Actie 2024 - Kinderen in detknel

(Kerstcollecte)

Noodhulp Oekraine Oekraine
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Lichtjesavond in de Johanneskerk
20 december 2024

Zoals elk jaar verlichten duizenden lampjes op
Lichtjesavond Laren tijdens de spectaculaire
lichtjesparade. Dit jaar is dat op vrijdagavond
20 december. De Johanneskerk is met koorzang,
verhalen en Glihwein vanaf 18.00 uur open.

De parade start vanaf

Singer om 19.00 uur.

Er is een optreden

i \ T T
otz § f AR S

Jolanda Doornbos,
Beperkt volmaakt en de rol van het kind

Dinsdag 21 januari 2025, 19.30-21.00 uur,
Johanneskerk Laren

Jolanda Doornbos (1983) is schrijfster van het boek
Beperkt Volmaakt. Tevens is ze afgestudeerd als eer-
stegraads (kunst)docent. Zij is inmiddels niet meer
weg te denken uit het medialandschap waar het
gaat om mensen met een verstandelijke beperking.
Jolanda groeide op bij ouders met een licht verstan-
delijke beperking. Ze zal aan de hand van privéfoto’s
en eigen illustraties over haar leven vertellen.

Bij binnenkomst is er koffie of thee, na afloop een
glas. De toegang is gratis, maar een bijdrage in de
kosten is zeer welkom. Dit kan bij de uitgang in de
collecteschaal of met een pinpas.

Anne van Everdingen
annevaneverdingen@icloud.com
06 2709 1639

Na 40 jaar de Stuurgroep Oecumene als secretaris te hebben gediend is

m‘%@ afgetreden.

Wij willen haar hartelijk bedanken voor het jarenlang trouw vervaardigen
van agenda en notulen en allerlei andere hand- en spandiensten ten bate

van de oecumene in Laren, Eemnes en Blaricum.
Jurjen Zeilstra

s

Prof. dr. Jan Bank,
God in de oorlog en politieke

kathedralen

Donderdag 23 januari 2025, 20.00 uur,
Dorpskerk Blaricum

In zijn lezing zal prof.
Jan Bank spreken over
‘politieke kathedralen'.
Hiermee wordt een his-
torische ontwikkeling
van 16 eeuwen aan-
geduid, waarin monu-
mentale kerkgebouwen
een politieke betekenis
krijgen toebedeeld:
verbond tussen kerk en
staat, ‘uitverkiezing’ als
kroningskerk of als ze
hun religieuze functie
verliezen.

Koffie en thee zijn vanaf 19.45 uur beschikbaar. Na
afloop (ca. 22.00 uur) kan een glas worden gedron-
ken. Belangstellenden uit alle denkrichtingen, vrien-
den en kennissen zijn van harte welkom.

Dr. Jurjen Zeilstra, _

De waarde en gevaren van syncretisme:
Casus Suriname

Donderdagavond 27 februari 2025

Gert van Dijk
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Protestantse
Gemeente
Blaricum

De Dorpskerk
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035531 56 81

Koster
R. Hoogendoorn, 06 2223 1078

Predikant

Ds. J.A. Zeilstra,

Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba
H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website
Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters
Secretaris:

kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Bank: NL45 RABO 0308 4012 39

t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Blaricum
Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07

t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum
Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl
Beheerder kerkhof:

H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,

1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen

Voorzitter:

M. de Hoop-Bergsma
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen créche. Eén keer per
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een
groepsapp worden ouders geinformeerd.
Contact via Beatrijs:
beatrijsbulder@hotmail.com

Kerkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien
(rechtstreeks of later) op internet:
kerkdienstgemist.nl/stations/2263

U kunt ook de gratis app downloaden en kijken
op uw telefoon of tablet.

Via kerkomroep.nl kunnen de diensten

direct of later worden beluisterd.

(7 X

Bij de diensten

Zondag Rorate Coeli, Vierde Advent,
22 december

Onze gedeelde hemelkoepel is
gebarsten. Door de waarheid los te
laten dat wij in een werkelijkheid
leven die een eenheid is, hebben

wij kennis gekregen van losgeraakte
brokken. Die kennis heeft gemaakt
dat wij van alles naar onze hand
kunnen zetten, maar van de
betekenis zijn wij vervreemd geraakt.

Moeder Gods met kind

Thema: De weg, de waarheid en het
leven.

Schriftlezingen: Jesaja 55, 6-13;
Romeinen 1, 18-25 en Johannes 14,
1-14.

Liederen: Psalm 19: 1 en 5; Lied 301c;
Lied 462: 1, 2 en 6; Lied 437;

Lied 494 en Lied 438: 1 en 4.

Kerstnacht, 24 december, 21.30 uur
Als de os en de ezel al op oude
iconen aandachtig kijken naar het
kind in de kribbe, is dat niet omdat
ditin het Evangelie staat. Het was
de profeet Jesaja die schreef: ‘Een
rund herkent zijn meester, een ezel
kent zijn voederbak, maar Israél
mist elk inzicht, mijn volk leeft in
onwetendheid.’ (Jesaja 1,3).
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Kerstfeest is als een sleutel die past

op een oud slot.

Ontvangst vanaf 20.45 uur met

chocomel, lekkers en bekende

kerstliederen.

Met medewerking van de cantorij

onder leiding van Richard Vos.
g . TR R

Kerstnacht

Thema: Liggend in een kribbe.
Schriftlezingen: Jesaja 9, 1-7; Titus 2,
11-14 en Lucas 2, 1-20.

Liederen: Lied 478; Lied 486; Lied
476; Psalm 2; Lied 301c; Lied 468;
Lied 448; Lied 505; Lied 475;

Lied 483 en Lied 473.

Kerstfeest, 25 december, 10.00 uur
Als Gods Woord bij mensen wil
wonen, dan kan dat niet anders zijn
dan genade.
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Dit is geen waarheid om voor je eigen

gelijk te claimen. Dit is een waarheid
die verbindt, een geschenk van licht,

bestemd om het duister te verdrijven.

Met medewerking van dwarsfluitiste
Tineke Bakker.

Thema: Genade en waarheid door
Jezus Christus gekomen.
Schriftlezingen: Jesaja 52, 7-10;
Romeinen 11, 25-27 en Johannes 1,
1-17.

Liederen: Lied 477; Psalm 98: 1 en 4;
Lied 301c; Lied 481; Lied 506;

Lied 500; Lied 494 en Lied 498.

Zondag onder het Octaaf van
Kerstfeest, 29 december

Onze dorpsgenoot en gemeentelid
Jan Greven gaat deze zondag voor.

Oudjaar, 31 december, 19.30 uur

.

Pentecost

God is mensen nabij, paradoxaal
genoeg, juist door ons in onze
eigen kracht te zetten. De
dynamische kracht van Gods Geest
is scheppingskracht. In dit licht gaan
we het weer aandurven creatieve
stappen te zetten, de toekomst
tegemoet.

Thema: De weg die de Geest wijst.
Schriftlezingen: Jesaja 51, 1-5 (SV);
Romeinen 5, 1-11 en Johannes 16,
5-15.

Liederen: Psalm 8; Lied 301c; Lied
496; Lied 90a; Lied 723: 1 en 2;
Lied 511 en Lied 607.

Epifanie, 5 januari 2025

Ouder dan het Kerstfeest is het feest
van de verschijning en het aan het
licht komen van Gods waarheid:
Epifanie. Wij mogen elkaar een
gezegend 2025 wensen. Vandaag
beleven wij de voltooiing van het
overkoepelend thema voor de
Advent- en Kersttijd: Op zoek naar
de waarheid die in Christus wordt
gevonden.

Kinderdienst

Thema: In Gods waarheid geheiligd.
Schriftlezingen: Jesaja 60, 1-6;
Romeinen 8, 18-30 en Mattels 2,
1-12.

Liederen: Psalm 72: 1, 2, 3 en 4; Lied
301e; Lied 509; Lied 513; Lied 516;
Lied 515 en Lied 527.

Zondag 12 januari gaat predikant en
gemeentelid Petra Barnard bij ons
VOor.

Zondag 19 januari vindt in het
kader van de week van de eenheid
de traditionele oecumenische
dienst plaats. Dit keer in de
Ontmoetingskerk in Laren.
Voorgangers zijn ds. Benedikte Bos
en pastoor Nico van der Peet.
Aanvang 11.00 uur

Wat heeft een vijgenboom met advent te maken? De vijgenboom laat met
zijn groene knoppen zien dat de zomer komt. Dit geeft hoop en verwachting.
Tijdens advent leven we toe naar het geboortefeest van Jezus. Met een
adventskalender, een gezinsboekje en elke week een nieuwe kaars erbij zijn
we vol hoop en verwachting. Maar wat hoop jij? En wie wil je hoop geven? We
hebben kaartjes geschreven voor ‘zielige mensen’ die we kennen om hen te
bemoedigen. We hebben een vijg geproefd. En nu zien we vol verwachting uit

naar het Kerstfeest.

Hopen op vrede en een gezellig samenzijn met onze dierbaren. Maar vooral
hopen op vrede in ons hart door Jezus’ onmetelijke, onvoorwaardelijke liefde.
Jezus, die geboren is in een stal met Kerst om ons te redden.

Als leiding zijn we begonnen met de voorbereidingen voor eerste kerstdag.
Dan zal er kinderdienst zijn. We horen graag of er dan ook kleinkinderen/
gastkinderen komen in verband met de aan te schaffen traktaties.

Voor opgave (en overige informatie) kunt u terecht bij Beatrijs Bulder,
beatrijsbulder@hotmail.com of 06 2427 3358.

In 2025 zullen er in ieder geval kinderdiensten zijn op 26 januari, 23 februari,
9 maart, 13 april (Palmpasen), 20 april (Pasen), 8 juni (Pinksteren) en 29 juni.

ledereen mooie feestdagen
toegewenst en een
gezegend 2025.

Tot ziens!

Beatrijs Bulder
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De laatste tijd ben ik erg met
vriendschap bezig geweest. Voor
mij zijn langdurige vriendschappen
heel belangrijk. Ze zijn in mijn leven
als open bronnen die mij direct
toegang geven tot mijn jeugd, mijn
levensgeschiedenis die ik met mijn
vrienden deel, en tot het verstaan
van de betekenis van mijn leven.

Mijn oudste vriendschap is van 1969.
We zien elkaar nog regelmatig, altijd
fijn. Ik zoek ook graag vrienden

van heel vroeger na jaren weer op.
Binnenkort heb ik een afspraak met
een vriend van de lagere school die
ik minstens vijftien jaar niet meer
heb gezien. Sommige vrienden
hebben een heel tragisch leven. Een
paar maanden geleden moesten we
in een klein groepje vrienden een
dierbare vriend begraven, die sinds
zijn 24e schizofreen is geweest.

Tot op de dag van vandaag komen
er nieuwe vrienden bij. Het was
fantastisch om samen met een
nieuwe vriend die arts is, de reis
naar Suriname te maken, echt een
cadeau van vriendschap, dat meegaat
de toekomst tegemoet. Ik wil altijd
blijven openstaan voor nieuwe
vriendschappen.

Jurjen Zeilstra

Winterleerhuis:
Scheppingswerk van God
en mensen

Het winterleerhuis 2025 van de
Dorpskerk gaat over de schepping.
Mede in verband met het jaarthema,
‘Als nieuw! Leven in het licht van
Gods Koninkrijk." zal het gaan

over een actueel verstaan van

het scheppingsverhaal. In vijf
bijeenkomsten bespreken wij o.L.v.

ds. Jurjen Zeilstra achtereenvolgens
antwoorden van allerlei auteurs
op de volgende vragen over de
schepping:
I Mythe of geschiedenis?

(21 januari)
Il Theologie? (4 februari)
Il Belijdenis? (18 februari)
IV Ethiek of filosofie? (4 maart)
V Categorieén van mens zijn?

(18 maart)
Deze bijeenkomsten vinden
plaats op de dinsdagochtend in de
consistoriekamer van de Dorpskerk,
van 10.00-12.00 uur. Deelnemers
ontvangen een reader met teksten
om thuis te lezen. Aanmelden bij
Jurjen Zeilstra, het liefst via e-mail:
zeilstar@xs4all.nl.

Bloemengroeten

Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken zijn de
bloemengroeten uit de kerk met
onze dank voor haar werk als
contactpersoon gegaan naar Annie
van de Veen en naar mevrouw
Molenaar, met een hartelijke groet
vanuit de gemeente.

Bloemen met gelukwensen gingen
naar Gert en Anneke van Dijk en naar
Ruud en Wil Vooijs. Beide echtparen
waren op 11 december 55 jaar
getrouwd.

Als u iemand wilt voordragen voor
een bloemengroet, neemt u dan
contact op met Beatrijs Bulder
(beatrijsbulder@hotmail.com) of
stuur een mailtje naar consistorie@
protestantsegemeenteblaricum.nl.

Met vriendelijke groet,
Het Consistorie
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Hartelijk dank aan u allen
Beste Gemeenteleden, dank aan

u allen die mij in het voorbije jaar
hebben gesteund met gebeden of

op een andere wijze. U heeft mij
daarmee mede de kracht gegeven
om het gevecht met mijn ziekte vol
te blijven houden. E-mails, appjes,
bloemen, kaarten, telefoontjes, een
enkel persoonlijk bezoek, het kost
heel veel energie en dat is precies
wat mij voor een deel ontbreekt.

Ik zal mijn vrijwilligerswerk in de
komende periode verder af gaan
bouwen om de energie die mij rest te
kunnen gebruiken voor andere zaken.
Wij zien elkaar in 2025.

René de Fouw

Wij gedenken

Aart Potuit

Aart Potuit werd in 1928 in
Lekkerkerk geboren. Hij mocht
graag terugdenken aan zijn jeugd
aan de uiterwaarden van de Lek.

Op zijn kamer in Theodotion lagen
schriften met opstellen en prachtige
tekeningen van vogels, als kind
gemaakt. Zijn lieve vrouw Maartje
had hij aan een avondje schaatsen
te danken. Samen werden ze de
gelukkige ouders van Lineke en
Tiny. In 1979 kwamen ze naar
Blaricum waar ze jarenlang aan de
Angerechtsweg hebben gewoond.
Aart kwam als ingenieur in dienst

bij Philips en reisde de hele wereld
over om orders binnen te halen voor
lange afstandstransmissies: China,
Arabische landen, Indonesié. Over
zijn avonturen tijdens die reizen kon
hij met veel plezier vertellen.

Aart leefde mee met de Dorpskerk
en nam op oudere leeftijd graag deel
aan de activiteiten in Het Achterom.
Op 20 november hebben we Aart
vanuit zijn kamer in Theodotion
uitgeleide gedaan met Psalm 139,
1-18. Moge hij rusten in vrede.

Gerrigje van Wettum-Jonkheid
Op 19 november is ons gemeentelid
Gerrigje van Wettum-Jonkheid in
haar woning aan de Englaan, op
92-jarige leeftijd overleden.

11—
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Gerrie werd geboren in Heerde

op 7 november 1932. Zij trouwde
met Teunis van Wettum. Samen
kregen ze vier kinderen: Karin, Linda,
Addie en Martin. Later kwamen

daar acht kleinkinderen bij. Gerrie
was een creatief en betrokken

mens die veel van bloemen hield.
Ook op hoge leeftijd bleef zij

steeds een opgewekte dame die
dankbaarheid uitstraalde, ondanks
de fysieke beperkingen waarmee

zij in haar laatste levensjaren werd
geconfronteerd. De begrafenis heeft
in besloten kring van de familie plaats
gevonden. Moge zij rusten in vrede.

Foto: Bram Veerman

Frans Willem Wolf

Op 27 november is in Blaricum
overleden Frans Willem Wolf, lid van
onze kerk. Hij was 76 jaar. Zijn lieve
vrouw Riny van Gruythuysen, van wie
hij veel gehouden heeft, ontmoette
hij op een Amsterdams terras.

In 1977 zijn ze getrouwd. Frans
volgde naast zijn werk de Nivra-
opleiding tot registeraccountant en
werkte bij onder andere ABN-AMRO
en a.s.r. Vaak was hij in Brussel.

In 2005 kwamen ze in Blaricum
wonen. Frans stond bekend om zijn
vriendelijkheid en hulpvaardigheid,
voor velen een trouwe vriend. Na zijn
pensionering heeft hij nog menigeen
die in opleiding was begeleid. Het
laatste jaar werd, verdrietig genoeg,
beheerst door een slopende ziekte.
Wat blijft zijn vele herinneringen aan
een kostbaar mens, een rijke bron
van dankbaarheid en troost. Op 3
december hebben wij Frans in een
dienstin de Dorpskerk toevertrouwd
aan zijn hemelse Vader.

ds. JA. Zeilstra

Cie. Kruispunt

Op 5 november namen wij tijdens
een teamlunch afscheid van Sabine
van Dijk. Vanzelfsprekend ontving zij
als dank voor haar jarenlange inzet
voor de actieve Dorpskerk-ouderen
een cadeaubon vergezeld van een
ingelijste fotocollage. Sabine, die
meer tijd aan haar familie gaat
besteden, verzekerde ons dat zij nog
regelmatig langs zal komen!

Activiteiten in de komende periode:
Vrijdagochtend 20 december van
11.00-13.00 uur Kerstkoffie-ochtend.
Samen luisteren naar kerstgedichten,
kerstherinneringen en voor wie een
mooi lied op cd wil laten horen:
neemt u dit meel? Samen toeleven
naar de geboorte van het Kerstkind!
Vrijdagochtend 3 januari is onze
eerste Koffieochtend in het Achterom
in het nieuwe jaar!

Over het 'uitje in de buurt’ op 30
januari leest u meer in het volgende
kerkblad.

Een gezegend Kerstfeest gewenst!

Cie. Kruispunt,
Tiny, Bep, Monique & Anne-Marie

College van
Diakenen

Collecteverantwoording

November 2024

doel cont. incl.

+ bank uplift

03 Hospice Huizen 181,25 950,00
10 KiA/

Werelddiaconaat 225,45 700,00

17 De Cocon 145,50 750,00

24 Epafras 473,50 1900,00

TOTAAL 1025,70 4300,00

Oktober 2024
doel cont. incl.
+bank uplift
06 IGA/

Werelddiaconaat 118,75 400,00
13 Voedselbank 209,65 1050,00
20 Inloophuis Wording 209,90 1050,00
27 C'est La Vie-Huis 289,95 1450,00

TOTAAL 828,25 3950,00
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Alle bedragen in euro’s

Hartelijk dank voor uw gaven.

De diaconie heeft een extra gift van
€ 2000 voor noodhulp in Soedan
gegeven.

Met vriendelijke groet,
Pieter Schreur, penningmeester

Van de
Kerkenraad

Het is verheugend te constateren
dat de bezetting van de kerkenraad
op het ogenblik geen knelpunten
vertoont. Vooral wat betreft de
colleges van kerkrentmeesters en
diakenen blijft zij echter krap, dus
mocht er uwerzijds animo bestaan
om versterking te bieden, neemtu
dan contact met ons op.

Wel acuut is op het ogenblik de
werkdruk voor de koster, na het
wegvallen van de hulpkoster. De
oplossing van dit probleem heeft
voor de kerkenraad hoge prioriteit.
In toenemende mate wordt ons
kerkgebouw gebruikt voor externe
evenementen, maar ook intern
wordt de kerk buiten de wekelijkse
diensten intensief benut. Bij al deze
evenementen is de voorbereiding
en begeleiding van de koster
noodzakelijk. Overigens stelt het
college van kerkrentmeesters het op
prijs wanneer verzoeken van derden
voor het gebruik van de kerk direct
naar het college worden geleid en
niet via de koster. Ook dat kan enige
verlichting van diens taak geven.

Verder bereikte ons een verzoek van
Versa Welzijn, dat vrijwilligers zoekt
voor het project Samen Oplopen.



Mogelijk leest u elders over dit
project, maar niet geschoten is altijd
mis, dus daarom geven wij graag
gevolg aan het verzoek om in ons
kerkblad aandacht te besteden aan
het project.

&8

Samen Oplopen
Er zijn voor gezinnen

Bij Samen Oplopen worden
gezinnen die op meerdere vlakken
ondersteuning nodig hebben
gekoppeld aan een vrijwilliger in de
buurt. Deze biedt gedurende 6 tot 24
maanden hulp door (twee)wekelijks
op bezoek te gaan en aan te sluiten
bij de wensen en de hulpvragen van
het gezin. Vrijwilligers kunnen zelf
aangeven wanneer zij beschikbaar
zijn en welke ondersteuning ze
kunnen en willen bieden. Zij krijgen
een basistraining van twee avonden
en kunnen altijd terugvallen op

hun codrdinator en indien gewenst
hun ervaringen delen met andere
vrijwilligers.

Als uinteresse hebt is meer
informatie over het project te vinden
op www.samen-oplopen.nl. Ook kunt
u contact opnemen met Renske van
Dorp, codrdinator BEL-gemeente:

06 2676 6954, rdorp@versawelzijn.nl
of Roxanne Callenbach, Co6rdinator
Hilversum: 06 1396 5667,
rcallenbach@versawelzijn.nl

T

Foto: Bram Veerman

Bij het verschijnen van deze
Onderweg hebt u onze traditionele
kerstgroet ontvangen. Graag wensen
wij u ook hier gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2025.

Bas Reitsma, voorzitter

College van
Kerkrentmeesters

Collecteverantwoording

September

29 Cantorij 158,10
Oktober

06 Verlichting en verwarming 84,90
13 Cie. Kruispunt 92,60
20 Communicatiemiddelen 80,05
27 Kerkelijke gebouwen 155,50
November

03 Orgelfonds 54,75
10 Eredienst 102,60
17 Pastoraat eigen gemeente 47,30
24 Onderhoud kerkhof 179,05
December

01 Verlichting en verwarming 111,70

Alle bedragen in euro’s.

Via de QR-code werd voor de diverse
collectes in oktober en november

€ 409 ontvangen en via de bank € 85.

Alle gevers onze hartelijke dank.

Collecterooster

22-12 Cantorij

24-12 Pastoraat eigen gemeente
25-12 Eredienst

29-12 Kerkelijke gebouwen

31-12 Oudejaarscollecte

05-01 Koffiedrinken na de dienst
12-01 Kerkelijke gebouwen

19-01 Oecumenische dienst Laren

Abonnement Onderweg
per post

Door de verhoging van de post-
tarieven zien wij ons genoodzaakt
het postabonnement op Onderweg
te verhogen van € 22,50 naar

€ 30, maar zelfs dan is het nog
niet kostendekkend. Wij bieden
de postabonnees de volgende
mogelijkheden: u kunt

(a) een exemplaar van Onderweg
meenemen uit de voorhof van de
kerk;

(b) Onderweg digitaal per e-mail
ontvangen;
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(c) Onderweg lezen op de website
van de PGB, waar elk nummer
integraal is te lezen;

(d) Onderweg per post blijven
ontvangen en de prijsverhoging
accepteren.

Wij verzoeken u uw keuze per e-mail
kenbaar te maken via aertsenhenk@
gmail.com.

Actie Kerkbalans 2025
Het geschenk van jouw kerk

Actie L

Kerkbalans

/// GEEF
' vaNDAAG

' VOOR DE
| KERK VAN
MORGEN

Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

Van 11-25 januari vindt de landelijke
Actie Kerkbalans plaats met als extra
motto dit jaar 'Het geschenk van

jouw kerk’. De kerkenraad heeft in de
begroting van de kerkrentmeesters
een bedrag van € 79.000 opgenomen
als vrijwillige bijdrage. Laten we er
met elkaar voor zorgen dat we dit
bedrag kunnen waarmaken. Mede
door onze predikant ds. Jurjen Zeilstra
worden tal van initiatieven ontplooid,
denkt u aan: weer kinderen in de

kerk, gesprekskringen (ook voor

onze tieners), leerhuizen, muziek op
zondagmiddag en groothuisbezoek.
En dat er nog steeds voldoende
contactpersonen kunnen worden
gevonden is echt bijzonder in deze
tijd. Kortom, we groeien met elkaar
verder als gemeente van Christus!

Uw wijkcontactpersoon zal dit jaar
weer op pad gaan om u de Kerkbalans-
envelop te overhandigen. Laten we op
elkaar kunnen blijven rekenen!

Met een hartelijke groet,
namens het College van
Kerkrentmeesters,

Henk Aertsen, voorzitter
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Kerkbalans 2024

Zo tegen het einde van het jaar is het
weer tijd voor een update.

Wij mochten dit jaar tot begin
december € 80.000 van de
toegezegde € 88.000 ontvangen,
hetgeen betekent dat er in december
nog wel een aantal toezeggingen
binnen zouden moeten komen.

Deze maand hopen we nog

een bericht te versturen aan

de gemeenteleden die wel een
vrijwillige bijdrage hebben
toegezegd maar deze tot nu toe nog
niet geheel of gedeeltelijk hebben
voldaan, met het verzoek dit alsnog
te doen. Het is daarbij ook mogelijk
om in 2024 ook de bijdrage voor

Licht, Woord, Antwoord

A ‘ ,

2025 al over te maken, danwel in
2025 het resterende deel van 2024
mee te nemen bij de betaling. Beide
kunnen gunstig zijn met betrekking
tot belastingaftrek.

Solidariteitskas en Onderweg
2024

Dank voor het gehoor geven aan de
oproep om de Solidariteitskas 2024
en de Onderweg-bijdrage nog dit
jaar over te maken. Gemeenteleden
die nog geen automatische

incasso hebben afgegeven worden
vriendelijk verzocht dit alsnog te
doen, liefst voor het eind van dit jaar.
Bij gemeenteleden die al wel een
automatische incasso hebben

Licht, Woord, Antwoord
de stilte is verbroken
voor wie verdrukt is, gebruikt,
vernederd, ter ziele,
gezwicht voor het duister
gaat een hemels licht op.
Een scheppend woord is geworden:
adem van God in een kind.
En onder ons wil het wonen,
wil het wonen voorgoed.

Jannet Delver

BE N w
ﬂ" Muurschildering A!f_ea fam Veerman
B i ‘
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afgegeven zal in december

het ingevulde bedrag worden
geincasseerd via banknummer
NL77 RABO 0373 7489 81 op naam
van CvK Protestantse Gemeente
Blaricum.

Wij wensen u allen een gezond 2025
toe en hopen u daarin ook weer te
mogen begroeten. Weet dat er altijd
een ambtsdrager of gemeentelid in
de buurt is voor een praatje of een
luisterend oor.

Met een hartelijke groet,
René de Fouw, administrateur
E-mail: ddefouw@solconmail.nl



Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 ]S Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3

1251 TX Laren

06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen
Betty van Dillen, scriba
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Sylvia Kuperus, assessor
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres

PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Renee Kuperus, Wally Moesweg 18
1251 AT Laren, rkuperus@kuperus.nl,
06 5395 3458

Penningmeester:

Co Swaan, P.C. Hooftweg 45, 1217 RJ Hilversum

06 4028 3340

Bank: NL39RAB00334939577

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)

Renee Kuperus, 06 5395 3458
Collectebonnen:

2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO01573192 37, t.n.v. PGLE,

o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen

Voorzitter: Ruud Ham,
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RAB00334902282

t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending

NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

In memoriam
Anneke Fleurbaay-Jacobse

Op maandag 4 november is Anneke
Fleurbaay-Jacobse op de leeftijd van
75 jaar overleden. Ze woonde samen
met haar man Erik in Laren.

Anneke is in het verleden actief
geweest in de Werkgroep
Kinderdienst binnen onze gemeente.
Samen met Annelies Verhoef
begeleidde ze de jongste groep van
de kinderdienst. Anneke vertelde

op een begrijpelijke manier het
Bijbelverhaal aan de jongste
kinderen; ze was ook heel creatief in
het uitwerken van de verhalen.
Verhalen vertellen en geloven in
God moest je vooral niet te moeilijk
maken, vond ze. Zelf had ze een groot
Godsvertrouwen, dat gaf haar een
gevoel van veiligheid. De veiligheid
en geborgenheid die ze zo vroeg
moest missen doordat ze al heel
jong haar ouders verloor door een
ongeluk. Die gebeurtenis heeft veel
impact gehad op haar leven. Een vast
omlijnd Godsbeeld van een god die
de hele wereld in zijn handen houdt,
gaf haar meestal houvast in haar
leven.

De laatste jaren was haar

mobiliteit beperkt. Tijdens de
uitvaartplechtigheid mocht ik
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namens de PGLE enkele woorden
spreken van wat we op het ‘kerkelijk
erf’ met elkaar hebben ervaren.

Nu wij Anneke uit handen geven en
haar toevertrouwen aan de Eeuwige,
mogen wij geloven en vertrouwen
dat de Algoede ons zegent, dat het
Licht van zijn liefde ons omringt op
de weg die we gaan.

Adieu Anneke.

Gré te Brake

Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:

Piet Pieket Weeserik - Blaricum
Corinne van Schieveen - Laren
Margret Haring - Eemnes

Ineke en Keimpe Yska - Eemnes
Henny en Berend Wapstra - Laren
Gré te Brake - Laren

Rineke Ooykaas - Laren

Arian Timmerman - Woudenberg
Els Blokker - Laren

Francina Koppe - Eemnes.

Wie iemand van binnen of buiten de
gemeente wil voordragen voor de
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen

062321 1508
riekeswaan@hotmail.com
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Lekkerkerlk

ledere laatste donderdag van de
maand wordt er door een groep
enthousiaste vrijwilligers een
maaltijd bereid voor mensen die
gezamenlijk willen eten. De eerste
twee maaltijden van 2025 zijn op 30
januari en 27 februari.

We kunnen 35 mensen kwijt, en
helaas: vol is vol.

De kosten zijn € 5. Opgeven kan

op de lijst achterin de kerk of bij
Ineke Yska (06 1421 0212). Voor de
maaltijd van januari kan dat t/m 26
januari. Voor die van februari t/m 23
februari.

Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers

Beste gemeenteleden,

Aan het begin van 2024 weet je nog
niet wat je te wachten staat. Dat
ons leven sinds 18 juni op zijn kop
staat hebben jullie meegekregen.
Wij willen jullie dan ook namens dit
berichtje heel erg bedanken voor alle
hartverwarmende woorden, kaartjes
en berichtjes in welke vorm dan
ook. Dit heeft ons erg gesteund het
afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet,
Martin en Trudy Briér

v
N\,

Op 13 december gaan de diakenen
minimaal 50 kerstpakketten
samenstellen. Op 15 december staan
ze zichtbaar in de kerk, 17 december
worden ze naar de Voedselbank
gebracht. Een deel van de pakketten
brengen we zelf rond. Een oproep

in de nieuwsbrief van de diaconie
heeft € 850 (!) opgebracht. Hiermee
kunnen 17 pakketten worden
bekostigd.

Twee diakenen zijn naar een
bijeenkomst geweest in Ons
Genoegen in Laren over de inzet van
de oude SRV-wagen als buurtbus,

informatiebus, een mobiele
ontmoetingsplek. De Gemeente
Laren, Versa Welzijn, buurtbewoners
en onze diaconie waren hier
vertegenwoordigd. Wij zagen geen
diaconale taak in de organisatie

en exploitatie rond de SRV-wagen.
Wel zien we iets in het plan van
iemand van de Schapendrift om

op zaterdagmiddag een gezellig
samenzijn te organiseren in een
kantoorpand dat ze daarvoor gratis
mag gebruiken. Versa Welzijn doet
hieraan mee. Onze inzet is het
financieren van koffie en koekjes,
incidenteel meehelpen en een keer
een lunch verzorgen. Daarnaast gaan
we een tweede weggeefkastje in die
buurt realiseren. Jan Vosman gaat het
wederom bouwen. De diaconie gaat
het vullen voor circa € 25 per week.

Ruud Ham, voorzitter

Collecteverantwoording

06-10 KKiA Israél 523,30
13-10 Hulp dichtbij 527,55
20-10 KiA Indonesié 248,45
27-10  Stichting Viore 285,05

De diaconie vult de collectes zo
nodig aan tot € 350.

In de vergadering van november
heeft de diaconie besloten zowel aan
de Voedselbank als aan Pax Eemnes
— Armeense kinderen een extra
bijdrage ter beschikking te strelen.
Voor Pax is dat een bedrag van € 150
en voor de Voedselbank € 1.000.

In overleg met de Voedselbank

zal deze laatste gift door Marjo de
Jager worden besteed aan pakjes
roomboter (voor bij de kerststol).

Jan van Hamond

[l

—

Het einde van het jaar is
aangebroken, een tijd van
terugblikken en vooruitkijken.

Als ik terugkijk, denk ik gelijk aan

14 januari, toen wij onze nieuwe
predikant Benedikte Bos mochten
verwelkomen. Ik denk dat ik namens
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heel veel mensen spreek als ik zeg
dat we blij zijn met haar komst. Ze
heeft velen persoonlijk ontmoet in
het afgelopen jaar, natuurlijk mooie
diensten geleid en ik weet dat zij zich
thuis voelt in Laren en Eemnes.

In november is de kerkenraad voor de
laatste maal in 2024 bijeengekomen.
We begonnen met een bijzonder
meditatief moment, iedereen had
een waxinelichtje voor zich en er
werd gevraagd wie wij in het licht
wilden zetten. Daar kwam een mooie
mix van familie en vrienden uit, als
wel een lichtje voor politieke leiders
die, zoals iemand het verwoordde,
‘wel eens wat licht van ons kunnen
gebruiken!”

Op de agenda stond zowel de
begroting 2025 van het College van
Kerkrentmeesters als de begroting
2025 van de diaconie. De beide
begrotingen zijn door de kerkenraad
vastgesteld.

We keken terug op een
indrukwekkende gedachtenisdienst,
waarin twintig namen werden
genoemd. Daarna hebben veel
gemeenteleden nog een lichtje
aangestoken ter nagedachtenis aan
hun dierbare overledenen.

Ik schrijf dit in de adventsperiode,
een periode van verwachting, van
donker naar licht. Maar soms ook
een periode waarin het zwaar kan
zijn. Mensen die niet uitkijken naar
de feestdagen, omdat die mogelijk
niet zo feestelijk zullen zijn. Laten
we daar in onze omgeving oog voor
hebben. Laten we hen in het licht
zetten.

De kerkenraad ziet uit naar mooie
diensten. Met de musical In de
Gloria, geschreven door Job de
Bruijn en uitgevoerd door velen. Op
oudejaarsavond wordt er een viering
gehouden in de Johanneskerk. En
dan gaan we alweer een nieuw jaar
tegemoet, terwijl ik het gevoel heb
dat 2024 nog maar pas begonnen is.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen een
fijne kersttijd toewensen en spreek ik
de hoop uit dat 2025 een mooi jaar
zal worden.

Betty van Dillen



Fotowedstrijd

Het thema 'Als Nieuw’ voor de
fotowedstrijd van dit jaar was niet
eenvoudig. Dat blijkt ook uit het
geringe aantal inzendingen: vier. In
de Werkgroep Communicatie (WGC)
is daarom besloten om de jury niet
aan het werk te zetten. Ook de
beoordeling door gemeenteleden
vervalt helaas hiermee. Het zijn
wel vier prachtige foto's en deze
verdienen toch ruimer bekeken

te worden. Daarom is besloten

om ze hier op te nemen. Onze
werkgroep zet even een punt achter
de jaarlijkse fotowedstrijd, maar
gaat wel nadenken over een andere
creatieve uitdaging!

Marjo, Ans, Ineke en Marjolijne, veel
dank voor jullie foto!

Douwe de Joode, namens de WGC

'‘Op de Brink in Laren is dit elektriciteitskastje weer
Als Nieuw’, Marjo de Jager.

‘Een omgevallen boom in de Blauwe Kamer, Als Nieuw omdat hij aan alle kanten
uitgelopen is en opnieuw gaan groeien,’ Ineke Yska.

‘Oude woorden Als Nieuw,” Marjolijne Yska
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Herinneringen aan een Kerstnacht
Gedachten van een schildwacht

Voor militaire dienst moest ik in 1953 opkomen. Ik kwam
in dienst van het Korps Mariniers en werd uitgezonden
naar Aruba waar ik ook de Kerstdagen meemaakte in de
kazerne Savaneta.

Later, in 1957 trouwden we en kregen drie kinderen.

Het was in ons gezin een gewoonte geworden dat pa

een kerstverhaal schreef en ma dat onder de kerstboom
voorlas aan de kinderen. Het volgende verhaal schreef ik
in 1971.

, 4 ‘n‘j;%/i o "
't Was nacht, stikdonkere nacht. Ik stond als schildwacht
voor de kazernepoort. Helemaal moederziel alleen in de
nacht. En wat voor een nacht? Geen gewone nacht, nee,
het was kerstnacht. En daar stond ik dan met een geladen
geweer aan de schouder. Vrede op aarde, had de dominee
‘s middags gepredikt. Hij vertelde van Jozef en Maria en
het zoeken naar onderdak dat ze eindelijk vonden in een
stal, waar Jezus werd geboren. Vrede op aarde, jawel,

en dat geladen geweer dan? Dat kon er bij mij even niet
in. Het was heel verwarrend. Ik drentelde maar weer
een beetje heen en weer met een hoofd vol gedachten.
De passaatwind waaide en ruiste door de takken van

de dividiviboom. Op zee zag ik een olietanker naar de
olieraffinaderij varen. Die passaat wind hoor je altijd

en de zee hoor je tegen het koraalrif klotsen. Stil is het
eigenlijk nooit. Een KLM-vogel kwam overvliegen met al
zijn lichten aan. Het leek wel een vliegende kerstboom.
Ik stond daar heel eenzaam aan die poort. Maar ja, de
herders op het veld waren ook eenzaam, al hadden die de
schapen nog bij zich. En zij kregen ook nog een engel op
bezoek met een belangrijke boodschap.

's Middags had ik naar de Wereldomroep geluisterd en
de stemmen van mijn ouders en mijn broertje gehoord.
Zij wensten me van overzee hele prettige kerstdagen
toe. Daar was ik erg blij mee. Dat gaf me weer een beetje
vreugde. Heerlijk om hun stemmen even te horen. En
toch? Deze kerstdagen waren zo anders dan thuis. Je zag
hier geen kerstbomen koopman op een pleintje staan en
geen potjes met tulpen. En je prikt je nooit aan een takje
hulst maar wel aan die ellendige cactussen die daar zo
weelderig groeien. Nee, die Hollandse Kerst is toch heel
anders. Maar ja, ik was er nou eenmaal en moest er maar
wat van zien te maken.

Ik drentelde maar weer eens heen en weer met een vol
hoofd denkend aan de kerstdagen thuis. Het leek wel of
ik heimwee had. Ja waarachtig, ik had heimwee. En die
dividiviboom ruiste nogal. Ik meende iets te horen, het
kwam van ver. Met die rottige passaatwind was het lastig
om iets goed te horen. Het kwam dichterbij. En ja hoor,
ik hoorde het goed. Het was gezang. Kinderstemmen
zongen heel lief in het Papiamento (de taal die daar
gesproken wordt) 'Stille nacht, Heilige nacht.’ Het klonk
hemels. Het was een grote groep kinderen op weg naar
het kleine kerkje. Toen ze voorbij waren werd het weer
stil. In mijn hoofd klonk het nog na. Dit was een geschenk.
Dit had ik nooit willen missen. En als ik na deze tropische
nacht thuis of waar dan ook dit lied hoor dan gaan m'n
gedachten weer terug naar deze plek aan de poort.

Bep de Boer

‘Legercamouflage kerst’
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Waarom ik blijf (2)

In aansluiting op het onderwerp dat in de kerkenraad

is besproken (*Waarom blijf ik eigenlijk?’) nodigt de
redactie gemeenteleden uit om te verwoorden waarom ze
blijven. Een bijdrage van Marjolijne Yska.

De kerk

De kerk hoort bij mijn leven

dat is een vanzelfsprekendheid

De kerk is een plek van traditie

waar mijn ouders, grootouders

en zij die daarvoor leefden kwamen

Met hen ben ik verbonden

als ik daar binnenga

Maar ook met al die mensen wereldwijd
bijeen in Zijn naam

met vrienden en familie

maar ook met vluchtelingen, slachtoffers van
natuurgeweld,

ja met Gods hele schepping.

De kerk waar kinderen welkom zijn

waar ze mogen spelen met elkaar en God

De kerk die ouderen ziet als waardevol

De kerk die met mensen meeviert

bij geboorte, doop, belijdenis en trouwen

De kerk die er ook is voor wie rouwen

De kerk is een plek waar ik ben opgegroeid
als kind geliefd

de kans om te groeien

tot volwassene die haar talenten mag inzetten
De kerk is een plek waar ruimte is voor ontmoeting
waar ik word gezien

De kerk is waar ik God ervaar

in liederen, verhalen en gebaar

De kerk waar ook ruimte is voor de pijn in mij
omdat mijn leven soms donker is

De plek waar dan ook troost kan zijn

door de aandacht van mensen, gebed of zegen
De kerk waar ik blij kan zijn

om alle mooie dingen van het leven

Dat is mijn kerk.

Marjolijne Yska

Muurschildering Sardinié — Bram Veerman
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Wie zet jij in het licht?

Dit jaar wordt de kerstboom in de Ontmoetingskerk in

de adventsperiode versierd met bijzondere kerstballen:
papieren kerstballen waarop iedereen die dat wil
iemands naam, foto of een kort verhaal kan plaatsen.

Dat kan zijn omdat die persoon gemist wordt, omdat hij
belangrijk voor je is, omdat je je zorgen maakt om haar,
omdat je dankbaar bent voor hen, etc.

Op kerstavond worden de lichtjes in de boom aangedaan.
Op 5 januari kunnen de kerstballen mee naar huis

genomen worden.

Nog een paar dagen en het is zover!
Op zaterdag 21 december 2024 is er weer een
Herderstocht in Eemnes.
De kinderdienst van de Ontmoetingskerk doet
ook dit jaar mee. Loop jij gezellig met ons mee?

Kinderdienst

De starttijd is 17.00 uur
vanaf het Huis van Eemnes, Noordersingel 4,
3755 EZ Eemnes.
We verzamelen als groep alvast om 16.45 uur
bij het Huis van Eemnes.

ledereen is van harte welkom, jong en oud.
Laat wel weten of je meeloopt,
graag voor 20 december, aan Leo Verhoef:
dlverhoef@gmail.com.
Zo kunnen we rekening houden
met het aantal kaarten.

Tot dan, veel liefs,

de leiding van de kinderdienst,
Famke, Leo, Joke, Ineke en Marjolijne

HERDERSTOCHT
EEMNES
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Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via
kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van
de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263.

U kunt ook de gratis app downloaden.

Zondag 17 november 2024
De Dorpskerk 10.00 uur ds. S. de Vries

Vrijdag 20 december 2024
Johanneshove 10.30 uur pastoor N. van der Peet

Zondag 22 december 2024

De Dorpskerk 10.00 uur ds. ). A. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos
Theodotion 10.30 uur drs. F. Peuscher

Kerstavond, dinsdag 24 december 2024

De Dorpskerk 21.30 uur ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk

Kerstmusical 19.30 uur ds. B. L. Bos
Kerstnachtdienst 22.00 uur ds. B. L. Bos

Kerst, woensdag 25 december 2024

De Dorpskerk 10.00 uur ds. . A. Zeilstra

Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos

Kerstmusical

Stichtse Hof 10.45 uur ds. M. Randt

Theodotion 10.30 uur ds. R. Buijs

Zondag 29 december 2024

De Dorpskerk 10.00 uur drs. J. Greven

Ontmoetingskerk 10.00 uur Gemeenteleden Theodotion
10.30 uur drs. F. Peuscher

Dinsdag 31 december 2024, Oudejaarsdienst

De Dorpskerk 19.30 uur ds. ). A. Zeilstra

Johanneskerk 19.30 uur ds. B. L. Bos

Zondag 5 januari 2025

De Dorpskerk 10.00 uur ds. ). A. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos
Zondag 12 januari 2025

De Dorpskerk 10.00 uur ds. P. Barnard
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. K. Vos
Theodotion 10.30 uur ds. R. Buijs

Vrijdag 17 januari 2025
Johanneshove 10.30 uur pastoor N. van der Peet

Zondag 19 januari 2025

Ontmoetingskerk, 11.00 uur ds.B. L. Bos/
Oecumenische dienst pastoor N. van der Peet
Theodotion 10.30 uur pastor W. Huis in 't Veld

Foto: Rineke Ooykaas
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