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Veertig dagen na Pasen staat Hemelvaart op de kalen-
der. Veel kerken zitten er mee. Vieren we Hemelvaart? 
Misschien prefereren velen een extra dagje vrij? Toch is 
Hemelvaart een essentiële tussenstap van Pasen naar 
Pinksteren. Het verhaal hoeft niet historisch te zijn om 
zinvol gevierd te kunnen worden, als het kan in de open 
lucht. Het verhaal betreft, zoals Lucas het vertelt in Han-
delingen 1, een uitvergroting van Marcus 16, 19.

De idee van de lichamelijke hemelvaart van een held 
heeft een heidens-hellenistische achtergrond. Heracles, 
bijvoorbeeld, vindt zijn apotheose in een hemelvaart en 
dat geldt ook voor de stichter van Rome, Romulus. In het 
Oude Testament is het de profeet Elia, die in een vurige 
wagen ten hemel opstijgt. Kunstenaars, zoals Albrecht 
Dürer (1471-1528) hebben ermee geworsteld de hemel-
vaart van Christus te verbeelden zonder dat het lijkt of 
er een raket gelanceerd wordt. Bij ons, die weten dat de 
aarde rond is, zal de zinloze vraag opkomen: als Jezus 
opstijgt, waar gaat hij dan heen?

Als het gaat om de boodschap van Jezus en de betekenis 
van het Paasfeest, heeft het feest van Hemelvaart een 
belangrijke symbolische betekenis. Wie op deze dag 
Psalm 47 zingt krijgt het beeld van een troonsbestijging 
aangereikt. Aan deze vredevorst zijn wij allemaal schat-
plichtig. Bijbels gesproken dient dit bezinningsmoment 
ertoe dat de betekenis van de lichamelijke afwezigheid 
van Christus in de wereld wordt geduid. Hij is voortaan 
onder de gedaante van tekenen aanwezig te midden 
van de leerlingen, die hem eren door de toewijding aan 
zijn verkondiging van vrede en gerechtigheid. Het is een 
wezenlijk moment van verandering van blikrichting en 
verwachting. Als je geen tijd hebt voor de kerk, zing dan 
op Hemelvaartsdag voor jezelf nog even in gedachten 
dit mooie oude lied: 

 Albrecht Dürer (1471-1528) – De Hemelvaart

Er ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tesaam.

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die naam nog niet,
die naam draagt mijn heiland,

mijn lust en mijn lied.

Jurjen Zeilstra

Hemelvaart vieren?
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Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Een uitdrukking die meer waarheid bevat dan je zou denken

We kennen allemaal de uitdrukking ‘Als Pasen en 
Pinksteren op één dag vallen’. Het is een manier om aan 
te geven dat iets onmogelijk is, of in ieder geval extreem 
onwaarschijnlijk. De twee grote kerkelijke feesten - 
Pasen en Pinksteren - liggen immers zeven volle weken 
uit elkaar. In de volksmond is het dus een manier om te 
zeggen: ‘Dat zal wel nooit gebeuren’.
Toch blijkt deze uitdrukking, hoe ironisch bedoeld ook, 
een diepere geestelijke waarheid te bevatten. Want wie 
het evangelie van Johannes leest, ontdekt dat Pasen en 
Pinksteren wél op één dag vallen: op de avond van de 
opstandingsdag zelf.

In Johannes 20, 19-22 lezen we: Op de avond van die 
eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. 
(…) Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met 
jullie!’ (…) Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 
‘Ontvang de Heilige Geest.’ 
Dit moment is opmerkelijk. Op diezelfde dag waarop 
de vrouwen het lege graf ontdekten, waarop Jezus aan 
Maria Magdalena verscheen, op diezelfde Paaszondag, 
verschijnt Hij aan zijn discipelen en blaast op hen, 
terwijl hij zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest.’

Dit ‘blazen’ doet denken aan het verhaal van de 
schepping van de mens, toen God de levensadem in 
Adam blies (Genesis 2, 7). Jezus, als de Opgestane, 
blaast nu de Geest in zijn leerlingen. Het is de schepping 
van een nieuwe mens, een nieuwe gemeenschap, een 

begin van wat later op Pinksteren in Handelingen 2 
met kracht en openbaarheid wordt bevestigd. Met 
andere woorden: de kiem van Pinksteren ligt al in Pasen 
besloten. De gave van de Heilige Geest is niet slechts 
een losstaand Pinksterfeest, zeven weken later, maar 
begint al op de dag van de opstanding. Jezus wil dat zijn 
leerlingen niet alleen weten dát Hij leeft, maar dat ze 
ook nu al geïnspireerd mogen leven: als paasmensen, 
bezield door de Geest.

Bijzonder vind ik hier te ontdekken dat Gods tijdslijn 
niet die van ons is. Waar wij feesten in de liturgische 
kalender keurig van elkaar scheiden, laat het 
evangelie zien dat Gods heilsgeschiedenis door heel 
de menselijke geschiedenis heen geweven wordt. 
Een ander opmerkelijk punt is dat de opstanding niet 
alleen iets is van een eenmalig ‘toen’, maar iets wat ook 
vandaag nog gebeurt. Mensen staan op uit hun eigen 
ellende. Staan op tegen onrecht. En om hen daartoe de 
kracht te geven wordt de Geest geschonken, op Pasen, 
op Pinksteren, en ik voeg daar zelf aan toe: op elke dag 
van het jaar.

Dus ja… Pasen en Pinksteren op één dag? Het klinkt 
onmogelijk. Maar in Gods koninkrijk is dat precies wat er 
gebeurt. Het is geen uitdrukking van twijfel meer, maar 
een belofte van hoop.

Benedikte Bos
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Collecterooster Blaricum

11-05 Hospice Kajan
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in 
de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice 
Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al 
zijn of haar wensen. 

18-05 KiA – Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en 
nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige 
oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van 
veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt 
samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne om 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog te helpen.

(25-05 Oecumenische viering Sint Vitus, Blaricum)

01-06 Stichting De Vrolijkheid
Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en 
jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. 
In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in 
samenwerking met professionele kunstenaars.
Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, 
theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotogra-
fie. In die workshops kunnen deze jonge mensen hun 
ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun 
talenten ontwikkelen. 

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

11-05 Stichting Viore
Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven 
met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. 
Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten en gespreks-
groepen. ook is er een contactgroep voor nabestaanden.

18-05 Gooise Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. De voedselbank helpt wekelijks 
40.000 gezinnen met voedselhulp en gaat zo voed-
selverspilling tegen. De Voedselbanken zien landelijk 
een toename van het aantal aanvragen om hulp. Om 
de zelfredzaamheid van klanten te vergroten, werkt de 
Voedselbank samen met lokale organisaties die hen 
helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp 
moet immers altijd tijdelijk zijn.

(25-05 Oecumenische viering Sint Vitus, Blaricum)

01-06 Pax Kinderhulp Eemnes – Armeense kinderen

Tijdens de aardbeving in 1988 werd een groot gedeelte 
van Armenië vernietigd. Nog steeds zijn de gevolgen van 
die aardbeving niet overwonnen. Middelen die nodig 
zijn om het land op te bouwen heeft Armenië niet. 
Pax Kinderhulp Eemnes biedt kinderen in de leeftijd van 
acht tot twaalf jaar, een vakantie aan. Drie weken ver-
blijven ze in gastgezinnen uit Eemnes en omgeving. Ook 
is er een gezamenlijk programma vanuit de organisatie 
waar de kinderen aan meedoen.

College van Diakenen van de PGLE
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Plezier in kunst (1)
Ria van Dijk-Broekhuizen

Zowel in de PGLE als in de PGB zijn er gemeenteleden 
die niet alleen plezier beleven aan kunst door ernaar te 
kijken, maar die ook zelf kunst maken. De redactie zocht 
een aantal van hen op. 

‘Met tekenen ben ik serieus begonnen in 1957 toen ik 
toelatingsexamen deed voor de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ik had in die tijd een 
baantje als typiste bij Staatsbosbeheer en bereidde 
me voor onder supervisie van de kunstschilder Gerrit 
van ’t Net (1910-1971), die mij wel als assistent wilde, 
maar daar had ik geen zin in. Het eerste jaar leverde ik 
abstract werk in: felle kleuren en gekke vormen op grote 
vellen. Afgewezen. Bij mijn tweede poging stuurde ik 
mooie tekeningen in, niks geks. Aangenomen. Ik zelf 
werkte eigenlijk liever figuratief dan abstract. Dat kwam 
goed uit. De academie bleek heel klassiek en schools: 
iedere dag tekenen naar de natuur, vaak met een model 
in het lokaal. 
Wij woonden destijds in Haarlem. Ik ben van huis uit 
Christelijk Gereformeerd. Mijn ouders moesten even 
wennen aan het idee van een kind op de kunstacademie 
en vader ging mee bij het toelatingsgesprek. We kregen 
te horen dat ik, als ik de kunst in wilde, beter niet kon 
trouwen. Mijn vader zei niets. Na een jaar mocht ik op 
kamers in Amsterdam. 

De leraar bij wie ik op schilderles wilde, overleed. 
Ook mijn vader stierf. Toen ben ik na drie jaar gestopt 
en tekenles gaan geven aan mulo’s en huishoudscho-
len. Ik leerde mijn man Rob (overleden 2024) kennen 
en in 1968 gingen we voor Dienst over Grenzen naar 
Kameroen, waar Rob, die arts was, aan een ziekenhuis 
verbonden werd. Met plezier gaf ik les aan de lokale 
middelbare school. We hebben zelfs met de kinderen 
werk verkocht. Ik tekende als achtergrond een oerwoud 
of een zee en de leerlingen tekenden ieder een dier of 
een vis; die plakten we dan op en het geheel verkochten 
we aan buitenlandse gasten. Orde houden was geen 
probleem. Je moest de kinderen gewoon flink aan het 
werk zetten.
Als moeder was ik, terug in Nederland, vaak druk met 
onze drie dochters. Het was belangrijk om wekelijks 
een vaste dag te reserveren om rustig te kunnen wer-
ken. Toen we in het Gooi kwamen te wonen, heb ik bij 
de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten in Laren 
het schilderen weer opgepakt, bij Jelle Rispens. Met de 
schilderclub gingen we later ook naar Frankrijk of Italië. 
Rob vermaakte zich altijd uitstekend, en zocht, terwijl 
wij schilderden, mooie plekjes op. 
Pas op mijn zestigste ging ik driedimensionaal werken. 
Ik had het idee dat ik tweedimensionaal niet verder 
kwam en wilde het uitproberen. Ik heb veel plezier 
gekregen in beeldhouwen en werken met was. Ik zet 
een mens graag midden in de natuur, bijvoorbeeld in de 
wilde golven: een surfer of een zeemeermin. Symbo-
lisch? Ik weet het niet. Ik vind het wel jammer dat een 
expositie er nooit van is gekomen. Daar was gewoon de 
tijd niet voor. Ik heb niet helemaal kunnen doen wat ik 
wilde, maar het leven loopt zoals het loopt.’

Ria van Dijk-Broekhuizen (1937) is lid van de Dorpskerk te 
Blaricum. Bovenstaand portret kwam tot stand in een gesprek 
met Jurjen Zeilstra op 8 april 2025.
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Het was een bestseller van jewelste: Het Zoutpad (2021), met als toepas-
selijke ondertitel ‘Over oude wegen naar een nieuw begin’. Nu is er de film, 
die het boek volgt op het levenspad van twee verloren zielen, wandelend 
langs de Britse kust. 
Het verhaal gaat over een echtpaar dat zijn geliefde huis kwijt is. Steen 
voor steen hadden ze het opgebouwd, Ray en Moth, tot een aantrekkelijke 
B&B. Een ongelukkig uitgevallen investering noopte hen huis en haard te 
verkopen. Ook hun spaargeld is verdampt. En tot overmaat van ramp is bij 
de man een verwoestende ziekte vastgesteld. Het is het waargebeurde 
verhaal dat auteur Raynor Winn (Ray in de film) vertelt in het boek, waar we 
Ray en Moth volgen op hun wandeling van 1018 kilometer langs de South 
West Coast van Engeland. Een wandeling die een jaar duurde.
Onderweg krijgt het sympathieke stel te maken met vooroordelen, af-
wijzingen en de constante zorg niet genoeg geld te hebben voor eten en 
drinken. Het is het liefdesverhaal van twee mensen die in deze filmische 
reis weten te overleven en tot nieuwe inzichten komen. Het zijn troostmo-
menten in tijden van nood. 
Wanneer een vloedgolf zich aandient is dit het sleutelmoment: beiden ge-
ven zich over aan de elementen van de natuur en hun doorzettingsvermo-
gen wordt rijkelijk beloond. Ze komen er ‘gezouten’ uit zoals een voorbij-
gangster op een strand hun reis duidt. 
In de film is ook te zien dat de man zijn voorgeschreven medicatie niet lan-
ger inneemt, omdat hij zijn ziekte zelf wil behandelen door te wandelen en 
minder te eten. Wonderbaarlijk dat dit bij hem leidt tot genezing van zijn 
kwaal. Tegelijkertijd is het nogal onverantwoord om deze boodschap (meer 
bewegen en minder eten) te propageren als medicijn tegen een ernstige 
ziekte.      
The Salt Path biedt als bonus rustgevende natuur, zee, kusten,  rotspartij-
en en natuurgeluiden. De natuur helpt de personages, maar ook de kijker, 
open te staan voor nieuwe perspectieven in het leven. 

Piet Halma (o.a. filmrecensent bij Friesch Dagblad)

The Salt Path is vanaf 1 mei te zien in de Filmtheaters van o.a. 
Bussum en Hilversum.

Samenleven met de dood veranderde Lieke Marsmans wereldbeeld: 
ze raakte geïnteresseerd in God en ufo’s, in kwantummechanica en 
christelijke denkers. Dit boek is een filosofische trip tot in de diepten van 
de menselijke geest, afgewisseld met dagboekfragmenten die beschrijven 
hoe de dood haar op de hielen zit. Uiteindelijk staat het idee centraal dat 
doodgaan met hoop, hoe vergezocht en onrealistisch misschien, nog altijd 
beter is dan hopeloze berusting. Een indrukwekkend boek.

Lieke Marsman (1990), Op een andere planeet kunnen ze me redden. 
Uitgeverij Pluim 2025.

Alice van Kalsbeek
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Winter
programma

Het verhaal van de vluchteling

27 juni, 20.00 uur in het Huis van Eemnes

De schrijver Rodaan Al Galidi komt vrijdagavond 27 
juni a.s. naar het Huis van Eemnes voor Het verhaal 
van de vluchteling, in het kader van Wereldvluch-
telingendag. Hij ontvluchtte het Irak van Saddam 
Hoessein, zwierf jaren door Azië om uiteindelijk 
zijn heil te zoeken in Nederland. Hij leerde zichzelf 
Nederlands en debuteerde twee jaar later met de 
dichtbundel ‘Voor de nachtegaal in het ei’. Dit jaar 
verscheen zijn nieuwste boek: De onbekende bele-
venissen van prins Willem-Alexander. 
Ook Anna Smolovyk (Oekraïne) 
en Pierre Pourchez (Indonesië) 
vertellen deze avond hun ver-
haal. De Koerdische muzikant 
Monir Goran zingt en speelt op 
zijn oed, een snaarinstrument 
uit het Midden Oosten. Aleida 
van Dijk en Marjan Leunissen 
dragen gedichten voor. Het 
Singers Vrouwen Kleinkoor 
brengt liederen ten gehore. 
Gerda Bramer heet de bezoekers muzikaal welkom.

Tijdens deze avond geeft Niels Rood, wethouder 
asiel en migratie in Laren, het startschot voor de rei-
zende expositie ‘Twaalf Verhalen van Vluchtelingen’. 
De expositie is tot 18 juli a.s. te zien in het Huis van 
Eemnes en gaat vervolgens naar de Johanneskerk 
in Laren, de Blaercom in Blaricum, de Dorpskerk in 
Blaricum, het Brink College en eindigt in het Brink-
huis in Laren. 

De toegang is gratis. Zaal open vanaf 19.30 uur. 
Van tevoren aangeven dat je komt via: 
aanmelding@goedebureneemnes.nl    

Vader en zoon Blom over
het boek ‘Oorlogsduif’, 
een familiekroniek

Dinsdag 20 mei, 19.30-21.00 uur 
Johanneskerk Laren

In ‘Oorlogsduif’ vertelt Onno Blom voor het eerst 
over de levendige maar beladen geschiedenis van 
het oorlogsverleden dat de Haagse familie Blom 
tijdens de Tweede Wereldoorlog uiteendreef: Jan, de 
vader van Hans en de opa van Onno, zat in het ver-
zet, terwijl de rest van de familie, Jans ouders en zijn 
zeven broers en zussen lid waren van de NSB. Het 
was geen geheim verleden maar wel een verborgen 
verleden. Want de Blommen zwegen. Totdat Onno 
besloot het zwijgen te doorbreken. In deze lezing 
zullen vader en zoon ingaan op de inhoud  van het 
boek waarbij de symboliek van de vredesduif cen-
traal staat.

Onno Blom (1969) is schrijver, documentairemaker, literair 
criticus en gelauwerd biograaf van Jan Wolkers. Hans Blom 
(1943) is historicus en voormalig directeur van het Niod 
(Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie).

Gezien de verwachte interesse in deze lezing is 
vooraf aanmelden noodzakelijk. Dat kan via e-mail:        
winterprogramma@pglaren-eemnes.nl

Bij binnenkomst is er koffie 
of thee. Na afloop een glas, 
gelegenheid om elkaar te ont-
moeten en het boek te kopen. 
De toegang is gratis, maar een 
bijdrage in de kosten is zeer 
welkom. Dat kan bij de uitgang 
in de collecteschaal of met een 
pinpas.
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Het gebouw van de 
Basiliek is 100 jaar

In oktober 1925 was het zo ver: het statige neogotische 
gebouw, ontworpen door architect Wolter te Riele, werd 
officieel in gebruik genomen. De bouw startte in 1924 
met het leggen van een eerste steen door pastoor Th. 
W. Hendriks. In 1937 verhief paus Pius XI de kerk tot 
basilica minor, een eretitel voor een rooms-katholiek 
kerkgebouw met een uitzonderlijke betekenis. Op 
dezelfde plek stond tussen 1845 en 1923 een kleinere 
Waterstaatskerk. Deze voormalige kerk noemde men de 
oude Sint Janskerk. 
Een eeuw weerspiegeling van ‘Ziel en Zaligheid’ door 
de Sint Jansbasiliek in het centrum van Laren wordt met 
alle inwoners van het dorp en velen daarbuiten gevierd. 
De viering is tevens een mooie gelegenheid om een al 
langer levende wens vorm te geven, namelijk om deze 
fraaie kerk meer open in de Larense gemeenschap te 
plaatsen. 
Een aantal werkgroepen is samen met pastoor Nico van 
der Peet actief om dit eeuwfeest tot een echt feest te 
maken. Zo komt er een herinneringsboek dat tijdens een 
expositie in Singer zal worden gepresenteerd. Jongeren 

Foto: Marjet de Leeuw

worden actief betrokken en er zal veel aandacht zijn 
voor verschillende vormen van muziek. Op zondag 2 
november is de Nederlandse première van het Requiem 
van Matthew Coleridge. De twee belangrijkste dagen 
van de viering zijn die van de Sint Jansprocessie op 
zondag 22 juni en de officiële datum van het 100-jarig 
bestaan op zondag 26 oktober. Dan zal ook een nieuw 
altaar worden ingewijd. 

Douwe de Joode

In het bijzondere interview (KRO-NCRV, 19 april) 
dat Annemiek Schrijver had met de bisschop van 
Washington, Mariann Budde, naar aanleiding van 
haar toespraak bij de inauguratie van president 
Trump, kwam de moed van ds. Martin Luther King 
ter sprake. 
Het Martin Luther King jr. Memorial in Washington 
eert zijn strijd voor vrijheid, gelijkheid en 
gerechtigheid.

De podcast van het interview met 
Mariann Budde is te beluisteren via 
kro-ncrv.nl/annemiek-schrijver-mariann-budde

Bram Veerman
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Protestantse  
Gemeente 
Blaricum

De Dorpskerk 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
035 531 56 81 

Kosters: 
G. Miltenburg en M. van Dijk

Verhuur kerk: 
H. van Schaik, 06 1530 6861 

Predikant: 
Ds. J.A. Zeilstra, 
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum 
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba: 
H. Oort, 035 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk:
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website: 
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters 
Secretaris: 
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie:  
Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480, 
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof:  
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen 
Voorzitter: 
M. de Hoop-Bergsma 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum 

Jeugd en Kerk 
Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd.
Contact via Beatrijs: 
beatrijsbulder@hotmail.com 

Kerkomroep 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet.
Via kerkomroep.nl kunnen de diensten 
direct of later worden beluisterd.

Bij de diensten

Zondag 11 mei gaat ds. Elsbeth 
Gruteke voor. Ze is predikant in de 
Kruiskerk in Huizen.

Zondag 18 mei begroeten we Gerard 
Ekelmans uit Hilversum. Gerard ging 
eerder bij ons voor. Hij studeert 
theologie en hoopt dit jaar zijn studie 
af te ronden.

Zondag Rogate, 25 mei, 
Oecumenische Viering
Vandaag blijft de Dorpskerk gesloten 
en komen wij bijeen met onze rooms-
katholieke broeders en zusters in 
de Sint Vitus in Blaricum in een 
oecumenische viering.

Thema: Pelgrims van hoop - op uw 
woord Heer blijf ik vertrouwen.
Schriftlezingen: Joël 2, 21–3,5; Psalm 
66 en Johannes 14, 23-29.
Voorgangers: kapelaan Mikel Palic en 
ds. Jurjen Zeilstra.

5 mei 2024

Hemelvaartsdag, 29 mei
Je zou het misschien niet verwachten, 
maar Hemelvaart is een van de 
hoogfeesten van de kerk; velen 
zoeken vandaag hun heil in de natuur 
en in de ontspanning en dat is mooi.

Wij staan vandaag onder een open 
hemel en dat biedt ruimte, ook voor 
een heuse ‘hagepreek’. Weest u 
gerust, er zal geen oproep klinken 
om de beelden van de katholieken 
omver te gaan trekken. Maar wij 
staan in een eerbiedwaardige traditie 
als wij vandaag in de buitenlucht 
bijeenkomen om Hemelvaart te vieren 
tussen de heggen van ons Achterom. 

Hemelvaart van Christus -
Giotto di Bondone 

Thema: Verborgen aanwezig.
Lezingen: Daniël 7, 9-10 en 13-14 en 
Marcus 16, 19-20.
Liederen: Psalm 47; Lied 301c; Lied 
413; Er ruist langs de wolken; Lied 
661; Lied 662 en Lied 663.
Zie ook pagina 10.

Zondag Exaudi, 1 juni
Deze zondag tussen Hemelvaart en 
Pinksteren heeft vanouds de naam 
Exaudi (Hoor mij Heer, als ik tot U roep, 
Psalm 27, 7). 

Hemelvaart van Elia - Nicolaes Rijckmans
(ca. 1630)

Over zeven dagen zal het de vijftigste 
dag zijn: pentakosta. Dan  zullen 

Van het 
consistorie
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wij het Pinksterfeest vieren, als 
een oogstfeest van de Geest van 
God. Vandaag is het moment van 
bewustwording, van emancipatie en 
van taakaanvaarding. De verlegenheid 
verandert in verlangen.

Thema: ‘Waar is de Heer, de God van 
Elia?’
Schriftlezingen: 2 Koningen 2, 1-15; 
Handelingen 1, 1-11 en Marcus 16, 
14-20.
Liederen: Psalm 27: 1, 4 en 7; Lied 
301c; Lied 645, Lied 662; Psalm 68: 6; 
Lied 664 en Lied 362.

Nooit viert iemand twee maal 
hetzelfde Paasfeest. Ieder jaar zijn er 
weer andere problemen. Ieder jaar 
heeft zich weer een andere impasse 
aangediend. De dood kent vele 
gestalten. Telkens wordt het leven op 
weer andere wijze belaagd. Wie dan 
zegt: ‘Ik kan geen Paasfeest vieren, 
want ik kan niet aannemen dat Jezus 
uit de dood is opgestaan,’ die slaat 
volgens mij de plank mis, zowel 
wat betreft Pasen, als wat betreft 
geloven. In God geloven is nooit 
een simpelweg aanvaarden dat iets 
gewoon zo is. Nooit kan het immers 
gaan om een zomaar aannemen dat 
God bestaat. Integendeel, ‘in God 
geloven’ is juist niet aanvaarden 
dat dingen simpelweg zo zijn zoals 
ze schijnen te zijn. Zo beschouwd 
betekent geloven hardnekkig verzet 
tegen de klakkeloosheid van de 
dingen. Dingen bestaan, maar nooit 
eenvoudigweg. Hun bestaan licht pas 
op in hun betekenis en die betekenis 
ontvangen ze van mensen. Maar ik 
ervaar dit geloof als aanvechtbaar.

Te vaak is paasgeloof gepreekt vanuit 
een vermeend triomfalisme van een 
kerk die het beter wist. Te weinig 
is paasgeloof gepreekt vanuit de 
overwinning op de wanhoop in de 
levens van gewone mensen. In deze 
betekenis is een goed geloof niet een 
twijfelloos geloof dat alles keurig op 
een rijtje heeft. Een ‘goed’ geloof laat 
zich schokken door wat zich afspeelt 

in de wereld. Een goed geloof is, 
vreemd misschien om te zeggen, 
in deze zin een telkens opnieuw 
aangevochten geloof, aangevochten 
door het verdriet van mensen.

ds. J. A. Zeilstra

Bloemengroeten

Foto: Bram Veerman

De bloemen waren afgelopen week 
bestemd voor Arlette Forma en Cor 
van der Schoot, Jeanne Rauwenhoff, 
Lidy van de Witte en Elly Recourt, 
met een hartelijke groet vanuit de 
Dorpskerkgemeente. Op 20 april 
waren de bloemen voor Henk Oort. 
Een welverdiend boeket, want Henk is 
al tien jaar scriba van de kerkenraad. 
Als u iemand wil voordragen voor 
een bloemengroet, neemt u dan 
contact op met Beatrijs Bulder 
(beatrijsbulder@hotmail.com) of 
stuur een mailtje naar 
consistorie@protestantsegemeente.nl

Met vriendelijke groet,
Het Consistorie

Wij gedenken
Jantien Johanna Leever-Jansen 

Op 21 maart is in Johanneshove in 
Laren Jannie Leever-Jansen overleden. 
Zij werd geboren in Gasselte op 
12 april 1929 en was getrouwd 
met Jan Leever. Samen hadden zij 
een dochter en twee zonen. Lange 
tijd hebben ze aan de Evenaar in 
Blaricum gewoond. Later kwamen er 
nog acht kleinkinderen en zelfs acht 
achterkleinkinderen bij, een bron 

van betrokkenheid en vreugde. Na de 
dood van haar echtgenoot ontving zij 
veel steun van haar kinderen. Haar 
dochter verzorgde de was en iedere 
woensdag kwam er een zoon met 
haar eten en een film kijken. De band 
met de Dorpskerk is altijd gebleven. 
Jannie was een actieve handwerker 
en zat regelmatig patience te spelen 
achter haar computer. Ze onthield 
alles feilloos, maar de motoriek begon 
te haperen. Vier jaar geleden moest zij 
beleven dat haar gezondheid het niet 
meer toeliet dat ze in Blaricum bleef 
wonen en is zij naar Laren verhuisd. 
Haar uitvaart heeft in de familiekring 
plaatsgevonden.

Foto: Bram Veerman

Johannes Christiaan Koenders

Op 2 april 2025 is, na een periode 
van achteruitgang, op 88-jarige 
leeftijd Hans Koenders overleden. 
In Blaricum woonde hij aan Het 
Domein en werd vanuit onze kerk 
bezocht door René de Fouw. Hans 
Koenders was de vader van drie 
zoons, die veel van hem hielden. Hij 
gaf van 1985 tot 2001 leiding aan 
het kantoormeubelenbedrijf Ahrend. 
In zijn vrije tijd was hij, onder andere, 
voorzitter van de Nederlandse Bach 
Vereniging en president-commissaris 
bij orgelbouwer Flentrop. Hij 
bleef zich betrokken voelen bij de 
Dorpskerk terwijl hij kerkrentmeester 
werd in de kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Amsterdam. 
Het afscheid heeft plaats gevonden 
in de aula van Westerveld te Driehuis, 
waarbij Jan Greven de overdenking 
heeft uitgesproken. Daarna is het 
lichaam van Hans  begraven in het 
familiegraf.

ds. J. A. Zeilstra

Van de 
predikant

Uit de
gemeente
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Cie. Kruispunt
Cie. Kruispunt is er voor onze actieve 
70-plussers! Op de vrijdagen 16 mei 
en 6 juni organiseren we van 10.00-
12.00 uur Koffiepunt-ochtenden in 
Achterom nr. 1. 

Informatie bij:
Anne-Marie de Fouw	 06 2123 0727  
Bep Boekensteijn 	 06 5310 1347    
Tiny de Wit 	 06 2789 3104 

Op de laatste donderdag van de 
maand, 29 mei, is het Hemelvaartsdag, 
dus is er géén uitje in de buurt. Wel is 
er ‘s morgens dauwtrappen. Zie ook 
het bericht hieronder. U komt toch 
zeker ook?

Met een groet uit het Achterom,
Cie. Kruispunt

Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag 2025

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
is inmiddels een traditie in onze 
Dorpskerk. Vroeg in de ochtend van 
donderdag 29 mei gaan we weer 
wandelen. Iedereen is welkom. We 
starten om 7.30 uur vanaf Achterom 
1 en maken een wandeling van 

College van
Diakenen

ongeveer anderhalf uur in onze eigen 
mooie omgeving. 
We genieten van de natuur en de 
stilte. Onderweg is er ruimte voor 
een korte overdenking, een gebed 
of gedicht. Na afloop is er om 9.00 
uur een eenvoudig ontbijt in het 
Achterom. Aansluitend gaat ds. Jurjen 
Zeilstra om 10.00 uur voor in een 
korte Hemelvaartsviering. Bij goed 
weer doen we dit in de tuin van het 
Achterom. Anders wijken we uit naar 
de Dorpskerk. 
Deze vroege wandelochtend is minder 
geschikt voor jonge kinderen in 
verband met de rust en de stilte. Ook 
voor honden is het minder geschikt. 
Komt u met ons meewandelen? Bent u 
niet zo goed ter been, maar wilt u toch 
meedoen met het ontbijt en de korte 
viering? Ook dan bent u welkom! 
U kunt zich tot en met maandag 26 
mei opgeven bij Anneke van ’t Hull: 
anneke.vanthull@kpnplanet.nl.

Vriendelijke groet,
Anneke van ’t Hull

Collecteverantwoording

Maart 2025 
	 doel 	 cont.	 incl.
		  + bank	 uplift

02	 St. child	 211,60	 650,00
09	 Muziek Theodotion	 171,51	 900,00
16	 40-dagenactie BEL	 525,15	 2150,00
23	 40-dagenactie BEL	 218,60	 900,00
30	 40-dagenactie BEL	 141,75	 600,00

	 TOTAAL	 1268,61	 5200,00

Alle bedragen in euro’s.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur, penningmeester

We kijken alweer terug op een 
indrukwekkende stille week, die 
uitnodigde tot bezinning rond de 
kruisiging en de opstanding van 
Jezus. Hij werd vooraf gegaan 

door een dienst ter viering van 
Palmpasen met medewerking 
van de cantorij. De dienst werd 
afgesloten met de kinderoptocht 
door de kerk waarin prachtige eigen 
gefabriceerde palmpasenstokken 
werden meegedragen. Palmpasen 
werd gevolgd door de viering van 
Goede Vrijdag (18 april) en door de 
Paaswake (zaterdag 19 april). De 
periode werd afgesloten met een 
zeer druk bezochte paasdienst op 20 
april ter viering van de opstanding 
van de Heer. Dank voor de inzet van 
onze predikant Jurjen Zeilstra en van 
allen die bijdroegen aan het succes 
van deze diensten! 
Wat betreft de bezetting van de 
Kerkenraad is in de vorige Onderweg 
al bericht dat mevrouw Ans de 
Gast tijdens de pinksterdienst 
wordt gedoopt en bevestigd als 
penningmeester/secretaris van het 
College van Kerkrentmeesters. 

Ten slotte bevelen wij u een drone-
filmpje aan van ons vertrouwde 
kerkje, gemaakt door Harry van 
Schaik. Het is beschikbaar op 
‘Kerkdienst gemist’ onder 31 maart 
2025. 

Bas Reitsma, voorzitter	
 

Collecteverantwoording
Door omstandigheden was het niet 
mogelijk de verantwoording van de 
collecten in de maanden maart en 
april in dit nummer van Onderweg op 
te nemen. Onze excuses daarvoor.

Collecterooster
11-05  Orgelfonds
18-05  Eredienst
25-05  (Oecumenische viering St. Vitus)
29-05  Instandhouding Theekoepel
01-06  Koffiedrinken na de dienst

Met een hartelijke groet,
namens het College van 
Kerkrentmeesters,

Henk Aertsen, voorzitter

Van de 
Kerkenraad

College van
Kerkrentmeesters
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Kinderdienst
               
Wat waren er veel kinderen bij Palmpasen! Dominee Jurjen vertelde het 
verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dat Jezus de vredevorst 
wil zijn en dat je van godsdienst geen handeltje moet maken. Maar jullie 
kwamen natuurlijk voor het versieren van de stokken. En wat hebben jullie 
de stokken prachtig versierd en laten zien aan de gemeente in de optocht 
door de kerkzaal! Dank aan Jacobine en al degenen die hebben geholpen.

De week erna was het Pasen en ook toen was het een gezellig samenzijn. Dominee Jurjen Zeilstra las een verhaal over 
twee hondjes die een zaklantaarn vonden. Het licht krijgt betekenis als je er iets mee doet. Tijdens de kinderdienst 
vertelde Beatrijs kort wat er in de stille week allemaal was gebeurd en daarna het verhaal van de opstanding van 
Jezus. Dat geeft hoop en licht aan ons. We maakten een mandje om de eieren in te kunnen doen die verstopt waren 
in de kerkzaal (met dank aan Mariëtte). Jullie konden haast niet wachten tot na de dienst! Alle verstopte eieren zijn 
gelukkig gevonden. Zo kon ieder met een goedgevuld mandje naar huis en wensten we elkaar gezellige paasdagen.

De volgende kinderdienst is 8 juni (Pinksteren) en op 29 juni nemen we in de kinderdienst afscheid van kinderen uit 
groep 8. Voor informatie kunt u terecht bij Beatrijs Bulder, beatrijsbulder@hotmail.com of 06 2427 3358.

Tot ziens! Beatrijs Bulder
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant 
ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen 
Betty van Dillen, scriba 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres 
PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18 
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
Co Swaan, P.C. Hooftweg 45, 1217 RJ Hilversum
06 4028 3340

Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458
Collectebonnen: 
2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO01573192 37, t.n.v. PGLE, 
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending 
NL47RABO 0334 9022 82  o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

We gaan om 17.30 uur aan tafel.
Opgeven kan tot 19 mei op de lijst 
achterin de Ontmoetingskerk of bij 
Ineke Yska, 06 1421 0212. 

Paula van Hamond,  
namens alle Lekkerkerkers

Activiteitenweek 
Theodotion: doet u mee?
De medewerkers en bewoners van 
Theodotion in Laren organiseren in 
mei samen een week vol activiteiten 
om elkaar binnen en buiten de muren 
van het huis te ontmoeten. Het doel 
van deze themaweek is verbinding en 
plezier. Op verzoek van bewoners is er 
op donderdag 22 mei tussen 10.00 en 
13.00 uur een wandeltocht naar het 
centrum van Laren. 
Hoe meer begeleiders er zijn, hoe 
meer bewoners er kunnen genieten 
van ontmoeting en buiten-zijn!

Wilt u als begeleider meedoen? 
Dat zou geweldig zijn! U kunt zich 
aanmelden bij geestelijk verzorger 
Annemarie van Voorst: 
geestelijkeverzorgingTheodotion@
amaris.nl

De jaarrekening 2024 is 
goedgekeurd. Op de website van de 
PGLE is een beknopte versie te zien.
Vanwege het verkrijgen van de 

Vakantie predikant 
Op zondag 25 mei eindigt mijn 
vakantie en de 26e ben ik weer actief 
in de gemeente. Ik kan ontspannen 
op vakantie gaan omdat ik door 
goede collega’s vervangen wordt: 
Jurjen Zeilstra en Casper van Dorp. In 
voorkomende gevallen kunt u contact 
opnemen met Betty van Dillen, 
scriba, dan neemt zij contact op met 
de collega die mij op dat moment 
vervangt.

Benedikte Bos

Bloemengroet

 Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk als gebaar van 
verbondenheid naar:
Jos Bakker - Eemnes
Annabeth van Veelen - Laren
De heer Van der Vliet - Laren
Carlus en Wil van Maarschalkerweerd 
- Eemnes
Frans van den Brink - Laren
Geert van Diffelen - Laren
Els de Leeuw - Eemnes
Lidy Francke - Driebergen.

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Lekkerkerk
Donderdag 22 mei is alweer de laatste 
Lekkerkerk-maaltijd van dit seizoen. 
In verband met Hemelvaartsdag een 
week eerder dan anders.

Uit de
gemeente

College van
Diakenen
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grote schenking (grotendeels ‘onder 
voorwaarden’) van het afgelopen 
jaar gaan we volgens de regels 
van het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken 
(CCBB) van ‘micro’ naar ‘klein’, 
waardoor er meer eisen worden 
gesteld aan de verslaglegging. We 
wachten nog op de gegevens van 
het ondertussen ontbonden bestuur 
van de stichting die de schenking 
heeft gedaan om de betalingen aan 
de gekozen doelen voor dit jaar te 
kunnen uitvoeren.
De oproep van Kerk in Actie om aan 
het door een aardbeving getroffen 
Myanmar via een betrouwbare 
partner (leprabestrijding) geld over 
te maken is gehonoreerd met een gift 
van € 250.

Het voor-elkaarkastje bij de 
Ontmoetingskerk is tot grote 
teleurstelling van ons laatst 
‘s nachts uitgeruimd. Veel producten 
lagen op de grond. Er is een melding 
(geen aangifte) gedaan bij de politie. 
Het incident raakt ons allemaal, maar 
we gaan gewoon door met het vullen 
van het kastje.

Twee leden van de diaconie namen 
op 13 april deel aan de Dag van de 
armoede in Reeuwijk. Ze vonden 
het jammer dat er niet in kleine 
groepjes over de praktijkervaringen 
kon worden gesproken. Er werden 

(te)veel lange verhalen afgestoken 
waarin weinig nieuws werd 
verteld. Wel werd er gewezen op 
de privacyregelgeving waardoor 
directe hulp minder makkelijk 
is te geven. Geadviseerd wordt 
gebruik te maken van de lokale 
hulpverleningsorganisaties. In Laren 
is dat inmiddels goed geregeld via 
Renske en Afke van Versa Welzijn, 
maar in Eemnes ontbreekt nog zo’n 
contact. We hebben ondertussen 
de contactgegevens van een van de 
hulpverleners ontvangen.

Een grote delegatie van onze 
gemeente heeft op 22 maart 
de Asielkerkdienst in Kampen 

gedurende twee uur ingevuld. Het 
was een indrukwekkende dienst. 
De collecte bracht € 277 op. De 
diaconie heeft dit bedrag tot  
€ 500 aangevuld. Mooi was dat de 
Paaskaars telkens na afloop van een 
dienst aan de volgende predikant 
wordt overgedragen. Het gezin dat 
asiel aanvraagt, woont in de kerk en 
kan de kerk niet verlaten vanwege 
het uitzettingsrisico. De diensten 
gaan 24 uur achter elkaar door. Er is 
steeds een predikant aanwezig. Men 
is nu ruim honderd dagen onderweg. 
De diaconie zou graag een tweede 
keer een dienst willen houden. 

Ruud Ham, voorzitter

Tijdens de startviering in de Open Hof in Kampen werd onderstaand 
gebed uitgesproken.

Trouwe God,
bij U brengen wij het gezin 

Babayants:
de kinderen Aram, Ariana, Amelia 

en Aleksa
en hun ouders Aleksandr en 

Karina.
Bij U brengen wij alle in 

Nederland
gewortelde asielkinderen en hun

 ouders.

Bij U brengen wij alle mensen
die zich met hart en ziel voor hen 

inzetten.
Bij U brengen wij alle politici en 

beleidsmakers.
En wij bidden U:

geef uitkomst, geef toekomst, 
geef hoop, geef liefde.

Amen.

(Bron: kerkasielkampen.nl/)
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Als ik dit schrijf, is het net Pasen 
geweest. We kunnen terugkijken 
op veel mooie vieringen. De dienst 
met Palmpasen werd goed bezocht 
en er waren veel kinderen die een 
palmpasenstok hebben gemaakt. Hoe 
leuk is het dan dat de kinderen in 
optocht door de kerk gaan, begeleid 
door spontaan orgelspel van Frits Heil. 
Daarna kwam onze vertrouwde ezel 
Jakob de kerk in en gingen we na de 
zegen in een stoet een rondje om de 
kerk lopen.
De paasmiddag georganiseerd 
door het kerstcomité was mooi. Het 
blaaskwintet Vitalis, met onder andere 
klarinettist Jan de Waard, heeft 
mooie muziek laten horen. Frits Heil 
begeleidde de samenzang en er was 
naast de viering volop tijd om elkaar 
te ontmoeten. 
De vieringen in de Stille week werden 
goed bezocht. De vieringen van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag sloten wat teksten betreft op 
elkaar aan en dat werd gewaardeerd. 
Paasmorgen begon al om half negen 
met een paasontbijt in de bovenzaal, 
waarbij veel gemeenteleden 
aanschoven. Tijdens de ochtenddienst 
zat de Ontmoetingskerk goed vol. Er 
waren in totaal ruim 150 personen 
aanwezig. Het is fijn om met elkaar 
dit feest van Pasen te kunnen vieren. 
En het is hartverwarmend dat 

Van de 
Kerkenraad

zoveel vrijwilligers zich daarbij in 
willen zetten. Ik noem geen namen 
en of functies, maar u kunt ze zelf 
bedenken. Namens de kerkenraad 
dank ik een ieder die zich hiervoor 
inzet. Niet alleen tijdens de Paastijd, 
maar elke zondag weer.
Een heel andere mededeling is dat er 
een nieuwe rolstoel is aangeschaft. 
De rolstoel staat onder de trap naar 
de bovenzaal, tegenover de toiletten. 
Natuurlijk hopen we dat we er weinig 
gebruik van hoeven te maken.
De jaarrekening van de diaconie over 
2024 is gemaakt, met dank aan de 
penningmeester Jan van Hamond. 
Het is toch altijd weer een klus om 
de jaarrekening op te stellen. De 
kascommissie heeft de jaarrekening 
gecontroleerd en geconstateerd 
dat die zorgvuldig  en volledig is 
opgemaakt. Nadat de jaarrekening ter 
inzage heeft gelegen in de kerk, heeft 
de kerkenraad hem vastgesteld in 
haar vergadering van 22 april.
De aanvraag voor een 
bouwvergunning bij de Johanneskerk 
loopt nog. Er moet aanvullend 
onderzoek gedaan worden naar 
de boom die op het terrein staat. 
Inmiddels heeft de bouwcommissie 
wel gesproken met de diverse 
gebruikers van de nevenruimte. Hun 
wensen zijn geïnventariseerd en 
doorgegeven aan de architect, zodat 
er een definitief ontwerp gemaakt 

kan worden. De buitenkant van 
het ontwerp zal niet zoveel meer 
veranderen, er wordt nu voornamelijk 
gekeken naar wat er binnen mogelijk 
is. 
Namens de kerkenraad wens ik u een 
goede tijd toe op weg naar Pinksteren. 

Betty van Dillen

 Pasen – Hemelvaart - Pinksteren

De Heer is opgetogen.

Hij steeg boven ons uit.

Wij staan met onze ogen

voor een beslagen ruit.

Daarop heeft hij geschreven:

Ik laat je niet alleen.

Een glimlach van zijn vrede

valt door die woorden heen.

 
Hanna Lam (Lied 666)
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Kinderdienst

In de veertigdagentijd hebben we meegeleefd met Jezus, 
verhalen gehoord in de kerk en voor thuis was er een 
dagboekje met verhalen en opdrachten. In de kerk deden 
we ochtendgymnastiek met de dominee en dat had alles 
te maken met het verhaal van die zondag.
Op Palmzondag was het weer feest in de kerk, met 
palmpasenstokken en een echte ezel. En we mochten zelf 
mantels en palmbladeren neerleggen bij het verhaal over 
Jezus die op een ezel naar Jeruzalem ging. We riepen: 
Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de 
Heer!

Op Goede Vrijdag zagen we hoe de paaskaars de kerk 
werd uitgedragen. Dat deed denken aan Jezus die 
gestorven was. 
Op Pasen waren we al vroeg in de kerk om met kinderen 
en volwassenen het feest te beginnen met een gezellig 
ontbijt. En daarna was er de verrassing: er stond een hele 
mooie, hele hoge nieuwe paaskaars! Bart kon er niet eens 
bij, zo hoog was hij. En we gingen een hele grote steen 
proberen weg te duwen, wat wij niet konden, maar wat 
met Pasen toch gebeurde! In de kinderdienst maakten 
we paasmandjes met bloembollen die bloemen hadden 
gekregen. We deelden narcissen uit aan alle mensen 

en in de kerk konden we paaseitjes zoeken en in onze 
paasmandjes verzamelen. 
Nu gaan we op weg naar Pinksteren, dat duurt 50 dagen 
vanaf Pasen. We lezen verhalen over mensen die een 
nieuw begin maken. Hier zie je er een paar. Wat zouden 
ze meemaken? 

Ineke Yska

Franciscus en de ezel
In Assisi was het markt. In een van de straatjes trok 
een ezel een zware kar. De ezel was heel mager en 
erg moe. Zijn baas was een koopman. Op de kar lagen 
allemaal spullen die hij wilde gaan verkopen op de 
markt. De ezel ging even liggen om een beetje uit te 
rusten. Maar de baas sloeg hem met een stok en riep 
boos: Sta op! Doorlopen, lui dier! Maar de ezel bleef 
liggen.
Franciscus zag het gebeuren. Hij liep naar de ezel toe. 
Zonder iets te zeggen, maakte hij de riemen van de 
ezel los, praatte vriendelijk tegen hem en gaf hem 
wat te eten. Toen spande Franciscus zichzelf voor de 
kar en trok die door de stad naar de markt. De ezel 
liep achter hem aan. En de Koopman? Die gooide 
zijn stok weg en begon Franciscus te helpen door de 
kar te duwen. De koopmannen die het zagen, zeiden 
tegen elkaar: Wie is die man die de kar trekt? Iemand 
uit Assisi wist het wel. Hij vertelde: Dat is Franciscus, 
hij is de zoon van de rijke klerenkoopman. 

(Naar:  Chantal Leterme, Een parel voor elke dag.  

366 verhalen om bij stil te staan. 

Uitgeverij Averbode 2012.) 
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Zondag 11 mei 2025
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. E. Gruteke            
Ontmoetingskerk	 10.00 uur  	 ds. M. Wisse    
Theodotion	 10.30 uur	 drs. A. van Voorst
Zondag 18 mei 2025 
De Dorpskerk	 10.00 uur	 G. Ekelmans 
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. L. Duim
Theodotion	 10.30 uur	 pastor W. Huis in ‘t Veld   
Vrijdag 23 mei 2025  
Johanneshove	 10.30 uur	 pastoor N. van der Peet	  
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De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via 
kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten 
van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. 
U kunt ook de gratis app downloaden.

Kerkdiensten

Pinakel Sagrada Familia – Foto: Bram Veerman


