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Een gevoel van volkomen afhankelijkheid. God en mens 
als door een onoverbrugbare kloof gescheiden. Zo 
omschreef de Duitse theoloog Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834) de relatie tussen God en mens. 
Een andere theoloog, Rudolf Otto (1869-1937), sprak 
over God als over het ‘numineuze’ (goddelijke). Angst-
aanjagend en tegelijk woest aantrekkelijk. Fascinerend 
en om bevend te vrezen.  
Ik heb wel wat met die onbereikbare God aan gene zijde 
van de kloof. Ik houd van mystiek en kan me van alles 
voorstellen bij absolute afhankelijkheid. 
 
Maar dan wordt het Pinksteren. De na zijn terechtstel-
ling uit het lood geslagen volgelingen van Jezus hebben 
in een zaaltje bij elkaar troost gezocht. Het is zondag-
ochtend. Nog vroeg in de morgen. Het is nog stil buiten.   
En dan, opeens, een geluid. Als van wind. Op de hoofden 
van de volgelingen verschijnen tongen als van vuur. Er 
gebeurt iets waarvan Schleiermacher en Otto stelden 
dat dat niet kon: het vuur van Gods Geest overbrugt de 
kloof tussen God en mens. Vervuld van de Heilige Geest 
beginnen de volgelingen van Jezus op luide toon te 
spreken. 
Het zijn persoonlijke verhalen. Ze praten in hun ei-
gen taal, en niet in een soort van algemeen kerklatijn. 
Aangeraakt door de Geest vertellen ze wat Jezus voor 
hen betekent. Niet lang voor zijn dood had Jezus be-
loofd hen niet als wezen achter te laten. Wat die belofte 
inhoudt, blijkt op Pinksteren. 

 

Verweesde volgelingen dragen, bezield door de Geest, 
het verhaal van Jezus verder door de tijd. Verder door de 
wereld. Tot de dag van vandaag. Ieder van ons op eigen 
wijze, al naar karakter, cultuur en geaardheid. 
De onbereikbare God stort zijn Geest op ons, maakt ons 
drager van zijn Woord. Roept ons, voorbij de mystiek, 
tot navolging. Ondanks Schleiermacher en Otto, iets van 
God in ons. Door vuur met God verbonden. 

Jan Greven 

Iets van God in ons

 Detail liturgisch centrum van de Kathedraal van het 
Noorderlicht in Alta (Noorwegen) - Foto: Bram Veerman
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Pinksteren 2025

Wat de religieuze betekenis is van Kerst en Pasen heb 
ik aan mijn kinderen nog wel mee kunnen geven, maar 
ik ben bang dat ik ze niet moet vragen wat Pinksteren 
betekent. En als ze mij die vraag zouden stellen, zou ik 
ook niet direct een toegankelijk antwoord hebben. Het 
pinksterverhaal is voor mij een enigszins ongrijpbaar 
verhaal. Een verhaal over de geest die uitgestort wordt 
over mensen, nu Jezus zelf niet meer fysiek aanwezig 
is op aarde. Zijn geest? De geest van God? DE geest? 
Leven in zijn geest, dat komt al wat dichter bij wat ik kan 
behappen. En wat betekenen die vlammen en die omge-
keerde spraakverwarring? Deze vragen kwamen bij me 
op, toen ik nadacht over Pinksteren, in de aanloop naar 
dit nummer van Onderweg. 
En toen kwam ik op de website van ‘Petrus’ het lied van 
Marijke de Bruijne tegen, De Geest van God waait als 
een wind (zie pagina 3). In prachtige beelden en troos-
tende woorden, verdeeld over drie verzen, beschrijft ze 
de diversiteit van de geest van God. Het raakte me en 
het opende opeens zo veel wegen om te gaan, levend 
vanuit die geest. 

En ik ging. We gingen. Zondag 18 mei, naar  een demon-
stratie in Den Haag om onze regering op te roepen een 
rode lijn te trekken als het gaat over de schending van 
mensenrechten in Gaza en op de Westbank. En we gin-
gen niet alleen. Waren er op Station Hilversum nog maar 
enkele in het rood geklede medestanders, naarmate we 
dichter bij Den Haag kwamen, kleurden de perrons roder 
en roder, stroomden treinen vol en uiteindelijk liepen er 
honderdduizend demonstranten in Den Haag. Honderd-
duizend mensen in vlammende kleding, bezield door 
een vuur van gerechtigheid, verbonden met elkaar door 
een gezamenlijk doel: onrecht stoppen, niet wegkijken. 
Er waren ouderen met een stok of rollator, jongeren, 
heftig leuzen scanderend, vaders met baby’s op hun 
rug, moeders met kinderwagens. Mensen uit alle wind-
streken en vele talen sprekend. ‘Mooi hè’, zei een jonge 
vrouw die ik niet kende, tegen me. In de trein sprak ie-
mand ons aan waar we de hele reis onderhoudend mee 
praatten. En zo ging het de hele dag. 
We liepen op vleugels van de vrede. 
Dát was Pinksteren!

Alice van Kalsbeek
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De Geest van God waait als een wind

Het is de titel van een pinksterlied dat Marijke de 
Bruijne maakte en dat is opgenomen in het Liedboek. 
Een muzikale vertolking ervan vindt u op de website 
van ‘Petrus’. Daar staat ook een toelichting van 
dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse 
Gemeente Hilversum. Hij gaf toestemming die 
toelichting te gebruiken voor dit artikel in Onderweg. 
Waarvoor onze dank!

Alice van Kalsbeek

De geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

De geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel.

Marijke de Bruijne (Lied 691)

Beelden van Gods Geest
Dit Pinksterlied bezingt de Geest van God in drie 
heel verschillende beelden: wind, vuur en stilte.

Wind
Het beeld van Gods geest als ‘wind’ gaat terug 
naar het Oude Testament. In Genesis 1 gaat het 
immers al over de Geest van God die over de wa-
teren zweefde, waarna God rust en orde creëert 
in de oerchaos. Over die beelden, de geest als 
‘storm’ en de geest als rustige ‘wind’ of ‘adem’, 

zingt het eerste couplet van dit lied. De geest van 
God verschijnt daar waar orde en vrede zijn. Zij 
ademt het leven in. Die rust en vrede staan natuur-
lijk in schril contrast met het beeld van de storm, 
met wat we in de wereld vaak zien aan geweld en 
kwaad. Zodoende breekt de Geest onverwacht in, 
omdat zij het gans andere toont. De storm wordt 
een koele bries die zuivert.

Vuur
Precies zo dubbelzinnig is het beeld van de Geest 
als vuur. Zij is fel bewogen en verteert, maar ook 
een gloed, een kaarslicht, een vonk van hoop. Fei-
telijk is het beeld hier hetzelfde: het vuur verteert 
wat slecht is (‘onrecht’) en wordt daardoor teken 
van hoop dat het ook anders kan. Ook dit beeld 
heeft diepere wortels: God is bij het volk Israël 
aanwezig als een vuurkolom.  

Stilte 
En dan is het in het derde couplet alsof we bij Elia 
op de Horeb staan. In dat verhaal bleek de Heer 
niet in de storm te zijn die voorbijkwam, noch in 
het vuur, maar God was aanwezig in het gefluister 
van een zachte bries. Zo werkt de geest van God in 
het derde couplet ook: in de stilte. Hier is sprake 
van een zorgende God; als een wijze moeder en 
bron van goede machten. Zij geeft moed om door 
te gaan en omgeeft ons als een mantel. Een heel 
geruststellende beeldspraak.

(Naar: dr. Oane Reitsma, Beelden van Gods Geest. 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-de-
geest-van-god-waait-als-een-wind/)
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Een getijdenboek is een handschrift dat leken in de middeleeuwen gebruik-
ten voor hun privédevotie. Het bevat de gebeden die zij op vaste tijden (de 
getijden) moesten bidden. Er zijn verschillende ‘hoofdstukken’ in een getij-
denboek; de afbeelding hierboven illustreert het laatste gebed in de ‘Korte 
Getijden van de Heilige Geest’ (van de Opstanding tot Pinksteren).

We zien hoe de witte duif als symbool van de Heilige Geest neerdaalt op Maria 
en de discipelen. In middeleeuwse afbeeldingen van de uitstorting van de 

Heilige Geest neemt Maria altijd een 
prominente plaats in, hoewel zij in 
het verslag hiervan van Lucas in Han-
delingen 2 eigenlijk niet genoemd 
wordt. 
Maria  en Petrus zijn geknield op de 
eerste rij afgebeeld, Maria gekleed 
in een donkerblauwe mantel (door-
gaans koningsblauw, als koningin van 
de hemel, regina coeli). Zij en Petrus 
houden de handen gevouwen, net als 
de figuur helemaal rechts, vermoede-
lijk Johannes.

De Latijnse tekst onder de miniatuur 
komt uit Psalm 51, vers 17: Domine 
labia mea aperies et os meum; Heer, 
ontsluit mijn lippen en mijn mond 
(zal uw lof verkondigen). Dit zijn 
veelal de openingswoorden van de 
gebeden in een getijdenboek.

Henk Aertsen

Een pinksterlied

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Sytze de Vries (Op vleugels, nr. 83. 
Skandalon 2021.) 

Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Liturgical e.39, fol. 74 Getijdenboek, 
Rouen, eind 15e eeuw
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Gods Geest in de stad van de mens

Er is een oud joods verhaal bij de Torenbouw van Babel. 
Op een dag viel er een man die stenen sjouwde van 
de steiger. Naar beneden kijkend zeiden de mensen: 
‘Ach, wat jammer van die mooie stenen.’ Toen zei God: 
‘Dat moest maar eens afgelopen zijn.’ Het verhaal stelt 
indringende vragen. Waar doen wij het voor? Wat gaat 
ons werkelijk ter harte? Wat is de essentie van ons 
streven? Het uitblijven van duidelijke antwoorden doet 
het ergste vermoeden. In een keiharde maatschappij 
worden grote projecten nagestreefd, maar de persoon-
lijke aandacht is vaak verdwenen. Het is de tragiek van 
een wereld waarin godsdienst mensen eerder verdeeld 
houdt dan samenbrengt. Ook wij beleven een Babyloni-
sche spraakverwarring. Daar helpt geen Europese een-
heid aan. Ook onze mooie dorpen in het Gooi kunnen 
zomaar ontaarden in een ‘babbelstad’.

Vroeger stond de kerk symbool voor de samenleving. Ik 
moet denken aan die toren Ziggurat in Babel, die echt 
bestaat, vandaag de dag een ruïne, maar ooit een troon 
van het goddelijke. De toren is de stad. Het is een micro-
kosmos. Men dacht de stad als gebouwd op vier pijlers: 
de principes van macht én van orde, van lichamelijke 
bescherming én van geestelijke voeding. Naast sociale 
structuren zag men in de stad een reusachtige opslag-
plaats van gezamenlijke wijsheid en kennis, een erfenis 
tot welzijn van alle inwoners. 

De Italiaanse dichter Dante zag in de Toren van Babel de 
illustratie van wat er onvermijdelijk gebeuren gaat als 
mensen iets op zich nemen wat de menselijke maat te 
boven gaat.

De gigantische omvang 
van het project dwong tot 
specialisatie. Na verloop 
van tijd ontwikkelde ieder 
specialisme z’n eigen 
vakjargon en de mensen 
verstonden elkaar niet 
meer. De timmerlui, de 
loodgieters, de bouwvak-
kers, zij begonnen langs 
elkaar heen te werken. De 
middelen groeiden men-
sen letterlijk boven het 
hoofd. Hun eigen invals-
hoek werd een obsessie 
die de gedeelde visie op 
het doel had weggenomen. 

Het Pinksterfeest geeft God de eer die Hem in Babel 
wordt ontnomen. Gods Geest bindt mensen samen 
en doet hen elkaar verstaan op een principieel ander 
niveau. Te Babel stond de agenda van de mens centraal. 
Op het Pinksterfeest gaat het om de inhoud van een 
boodschap van vrede voor de wereld. Mensen wor-
den, op humane maat, ingeschakeld als verstaanbare 
boodschappers van die vrede. Hun persoonlijke gaven 
worden gewaardeerd. Zij worden toegerust tot luisteren. 
Samen worden zij in staat gesteld iets op te bouwen. 
God blijkt in hun midden te wonen, als in een vacuüm, 
een heilzame leegte van bescheidenheid waarin de 
vrede te vinden is voor hen die zoeken (vgl. Johannes 
20, 19). Het wonder van de Pinksterdag kan de waarheid 
zijn, ook van onze levens.

ds. Jurjen Zeilstra

Dante Alighieri (1265-1321)

Ziggurat in Ur
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Collecterooster Blaricum

08-06 Viore
Viore is een gastvrij centrum voor iedereen die leeft 
met kanker. Of je nu zelf kanker hebt (gehad), naaste of 
nabestaande bent, bij Viore kun je binnenlopen voor 
informatie, een luisterend oor, lotgenotencontact en 
overige activiteiten. 

15-06 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden 
vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit 
definitief de rug toe te keren.  

22-06 KiA - Wereldvluchtelingendag

Noodopvang Ter Apel

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag; een interna-
tionale dag die door de Verenigde Naties is ingesteld 
om aandacht te vragen voor vluchtelingen over de hele 
wereld. Ruim 82 miljoen mensen zijn wereldwijd op de 
vlucht. Gedwongen door oorlog, geweld of honger. Hun 
huis, hun gezin, hun familie, vrienden, hun veiligheid en 
zekerheid zijn ze kwijtgeraakt. Bijna 35 miljoen van deze 
vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. 

29-06 Stichting De Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige 
wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychi-
sche problemen of verslavingsproblemen om tot herstel 
te komen. 

06-07 KiA - Preken in gebarentaal
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen 
in gewone kerkelijke gemeenten. Daarom is er binnen 
de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. 
Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen 
om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in diensten 
met gebarentaal. 

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

08-06 KiA - Myanmar  
Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myan-
mar schrikbarend toegenomen. Veel kinderen en jon-
geren zijn getraumatiseerd, maar praten over psychisch 
welzijn is taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken 
en traint kerkleiders in psychosociale zorg, zodat zij 
jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. 

15-06 SchuldHulpMaatje 
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of 
blijvend schulden, of geen overzicht over hun financiën. 
SchuldHulpMaatje is er om hen te helpen.
 
22-06 KiA - Binnenlands diaconaat  
Of je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant 
bent, je belandt in Nederland in lange, ingewikkelde 
procedures. Kerk in Actie werkt samen met diverse 
(kerkelijke) initiatieven die deze mensen helpen met 
informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid 
te stimuleren.  

29-06 KiA - Moldavië Kerk    
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Molda-
vië werken veel inwoners in het buitenland. Dat bete-
kent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. 
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke 
gemeenten bij initiatieven om deze groepen te onder-
steunen.

06-07 KiA - Ghana  

 In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en 
jongeren onder dwang in de visserij. Kinderarbeid is 
verboden in Ghana, maar de wet wordt te weinig ge-
handhaafd. Kerk in Actie steunt Challenging Heights, 
een organisatie die zich inzet om kinderen die onder 
dwang in de visserij werken, te bevrijden, op te vangen 
en te herenigen met familie. 

College van Diakenen van de PGLE
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De oorsprong van Pinksteren

Pinksteren is voor de joden ook het feest van de wet-
geving: Sjawoe’ot, ook wel Wekenfeest genoemd. Met 
Sjawoe'ot wordt herdacht dat Mozes vierduizend jaar 
geleden op de berg Sinaï de Tien Woorden ontving van 
God. Deze en andere leefregels staan in de Thora, de 
eerste vijf boeken van het Oude Testament. Het feest 
wordt vooral gevierd in de synagoge.  
Het Wekenfeest is zeven weken na Pesach, de feestdag 
waarop wordt gevierd dat de Israëlieten werden bevrijd 
uit de slavernij in Egypte. 

Een oogstfeest
Net als Pesach was Sjawoe'ot van oorsprong een oogst-
feest. Van Pesach tot aan het Wekenfeest kon de gerst 
van het land worden gehaald. Een aantal weken later 
volgde de tarweoogst. Tegen de herfst worden de 
druiven en olijven binnengehaald: dan is de hele oogst 
binnen. 
In Exodus 34, 22 wordt het Wekenfeest voor het eerst in 
de Bijbel genoemd. De Israëlieten moeten zeven volle 
weken tellen vanaf het Feest van de Eerstelingsgarve en 
de dag daarna, de vijftigste dag, is het Pinksteren. Pink-
steren komt van het Griekse ‘pentecoste’, dat ‘vijftigste’ 
betekent. 
 
Feest van het verbond
Begonnen als oogstfeest is Pinksteren het feest van het 
verbond van God met de mensen geworden. De eerste 
keer werd dit bekrachtigd door de Thora. De tweede 
keer door de Geest. De eerste keer op de berg Sinaï, 
de tweede keer op de berg Sion. De uitstorting van de 
Geest is een aanvulling op de wetgeving: zonder inspi-
ratie is het moeilijk de leefregels te volgen.  

Feest van inclusie
In de synagoge wordt het boek Ruth gelezen met het 
Wekenfeest. Het is bekend dat Ruth en Naomi terug-
keerden aan het begin van de gersteoogst (Ruth 1, 22), 
tijdens de paasweek dus. 
In Handelingen 2 spreekt Petrus duidelijk uit wat Pink-
steren betekent: de heilige Geest zal niet alleen worden 
geschonken aan de mensen van het volk Israël, maar 
worden uitgestort over ‘allen die ver weg zijn’ (Hande-
lingen 2, 39). Bij Pinksteren wordt de blik verwijd en 
kijken we over de grenzen van de eigen bubbel, van het 
eigen land, van eigen religie heen. 

Zoals in het verhaal van Boaz en Ruth, waar Boaz de wet 
gehoorzaamt en wat laat liggen voor de Moabitische 
Ruth, die hij daarmee insluit. Precies hetzelfde gebeurt 
in Handelingen 2. Pinksteren en het verhaal van Ruth 
gaan over inclusie. En dat is het tegenovergestelde van 
uitsluiting.

Alice van Kalsbeek
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Prikbord

‘Durf moedig te zijn’ van Mariann Budde is een krachtig en inspirerend 
boek dat je uitdaagt om je angsten te trotseren en op te komen voor wat 
écht belangrijk is. Mariann Budde haalde wereldwijd de media door haar 
moedige confrontaties met president Trump en zijn beleid. Ze nam een 
standpunt in, zelfs toen het tegen de heersende politieke macht inging, en 
wees openlijk op de tekortkomingen van zijn leiderschap.
Mariann Budde laat zien dat moed geen aangeboren talent is, maar een 
bewuste keuze die je elke dag opnieuw maakt. Of het nu gaat om je mening 
uiten, grenzen stellen of tegen de stroom in durven gaan, echte moed zit 
vaak in de kleine, dagelijkse beslissingen.
Met persoonlijke verhalen, prikkelende inzichten en voorbeelden uit de 
geschiedenis en popcultuur laat Budde zien hoe je de confrontatie aangaat 
zonder jezelf te verliezen. Dit boek biedt niet alleen motivatie, maar ook 
praktische handvatten om authentiek en moedig te leven, ongeacht de 
uitdagingen die op je pad komen.

Mariann Budde, Durf moedig te zijn op beslissende momenten. 
Kokboekencentrum 2025. Paperback € 21,99.

Cursus Theologie voor geïnteresseerden (TVG)
De cursus Theologie voor geïnteresseerden (TVG) wordt vanaf eind 
augustus voor de derde keer aangeboden in Amstelveen na zich eerst 
ca. 35 jaar in Amsterdam te hebben afgespeeld. De cursus kent 12 
verschillende vakken en vindt gedurende 8 maanden (eind augustus – eind 
april) elke dinsdagmorgen van 10.00–13.00 uur plaats in de Paaskerk in 
Amstelveen, Augustinuspark 1.
De cursus duurt drie jaar, maar is ook in delen te volgen. Aan de orde 
komen vakken als Oude en Nieuwe Testament, Geloofsleer, Kerkgeschie-
denis, Pastoraat, Diaconaat en zes andere vakken waaronder Jodendom 
en Wereldgodsdiensten. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft 
vooropleiding of lidmaatschap van een kerkgenootschap. 
De kosten voor de cursus: € 350. Voor meer informatie kunt u naar 
www.tvg-amsterdam.nl of naar de TVG-secretaris (tvg.amsterdam@outlook.com).  

Eliza had zes broers. Vijf zijn verdronken op zee, zegt haar stiefmoeder, zegt 
haar vader. Maar Eliza gelooft er niks van. Ze wil hen zoeken, al moet ze er 
helemaal voor naar de Witte Kliffen. Ze gaat op weg, samen met het broertje 
dat ze nog wel heeft: Krekel. Een bangerik, een huilebalk, een blok aan haar 
been, eigenlijk. Alles gaat mis, maar Eliza en Krekel blijven zoeken. Door de 
storm. Tegen de wind. Tegen wat iedereen zegt en vindt. 
Met ‘Krekel’ heeft Annet Schaap een waardige opvolger geschreven van 
‘Lampje’. ‘Krekel’ is bejubeld in de pers, vanwege de mooie, verrassende 
zinnen die je op iedere pagina kunt vinden en het fantasierijke verhaal, dat 
gebaseerd is op een sprookje vande gebroeders Grimm. Een prachtig boek, 
voor kinderen en volwassenen, om voor te lezen of te lezen.

Annet Schaap, Krekel. Uitgeverij Querido 2025. Hardcover € 19,99. 
E-boek € 12,99. Luisterboek € 12,99.

Alice van Kalsbeek 
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant 
ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen 
Betty van Dillen, scriba 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres 
PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18 
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
Yvette Sollman-Zeegers, Schietspoel 33, 
1251 XT Laren, yvette.sollman01@gmail.com
06 1339 9929 

Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458
Collectebonnen: 
2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO01573192 37, t.n.v. PGLE, 
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending 
NL47RABO 0334 9022 82  o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

Bij de diensten

Zondag 15 juni, Godly Play

Godly Play is een manier van 
Bijbelverhalen horen en zien en daar 
zelf ook betrokken bij raken. In de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
wordt Godly Play vooral gebruikt voor 
de kinderen, maar het is een methode 
die geschikt is voor alle leeftijden. 
Om iedereen de kans te geven 
hiermee kennis te maken, is er op 15 
juni een kerkdienst met elementen uit 
Godly Play. In deze viering staat het 
verhaal van Abraham, de grote familie, 
centraal. Deze dienst is voorbereid 
door ds. Benedikte Bos en Marjolijne 
Yska (Godly Play-verteller). In plaats 
van de tweede lezing en de preek zal 
er een Godly Play-verhaal zijn. 
Godly Play sluit altijd af met een 
viermoment waarbij iets gegeten en 
gedronken wordt en God bedankt 
wordt voor alles wat er is. Er wordt 
gedeeld wat er te delen is. We doen 
dat tijdens de kerkdienst op 15 juni 
in de vorm van het avondmaal. Het 
avondmaal wordt op de gebruikelijke 
manier gevierd. Ieder, jong en ouder, 
is van harte welkom. 

Benedikte Bos, Marjolijne Yska

Zondag 6 juli gaat ds. Jurjen Zeilstra 
bij ons voor, terwijl onze predikant, 
Benedikte Bos in de Protestantse 
Gemeente Blaricum zijn plaats 
inneemt. Dominee Zeilstra schreef het 
volgende over zijn dienst: ‘Mensen 
zijn soms net mieren, die zich kapot 
kunnen werken maar ondertussen 
vergeten waarom het te doen was. 
Toch worden juist de mieren aan 
ons tot voorbeeld gesteld. Kennelijk 

Uit de
gemeente

is de houding van de krekel voor 
de schrijver van het Spreukenboek 
afschrikwekkender dan die van 
de mier. Wat kunnen wij leren van 
de dieren, wanneer het gaat om 
arbeidsethos en moraal?’

Thema: Leren van de dieren.
Schriftlezingen: Spreuken 6, 1-19; 
Galaten 6, 6-10 en Lucas 12, 13-21.
Liederen: Lied 977: 1, 2 en 3; Lied 
301a; Lied 652; Lied 849; Lied 339f; 
Lied 979 en Lied 903: 1, 2, 4 en 6.

De krekel en de mier

De krekel sjirpte dag en nacht, 
zo lang het zomer was.
Wijl buurvrouw mier bedrijvig op en 
neer kroop door ’t gras.
‘Ik vrolijk je wat op,’ zei hij. 
‘Kom, luister naar mijn lied.’
Zij schudde nijdig met haar kop: 
‘Een mier die luiert niet!’

Toen na een tijd de vrieswind kwam, 
hield onze krekel op.
Geen larfje of geen sprietje meer: 
droef schudde hij zijn kop.
Doorkoud en hongerig kroop hij  
naar ’t warme mierennest.
‘Ach, juffrouw mier, geef alsjeblieft 
wat eten voor de rest van deze barre 
winter. 
Ik betaal met rente terug, nog vóór 
augustus, krekelwoord en zweren 
doe ‘k niet vlug!’

‘Je weet dat ik aan niemand leen,’
zei buurvrouw mier toen heel 
gemeen.
‘Wat deed je toen de zon nog 
straalde?
En ik mijn voorraad binnenhaalde?’
‘Ik zong voor jou,’ zei zacht de krekel.
‘Daaraan heb ik als mier een hekel!
Toen zong je en nu ben je arm.
Dus dans nu maar, dan krijg je 
’t warm!’

(Vertaling van ‘La cigale et la 
fourmi’, van Jean de la Fontaine).
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Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk als gebaar van 
verbondenheid naar:
 
De heer Mulder - Laren
Bart de Leeuw - Laren
Jan en Mary Mulder - Laren
Joke en Karel Hagen - Eemnes
Mevrouw Koster - Laren
Mevrouw Van Beelen - Bussum
Frans en Jofride Hagens -Eemnes
Piet Pieket Weeserik - Blaricum
Eltjo Kats - Amersfoort.

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Collecteverantwoording

Maart 2025

02-03  KiA - Egypte   371,50
09-03  40-dagenactie       324,00
16-03 40-dagenactie       436,60
23-03  40-dagenactie       302,60
30-03  40-dagenactie       346,55

April 2025
06-04  40-dagenactie        327,05
13-04  40-dagenactie        200,50
17-04  40-dagenactie        222,01
20-04  40-dagenactie        883,65
27-04  Vluchtelingenwerk 
 Midden-Nederland      276,87

De diaconie vult de collectes zo nodig 
aan tot € 400 (een verhoging van € 50 
ten opzichte van  voorgaande jaren). 

Dit is van toepassing op de collectes 
van 2 maart en 27 april.
In totaal is er voor de 40-dagenactie 
van de BEL-gemeenten € 3.042,96 
ontvangen (vorig jaar € 2.732,91). 
Een mooi bedrag, dat mede tot stand 
kwam doordat sommige gemeen-
teleden collectebonnen (die uit de 
roulatie gaan) als extra gift voor de 
40-dagenactie hebben bestemd.
Evenals vorig jaar verhoogt de diaco-
nie dit bedrag met ca. € 500 en zullen 
we € 3.500 aan de 40-dagenactie van 
de BEL-gemeenten afdragen.

Jan van Hamond

In april 2024 besloot de generale 
synode dat een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag) per 1 juli 2025 
verplicht wordt voor vrijwilligers van 
gemeenten binnen de Protestantse 
Kerk. Deze regeling zal gaan 
gelden voor alle ambtsdragers, 
contactpersonen, leiding 
kinderdienst en 12+, mensen in 
functies waarin men herhaaldelijk 
als enige volwassene samen is met 
minderjarigen of kwetsbare mensen, 
vertrouwenspersonen en mensen in 
overige functies waarbij de genoemde 
verklaring door de kerkenraad als 
zinvol preventief middel wordt 
geacht. Onze scriba, Betty van Dillen, 
gaat deze klus in goede banen leiden 
en wanneer het voor u van toepassing 
is zult u hiervan horen.

De jaarrekening 2024 van het College 
van Kerkrentmeesters is goedgekeurd 
en gecontroleerd door de 
kascommissie en zal op de aanstaande 
kerkenraadsvergadering naar 
verwachting ook worden vastgesteld. 
Het is fijn dat er altijd zoveel zorg 
besteed wordt aan de verslaggeving 
door de Diaconie en het College van 
Kerkrentmeesters. Veel dank daarvoor.

De woning aan de Meeuwiskamp 12 
in Eemnes is, na goedkeuring van 
de kerkenraad, verkocht en het 
uiteindelijke positieve resultaat is, na 
akkoord van de kerkenraad, fifty-fifty 
verdeeld tussen de Diaconie en het 
College van Kerkrentmeesters.

Wanneer ik dit schrijf zal er deze 
week weer een Lekkerkerk-avond 
gehouden worden, de laatste van 
het seizoen. Negen keer per jaar 
schuiven gemiddeld 38 mensen van 
binnen en buiten onze gemeente aan 
om gezamenlijk te genieten van een 
heerlijke maaltijd.
Het is altijd weer heel fijn om te 
zien en te ervaren hoe verbindend 
eten met elkaar werkt. Er ontstaan 
diepgaande of vrolijke gesprekken; 
dit is 'omzien naar elkaar'. Fijn dat 
er elke maand weer een groep 
vrijwilligers is die zich hiervoor inzet. 
Dank daarvoor!
De tweede zondag van juni is het 
Pinksteren, de verjaardag van de kerk!
Ik wens u, namens de kerkenraad, een 
mooi Pinksterfeest toe.

Sylvia Kuperus

College van
Diakenen

Van de 
Kerkenraad

Foto: Rineke Ooykaas
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Na bijna acht jaar penningmeester-
schap van het College van Kerkrent-
meesters heb ik het stokje over 
mogen dragen aan Yvette Sollman. 
Donderdag 1 mei 2025 heeft zij, na 
een aanloopperiode, alle nodige be-
scheiden van mij overgenomen.
Yvette heeft een zeer ruime ervaring 
op administratief-financieel gebied. 
Dat geeft dus veel vertrouwen. Ik 
wens haar veel succes bij dit mooie 
werk. 
Haar adres is: 
Yvette Sollman-Zeegers
Schietspoel 33
1251 XT Laren
06 1339 9929 
yvette.sollman01@gmail.com

Yvette,  dank voor je geweldige 
bereidwilligheid!

Hartelijke groet,
Co Swaan

Nog een stokje wordt overgedragen, 
althans we hopen dat iemand het 
over kan nemen. Henk Aertsen treedt 
na 25 jaar terug als redacteur van 
Onderweg. Achttien jaar was hij 
eindredacteur en daarna was hij lid 
van de redactie. 
 

Henk redigeerde, 
maakte op, 
schreef, 
interviewde 
en zorgde voor 

het jaarschema. 
Iedereen zal 

zich de miniatuurtjes 
herinneren die van vele kerst-, paas- 
en pinksternummers de cover sieren.  
Henk maakte ook deel uit van de 
Werkgroep Communicatie van de 
PGLE. Namens die werkgroep en 
namens de redactie van Onderweg 
bezocht ik hem en overhandigde ik 
hem onder andere een boek met 
miniaturen van Carel ter Linden.

Heel veel dank, Henk! 

Alice van Kalsbeek

Troostvogel 

Wanneer  je  soms iets  naars  beleeft ,
je  niet  mag uitgaan door  de regen
of  s laande ruzie  hebt  gekregen
met iemand waar  je  veel  om geeft ,

als  speelgoed door  een mankement
niet  meer  zo  leuk is  a ls  tevoren,
je  kwart je  ergens is  ver loren,
kortom,  a ls  je  verdr iet ig  bent ,

dan komt de vogel  met  een l ied.
Je  hoort  het ,  maar  je  z iet  hem niet .
En als  hij voor  je  heeft  gezongen
dan vl iegt  hij weg met  jouw verdr iet .

Zolang er  k inderen bestaan
is  hij ze  al tijd komen troosten.
In  Doesburg of  in  ' t  Verre  Oosten
of  waar  hij ook naartoe moest  gaan.

De vogel  is  in  a l  d ie  tijd
nog nooit  beschreven of  geschi lderd.
Is  hij beeldschoon of  erg  verwilderd?
Daarover  heerst  onzekerheid.

In  elk  geval ,  hij meent  het  goed,
hoewel  door  a l les  wat  hij doet
je  kans  hebt  dat  je  noodgedwongen
een tijdje  op hem wachten moet .

Dan komt de vogel  met  een l ied,
je  hoort  hem,  maar  je  z iet  hem niet .
En als  hij voor  je  heeft  gezongen
dan vl iegt  hij weg met  jouw verdr iet

Drs. P. 
(Uit: Tante Constance en Tante Mathilde, 1999.)

 

College van
Kerkrentmeesters
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 Lang zal de kerk - zullen de mensen - 
leven in de gloria!
 
Toen Jezus naar de Vader was gegaan, wisten de 
leerlingen van Jezus niet goed hoe ze verder moesten. Ze 
wilden graag blijven leven zoals toen Jezus nog bij hen 
was. Ze wilden mensen vertellen over Jezus. Maar ja, hoe 
doe je dat?
Met Pinksteren waren de leerlingen van Jezus in een huis. 
Ze waren met elkaar aan het praten en bidden. Plotseling 
was het alsof er een windvlaag kwam. Ze raakten in vuur 
en vlam en wisten hoe ze verder moesten. Ze gingen naar 
buiten en begonnen te vertellen. En het maakte niet uit 
welke taal de mensen spraken: iedereen kon het verstaan.

Petrus nam het woord en vertelde mooie dingen over 
Jezus en God. Hij riep iedereen op om zich te laten dopen 
en een nieuw begin te maken met God. De mensen die 
bij God en Jezus wilden horen, deelden alles wat ze 
hadden met elkaar. Ze gingen samen naar de tempel om 
te bidden, ze aten samen en deelden brood en wijn, net 
zoals Jezus had gedaan. En eigenlijk is dat nog steeds wat 
we doen in de kerk. Elke zondag is er een collecte: we 
delen van het geld dat we hebben. Soms eten we samen, 
zoals bij Lekkerkerk. En soms vieren we het avondmaal 

Zoek de zeven verschillen

en delen we, net zoals Jezus dat deed, brood en wijn met 
elkaar. En iedereen mag komen. Iedereen hoort erbij.

Eigenlijk is Pinksteren een beetje de verjaardag van 
de kerk. We vieren met elkaar dat Jezus de kracht en 
inspiratie heeft gegeven om door te gaan met wat Hij 
begonnen is. En Hij inspireert nog steeds heel veel 
mensen. Misschien is Pinksteren wel het feest van ons 
allemaal. Wij mogen doorgaan met wat God en Jezus 
begonnen zijn: mensen helpen, samen delen en vooral 
ook samen vieren.

Lang zal de kerk – zullen de mensen – leven in de gloria!

Marjolijne Yska

Kinderdienst
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Protestantse  
Gemeente 
Blaricum

De Dorpskerk 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
035 531 56 81 

Kosters: 
G. Miltenburg en M. van Dijk

Verhuur kerk: 
H. van Schaik, 06 1530 6861 

Predikant: 
Ds. J.A. Zeilstra, 
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum 
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba: 
H. Oort, 035 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk:
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website: 
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters 
Secretaris: 
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie:  
Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480, 
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof:  
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen 
Voorzitter: 
M. de Hoop-Bergsma 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum 

Jeugd en Kerk 
Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd.
Contact via Beatrijs: 
beatrijsbulder@hotmail.com 

Kerkomroep 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet.
Via kerkomroep.nl kunnen de diensten 
direct of later worden beluisterd.

Bij de diensten

Pinksterfeest, 8 juni
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra

Sinaïgebergte met Katharinaklooster -            
David Roberts (1842-1846)

Door eenstemmig te antwoorden 
ontstaat een kostbare eensgezindheid 
onder mensen. De dynamiek vindt 
eenheid in veelheid. Gods Geest 
onder de mensen betekent dat zij nu 
samen in staat zijn wonderen te bele-
ven. Zou het Pinksterfeest ook onder 
ons vandaag nog zo’n uitwerking 
kunnen hebben?
In deze dienst, waaraan bijdrage 
wordt geleverd door de cantorij onder 
leiding van Richard Vos en een fluitist, 
doet Ans de Gast belijdenis van haar 
geloof en zal zij worden bevestigd als 
ouderling-kerkrentmeester, met de 
bijzondere taak: penningmeester van 
het College van Kerkrentmeesters.
Kinderen zijn welkom in de kinder-
dienst.

Thema: Gods woorden ter harte 
nemen.
Schriftlezingen: Exodus 24; Handelin-
gen 2, 1-11 en Johannes 16, 5-15.
Liederen: Lied 701; Lied 281: 18, 19 
en 20; Lied 675; Lied 527; Lied 688; 
Lied 687; Lied 670 en Lied 686.

Zondag Trinitatis, 15 juni
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra

Mezusah

Eenvoud in God is een thema met 
diepgravende joodse wortels. De 
schoonheid van de Godsidee gaat 
verloren wanneer wij ons in spe-
culatie verliezen. Deze wordt soms 
opeens op verrassende wijze nieuw 
ontdekt, wanneer je als mens je hart 
daarvoor openstelt. Dat raakt je rela-
tie met de ander.
Wij vieren in deze dienst de Maaltijd 
van de Heer in een lopende viering.

Thema: Eenvoud in God.
Schriftlezingen: Deuteronomium 6, 
4-9 en Leviticus 19, 17-18; Romeinen 
8, 15-17 en Lukas 11, 9-10.
Liederen: Psalm 8: 1, 2 en 3; Lied 237; 
Lied 303; Lied 706; Lied 339a; 
Lied 995; Lied 386 en Lied 416.

Zondag 22 juni verwelkomen wij ds. 
Berit Bootsma uit Weesp. Zij gaat 
voor het eerst voor in de Dorpskerk.

Zondag 29 juni
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra  

De zaaier - Vincent van Gogh (1888)

Als we de volle kracht van de gelij-
kenis van het zaad die Jezus aan de 

Van het 
consistorie
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mensen vertelt tot ons willen laten 
doordringen, is het goed om de uitleg 
van de vroege kerk even achterwe-
ge te laten. Zeker, Jezus is de grote 
zaaier en het zaad is de boodschap 
van het Koninkrijk Gods. Maar zijn 
wij niet allemaal kleine zaaiers, met 
al onze goede bedoelingen en ons 
verlangen?
Er is kinderdienst. Speciale aandacht 
is er voor hen die overstappen naar 
het middelbaar onderwijs: Rozema-
rijn en Olivier.

Thema: Allemaal kleine zaaiers.
Schriftlezingen: Prediker 11, 1-6; 1 
Korintiërs 15, 35-49 en Matteüs 13, 
1-19.
Liederen: Psalm 126: 1 en 3; Lied 
301a; Lied 517: 1, 4 en 5; Lied 765; 
Lied 625 en Lied 767.

Zondag 6 juli 
Ds. Benedikte Bos uit Laren gaat voor.

Zondag 13 juli gaat ds. Leendert van 
der Sluis uit Nijkerkerveen voor.

Kinderdienst

Vanwege de vakantie is er na Pasen 
geen kinderdienst geweest. Met 
Pinksteren, dus 8 juni, is er weer 
kinderdienst. Op 29 juni zullen we 
afscheid nemen van de kinderen uit 
groep 8. Daarna is het zomervakantie. 
Op de startzondag, 14 september, zal 
de eerste kinderdienst in het nieuwe 
seizoen zijn. 

We zijn ondertussen bezig met de 
voorbereiding van een speciale 
kinderdienst op 24 december, kerst-
avond. Voor informatie kunt u terecht 
bij Beatrijs Bulder, 
beatrijsbulder@hotmail.com of 
06 2427 3358.

Tot ziens! 
Beatrijs Bulder

‘Mon nom est Pierre,’ zei paus Paulus VI in 1969 bij zijn bezoek aan de 
kantoren van de Wereldraad van Kerken in Genève. Hij leek te zeggen: Jullie 
bedoelen het goed met je streven naar eenheid van de kerken, maar ik heb 
de verantwoordelijkheid van Petrus. Staat er niet in de binnenkant van de 
koepel van de Sint Pieter: ‘Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo 
ecclesiam meam’? (‘Jij bent Petrus en op deze rots zal Ik mijn gemeente 
bouwen.’) Daar kan geen andere kerk aan tippen. Maar is het dan echt zo 
dat, wat wel is genoemd een ‘asymmetrische dialoog’ nooit kan uitgroeien 
tot een werkelijk oecumenische kerk? Sommigen hebben zelfs gesproken 
van een ‘asymptotische dialoog’, waarbij de gesprekspartners elkaar nooit 
echt zullen kunnen aanraken. Paus Franciscus bleef zich naar buiten wenden, 
maar hij leek soms wel verdwaald in het instituut. De naam van de nieuwe 
paus Leo herinnert aan de encycliek Rerum Novarum (‘Van nieuwe dingen’), 
waarmee Leo XIII in 1891 een betrokken antwoord wilde geven op religieuze 
vervreemding van de arbeidersklasse en de verscheurdheid van een toen al 
seculariserende samenleving. Ik kan alleen maar open staan, en hopen op 
verstaanbare taal, en bidden dat ook protestanten zich geïnspireerd zullen 
weten met de vernieuwende religieuze verbondenheid waar Jezus voor bidt, 
‘ut omnes unum sint’ (‘opdat zij allen één zijn’, Johannes 17, 21).

ds. Jurjen Zeilstra

Van de 
predikant

 Hoofdaltaar Sint Pieter, Rome – Foto:  Bram Veerman
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Bloemengroeten

Pinksterbloem - Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken zijn de bloemen 
met een hartelijke groet en beter-
schapswensen gegaan naar de heer 
De Jong en Peer Mulder, met felici-
taties naar een jarige Petra Barnard 
en naar Aly en Jan van Vembde, zij 
waren 50 jaar getrouwd.

Als u iemand wilt voordragen voor 
een bloemengroet, neem dan contact 
op met Beatrijs Bulder, 
beatrijsbulder@hotmail.com of 
stuur een mailtje naar consistorie@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Een hartelijke groet van het 
Consistorie

Cie. Kruispunt
Op de eerste en derde vrijdag van de 
zomermaanden organiseren we ‘Kof-
fiepunt’-ochtenden op ’t Achterom.
Uitjes in de buurt zijn:

Op 26 juni gaan we naar het nieuwe 
Mediamuseum in Hilversum. Waar in 
het oude museum de geschiedenis 
van radio en televisie een belangrijke 
rol innam, draait het in het vernieuw-
de museum om de invloed van alle 
media uit heden en verleden in onze 

levens. Leer bijvoorbeeld hoe je nep-
nieuws herkent.
Op 31 juli bezoeken we de tentoon-
stelling ‘Wij Zijn Natuur’ in het Singer 
Museum te Laren, naar de levensvisie 
van prinses Irene van Lippe-Biester-
feld. Met de tentoonstelling vraagt zij 
aandacht voor de diepgaande relatie 
tussen mens en natuur. 
We vertrekken altijd om 13.30 uur 
vanaf het Oranjeweitje. 
Aanmelden bij: 
Tiny de Wit, 06 2789 3104, 
Bep Boekensteijn, 06 5310 1347 of
Anne-Marie de Fouw 06 2123 0727.

Hartelijke groeten, Cie Kruispunt,
Tiny, Bep, Monique, Anne-Marie

Collecteverantwoording

April 2025 
 doel  cont. incl.

  + bank uplift

06 40-dagenactie BEL 312,00 1.250,00
13 40-dagenactie BEL 249,65 1.250,00
17 40-dagenactie BEL 151,75    650,00
20 Tehuizen Suriname 491,80 2.500,00
27 Stap Verder 180,70     750,00

 TOTAAL 1.385,90 6.400,00

Hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur, penningmeester

De vergadering van de kerkenraad in 
de maand mei vond in verband met 
de afwezigheid van bijna de helft van 
haar leden niet plaats. Daaruit kunnen 
wij u in deze Onderweg dan ook niets 
melden. Wel wordt er gewerkt aan 
een verklaring van goed gedrag (VOG) 
voor de beroepskrachten en vrijwil-
ligers in de Dorpskerk. Dit is onlangs 
verplicht  gesteld door de PKN.
Wat betreft de bezetting van de ker-
kenraad is verder te melden dat me-
vrouw Aliëtte van der Wal is terugge-
treden uit het Consistorie en daarmee 
uit de raad. Wij bedanken haar voor 

haar buitengewoon energieke inzet 
in de afgelopen jaren en hopen haar 
nog vele malen in de kerk te kunnen 
begroeten.
Verder maken wij u attent op een 
cursus Theologie voor Geïnteresseer-
den (TGV). Meer informatie vindt u op 
pagina 8 en op 
www.tgv-amsterdam.nl. De website 
bevat ook informatie over het even-
eens door de PKN georganiseerde 
Studium Generale. Daarin wordt in 
vier blokken van elk drie lesochten-
den aandacht besteed aan onderwer-
pen die in relatie staan tot christelijk 
geloof en kerk. 

Wij hopen na de juni-vergadering 
weer meer informatie met u te kun-
nen delen. 

Bas Reitsma, voorzitter

Collecteverantwoording

Maart
30 Eredienst   67,40

April
06 Communicatiemiddelen        85,30
13 Koffiedrinken              113,55
20 Kerkelijke gebouwen            209,55
27 Cie. Kruispunt                 81,10

Mei
04 Pastoraat eigen gemeente  149,40
11 Orgelfonds 67,00
18 Eredienst  49,90

Wegens vakantie van de penning-
meester kan ik u nu niet melden wat 
via de QR-code en de bank ontvan-
gen is.
Alle gevers onze hartelijke dank!

Collecterooster
08-06 Cantorij
15-06 Communicatiemiddelen
22-06 Kerkelijke gebouwen
29-06 Cie. Kruispunt
06-07 Orgelfonds

Met een hartelijke groet,
namens het College van 
Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter

Uit de  
gemeente

College van 
Kerkrentmeesters

College van 
Diakenen

Van de 
Kerkenraad



16 Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum  |  nummer 5  |  juni 2025

Onderweg is een uitgave van de  
Protestantse Gemeente Blaricum  
protestantsegemeenteblaricum.nl 
en de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
pglaren-eemnes.nl

Redactie 
H. Aertsen, J.A. Zeilstra, B. L. Bos,
A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie 
B. Veerman, S. Visser

Fotografie 
R. Ooykaas, H. van Schaik,  
B. Veerman

Opmaak:
R.G. van der Leeuw (Drukkerij Bout)

Druk:
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen
Protestantse Gemeente Blaricum: 
L. van Deutekom, ’t Erf 8, 
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845 
leo@vandeutekom.org 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: 
H. Docter, Velthuijsenlaan 21, 
1251 KK Laren NH, 035 531 3983  
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen 
Kopij voor alle rubrieken sturen naar: 
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Vermeld in de onderwerpregel altijd voor 
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke 
rubriek. Instructies voor het aanleveren  
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor  
om kopij in te korten bij ruimtegebrek  
en om aangeboden berichten niet te  
plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie  
binnen moet zijn en de verspreidings-
data voor de volgende nummers:

Nr  Kopij  Verspreiding 
6 wo 25-06 za 12-07
7 wo 20-08 za 06-09
8 wo 24-09       za 11-10

De sluitingsdatum voor inzending van 
kopij voor het eerstvolgende nummer 
van Onderweg is: 

WOENSDAG 25 JUNI 2025 

Zondag 8 juni 2025, Pinksteren 
De Dorpskerk  10.00 uur  ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk  10.00 uur  ds. B. L. Bos 
Stichtse Hof  10.45 uur  ds. M. Randt
Theodotion  10.30 uur  drs. F. Peuscher      

Vrijdag 13 juni 2025  
Johanneshove  10.30 uur  pastoor N. van der Peet  

Zondag 15 juni 2025
De Dorpskerk  10.00 uur  ds. J. A. Zeilstra, H.A.
Ontmoetingskerk  10.00 uur  ds. B. L. Bos, H.A. 
Theodotion  10.30 uur  pastor W. Huis in ‘t Veld   

Zondag 22 juni 2025  
De Dorpskerk  10.00 uur  ds. B. Bootsma
Ontmoetingskerk  10.00 uur  ds. H. van Beelen        
Theodotion  10.30 uur  drs. F. Peuscher

Zondag 29 juni 2025
De Dorpskerk  10.00 uur  ds. J. A. Zeilstra 
Ontmoetingskerk  10.00 uur  ds. B. L. Bos       
Theodotion  10.30 uur  ds. R. Buijs  

Zondag 6 juli 2025  
De Dorpskerk  10.00 uur  ds. B. L. Bos
Ontmoetingskerk  10.00 uur  ds. J. A. Zeilstra   

               

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via 
kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten 
van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. 
U kunt ook de gratis app downloaden.

Kerkdiensten

Amersfoort, foto: Bram Veerman


