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Een Bijbeltekst met een baard

Vandaag de dag wordt de geschiedenis herbezien en 
herzien. Hoe terecht ook, subtiel gaat het niet altijd. 
Het lijkt soms wel een wedstrijd in zuiverheid. 
In die context las ik psalm 133. Een psalm met een 
baard. Letterlijk: de olie druipt over de baard van 
Aäron, als teken van goed leven. Maar het is een 
oud, mannelijk, patriarchaal, exclusief beeld. Dus 
na de eerste regel - hoe goed is het, hoe heerlijk, als 
broeders bijeen te wonen -  klinkt al snel de vraag 
‘waar zijn de zusters?’
De oplossing van Karel Eykman: we maken de psalm 
inclusief. Hij doet dat prachtig in zijn bewerking 'Met 
elkaar'. Mannen, vrouwen, kinderen komen in het 
gedicht voor. Er klinkt muziek: All you need is love. 
Dat is mooi en waar. 
Maar dat verlangen naar inclusie werkt ook 
exclusief. Er worden elementen uitgesloten, 
namelijk dat de olie, de geur van goedheid, druipt 
over die vermaledijde baard van Aäron. Aäron, de 
hogepriester had een lange baard, die hij niet mocht 
afknippen of afscheren. De doorgroeiende baard 
was een beeld voor het geheim van het leven, voor 
de ongrijpbare groeikracht. Én die lange baard 
stond symbool voor de hele samenleving. Daarom 
mocht de hogepriester zijn baard niet bijknippen of 
bijpunten. Want de randen van de samenleving mag 
je niet verwijderen, niet buitensluiten. Juist die baard 
is hier het symbool van inclusie. Iedereen mag staan 
in de reuk van het goede leven. Van het midden tot 
de rand. Niemand wordt afgeknipt of weggeschreven. 
Daarom klinkt ook elke dienst in onze gemeente: ‘In 
de ruimte van God is iedereen welkom!’

ds. Benedikte Bos

Met elkaar

Dat was toen daar.
Het was zo’n aardige zomeravond.
De zon had geen haast om onder te gaan.
Wij waren blijven hangen in de tuin.
De kinderen hoefden nog niet naar bed,
ze speelden joelend verstoppertje met de 
hond in het hoge gras.
Er werd een fl es opengetrokken en op de 
tafel gezet.
Hanna en Aart waren er en Karel met Jettie.
Kleine Kaspar maakte grapjes bij Elisabeth 
op schoot.
Pauline kwam nog met hapjes aan.
Martin had zijn gitaar meegenomen,
hij speelde Beatles en Katja wist de 
woorden.
Het refrein neurieden we allemaal mee:
liefde is alles wat je nodig hebt.
Dat was toen, daar.
Ik zag de mensen om mij heen op wie ik zo 
gesteld ben.
Mijn hart was gelukkig om ons bij elkaar
in het zachte schemerlicht.
Dat was toen, daar.
Ik weet nog dat ik dacht:
als het ergens is, is het hier,
als het ooit is, is het nu.
Dit is de plek waar God zou willen wonen.
Volgens mij kan hij zo aanschuiven.
Hier geeft de Heer zijn zegen.

Karel Eykman
(Met open ogen. Baarn 2007, p. 20.)

Foto: Provence – Bram Veerman
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Comenius-Somef Conferentie 2025: 
Theologie in context, Oost en West

Van 14 tot en met 17 mei 2025 was ik in Cluj, Roemenië, 
als deelnemer, afgevaardigd door Kerk in Actie, aan de 
13e Comenius-conferentie, een tweejaarlijkse conferen-
tie die protestantse theologen uit Midden- en Oost-Euro-
pese landen en Nederland met elkaar in contact brengt. 
Er waren vooral Hongaren, Tsjechen en Roemenen, maar 
ook mensen uit Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Servië, 
Nederland en zelfs India. Cluj, dat ligt in Transsylvanië 
waar veel Hongaren wonen, is een stad van vele vormen 
van christendom: onder andere rooms-katholiek, gere-
formeerd, reformatorisch, luthers, oosters-orthodox en 
unitarisch. Unitariërs wijzen het denken over God vanuit 
de drie-eenheid af, maar daar heb ik weinig van gemerkt. 
Het thema van de conferentie was: Theologie in context: 
bronnen, geloofsvormen en praktijken.

Uit de bijna veertig lezingen, die grotendeels parallel 
werden gegeven, kies ik hier enkele die er voor mij uit-
sprongen. Grote drijfveer achter deze bijeenkomst was 
prof. Jenö Kiss, hoogleraar praktische theologie aan het 
Protestants Theologisch Instituut te Cluj-Napoca, die nog 
in Ede heeft gestudeerd en goed Nederlands spreekt. Hij 
hield de openingslezing. Zijn stelling was dat het serieus 
nemen van de politieke, historische en economische con-
text onontbeerlijk is voor een actuele theologie, omwille 
van gerechtigheid en humaniteit. Het viel me echter op 
dat er bijna niet over de actuele Roemeense, Poolse of 
Hongaarse politiek werd gesproken, ondanks het feit dat 
verkiezingen voor de deur stonden.

Stefanie Arnold werkt in Bern aan een promotieonder-
zoek over de praktijk van krimpende en stervende kerken, 
die in spanning staat tot Matteüs 16, 18, waar Jezus 
belooft aan Petrus dat de poorten van het dodenrijk de 
kerk niet zullen kunnen overweldigen. Zij is lid van de 
Oud-Katholieke kerk in Zwitserland en stelt de vraag: 
‘Waarom worstelt onze kerk om te overleven als de kerk 
onsterfelijk is?’ Velen, ook ik, hebben tijdens hun studie 
het vak gemeenteopbouw gehad. Weinigen hebben les 
gehad in krimp. Zij riep op tot vertrouwen in God en het 
loslaten van zorgen over het voortbestaan van de kerk.

In het betoog van dr. Gabriella Gorbai, verbonden aan de 
theologische faculteit van de Babeş-Bolyai Faculteit te 
Cluj, viel me op hoe optimistisch zij sprak over de kan-
sen in Roemenië voor godsdienstleraren en pastores om 
kinderen en jongeren te bereiken en ook therapeutisch te 
begeleiden bij problemen. Zoveel kansen krijg ik daartoe 
vandaag niet meer.

Een verrassende exegese van Lucas 16, 1-13, de gelijke-
nis van de onrechtvaardige rentmeester, werd gegeven 
door dr. György Kustár uit Sárospatak. De rentmeester 
bewijst zijn rijke heer een dienst door aan hem te demon-
streren hoe onrechtvaardig het bezit van geld en goede-
ren ten diepste kan zijn, en hoe je er in de wereld toch op 
vrijmoedige wijze goed mee kunt handelen. Zo leerde hij 
door egoïstische motieven gedreven zijn meester een les.

Zelf gaf ik een tussenstand van mijn onderzoek naar Winti 
in Suriname en dr. Gert van Klinken sloot daarbij aan met 
zijn lezing over de mennoniet Maarten Douwes Teenstra 
(1795-1864), een vanuit evangelische waarden gedreven 
strijder voor de afschaffi  ng van slavernij. Voor theologen 
uit Oost-Europa, merkte ik, een hun vrijwel onbekende 
context, die nieuwe vragen opriep, ook over de contextu-
aliteit van hun eigen theologie vandaag.

Jurjen Zeilstra

Orthodoxe kerk in Torocka, Transsylvanië

Deelnemers van de conferentie Theologie in context in de aula 
van het Theologisch Instituut van Cluj-Napoca
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Twee fi lmtips voor de zomer. Met dank aan Piet Halma 
(fi lmrecensent van het Friesch Dagblad).

‘Anak Indië: In Nederland Door 
Omstandigheden’
Boeiend eerbetoon aan de veerkracht van de Indische 
gemeenschap
        

Wat weet u van Indo’s? Het is de vraag in een nagespeel-
de scène van De Slimste Mens. Geen van de drie spelers 
weet iets relevants te benoemen. 
Een Indo is iemand van gemengd bloed, vaak van een 
blanke Europeaan en een Indonesische vrouw. Veel van 
deze kinderen komen aan het woord in Anak Indië (Anak 
= kind). Originele beelden van hoe deze kinderen een 
plek zochten in de Nederlandse samenleving zijn onder 
andere afkomstig van fi lmmaakster Hetty Naaijkens-Retel 
Helmrich. 
Een parade van bekende en onbekende Nederlanders 
passeert de revue, onder wie de onlangs overleden 
Wieteke van Dort als ambassadeur van het oude Indië, 
striptekenaar Thé Tjong-Khing en de nazaten van de Blue 
Diamonds.  
Anak Indië vertelt ook het verhaal van het Koninklijk Ne-
derlandsch-Indisch leger (KNIL), dat in de periode 1814-
1950 met de Nederlanders meevocht. Met hun gezinnen 
kwamen zij na de oorlog naar Nederland, 12.000 mensen 
in totaal.
Indische Nederlanders laten in de documentaire zien 
hoe ze met trots en creativiteit vormgeven aan hun 
culturele erfgoed. Eén woord komt steeds bovendrijven: 
veerkracht. En niet te vergeten de eindeloze gastvrijheid: 
altijd weer samen eten. Wat er ook gebeurt.

Vanaf 26 juni te zien in de bioscopen. In Hilversum in het 
Filmtheater.

Film

‘L'Attachement’       

L'Attachement laat zich het beste vertalen als ‘De ge-
hechtheid’. In de fi lm gaat het om de voorwaardelijke 
hechting in de ontwikkeling van een kind. 

Sandra heet ze. Ze leidt een druk en productief leven als 
eigenaresse van een feministische boekwinkel en heeft 
met hand en tand gevochten voor haar onafhankelijkheid. 
Maar al gauw wordt ze meegesleurd in het leven van haar 
buren. 
Als de buurvrouw van Sandra naar het ziekenhuis moet 
omdat zij op het punt staat te bevallen, vraagt ze Sandra 
haar 6-jarige zoon Elliot op te vangen. Sandra stemt er 
mee in, maar is onhandig en onzeker. 

Als blijkt dat de moeder in het kraambed is overleden, 
raakt Sandra ondanks haar terughoudendheid geroerd 
door de situatie van een alleenstaande vader die een 
jong kind en een pasgeborene alleen moet opvoeden. De 
net 6-jarige besluit dat hij Sandra leuk vindt, loopt regel-
matig naar haar toe om haar over zijn dag te vertellen en 
haar zijn nieuwste speelgoed te laten zien. 

Het gevoel dat overblijft na deze fi lm is dat het vooral tijd 
kost om verbondenheid te ontwikkelen. Voor een goed 
leven hebben we liefde nodig buiten familie en partners. 
Iemand uit je eigen buurt bijvoorbeeld die even langs-
komt om te helpen als dat nodig is maar soms ook een 
frisse blik op een probleem ten beste geeft.

Vanaf 10 juli te zien in de Filmtheaters van onder andere 
Bussum en Hilversum  



4 Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum  | nummer 6  |  juli-augustus 2025

De kleuren van het kerkelijk jaar

Elke periode van het kerkelijk jaar heeft een eigen karak-
ter, een eigen kleur. We kennen perioden van inkeer en 
voorbereiding, van vreugde en volharding.
In de loop van de eeuwen kregen de verschillende pe-
rioden ook letterlijk een kleur. Door het gebruik van de 
kleuren binnen de erediensten wordt de tijd van het jaar 
visueel herkenbaar. We zien de kleuren terug in de ante-
pendia: de kleden over de tafel. Soms draagt de predikant 
een gekleurde stola. Ook is het een mooi gebruik om met 
de bloemen in de dienst de kleur te benadrukken. 

De meest gebruikte kleuren in het kerkelijke jaar zijn 
paars, wit, groen en rood. Waarom ooit in het verleden 
voor deze kleuren gekozen, is niet te achterhalen. Daarbij 
speelt het gevoel dat een bepaalde kleur oproept een 
rol. Het schema van de kleuren is over vrijwel de gehele 
wereld gelijk, hoewel er enkele kleine variaties zijn. Het is 
pas echt zinvol om de kleuren te gebruiken, wanneer we 
ook de betekenis van de kleuren kennen en de gevoelens 
die deze kleuren willen uitdrukken, begrijpen.

Paars is de kleur van inkeer en bezinning, de kleur van 
boete en soberheid, van verwachten en uitzien naar. 
Paars is de kleur van Advent (vier weken voor kerst) en de 
40-dagentijd (zeven weken voor Pasen), de twee perio-
den van voorbereiding.
Wit is de kleur van zuiverheid, reinheid en daarmee de 
kleur van licht, verlossing, vergeving en van het nieuwe 
begin. Het is de kleur van de toewijding aan God, het is de 
feestkleur. Wit hoort bij Kerst en Pasen, maar ook bij Wit-
te Donderdag. Na Kerst blijft de witte kleur tot Epifanie, 
dat valt op 6 januari; na Pasen houden we tot de zondag 
na Hemelvaart deze kleur.
Groen is de kleur van groei en hoop, de hoop die de 
gemeente mag uitstralen op weg naar het Koninkrijk (God 
zal op aarde komen met groene eeuwigheid, Lied 747: 1). 

Rood is de kleur van vuur, van verwarmd worden, de kleur 
van beweging en bewogenheid. Rood is de kleur van de 
Heilige Geest en daarmee de kleur van het Pinksterfeest, 
zondag Trinitatis (die van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en 
Geest) en de kleur van bevestiging van ambtsdragers. 

ds. Benedikte Bos

Kleurenlied 

Wij vieren en beleven Gods jaarkring wereldwijd. 
De vaste kleuren geven schakering aan de tijd. 
Zo zien we alle weken een kleur in ander licht 
en wordt door taal en teken ons oog op God gericht.

Het paars wil inkeer geven in passie en advent.
Wij hebben in ons leven ons van God afgewend.
Het paars is ons een teken van ootmoed en van rouw 
tot wij na deze weken het wit zien van Gods trouw.

Het wit spreekt van Gods daden die Hij verricht met 
macht.
Gods lichtende genade verdrijft de zwarte nacht.
Blij willen wij gewagen van alles wat Hij deed,
dus gaan zijn hoogtijdagen in stralend wit gekleed.

Het groen doet ons bezingen de hoop die in ons leeft, 
dat God aan alle dingen een nieuwe toekomst geeft.
Want eens zal het gebeuren, dan zal het zomer zijn 
met ongedachte kleuren in eeuwig zonneschijn.

Het rood doet mensen spreken. God schenkt aan ons 
zijn Geest.
Een vuur, een tong, een teken, de kleur van 
Pinksterfeest.
Niets kan de vonk meer doven: een vuur dat niemand 
stuit 
daalt neer op wie geloven, de vlammen slaan eruit.

(Uit: Geroepen om te zingen, lied 28, Mar van der Veer)
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Collecterooster Blaricum

13-07 Stichting De Vrolijkheid
Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en 
jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het 
KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samen-
werking met professionele kunstenaars. 

20-07 Amnesty International
Het doel van Amnesty International is eraan bijdragen 
dat op de hele wereld de rechten van de mens worden 
nageleefd. 

27-07 Hart voor Kinderen

Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in voor arme, 
verlaten en kwetsbare kinderen. Speerpunten in hun 
werk zijn: kinderopvang, armoedebestrijding, onderwijs 
en zelfredzaamheid.

03-08 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die 
dakloos is. Daarnaast kunnen bezoekers iedere ochtend 
binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik 
te maken van internet of voor een gezellig praatje.  

10-08 Kerk in Actie - Cuba
Cuba zit in een diepe economische crisis. Jongeren en 
goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. 
Ouderen en zieken staan er alleen voor.
Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken die pastorale en 
diaconale hulp bieden. 

17-08 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die 
naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, 
kan worden verzorgd. 

Delen – wereldwijd 24-08 Voedselbank
Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten 
bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedsel-
bank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten 
uitdelen aan haar cliënten.  

31-08 Muzikale ondersteuning kerkdiensten 
in Theodotion
Beurtelings is er in Theodotion een rooms-katholieke 
dienst en een PKN-dienst. Door bezuinigingen op de 
geestelijke verzorging moet muzikale ondersteuning uit 
eigen middelen betaald worden.

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren Eemnes

13-07 Solar Cooking KoZon
In veel Afrikaanse landen wordt gekookt op een hout-
vuur. Dat heeft veel nadelen voor gezondheid en milieu. 
De stichting Solar Cooking KoZon zorgt voor goedkope 
zonnekokers (CooKits), hooimanden en houtbesparende 
kooktoestellen, waardoor gezondheidsproblemen terug-
gedrongen kunnen worden, kosten bespaard en minder 
bomen gekapt hoeven worden.  

20-07 Timon
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. 
Ze bieden specialistische hulp op maat, in aanvulling op 
de lokale zorg. 

27-07 Stichting Leergeld
Zeker 2 à 3 kinderen per klas kunnen vanwege fi nanciële 
problemen in het gezin niet deelnemen aan activiteiten 
op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. 
Stichting Leergeld ondersteunt die gezinnen.

03-08 Light for the World 

Meer dan 4,5 miljoen mensen in Sub-Sahara-Afrika heb-
ben een vorm van vermijdbare blindheid.
Light for the World strijdt al meer dan 25 jaar tegen dit 
onrecht. Ze maken oogzorg ter plaatse toegankelijk voor 
iedereen. 
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10-08 Kerk in Actie - Cuba 
Zie pagina 5, eerste kolom. 

17-08 Hulp voor Helden
Sinds 2014 voert Koninklijke PIT Pro Rege de naam ‘Hulp 
voor Helden’. Hulp voor Helden ondersteunt de inzet 
van militairen, veteranen en het thuisfront.

24-08 Hulp dichtbij
Hulpvragen kunnen zowel van binnen als van buiten 
onze kerkelijke gemeente komen. We beperken ons voor 
hulpvragen van niet-gemeenteleden in principe tot de 
BEL-gemeenten.

31-08 Hospice Kajan in Hilversum
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de 
laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan.  

College van Diakenen van de PGLE

Gebed

Schepper van licht en leven
uw trouw heeft ons gewekt
uw goedheid deed ons opstaan.
Draag ons deze dag op de vleugels van uw geest,
dat liefde ons beweegt
en openheid ons ontvankelijk maakt voor anderen.

Schepper van licht en leven
de wereld maakt ons wanhopig:
als de dood een verlossing is 
daar waar mensen schreeuwen om water,
als de dood een verlossing is 
waar kinderen van honger huilen,
kunnen we niet anders dan
uit alle macht roepen om uw barmhartigheid.
Zie hen, hoor hen, mensen zoals wij,
die kreperen door het geweld van gewetenloze leiders.

Schepper van licht en leven
van u is de toekomst, van u is de tijd
doe ons blijven hopen
op een betere wereld
een wereld van recht en vrede
een wereld waar mensen vrienden zijn
waar kinderen spelen en lachen
omringd door vaders en moeders en opa’s en oma’s,
zorgeloos, onbekommerd, in een wereld die vol van 
leven en vreugde is.

Schepper van licht en leven,
ontferm u over ons.

(Heleen van Beelen, Kyriegebed uit de dienst 
van 22 juni 2025 in de Ontmoetingskerk)
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Schrijfactie
Activisten in Venezuela onder vuur
Sinds 9 april is mensenrechtenactivist Eduardo 
Torres het zoveelste slachtoff er van willekeurige 
arrestatie in Venezuela. 
Hij zit gevangen in de beruchte El Helicoide ge-
vangenis. Torres is opgepakt vanwege 'zijn betrok-
kenheid bij een samenzwering'.
Momenteel zitten er in Venezuela 900 mensen om 
politieke redenen gevangen. Ze zijn het slachtoff er 
van een hele reeks mensenrechtenschendingen, 
waaronder gedwongen verdwijning, marteling en 
geen toegang tot medische zorg.

Teken de petitie om Eduardo Torres en iedereen die 
willekeurig gevangen zit vrij te laten op  
www.amnesty.nl.

Bekende activist uit Kirgizië opnieuw gearresteerd
Op 14 april 2025 werd in Kirgizië de prominente 
mensenrechtenactivist Rita Karasartova opnieuw 
gearresteerd. Ze zit vast op beschuldigingen van 
'het oproepen tot actief negeren van wettige eisen 
van de autoriteiten en tot massale rellen'. 
Dat is een verzonnen aanklacht. Op deze ma-
nier probeert de overheid activisten de mond te 
snoeren. Ze zat vast vanwege haar verzet tegen de 
overheid die de controle van een zoetwaterreser-
voir aan buurland Oezbekistan gaf. De overheid 
ging in beroep tegen haar vrijspraak en die zaak 
loopt nog.

Teken de protestmail om Rita Karasartova 
onmiddellijk vrij te laten op www.amnesty.nl.

Eduardo

Ritau

u
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Rita

Van Gogh en God
Op zondag 1 juni vond er 
in een uitverkochte Johan-
neskerk een bijzondere 
uitvoering plaats. Thema 
was ‘De kunst van Vincent 
van Gogh en zijn inspiratie 
uit de Bijbel’. Daarbij werd 
muziek uitgevoerd door 
(opera)solisten van The Fat 
Lady. Bijzondere gast was 
Edwin Becker, hoofdconser-
vator tentoonstellingen van het Van Gogh Muse-
um. Hij werd geïnterviewd door Jaap van Duijn. 
Ook ik mocht een bijdrage leveren. Thema’s als 
‘het goddelijke in alledaagse dingen’, ‘de natuur’, 
‘het lijden’ en ‘zorg en verantwoordelijkheid voor 
elkaar’ kwamen aan de orde. De voorstelling werd 
geïnitieerd door de stichting Gifted Art.  

ds. Benedikte Bos

Het was een mooie middag. Ik werd me voor het 
eerst bewust van de rol die religie heeft gespeeld 
in het werk van Van Gogh en de ontwikkeling die 
hij daarin doormaakte. Zorgvuldig en inspirerend 
lichtte Benedikte dat alles toe, waarmee ze ook de 
kerk als hoeder van religieuze waarden in een posi-
tief licht plaatste. Een prachtig voorbeeld van hoe 
de kerk naar buiten kan treden.
En het is altijd verrassend om twee kunstvormen (in 
dit geval zang en schilderen) gecombineerd te zien.

Alice van Kalsbeek

Open zaterdagen Johanneskerk 
19 juli-13 september 2025, 14.00-17.00 uur

Tijdens de zomermaanden is de Johanneskerk op 
zaterdagmiddag open. Loop gerust even binnen 
voor een moment van rust, om een kaarsje te 
branden of om de foto-expositie over de 
geschiedenis van de kerk te bezichtigen.

Op 19 juli is de feestelijke opening van de ten-
toonstelling ‘Het verhaal van de vluchteling’.
Aanvang: 14.30 uur. 

100 jaar Sint-Jansbasiliek

Enkele hoogtepunten uit het programma:
• Zaterdagopenstelling Basiliek met rondleidingen   
 en orgelconcerten 28 juni-13 september.
• Expositie in Singer (23 september–16 november)   
 met schilderijen van de Sint Jan en presentatie 
 van het jubileumboek.
• Lezing in het Brinkhuis op 5 oktober.
• Evensong en oratorium ‘Athalia’ van Händel 
 op 19 oktober.
• Viering 100 jaar Sint-Jansbasiliek op 26 oktober   
 met de wijding van het nieuwe altaar en een   
 receptie voor genodigden.
• Concert Oekraïens koor op 31 oktober.
• Allerzielenviering 2 november met concert:  
 Requiem van M. Coleridge.  
• Lezing in het Brinkhuis 16 november, Taizé-viering.
• Lichtjesavond op 19 december.
• Festival of Lessons and Carols op 19 en 20 december.
• Kerstvieringen 24 en 25 december.
• Kerstconcert Sint-Jansschola en afsluiting 
 100 jaar jubileum op 26 december.

Voor verdere informatie: 
https://sintjanlaren.nl/100-jaar-sintjansbasiliek/

Nieuwe liedbundel Job de Bruijn
Presentatie 5 oktober 2025 

Binnenkort verschijnt De hemel zwaait, een bun-
del van Job de Bruijn met 33 liederen. De presen-
tatie hiervan vindt plaats op zondag 5 oktober in 
de Ontmoetingskerk in Laren. Liederen worden 
dan kort toegelicht en gezongen door solisten en 
koor en alle aanwezigen. Nadere informatie volgt.

Prikbord
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Ik ga op reis en ik neem mee...

De redactie vroeg een aantal gemeenteleden welk boek in ieder geval in de 
koff er gaat en waarom. Dat leverde een prachtig literair palet op!

De tienduizend dingen 
Maria Dermoût (1955, 2024) 

Ik las pas ‘Wild’ van Cheryl 
Strayed, die in haar eentje een 
deel van de Pacifi c Crest Trail (VS) 
afl egt en tijdens deze tocht regel-
matig in ‘De tienduizend dingen’ 
leest. Dat heeft mij nieuwsgierig 
gemaakt naar de inhoud van dit 
boek, naar het verband tussen de 
levens van deze twee vrouwen.

Jolanda van Woerden 

The King Arthur Case 
Jean-Luc Bannalec (2018)

Het boek speelt zich af in Brocélian-
de, een geheimzinnig bos in Bretag-
ne. Het maakt deel uit van een serie 
mysterieuze en spannende verha-
len die zich allemaal in Bretagne 
afspelen. Wij zijn daar nu en het is 
bijzonder de plaatsen te zien waar 
het allemaal gebeurt. Voor mij een 
prima vakantieboek!
Gerry Dorrestijn 

Ik ga niet op vakantie, omdat ik 
zelf met een boek bezig ben dat 
ik over een maand bij de uitgever 
moet inleveren. Maar als ik op 
vakantie ga, bezoek ik doorgaans 
'historische' plaatsen en lees dan 
over historische personen die 
daar ooit hebben geleefd. Bij-
voorbeeld, bij een bezoek aan de 
Duitse stad Weimar (her)lees ik 
de 'Gesprekken' van Johann Peter 
Eckermann met Goethe (1990).  
Zowel de stad als het boek 
krijgen daardoor meer betekenis 
voor mij.

Jan de Bruijn

Ik zeg geen vaarwel
Han Kang (2023)

Dit boek werd in 2024 bekroond 
met de Nobelprijs voor literatuur. 
Overigens is dat niet de primai-
re reden dat ik dit uitkoos, maar 
omdat het de publieksprijs 2025 in 
Frankrijk heeft gekregen (‘prix des 
lecteurs’) en dat in mijn ervaring 
een hele goede aanbeveling is. Het 
is een roman over de bloederige 
opstand op Jeju-eiland in 1948, 
over de reis van dood naar leven, 
over veerkracht en pijn maar vooral 
ook over onvoorwaardelijke liefde 
en het besef dat liefde noch rouw 
ooit zullen eindigen. 

Aernout van der Gaag

Beperkt Volmaakt 
Jolanda Doornbos (2022)
  

Ik ben naar de zeer interessante 
avond van het winterprogramma 
geweest van deze schrijfster.

Paula van Hamond

Al het blauw van de hemel 
Mélissa Da Costa (2024)

Dit boek heb ik gekocht omdat de 
titel mij direct aansprak. Toen ik de 
achterfl ap van het boek las besloot 
ik het meteen aan te schaff en. De 
hoofdpersoon is een jongeman bij 
wie jeugddementie wordt vast-
gesteld. Hij wil niet de medische 
mallemolen in en ziet op tegen 
te veel zorg uit zijn omgeving. Hij 
besluit alleen op reis te gaan. Ont-
roerend en adembenemend mooi 
geschreven.

Sylvia Kuperus
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Coping With the Gods. 
Wayward Readings in Greek 
Theology 
Henk Versnel (2020)

  Waarom dit boek? De Griekse 
godenwereld fascineert mij, 
mede vanwege de hellenistische 
context waarin grote delen van de 
bijbel zijn ontstaan. Henk Versnel 
publiceerde in 2011 een belang-
rijke studie over de theologische 
denkbeelden, rituelen, praktijken 
en mentaliteiten van de oude 
Grieken.  
Daarnaast neem ik nog Het hoofd-
kussenboek mee. Het werd ge-
schreven door Sei ShÖnagon, een 
Japanse hofdame uit de 10e eeuw 
en is vertaald door Jos Vos (2022). 
Een heerlijk luchtige tegenhanger 
van mijn eerste boek, vol kersen-
bloesem, geuren, en ‘favourite 
things’.
Jurjen Zeilstra

Onze avonden 
Alan Hollinghurst (2024)

Een portret van het moderne 
Engeland door de lens van de 
scherpzinnig geobserveerde 
ervaringen van één man. Het lijkt 
me heel interessant en wellicht 
kunnen we er nog iets van leren 
over onze eigen samenleving.

Jan de Waard

Gooilust. De stille strijd van 
Louise Blaauw-Six 
Jeanette Wagenaar (2025)

De titel ‘Gooilust’ verwijst naar de 
buitenplaats in ’s-Graveland, niet 
ver hiervandaan. Als ik erlangs 
fi ets dan stel ik me allemaal 
romantische taferelen voor bij 
die prachtige woning met al dat 
groen en die bossen eromheen. 
Tot ik dit boek las. Wat een drama 
heeft zich afgespeeld rond dit 
huis en de omgeving. De plot 
vertel ik niet. Misschien horen 
we die wanneer op 18 november 
Jeanette Wagenaar in het kader 
van het Winterprogramma van 
de PGLE vertelt over haar boek. 
Lees ’t boek dus vóór die tijd. Een 
aanrader! 

Benedikte Bos

Nachtmerries en 
Droomlandschappen 
Stephen King (2023) 

Stephen King is een Amerikaans 
schrijver van onder meer hor-
ror- en sciencefi ctionverhalen 
en thrillers. Hij is met stip mijn 
favoriete schrijver. Ik heb tot nu 
toe nog geen boek/verhaal van 
hem gelezen dat mij niet boeide. 
In de tachtiger jaren was Het (It)
het eerste boek dat ik van hem 
las. En wat je bij King in vaak 
meer dan 1.000 pagina’s leest 
kan helemaal niet … of misschien 
toch wel?
Het boek dat ik meeneem is een 
verhalenbundel met ruim twintig 
unieke verhalen en in totaal weer 
zo’n 900 pagina’s. Vooral tijdens 
vakanties kom ik toe aan boeken.

Martin Noordzij

Kolja 
Arthur Japin (2017)
Kolja 
Arthur Japin (2017)

In de vakantie las ik Kolja.
Het boek heeft twee verhaal-
lijnen. De eerste beschrijft het 
leven van Kolja, een doofstomme 

jongen die werd opgevoed door 
twee Tsjaikovski’s, de componist 
Pjotr Iljitsj en zijn broer Modest. 
De tweede verhaallijn gaat over 
het overlijden van Pjotr Iljitsj, op 
dat moment een gevierd compo-
nist in Rusland en daarbuiten. De 
doodsoorzaak zou volgens zijn 
arts cholera zijn. Kolja gelooft 
daar niet in en gaat als een vol-
leerd detective op zoek naar de 
werkelijke oorzaak: volgens hem 
zelfmoord. Dat deel van het boek 
leest als een spannende detec-
tive.  

Klaas Stulp
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Jeugd en Kerk
Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd.
Contact via Beatrijs: 
beatrijsbulder@hotmail.com 

Kerkomroep
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl 
kunnen de diensten direct of later worden 
beluisterd.

Bij de diensten

Zondag 13 juli gaat ds. Leendert van 
der Sluis uit Nijkerkerveen voor de 
eerste keer voor in de Dorpskerk.

Zondag 20 juli

Werkers in de wijngaard

Op het eerste gezicht is het oneer-
lijk. Immers, waarom zouden zij die 
slechts een uur hebben gewerkt 
hetzelfde loon ontvangen als zij die 
de hele dag hebben gewerkt? Wat 
zegt het over Gods goede gaven als 
zij niet in uren kunnen worden uitge-
drukt? 
Thema: Blij met wat je ontvangt?
Schriftlezingen: Jeremia 22, 13-17; 
Leviticus 19, 9-13 en Matteüs 20, 
1-16.
Liederen: Lied 215: 1, 5, 6 en 7; Lied 
301c; Lied 305; Lied 991; Lied 1008 
en Lied 838.

Zondag 27 juli 

Olielampje

Toen het lang ging duren voordat de 
Heer terugkwam, heeft de vroege 
kerk een crisis beleefd. Daar kun 
je vanuit gaan. Vandaag horen we 
een verhaal waarmee geprobeerd 
wordt in het wachten een antwoord 
te geven. Ook wij beleven een crisis 
als het gaat om de relevantie van het 
geloof en het samen vorm en inhoud 
geven aan de kerk. Kan het antwoord 
van de vroege kerk ons helpen?

Thema: Waar wachten we op?
Schriftlezingen: Psalm 119, 105-112; 
Openbaring 19, 6-10 en Matteüs 25, 
1-13.
Liederen: Psalm 119: 1 en 40; Lied 
301c; Lied 868: 1, 2 en 4; Lied 317; 
Lied 751; Lied 316; Lied 453; Lied 
404a en Lied 385: 1, 5, 7 en 8.
Wij vieren in deze dienst de Maaltijd 
van de Heer in een kring.

Zondag 3 augustus gaat onze dorps-
genoot en gemeentelid ds. Petra 
Barnard voor.

Zondag 10 augustus verwelkomen 
wij ds. Joyce Ronday. Zij is universi-
tair docent praktische theologie aan 
de Protestantse Theologische Univer-
siteit.

Zondag 17 augustus begroeten we 
ds. Evert Jan van Katwijk uit Naarden.

Zondag 24 augustus luisteren we 
naar de ons bekende dichter, theo-
loog en dominee Sytze de Vries uit 
Schalkwijk .

Zondag 31 augustus gaat drs. Jan 
Greven, dorpsgenoot en gemeentelid, 
voor in de dienst. 

Kinderdienst
De laatste kinderdienst van dit 
schoolseizoen is weer geweest. 
Terugkijkend op dit afgelopen 
jaar hebben we bijna elke maand 
een kinderdienst gehad en 
tijdens advent bijna elke zondag.  
Met de feestdagen waren er 
vaak gastkinderen. Zo ook met 
Pinksteren, toen Ans de Gast 
belijdenis deed en bevestigd 
werd als kerkrentmeester. Haar 
kleinkinderen waren erbij. 
Door de Heilige Geest worden 
we geïnspireerd en in beweging 
gezet. Bewogen om een eenheid 
te worden net als met de spijkers 
en de magneet. 

Van het 
consistorie
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Van de 
predikant

De neuzen dezelfde richting op. 
Op weg naar een nieuwe toe-
komst. 
We mogen nu eerst vakantie 
hebben, uitrusten en genieten 
van mooi weer. Waar je ook heen 
gaat, of je op reis gaat of thuis-
blijft, weet dat God mee gaat. Hij 
zal voor je zorgen.
Het afscheid van de kinderen 
van groep 8 is verplaatst naar de 
Startzondag 14 september als 
start van een nieuwe periode. 
We hebben de volgende data in 
het nieuwe seizoen gepland: 
14 september, 5 oktober, 
2 november, 30 november (Eer-
ste Advent), 24 december en
25 december. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Beatrijs Bulder, 
beatrijsbulder@hotmail.com 
of  06 2427 3358.

Tot ziens! 
Beatrijs Bulder

Bloemengroeten 

 Foto: Bram Veerman 

De afgelopen weken gingen de 
bloemen met felicitaties en hartelijke 
groeten naar Janny en Peter Schreiber, 
Willy Oversteegen en Jeanne Rau-
wenhoff , die 95 jaar werd. Ans de Gast 
kreeg de bloemen op pinksterzondag. 
Welkom in de kerkenraad als kerkrent-
meester, Ans! Annemariek Friele en 
Klaas ten Have kregen de bloemen als 
welkom in onze Dorpskerkgemeente. 
En bloemen waren er voor onze orga-
niste Hendrika Veerman als dank voor 
haar prachtige orgelspel en begelei-
ding van de gemeentezang.

Uit de  
gemeente

Als u iemand wilt voordragen voor 
een bloemengroet, neemt u dan con-
tact op met Beatrijs Bulder (beatrijs-
bulder@hotmail.com) of stuur een 
mailtje naar 
consistorie@protestantsegemeente
blaricum.nl.
We wensen u allen een zonnige zo-
mer. Met een hartelijke groet vanuit 
het Consistorie.

Van de predikant
Toen we op Zondag Trinitatis de 
Maaltijd van de Heer vierden ging het 
weer eens diep door me heen hoe 
belangrijk in deze chaotische wereld 
dit is: die beleefde verbondenheid 
voor het aangezicht van een heilige 
God. Daarom dit gedicht van Jan Wil-
lem Schulte Nordholt.

Verlegen met mijn God

Ook ik kan wel als Strauss en als 
Renan
en zoveel andere verlichte heren
het vreemde fenomeen analyseren,
de fabels en parabels van de man
die door het koren liep in Kanaän.

Historisch is het ook wel te verstaan,
de oude mythe kan men er in horen:
een god wordt gaarne uit een maagd 
geboren,
doet wonderen en sterft zoals het 
graan
om als het graan weer op te staan.

Maar als ik door het pad naar voren 
schrijd
en om mij heen de arme stervelingen,
mensen zo dwaas als ik, de lofzang 
zingen:
‘O Heer, uw bloed roept voor altijd
barmhartigheid, barmhartigheid’

dan ben ik niet verlegen met mijn 
god,
dan is hij vlak bij mij, dan weet ik zeker
dat hij mij aankijkt uit de donkre beker,
dan eet ik zijn genadebrood,
dan leef ik van zijn dwaze dood.

ds. Jurjen Zeilstra

Cie. Kruispunt

Zoals in de vorige Onderweg al is 
vermeld, gaat het maandelijkse ‘Uitje 
in de buurt’ op 31 juli naar de ten-
toonstelling ‘Wij Zijn Natuur’, naar 
de levensvisie van prinses Irene 
van Lippe-Biesterfeld in het ons zo 
vertrouwde Singermuseum. Op 28 
augustus bezoeken we een aantal 
Botanische tuinen. 
Meer hierover kunt u te zijner tijd 
lezen op onze website bij de rubriek 
‘Senioren’ en in de zondagse orde 
van dienst.
Ook op de eerste en derde vrijdag 
van de zomermaanden hopen wij u te 
ontmoeten voor een Koffi  epunt-mo-
ment, al dan niet op het terras, als de 
verbouwing van het Achterom dan 
achter de rug is.
Als u onze koffi  eochtenden wilt 
bezoeken, maar u heeft geen vervoer, 
neem dan contact op met Anne-Marie 
de Fouw, 06 2123 0727.

Seniorenbeleving
Een seniorenbeleving voor onze 
70-plussers? Já! Laat u door Cie. 
Kruispunt verrassen op dinsdag 23 
september! 
Wist u dat geloven ook een beleving 
kan worden? In de Hanzestad Deven-
ter ontdekken we het gedachtegoed 
van Geert Groote, die door Gods 
Geest zelf omwentelde, maar dit ook 
in de harten van velen teweegbracht! 
Daarnaast krijgen we een subliem 
uitzicht over de rivier de IJssel. Mid-
denin het bruisende oude stadsdeel 
lunchen we in een oase van rust en 
gaan we het ontstaan van de nijver-
heden (zilversmeden en de befaamde 
koekbakkers) tijdens een audiotour in 
museum De Waag ontdekken. En niet 
te vergeten dwalen we over de grote 
stadspleinen, neemt u misschien 
nog een kijkje in de Lebuïnuskerk of 
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shopt u een cadeautje ter herinnering 
in een van de gezellige straatjes in de 
binnenstad. Kortom een Seniorenbe-
levenis die hopelijk nieuwe inspiratie 
gaat bieden!

Opgeven kan met het bij dit kerkblad 
gevoegde aanmeldingsformulier vóór 
1 augustus (er kunnen 40 mensen 
mee!). 
We wensen u alle goeds voor deze 
zomer. 

Bep Boekensteyn, Tiny de Wit, Monique 
van Riemsdijk en Anne-Marie de Fouw

Collecteverantwoording

Mei 2025 
 doel  cont. incl.
  + bank uplift

04  Stichting HVC 325,55 1000
11  Hospice Kajan 141,90 750
18  KiA - Oekraïne 192,00 600
29  Bloemen diaconie 69,00 69
  
 Totaal 728,45 2419

Alle bedragen in euro’s

Hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur, penningmeester

Op 19 juni kwam de kerkenraad 
voor de laatste keer bijeen voor het 
zomerreces (juli en augustus). 
Een bijzondere vergadering in die zin 
dat Ans de Gast na haar bevestiging 
eerder in juni voor het eerst offi  cieel 
als penningmeester van het College 
van Kerkrentmeesters (CvK) aanwezig 
was. En nu we toch bij het CvK zijn: 
daar komt Anne-Marie de Fouw als 
notuliste ondersteuning verlenen. 
Aan beide dames: veel succes!

Het zal u niet ontgaan zijn, maar 
sinds kort staat er naast de ingang en 
op het terrein van het kerkgebouw 
een geef-en-neemkastje. 

Foto: Harry van Schaik

Onder het motto ‘Geef wat je kunt en 
neem wat je nodig hebt’ is de inhoud 
bestemd voor mensen met een klei-
nere portemonnee. Voor aanvulling 
wordt gezorgd door de diaconie, maar 
als derden - en met name leden van 
de kerk - daar ook voor willen zorgen 
is dat welkom. 
Via diverse kanalen zal aan het initia-
tief bekendheid worden gegeven. Ook 
laten we nog weten hoe u artikelen 
kunt aanleveren en welke artikelen 
nodig zijn.

In eerdere uitgaven van Onderweg 
hebben wij u er al over geïnformeerd 
dat de verwarming van de kerk aan 
vervanging toe is. Over de manier 
waarop dit vorm zal worden gegeven 
is de kerkenraad het inmiddels gro-
tendeels eens, zodat het zetten van 
vervolgstappen nu mogelijk is. Zoals 
al eerder vermeld, zult u daarna ook 
worden gehoord. 
Overigens hebt u vast gezien dat er 
ook aan de buitenzijde van het Achter-
om renovatiewerkzaamheden aan de 
gang zijn. Ook aan de kerk, de pastorie 
en de theekoepel zullen schilder-
werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Behalve op uw zielenheil wordt er dus 
in de kerk ook op onze ‘stenen’ goed 
gepast!

Ten slotte nog even uw aandacht voor 
een drietal data:
• Tijdens de dienst van 7 september
 zal door de organisatie Stap
 Verder een korte presentatie   
 worden gegeven over haar werk,  

College van 
Kerkrentmeesters

College van 
Diakenen

Van de 
Kerkenraad

 waarvoor in onze kerk regelmatig
 wordt gecollecteerd. Stap Verder
  is een project van de Stichting  
 Pastoraal Diaconaal Centrum 
 Bijlmermeer en biedt een 
 inloophuis waar mensen uit 
 Amsterdam-Zuidoost voor hulp  
 op het gebied van een zeer 
 uiteenlopend scala aan 
 onderwerpen terecht kunnen. 
• Op 14 september vindt de 
 Startzondag plaats, waarop onder  
 andere afscheid wordt genomen  
 van Aliëtte van der Wal en Tjeerd  
 Hoekstra als kerkenraadsleden.
• De oorspronkelijk in juni geplande  
 vrijwilligersavond vindt op 

9 oktober plaats. Er zal een 
 historisch/theologische fi lm worden  
 getoond en natuurlijk wordt er  
 ook aan de inwendige mens 
 gedacht. Meer informatie volgt. 

Wij wensen u een prettige zomer en 
zien er naar uit in de Onderweg van 
september weer bij u terug te komen.

Bas Reitsma, voorzitter 

Collecteverantwoording

Mei 2025
(25  Oecumenische Viering St. Vitus) 

Juni 2025
01  Koffi  edrinken na de dienst  104,40
08  Cantorij  271,05
15  Communicatiemiddelen  94,20
22  Kerkelijke gebouwen  49,70

Alle bedragen in euro’s.

Over de maanden april, mei en juni is 
via de QR-code € 435 ontvangen en 
via de bank € 90.

Alle gevers onze hartelijke dank.

Collecterooster
13-07  Eredienst
20-07  Pastoraat eigen gemeente
27-07  Koffi  edrinken na de dienst
03-08  Communicatiemiddelen
10-08  Cantorij
17-08  Cie. Kruispunt
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Foto: Rineke Ooykaas

24-08  Kerkelijke gebouwen
31-08  Orgelfonds

Met een hartelijke groet,
namens het College van 
Kerkrentmeesters,

Henk Aertsen, voorzitter

Zee 

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,    
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje 
dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
die weet wat ik bedoel. 

Ik wil alleen zijn met de golven,
ik wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luisteren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn 
zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Toon Hermans 

D a u w t r a p p e n  o p 
H e m e l v a a r t s d a g  2 0 2 5
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant 
ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen 
Betty van Dillen, scriba 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229
vertrouwenspersoon@pglaren-eemnes.nl

Correspondentieadres 
PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18 
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
Yvette Sollman-Zeegers, Schietspoel 33, 
1251 XT Laren, yvette.sollman01@gmail.com
06 1339 9929 

Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending 
NL47RABO 0334 9022 82  o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

Bij de diensten

Belijdenisdienst
Op zondag 10 augustus zal Daniëlle 
Grasmeijer in een feestelijke dienst 
in de Johanneskerk belijdenis doen. 
Centraal zal de tekst uit 1 Samuël 3 
staan: ‘Wanneer je wordt geroepen, 
moet je antwoorden: ”Spreek, HEER, 
uw dienaar luistert.”’

In de media is er de laatste tijd 
sprake van dat meer jongeren zich 
aangesproken voelen door de Bijbel, 
door geloof, door de kerk. Heel, heel 
voorzichtig wordt die trend ook in de 
PGLE zichtbaar. Vorig jaar deed een 
jongere belijdenis, dit jaar Daniëlle 
en nog twee andere jongeren denken 
erover na. 
Mocht jij zelf ook overwegen 
belijdenis te doen (of gedoopt te 
willen worden), neem dan vooral 
contact met me op! (ds. Benedikte 
Bos, 06 4137 3021).
Maar weet: God houdt van ieder 
mensenkind, daar hoef je in principe 
helemaal niets voor te doen. In de 
ruimte van God is iedereen welkom! 

In memoriam
Nel Schotsman

In de leeftijd van 87 jaar is na 
liefdevolle verzorging en verpleging 
in De Beer in Naarden Nel (Pieternella) 
Schotsman – Doggenaar overleden. 

Uit de
gemeente

In de dankdienst voor haar leven 
stonden haar kinderen, Jan-Marten 
en Karina stil bij deze zorgzame 
moeder. De kleinkinderen haalden 
herinneringen op aan hun oma die 
beslist geen doorsnee oma was. 
Ook stonden we stil bij alles wat Nel 
voor onze kerkelijke gemeenschap 
heeft gedaan: haar belangstelling, 
haar bezoekwerk en al haar inzet in 
Theodotion. De laatste jaren ging het 
geheugen van Nel achteruit. 
Met het lezen uit Openbaring 21 ‘Hij 
zal alle tranen uit hun ogen wissen. 
Er zal geen dood meer zijn, geen 
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat er eerst was is voorbij’ 
namen we afscheid van Nel. Dat haar 
nagedachtenis tot zegen mag zijn. 

Studieverlof in ‘t klooster
Mijn studieverlof neem ik op van 
woensdag 23 juli t/m woensdag 
6 augustus. In die periode zal ik 
(behalve in ’t weekend) verblijven 
in ’t klooster in Diepenveen. 
Op hun introductiepagina staat: 
‘Klooster Nieuw Sion is een plaats en 
gemeenschap waar mensen dichter 
bij God, bij zichzelf, bij de medemens 
en de natuur kunnen komen 
door stilte en gebed, arbeid en 
gastvrijheid vanuit een christelijke, 
neo-monastieke spiritualiteit.’

Het lijkt me heerlijk om dagenlang 
eens diensten mee te maken zonder 
ervoor verantwoordelijk te zijn, om 
gebeden mee te bidden in plaats van 
daarin voor te gaan, om de zegen 
te ontvangen in plaats van door te 
geven. En om theologische boeken 
te lezen. Daarna hoop ik geïnspireerd 
weer weken-, maandenlang voor te 
gaan in de diensten in de PGLE! 

ds. Benedikte Bos
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Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk als gebaar van 
verbondenheid naar:

Jan Willem en Daniëlle Walraven - 
Eemnes
De heer Bax - Eemnes
Helena Huijser - Laren
Elizabeth Hekkema - Laren
Rik en Puck Kloos - Blaricum
Ans Deurloo - Laren
Maartje Ruizendaal - Eemnes
Ton en Arina de Heus - Eemnes
Fleur van der Zwaard - Laren 
Bea en Jan Vosman - Eemnes 

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Orde van dienst op papier of 
via de beamer?
Met enige regelmaat vragen mensen 
waarom we nog een papieren orde 
van dienst (OvD) hebben, terwijl 
iedereen toch ook de OvD via de 
beamer kan volgen. Het maken van 
de papieren versie is niet goed voor 
het milieu en het kost extra geld. Daar 
staat tegenover dat de papieren versie 
voor sommigen makkelijker te lezen 
is: in de papieren versie kan men 
vooruitkijken naar wat er komen gaat. 
Ook de zondagsbrief achterop wordt 
erg gewaardeerd. Men kan deze versie 
mee naar huis nemen en nog eens 
terugzien.
De Werkgroep Eredienst stelt voor 
om mensen die genoeg hebben aan 
de OvD op de beamer te vragen geen 
papieren versie meer mee te nemen. 

Anderen zijn vrij om de papieren 
versie te gebruiken. Ook gasten 
stellen een papieren versie erg op 
prijs. Na circa vier maanden kijken we 
hoeveel papieren exemplaren dan 
nodig zijn en hoeveel papier we dus 
kunnen besparen.
Let op: Tijdens de schoolvakantie 
is er in de Johanneskerk geen 
beamerpresentatie en is er dus voor 
iedere kerkganger een papieren 
OvD beschikbaar. Neemt u voor die 
diensten een Liedboek mee!

Werkgroep Eredienst

Van het Kerstcomité
Op woensdag 13 augustus organiseert 
het Kerstcomité een High Tea in 
Grand Café Eemland in Eemnes. Deze 
zomermiddag organiseren we al vele 
jaren, eerst in Groot Kievitsdal en 
Baarn en nu alweer voor de vierde 
maal in Eemnes. Van onze gasten 
horen we altijd dat ze dit een fi jne 
middag vinden zo midden in de 
zomer. De middag is van 14.30 tot 
ca. 16.30 uur in het Koetshuys van 
Eemland. Gemeenteleden van 77 jaar 
en ouder hebben hiervoor inmiddels 
een uitnodiging ontvangen. Voor deze 
activiteit vragen we net als vorig jaar 
een bijdrage van € 10 per persoon. 
Mocht dit bedrag bezwaarlijk zijn, 
dan kunt u dat, in vertrouwen, aan 
mij melden en kunnen we daar een 
oplossing voor bedenken.
Als u geen uitnodiging heeft 
ontvangen, maar wel belangstelling 
heeft voor deze activiteit, neem dan 
contact op met Betty van Dillen, 
06 1635 2526 of bvdillen@ziggo.nl.
Wij hopen dat we met elkaar een fi jne 
middag zullen hebben.

Namens het Kerstcomité,
Betty van Dillen

Wisseling van de wacht
De vergadering van de Werkgroep 
Communicatie van 12 juni jl was 
de laatste waarop Douwe de Joode 
als voorzitter van deze werkgroep 
optrad. Maar liefst vijftien jaar lang 
was hij dat. En met hart en ziel. 
Communicatie is in zijn werkzame 
leven altijd zijn vak geweest, 
in het bedrijfsleven en lange 
tijd als zelfstandig ondernemer. 
Niet iedereen is geneigd om zijn 
beroepskennis en -vaardigheid 
ook in een vrijwilligersfunctie in te 
zetten. Douwe wel en daar hebben 
we als werkgroep en als gemeente 
volop van geprofi teerd. Zo moet 
hij in de loop der jaren honderden 
persberichten (hij had ze zelf niet 
geteld) hebben geschreven, die stuk 
voor stuk uitblonken in duidelijkheid 
en leesbaarheid. Ook leidde hij met 
strakke hand onze vergaderingen die 
bijna altijd in anderhalf uur afgerond 
waren.
De secretaris van de werkgroep sprak 
aan het eind van de vergadering 
lovende woorden aan zijn adres en 
bood hem een afscheidscadeau aan 
in de vorm van zijn meest geliefde 
slokje.

Alice van Kalsbeek, eindredacteur van 
Onderweg, neemt het stokje over; 
voorlopig voor een periode van een 
jaar. Dat zal even wennen worden voor 
de werkgroep, maar we hebben er alle 
vertrouwen in.

Namens de Werkgroep Communicatie,
Klaas Stulp, secretaris
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Kerkasiel in Kampen
Al meer dan een half jaar wordt er 
24/7 een doorgaande kerkdienst  
gehouden in de Open Hofkerk in 
Kampen om zo de uitzetting naar 
Oezbekistan te voorkomen van de 
familie Babayants. Groepen uit allerlei 
kerken in het land komen naar de kerk 
om diensten te verzorgen. Zolang de 
dienst doorgaat, mag de overheid niet 
ingrijpen.  
Ook de PGLE deed weer mee! Op 9 
juni vertrok om 10.15 uur een groep 
gemeenteleden richting Kampen. 
Herman Docter, Siet Visser, Marjolijne 
Yska en Annette Haasnoot deden de 
voorbereiding van de viering.

Er waait een warme wind naar en 
door onze kerk, wij voelen dit als de 
Geest van God. Indrukwekkend wat 
een beweging er op gang is vanuit 
alle hoeken van Nederland.

(Uit een interview op de website van 
het organisatiecomité.)

Een korte impressie 
De dienst had het karakter van een 
normale kerkdienst. Herman Docter 
begeleidde het zingen op dwarsfl uit. 
Bijzonder was de bijdrage van de 
96-jarige Trees Talsma-Wessels. Uit 
haar verzameling leken-preken mocht 
er één gebruikt worden. Siet Visser las 
de preek voor, daar Trees zelf vanwege 
haar hoge leeftijd niet aanwezig kon 
zijn.
Leuk voor mij was de kennismaking 
met Godly Play. We zaten in een kring, 
Marjolijne Yska  en de kinderen voor 
ons op de grond. Twee verhalen uit de 
Bijbel stonden hierbij centraal: over 
de Toren van Babel en de opdracht 
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aan de apostelen om de wereld in te 
gaan. 
Godly Play wordt altijd afgesloten 
met een ‘viermoment’, samen iets 
eten en drinken en elkaar vertellen 
waar we God dankbaar voor zijn. Er 
waren veel jarigen!

We zongen lied 425, ‘Vervuld van uw 
zegen’, als slotlied. 

Unaniem waren de reacties positief: 
blij dat ik er was, wat een fi jne goede 
sfeer,  mooi om zo met elkaar een 
kerkdienst te beleven.
Het plan is om dit, zolang als nodig is, 
als PGLE ongeveer één keer in de zes 
weken te doen.

Van harte aanbevolen!
Coby de Jager

De brief over giften aan het bloemen- 
en verjaardagsfonds die alle 
gemeenteleden hebben ontvangen 
heeft inmiddels zo’n € 1.700 
opgeleverd. 

Het Voor-elkaarkastje bij de 
Ontmoetingskerk is helaas vaak 
helemaal leeg. Er zullen nu minder, 

maar wel vaker producten in worden 
gezet. Er wordt een fl yer over het 
kastje voor de buurtbewoners 
gemaakt en verspreid. Wellicht spoort 
hen dat aan om op te letten wat er 
rond het kastje gebeurt. Het moet 
eigenlijk ook ‘hun’ kastje worden. Er 
zijn inmiddels meerdere giften van 
€ 100 voor de kastjes (er staat een 
tweede kastje bij een woonhuis in 
Laren) ontvangen. 

We hebben de afgelopen periode 
weer verschillende hulpvragen 
ontvangen, die we allemaal konden 
beantwoorden. Hulpvragen kunnen 
zowel van binnen als van buiten 
onze kerkelijke gemeente komen. We 
beperken ons echter voor hulpvragen 
van niet-gemeenteleden in principe 
tot de BEL-gemeenten en stellen 
als voorwaarde voor eventuele 
ondersteuning dat de hulpvrager via 
een van de offi  ciële maatschappelijke 
instellingen bij ons terechtkomt of 
daar bekend is. 

Hulpvragen worden zoveel mogelijk 
anoniem besproken. Een hulpvraag 
kan van alles omvatten. Het kan 
zowel om goederen gaan als om 
bijvoorbeeld een renteloze lening. 
Indien nodig schakelen we externe 
hulp in.

Ruud Ham, voorzitter

Van de 
diaconie
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Mandalacursus 
De kleuren van de regenboog

Afgelopen seizoen hebben we met veel plezier en 
creativiteit diverse symbolen zoals de zon, de ster en de 
levensboom verbeeld in de mandala. Volgend seizoen is 
het thema: De kleuren van de regenboog.

Kleur is vibratie en elke kleur trilt met een eigen 
frequentie. Kleuren kom je in veel Nederlandse 
uitdrukkingen tegen: zo rood als een biet, een blauwtje 
lopen, groen van jaloezie zien, geel van nijd, paars van 
woede, iemand zwartmaken, je staat er gekleurd op, in 
geuren en kleuren, een bruin leven hebben, etc.
Kleuren worden eveneens gebruikt om de 
temperamenten aan te duiden. Het element vuur is rood 
en kenmerkt de driftkop. Het element lucht is geel en 
bestuurt de levendige. Het element water is blauw en 
beheerst de fl egmaticus. Het element aarde is groen en 
past bij de melancholicus. 

In sprookjes en oude verhalen kom je kleuren eveneens 
tegen: lippen zo rood als robijnen, een sneeuwwitte huid 
en haar zo zwart als ebbenhout. 
Veel dingen hebben hun eigen typische kleuren met de 
lading erbij. Die typeringen zijn vaak cultureel bepaald. 
In Europa bijvoorbeeld is wit de kleur van puurheid 
en onschuld; zwart de kleur van dood, stilstand en 
depressie; rood van hartstocht, agressie en gevaar; 
groen de kleur van het jonge leven, vruchtbaarheid en 
overvloed. 

Ook de kerk maakt gebruik van kleuren. Het 
scheppingsverhaal begint met: ‘En toen was er licht.’ 
Ofwel er was leven, want licht is de voorwaarde voor 
iedere vorm van organisch leven. De oorsprong van 

het licht is de oerbron van alle energieën: de Zon. 
Tussen leven en licht bestaat een direct verband, 
maar ook tussen licht en kleur, want de kleuren vormen 
samen het witte licht. Ze zijn verschillende vormen van 
het witte licht dat alle zeven kleuren van de regenboog 
omvat. En in de liturgie van onze kerkdiensten spelen 
kleuren ook een rol (zie pagina 4).

In deze cursus gaan we aan de gang met de zeven 
kleuren van de regenboog, waar ieder op haar eigen 
manier mee aan de slag kan, via een kant-en-klare vorm 
of juist dat je op zoek gaat naar je eigen vorm. Elke 
maand komt een andere kleur aan de orde.

Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij de groep 
creatieve, inspirerende vrouwen die elke tweede 
woensdag van de maand van 13.30 – 16.00 uur 
samenkomen, geef je dan op bij RoseMarie Harenberg. 
Er zijn In totaal acht bijeenkomsten. We starten 10 
september 2025.

RoseMarie Harenberg

Als ik in de zon lig, ben ik zwart
Als ik kwaad ben, ben ik zwart
Als ik ziek ben, ben ik zwart.
Als ik het koud heb, ben ik zwart.
Als ik het warm heb, ben ik zwart.
Als ik dood ben, ben ik zwart.

Als jij  in de zon ligt, ben je bruin.
Als jij  kwaad bent, ben je rood.
Als jij  ziek bent, ben je geel.
Als jij  het koud hebt, ben je blauw.
Als jij  het warm hebt, ben je rood.
Als jij  dood bent, ben je wit.

En dan noemen ze mij een kleurling!!
(snake 219)

Strand bij Blaricum – Bram Veerman
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Phishingmails
Enkele gemeenteleden hebben de 
afgelopen periode een mail van 
Benedikte ontvangen. In veel gevallen 
zal dat kloppen, maar er worden ook 
phishingmails gestuurd, zogenaamd 
door haar. Trap er niet in!

Hoe herken je een phishingmail?
> Onpersoonlijke aanhef 
Vaak beginnen phishingmails met 
een algemene aanhef, zoals ‘Geachte 
heer/mevrouw’ in plaats van je 
naam. Aangezien een aantal namen 
openbaar zijn, kan de mail persoonlijk 
gericht lijken. 
> Dringende oproep 
Phishingmails bevatten vaak een 
dringende oproep om snel actie te 
ondernemen, bijvoorbeeld om een 
betaling te doen.
> Slechte spelling en grammatica 
Hoewel phishingmails steeds beter 
worden nagemaakt, kunnen er nog 
steeds spelfouten of grammaticale 
fouten in staan. 
> Ongebruikelijke verzoeken 
Vraag je je af waarom iemand je dit 
vraagt? Het kan een signaal zijn van 
phishing. 
> Vreemde afzender
Controleer altijd of de afzender van 
de e-mail wel klopt. Is het e-mailadres 
legitiem? 
> Klik niet op links en open geen   
    bijlagen 
Mocht je de mail verdacht vinden, 
klik dan niet op links of open geen 
bijlagen. 
> Verwijder de e-mail
Verwijder de e-mail direct uit je inbox 
en je verwijderde items. 
> Wees alert op verdachte                   
 telefoontjes of berichten
Phishing kan ook via andere kanalen 
plaatsvinden, zoals via de telefoon, 
sms of WhatsApp. 

Meestal geeft het mailadres van de 
afzender al snel duidelijkheid over de 
herkomst. Maar soms moet je ook echt 
heel goed kijken om te zien of het 
klopt. Achter het @ van onze eigen
mailadressen staat altijd pglaren-
eemnes.nl. De echte slimmeriken 
kunnen een mailadres aanmaken dat 
er zo uit ziet: predikant@pgIaren-
eemnes.nl. Ziet u het verschil? 

Ogenschijnlijk zijn de adressen gelijk, 
bij het tweede adres is echter de l van 
laren vervagen door een hoofdletter I 
(ie). Blijf dus altijd alert!

Ruud Ham

Foto: Bram Veerman

Collecteverantwoording
04-05  Kerk in Actie – Soedan    370,05
11-05  Stichting Viore 230,75
18-05  Voedselbank 467,30
[25-05 Oecumenische dienst]

De diaconie vult de collectes zo nodig 
aan tot € 400.

Jan van Hamond

Voor de zomervakantie is de 
kerkenraad op 24 juni bij elkaar 
gekomen. In juli en augustus zijn er in 
principe geen vergaderingen, tenzij er 
iets belangrijks is. 

In de vergadering van 24 juni is 
gemeld dat de bouwcommissie 
verwacht de aanvraag voor de 
Johanneskerk binnenkort in te 
kunnen dienen. De architect heeft 
een Defi nitief Ontwerp (DO) gemaakt. 
In de vergadering van mei heeft de 
bouwcommissie, in de personen van 
Ineke de Joode en Karel Hagen het 

DO gepresenteerd aan de kerkenraad. 
Er zijn ten opzichte van het eerdere 
ontwerp aan het exterieur op 
advies van de welstandscommissie 
kleine aanpassingen gemaakt aan 
de raampartijen. Voor het interieur 
heeft de bouwcommissie gesproken 
met gebruikers van de kerk, zoals 
bijvoorbeeld Lekkerkerk en de 
kinderdienst. Daar kwam naar voren 
dat er behoefte is aan opslagruimte; 
daar is in voorzien door kastruimte 
te plannen en in de kelder wat 
voorzieningen te treff en. Er komen 
een mobiele bar en een keuken. 
Twee zalen worden gescheiden door 
een separatiewand, zodat daar in 
voorkomende gevallen ook één zaal 
van gemaakt kan worden. Er wordt 
natuurlijk gekeken naar de 
toegankelijkheid en de voorzieningen 
voor mensen die minder mobiel zijn. 
Na de presentatie van Ineke en Karel 
heeft de kerkenraad het Defi nitief 
Ontwerp goedgekeurd. 
In het najaar willen we een 
informatieve bijeenkomst plannen 
om gemeenteleden bij te praten. 

  Zomer in Zeeland – Bram Veerman

In de kerkenraadsvergadering 
kijken we ook altijd terug op 
de erediensten: tijdens de 
Pinksterdienst waren er veel 
kinderen te gast uit Gouda die in de 
buurt een kamp hadden. In de dienst 
ging het over duiven die in de Bijbel 

Van de 
Kerkenraad
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voorkomen. Na de dienst zijn er twee 
duiven losgelaten.

Escher, M.C. (1898-1972) - 
Vlakvullingsmotief met vogels

De diensten door de gastpredikanten 
zijn goed geweest. Fijn dat we 
altijd een beroep kunnen doen op 
predikanten die willen voorgaan als 
Benedikte vrij is. 

In de zomermaanden kerken we 
op zondag een aantal weken in 
de Johanneskerk, de juiste data 
staan achterop Onderweg en in de 
nieuwsbrief. 

Op 14 september houden we de 
Startzondag, u kunt deze datum 
alvast in de agenda noteren.
Verder kan ik melden dat het 
aanvragen van de VOG (Verklaring 
Omtrent het Gedrag) wat langer duurt 
dat ik had gedacht. Ik ben ermee 
bezig en de betrokken vrijwilligers 
worden hierover geïnformeerd.

De zomertijd is aangebroken, veel 
mensen gaan op vakantie, anderen 
blijven thuis. Waar u ook bent, ik 
wens u van harte alle goeds!

Betty van Dillen

Lieve kinderen,

Terwijl ik dit stukje zit te schrijven schijnt buiten de zon. Het is ook alweer bijna 
het einde van het kinderdienstseizoen. Als jullie dit lezen is de schoolvakantie al 
begonnen. In de zomervakantie is er geen kinderdienst of Godly Play. Achterin 
de kerk liggen mappen met allemaal leuke dingen die je kunt doen als je toch 
naar de kerk komt in de zomervakantie.

Wat was het weer een mooi seizoen! Met Kerst was er de musical waarin jullie 
straalden. Met Palmpasen maakten jullie palmpaasstokken en liepen mee in de 
optocht met Jacob de ezel. Sommigen van jullie zijn mee geweest naar Kampen, 
waar we een dienst hielden in de Open Hof, de kerk van ‘kerkasiel’. Daar 
speelden we Godly Play met groot en klein door elkaar.
In juni konden de mensen in de Ontmoetingskerk ervaren wat Godly Play is, 
omdat de hele kerk meedeed aan Godly Play. En op de afsluitende zondag 
van het kinderdienstseizoen hebben jullie prachtige vliegers gemaakt. Ik ben 
benieuwd of ze al veel gevlogen hebben.

Op 7 september beginnen we weer met een nieuw seizoen. Die zondag is er 
Godly Play. Op 14 september is de Startzondag. Dat wordt weer een feestje voor 
jong en oud(er). We hopen jullie dan allemaal weer te zien. 
Nieuwe kinderen zijn natuurlijk van harte welkom!

Maar eerst een heel fi jne zomer gewenst namens de leiding van de kinderdienst 
en Godly Play,

Leo, Joke, Famke, Ineke en Marjolijne
   

Kinderdienst



20 juli-augustus 202520 Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum  | nummer 6  |  juli-augustus 2025

Onderweg is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente Blaricum 
protestantsegemeenteblaricum.nl 
en de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
pglaren-eemnes.nl

Redactie 
H. Aertsen, J.A. Zeilstra, B. L. Bos,
A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie 
B. Veerman, S. Visser

Fotografi e 
R. Ooykaas, H. van Schaik, 
B. Veerman

Opmaak:
R.G. van der Leeuw (Drukkerij Bout)

Druk:
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen
Protestantse Gemeente Blaricum: 
L. van Deutekom, ’t Erf 8, 
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845 
leo@vandeutekom.org 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: 
H. Docter, Velthuijsenlaan 21, 
1251 KK Laren NH, 035 531 3983 
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen 
Kopij voor alle rubrieken sturen naar: 
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor 
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke 
rubriek. Instructies voor het aanleveren 
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor 
om kopij in te korten bij ruimtegebrek 
en om aangeboden berichten niet te 
plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie 
binnen moet zijn en de verspreidings-
data voor de volgende nummers:

Nr  Kopij  Verspreiding 
7 wo 20-08 za 06-09
8 wo 24-09       za 11-10
9 wo 29-10       za 15-11

De sluitingsdatum voor inzending van 
kopij voor het eerstvolgende nummer 
van Onderweg is: 

WOENSDAG 20 AUGUSTUS 2025 

Zondag 13 juli 2025  
De Dorpskerk  10.00 uur ds. L. van der Sluis
Johanneskerk  10.00 uur ds. B. L. Bos      

Vrijdag 18 juli 2025  
Johanneshove  10.30 uur pastoor N. van der Peet  

Zondag 20 juli 2025
De Dorpskerk  10.00 uur ds. J. A. Zeilstra
Johanneskerk  10.00 uur ds. B. L. Bos  

Zondag 27 juli 2025  
De Dorpskerk  10.00 uur ds. J. A. Zeilstra, HA
Johanneskerk  10.00 uur ds. M. Snaterse       

Zondag 3 augustus 2025
De Dorpskerk  10.00 uur ds. P. Barnard
Johanneskerk  10.00 uur ds. A. Reitsma       

Zondag 10 augustus 2025  
De Dorpskerk  10.00 uur ds. J. Ronday
Johanneskerk  10.00 uur ds. B. L. Bos    

Zondag 17 augustus 2025 
De Dorpskerk  10.00 uur ds. E. J. van Katwijk
Johanneskerk  10.00 uur ds. B. L. Bos       

Zondag 24 augustus 2025
De Dorpskerk  10.00 uur ds. S. de Vries
Johanneskerk  10.00 uur ds. B. L. Bos       

Vrijdag 29 augustus 2025  
Johanneshove  10.30 uur pastoor N. van der Peet  

Zondag 31 augustus 2025 
De Dorpskerk  10.00 uur drs. J. Greven
Ontmoetingskerk  10.00 uur Gemeenteleden   

               

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via 
kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten 
van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. 
U kunt ook de gratis app downloaden.

Kerkdiensten

Marker Wadden – Bram Veerman


