,

RIS

‘Jhn\th

»

,
-

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | 41°jaargang - nummer 7 | september 2025

Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van
oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet
geschieden, maar het einde is het nog niet.’ (Mattelis 24,6
vertaling NBG 1951)

Geruchten van oorlogen

Met een aantal vrienden was ik een paar maanden
geleden in een heuse drone fabriek en laboratorium
op de Veluwe. Als in een modelbouwzaak liggen daar
talloze bouwpakketjes op stellingen. We mochten
virtueel oefenen met joysticks, alsof het een nieuwe
game was. Natuurlijk vlogen mijn vliegtuigjes de hele
tijd over de kop of een boom in. Maar de man die het
ons voordeed was in staat een echte minidrone feilloos
door de gaten in de stellingen om ons heen te laten
vliegen en keurig te laten landen op een tafel. Het
spelletje was leuk en sommigen konden er niet los
van komen. Maar mij bekroop ondertussen een akelig
ongerust gevoel. Ik was de enige niet.

We blijken met een enorme inhaalslag bezig te zijn.
Sinds de Russen hebben ontdekt dat je drones niet
radiografisch moet aansturen, wat gemakkelijk gestoord
kan worden, maar met dunne kabelvezels, zijn hun
drones bijna onkwetsbaar. Die vezels komen uit een
spoel op de drone zelf en kunnen wel 40 km lang zijn.
Er zijn velden in Oekraine waar als een spinrag vele
honderden achtergelaten kilometers lange kabeltjes
liggen. Het is niet moeilijk met een raketje aan zo'n
simpele drone van misschien duizend euro een tank
van een paar miljoen op te blazen. En wie een hagel van
drones tegelijk ergens heen stuurt kan er zeker van zijn
dat er altijd een aantal doel zal treffen. Bovendien kan
iedere terrorist met een technisch vriendje voortaan
zelf een flatgebouw opblazen zonder dat er veel tegen
te doen is. De volgende oorlog zal niet klassiek zijn

met legers in het gelid en veldslagen en dergelijke,
maar wordt een serie drone-uitputtingsslagen met vele
burgerdoden. Oekraine is een proefterrein.

Zeer verontrust kwam ik thuis. Aan de zuigende kracht
die dergelijke ongrijpbare nieuwe wapensystemen
oproepen ontkomt geen mens, want we zullen ons toch
moeten verdedigen. Niet meedoen aan deze nieuwe
wapenwedloop is bij voorbaat de witte vlag uithangen

en je overgeven aan het onrecht, zo lijkt het. In het
dronelaboratorium worden de hele tijd nieuwe ideetjes
bedacht en beproefd. En met de beste bedoelingen,
dat geloof ik graag. We moeten de gerechtigheid
verdedigen. Beoogde slachtoffers hebben daar ook
recht op. Is dat niet wat we van Srebrenica hebben
geleerd? Maar onze vondsten van vandaag kunnen
morgen tegen ons worden gebruikt. En er is geen vijand
meer met een gezicht. Miljarden worden vrijgemaakt
en onttrokken aan andere, nuttige, bestedingen als

het bouwen van goedkope woningen. Ik wil hoopvol
blijven en dit is ook vast het einde nog niet. Een oorlog
winnen is misschien wel nodig. De vrede winnen is veel
moeilijker. Getuige het Jezus-woord ons door Mattels
doorgegeven zullen oorlogen onlosmakelijk met de
geschiedenis verbonden blijven. En toch betreft het
hier niet het hoogste doel, uiterste einde of hoogste
noodzaak. God beware ons bij gerechtigheid en vrede.

Jurjen Zeilstra
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De genderidentiteit van God

Meditatie over 1 Koningen 19, 11-12:

En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote,
krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen
spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die
windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag
kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving
bevond de HEER zich niet. Na de aardbeving was er vuur,
maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur
klonk het gefluister van een zachte bries.

Christianity Today january 30, 2023

Zanger Stef Bos (geen familie!) bracht een album uit met
de titel 'In een ander licht'. Een lied van dat album heet
‘Het lied van God’, met als ondertitel ‘Wat ik niet ben’.
Bos heeft een stevige gereformeerde opvoeding gehad,
die hij achter zich heeft gelaten. Maar toch ook weer niet,
veel liederen gaan over geloofsonderwerpen. Hij zingt
bijvoorbeeld in 'Het lied van God’ dat God er genoeg
van heeft dat mensen Hem voortdurend voor hun kar-
retje spannen: ‘Nu ik terugkijk op mijn leven met nog een
eeuwigheid te gaan / en ik zie wat voor ellende zich heeft
voltrokken in mijn naam / verlang ik terug naar het begin
toen ik door niemand werd herkend / want er wordt veel
van mij gemaakt wat ik helemaal niet ben...".

Bos zucht dat je alles wat je maar wilt over God kunt
zeggen, want God zegt niets terug. Het lijkt alsof Bos zich
vooral afzet tegen letterlijke beelden van God. Dan komt
hij met een eigen visie op wie God is: wolken, wind, vuur,
zee en onvoorspelbaar. Hij concludeert dat God niet te
vangen is in de beelden die mensen van Hem maken. Of
misschien wel van Haar. God blijft ongrijpbaar, te groot
voor ons denken.

Het viel me op dat ik in mijn preekteksten en gebeden
God bijna altijd aanspreek alsof hij mannelijk is. ‘Heer’ is
daar wel het bekendste voorbeeld van. Dat heeft uiter-
aard te maken met de vorm waarin de Bijbel geschreven
is. Ook daar is God meestal mannelijk:

Vader, Koning, Herder, Rechter, Hij. God wordt nergens in
de Bijbel als ‘Moeder’ aangesproken, maar er worden wel
vrouwelijke beelden voor de Eeuwige gebruikt. Dat komt
naar voren in metaforen, waarin God bijvoorbeeld wordt
vergeleken met een moederbeer (Hosea 13, 8) of een
moederarend (Exodus 19, 4). Een ander, onbetwistbaar
vrouwelijk, beeld is dat van God die als een moeder haar
kind baart in Deuteronomium 32, 18: ‘U vergat de God
die u gebaard heeft." God wordt hier omschreven als een
moeder die het volk ter wereld heeft gebracht.

De laatste maanden wanneer ik voorga spreek ik in de ge-
beden of in de zegen God ook wel eens als ‘Zij’ of ‘Haar’
aan. Toen ik dat voor het eerst deed waren er meteen
kerkgangers die daar verheugd op reageerden. ‘We weten
toch helemaal niet of God alleen maar mannelijk is?!’ zo
spraken zij zich uit.

Elia merkt dat God anders is dan we zo vaak denken.
Want toen, in een grot, kwam God naar hem toe, niet in
een storm, niet in een aardbeving, niet in vuur, maar in de
stilte.

Of, om met de woorden van mijn naamgenoot te spreken:
‘Ik ben niet wat je denkt, er is te veel van Mij gemaakt wat
Ik helemaal niet ben.’

Benedikte L. Bos
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Plezier in kunst (2)
Peter den Ouden

Zowel in de PGLE als in de PGB zijn er gemeenteleden die
niet alleen plezier beleven aan kunst door ernaar te kij-
ken of naar te luisteren, maar die ook zelf kunst maken.
De redactie zocht een aantal van hen op.

‘Zondags na de kerk draaide mijn vader vaak de gram-
mofoonplaat met de Triosonates voor orgel van Bach. Ik
moet een jaar of 8 geweest zijn toen dat zo'n indruk op
mij maakte, dat ik dacht: 'Dat wil ik ook kunnen.'

Ik kreeg piano- en orgelles. Mijn eerste orgelles kreeg
ikin 1960 in de Dorpskerk in Blaricum van de bekende
organist Rutger van Mazijk. Hij bracht mij het plezier in en
de liefde voor muziek bij. Mijn eerste concert gaf ik een
jaar later in de Ontmoetingskerk in Laren.

De orgel- en pianostudie op het conservatorium (1966)
was feitelijk het begin van een lange carriére als organist,
maar ook van het leiden van diverse koren, waaronder de
Dorpskerkcantorij.

In die carriére heb ik, meestal op uitnodiging, met heel
veel plezier op veel mooie en beroemde orgels in Europa
kunnen concerteren, zoals het orgel waarop de trioso-
nates van mijn vaders grammofoonplaat waren opgeno-
men. Je loopt wel eens tegen een verrassing aan zoals
voor een concert in de Sankt Petri in Hamburg waar ik op
de affiches aangekondigd werd als Pater den Ouden. Zo-
ver is het nooit gekomen. En soms gaat het ook wel eens
mis. Bij een concert in de Franciscanerkerk in Ljubljana
waren de registerinstellingen vooraf geprogrammeerd,
maar midden in het concert crashte het systeem en moest
het concert worden afgebroken.

Ook in Nederland heb ik met veel plezier gespeeld,
bijvoorbeeld in de Bovenkerk in Kampen en in de Walbur-
giskerk in Zutphen. Beide hebben een 18e-eeuws orgel
met een fraaie klank en inspireren je als organist. Daar-
naast heb ik al die jaren in diverse kerken de gemeente-
zang in de erediensten begeleid.

Mijn plezier in en liefde voor muziek heb ik in het mu-
ziekonderwijs met overgave door kunnen geven. In het

Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | nummer 7 | september 2025

middelbaar onderwijs lag daarbij het accent op het jon-
geren wegwijs maken in het beleven van muziek. Op de
conservatoria in Hilversum en Amsterdam gaf ik leiding
aan de Opleiding Docent Muziek (1985-2006).

Door mijn interesse voor wereldmuziek heb ik met veel
culturen kennis kunnen maken. Zo ben ik via een stage-
project voor mijn studenten in 2003 in Suriname terecht-
gelkomen. Daar ben ik betrokken geraakt bij het behoud
van historische instrumenten en heb daarvoor de Stich-
ting Klinkend Erfgoed Suriname opgericht. Het grootste
project is de wederopbouw en restauratie van het orgel
in de kathedraal in Paramaribo dat hopelijk in 2026 kan
worden ingewijd. Ook heb ik in Paramaribo, het ‘doe-or-
gel’ in het basisonderwijs geintroduceerd, zodat kinderen
zelf een echt klinkend houten pijporgeltje in elkaar kun-
nen zetten. Suriname heb ik echt in mijn hart gesloten!

Op 20 februari van dit jaar heb ik, vooral door het bijzon-
der adequaat handelen van drie Marokkaanse jongens
van 13 jaar, een hartstilstand overleefd. Wat mij diep ont-
roerde was dat de jongens mijn dank in de vorm van een
dagje uit niet persoonlijk wilden ontvangen maar wilden
dat het daarmee gemoeide bedrag ten goede zou komen
aan de Voedselbank en de moskee. Een generositeit waar
ik erg blij van werd!

Ik heb door hen het leven weer op kunnen pakken en
maak nu met nog meer plezier muziek, waarbij Bach,
Haydn, Schubert en Mendelssohn toch wel mijn voorlief-
de hebben.’

=

Orgel van de Dorpskerk

Peter den Ouden (1948) is lid van de Dorpskerk in Blaricum.
Bovenstaand portret is de weerslag van een gesprek met Bram
Veerman op 8 juli 2025. Naast wat Peter zelf heeft verteld over
zijn carriére valt nog te vermelden dat hij in 1995 een Eredocto-
raat Muziekpedagogiek ontving van de Universiteit Cambridge.

j, Q—
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Gaza-Israél en de PKN

Naar schatting ruim tweehonderd in het rood geklede gelovigen waren op 8

juli bijeen bij het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in
Utrecht. Ze vinden dat de PKN zich onvoldoende uitspreekt tegen de oorlogvoe-
ring van Israél in Gaza en het optreden van Joodse kolonisten op de Westelijke
Jordaanoever.

De predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteleden willen ‘een Rode Lijn trek-
ken' tegen het oorlogsgeweld van Israél, verwijzend naar de massabetogingen in
Den Haag in mei en juni.

Eerder op de ochtend verzamelde zich op dezelfde plek een groep van ongeveer
dertig mensen om juist steun te betuigen aan Israél.

Een van de predikanten erkent dat het een gevoelige discussie is binnen de
kerk. *Wij hebben een bijzondere band met het land Israél, maar zij moeten zich
ook gewoon aan het internationaal recht houden,’ zegt hij.

Het hoofdbestuur van de PKN heeft zich tot nu toe niet uitgesproken in deze
kwestie. (Bron: RTV Utrecht)

NIET Kigzen

1§ €en KEUZE ywor
de onderdruiger

Bij de 'Rode Lijnbijeenkomst’ werd tijdens de viering het gedicht in de kolom
hiernaast voorgelezen.

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je
weet wat de Here van je wil: niets anders

dan recht te doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je God.”
(Micha 6, 8)

Alice van Kalsbeek
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1%

toen ik een kind was
leerde ik tot vijf tellen
één, twee, drie, vier, vijf
Maar de laatste tijd

tel ik levens,
mensenlevens

dus tel ik:

één leven

één leven

één leven

want elke keer

is de eerste keer
dat dat leven

is ontnomen
Legitiem Doelwit
heeft 15 letters
en één

lange
afschuwelijke
leegte

tussen

twee
ontmenselijkende
woorden.

Pddraig O Tuama
(lerse dichter en theoloog)

De oorlog heeft in totaal ruim
61.000 (getelde) Palestijnse men-
senlevens gekost, waarschijnlijk
tegen de 100.000 (kou, honger,
ziekten, bommen, kogels); 836
(laatste stand, 14.07.2025) Israé-
lische militairen zijn gesneuveld,
1200 mensen kwamen om bij de
aanval van Hamas op 7 oktober
2023.

Zie ook:

‘Ik hoop op een onvermoeibare kerlk’,
Alke Liebich (tot 2025 predikant van
de Johanneskerk in Amersfoort).
liberaalchristendom.wordpress.
com/ik-hoop-op-een-onvermoeiba-
re-kerk/




| Delen — wereldwijd

Collecterooster Blaricum

07-09 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Socié-
teit voor Afrikaanse Missién (SMA) en de Stichting Pasto-
raal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt
taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreek-
uren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden
ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

14-09 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden
bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief
de rug toe te keren.

21-09 PAX

Bij PAX zijn veel mensen betrokken die elk op hun eigen
manier bijdragen aan vrede, vanuit het hoofdkantoor in
Utrecht, vanuit Brussel (EU), New York (VN) én samen met
lokale partners in conflictgebieden. PAX werkt aan de
bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het
beéindigen van gewapend geweld en het opbouwen van
inclusieve vrede.

STND Wit

28-09 Stichting Blaricum-Sumatra-Medan

Stichting BSM zamelt elk jaar geld in voor een opvangte-
huis voor gehandicapte straatkinderen, gelegen op het
Indonesische eiland Sumatra, nabij Medan, de geboorte-
plaats van Pierre Pourchez, oud-leerkracht van de Open-
bare Basisschool Bijvanck en oprichter van de stiochting.

05-10 Kerk in Actie - Joodse en Palestijnse kinderen
Zie tweede kolom.

College van Diakenen van de PGB
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Collecterooster Laren Eemnes

07-09 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die -
om welke reden dan ook — dakloos of thuisloos is gewor-
den of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht
als je maar weinig contact hebt met medemensen, je
eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

14-09 Kerk in Actie - Indonesié

In Indonesié leven nog steeds kinderen op straat. Som-
migen helpen hun ouders bij de verkoop van kranten of
etenswaren, anderen moeten zich alleen redden. Me-
dewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze
kinderen op straat op en kijken welke hulp ieder kind
nodig heeft.

21-09 PAX
Zie eerste kolom.

28-09 Kinderen in de knel - De Glind

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis ge-
plaatst. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een
veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezins-
huizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

05-10 Kerk in Actie - Joodse en Palestijnse kinderen

Via het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center
for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische
leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelij-
ke scholen in Israél elkaar kennen en met elkaar omgaan.

nse kinderen
nen

i

Ze krijgen speciale lessen en leren elkaar kennen in
ontmoetingsgroepen en tijdens de zomervakanties. Dat is
niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de
hele Israélische samenleving.

College van Diakenen van de PGLE

5 —
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Verantwoording Interkerkelijke
40-dagenaktie 2025

Dit jaar hebben wij uw steun
gevraagd voor een Geitenproject
in Nepal en voor Medische zorg
voor zuigelingen en kinderen in
het noorden van Sri Lanka.
Dankzij uw steun hebben wij
een belangrijk aandeel kunnen
leveren aan de realisatie van
beide projecten.

Opbrengsten
Particulieren 1.697.50
Collecten
Binckhorst School 1.470,00
Sint Vitus Blaricum (incl. Bernardusschool) 2.545,15
Prot. Gemeente Blaricum 6.600,00
Prot. Gemeente Laren/Eemnes 3.500,00
RK Nicolaasparochie Eemnes 283,80
Sint Jans Goede Herder Parochie Laren 72,00
Stichting Amaris Zorggroep Theodotion 0,00
Rente 120,67
16.289,12
Uitgaven
Rockids
Kinderbehandelkamer plus inrichting 6.700,00
Speeltuin basisschool Mannar 1.750,00
Child Welfare Geitenproject 7.544,00
Bankkosten 133,36
Drukwerk 438,63
Website/hosting 34,31
16.700,30
-411,18

De voorzitter van Rockids Foundation, de in Hilversum
woonachtige Marjolein Meijer, schreef ons: ‘0ok namens
mijn twee mede bestuursleden en onze partner Caritas-Val-
vuthyam wil ik nogmaals benadrukken hoe dankbaar we
voor de donatie zijn. Het is geweldig dat we nu met beide
projecten aan de slag kunnen gaan. Wij gaan zelf in janu-
ari 2026 weer op projectbezoek en zullen rond februari
verslag uitbrengen over de voortgang van de gesponsorde
projecten.’

Voortgang Schoolbusproject voor gehandicapte
kinderen in Inonesié

Pierre Pourchez, oud-onderwijzer van de OBS-Bijvanck en
oprichter van de Stichting Blaricum-Sumatra-Medan kon
ons het volgende melden over de voortgang van dit in
2024 door ons gesponsorde project:

'De bus is er nog niet en de donatie staat nog steeds veilig
op de rekening! We hebben destijds € 17.000 ontvangen
en inmiddels is de inleg gegroeid naar bijna € 28.000. We
hebben nog zeker een bedrag nodig van ongeveer € 7000.
Vorig jaar oktober hoorden wij in Medan dat de grotere bus
ongeveer € 35.000 kost. Het is een nieuwe bus maar wel
een oud model, geschikt voor 25 kinderen. Heel opportuun
ben ik bezig deze komende maanden om te proberen een
en ander rond te krijgen, want december 2025 gaan wij
richting Medan, op eigen kosten, om te kijken of we het
toch voor elkaar kunnen krijgen.’

40dagencktie .‘*

LAREN - BLARICUM - EFMNES

| Kerkcafé

Kees Blokland
Over '‘Betekenis, ontdekken,
ervaren en kiezen van zin’

Donderdag 2 oktober 2025, 20.00 uur
Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum

In dit essay wordt onderzocht wat in en aan het leven
zin en betekenis geeft. Daarbij wordt een ongebrui-
kelijk perspectief gekozen: concrete levenservarin-
gen van gewone mensen midden in het volle leven,
in plaats van filosofie en/of religie. In een tijd van
toenemende somberheid over de maatschappelij-
ke ontwikkelingen en pessimisme over de waarde
van traditionele levensbeschouwingen geeft Kees
Blokland op aardse wijze, zonder naief optimisme,
handvatten om in het eigen leven, de eigen unieke
situatie, momenten van betekenis te herkennen, te
creéren en te kiezen.

Kees Blokland is dichter, gepensioneerd directeur,
bestuurder.
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| Winterprogramma

Jonah Falke
Over 'De Bible Belt’

Dinsdag 16 september, 19.30-21.00 uur
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

'‘De Bible Belt. Een waar-
achtige zoektocht naar
geloof, hoop en liefde in
Nederland’ is het verslag
van een persoonlijke en
eerlijke zoektocht als
niet-gelovige naar de
essentie van godsbesef in
een omgeving waar buiten-
staanders vaak met voor-
oordelen naar kijken.

EEN WAARACHTIGE ZOEKTOCHT NAAR
GELOOF, HOOP EN LIEFDE IN NEDERLAND

y U

JONAH FALKE

Jonah Falke (1991) is schrijver, documentairemaker,
kunstenaar en musicus.

Janneke Stegeman
Over 'Evangelie en extreemrechts
gaan niet samen’

Dinsdag 7 oktober, 19.30-21.00 uur
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Theologe Janneke Stege-
man (1980) neemt ons
mee in een gesprek over
de rol van de kerk in een
verdeelde samenleving.
Hoe reageer je als kerk
op polarisatie, zondebok-
politiek en het denken in
termen van ‘eigen volk eerst'? Moet een kerk zich Gber-
haupt uitspreken over politieke thema’s? En hoe zorg

je dat woorden van barmhartigheid ook echt handen

en voeten krijgen? Janneke Stegeman is theoloog en
Bijbelwetenschapper. Met haar scherpe en inspirerende
blik daagt zij kerken uit om niet weg te kijken, maar op
te staan voor gerechtigheid en inclusie.

Bij binnenkomst staan koffie en thee voor u klaar. Na
afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting en is er
gelegenheid om het boek te kopen. De toegang is gratis,
maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie: Anne van Everdingen,

06 2709 1639, annevaneverdingen@icloud.com.
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Job de Bruijn
Presentatie nieuwe liedbundel
‘De hemel zwaait’

Zondag 5 oktober 2025, 12.00 uur
Ontmoetingskerk, Kerklaan, Laren

Binnenkort verschijnt ‘De
hemel zwaait'. Na ‘Laat de
liefde je dragen’ en ‘In de
Gloria’ is dit de derde bun-
del met liederen van Job
de Bruijn. De liederen heb-
ben herkenbare teksten

en zingbare melodieén. Ze
zijn actueel en sluiten aan
bij de levenservaringen
van mensen. Ze zijn ge-
schreven als handreikingen
voor deze (verwarrende)
tijd. Op zondag 5 oktober vindt in de Ontmoetingskerk
vanaf 12.00 uur (na de kerkdienst) de presentatie van
de nieuwe bundel plaats. Job de Bruijn zal liederen

kort toelichten. Daarna zullen ze gezongen worden
door solisten: Hanna de Bruijn, Margo Post, Lodewijk de
Vries, Martine Brussee en door het koor samen met alle
aanwezigen. Mirjam de Bruijn speelt vleugel, Frits Heil
orgel, Erna van Hees dwarsfluit en Jan de Waard klarinet.
Na afloop van de presentatie is een gesigneerde versie
van de liedbundel 'De hemel zwaait’ te koop.

De hemel zwaait

Liederen van Job de Bruijn

| Prikbord

100 jaar Sint-Jansbasiliek
Oecumenische vesper, zondag 5 oktober, 17.00 uur

e

In verband met het honderdjarig bestaan van de Sint
Jansbasiliek in Laren vindt er op zondag 5 oktober in
de Sint Jan een oecumenisch vesper in de vorm van
een Choral Evensong plaats met een speciaal voor
deze viering samengesteld projectkoor onder lei-
ding van Paul Snoek. ledereen is van harte welkom!

7 —
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| Prikbord

Open Johanneskerk

Zaterdag 19 juli - 13 september, 14.00-16.00 uur
Zondag 14 september, 14.00-16.00 uur
(Monumentenweekend)

In de kerk zal de hele zomer de expositie te zien zijn van
‘Het verhaal van de vluchteling.” Een twaalftal posters
met portretten vertellen de verhalen van vluchtelingen
die in onze BEL-gemeenten wonen. Deze mensen ver-
tellen wat het is om te vluchten en een nieuw bestaan
in een ander land op te bouwen. De verhalen getuigen
van verlies, hoop en doorzettingsvermogen en van een
diepe dankbaarheid voor de nieuwe start die zij in
Nederland konden maken.

Sahar Kader: 'lk voel me thuis in Eemnes’

De expositie ‘Het verhaal van de vluchteling’ gaat na

de Johanneskerk naar De Blaercom en de Dorpskerk in
Blaricum, het Brink College en eindigt in het Brinkhuis
in Laren. De expositie is een samenwerking van fotogra-
fen Nico Bierlaagh en Hung Hoang, en schrijvers Sandra
Meijer en Gerard Beentjes.

Brother Sun and Sister Moon
Donderdag 9 oktober, 19.30 uur
Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum

Tijdens de vrijwilli-
gersavond in de Dorps-
OON kerkin Blaricum staat
il =" “Brother Sun and Sister

— Moon’ (regie: Franco
Zeffirelli, uit 1972) op
het programma. In het
bijzonder zijn dus allen
die zich voor de Dorps-
kerk inzetten uitgeno-
digd, maar iedereen is
welkom. Deze bijzonde-
re film werd gemaakt in
een tijd van hippies en
flower-power, en tekent
het bewogen leven van
Franciscus van Assisi en Clara op een bijzondere wijze
met prachtige opnames in het landschap van Umbriég, op
de flanken van de Monte Subasio. Terwijl een kerkelijke
veroordeling vanwege het radicale armoede-ideaal on-
afwendbaar lijkt, trekt de moedige Franciscus (Graham
Faulkner) naar Rome om goedkeuring voor zijn orde te
vragen aan paus Innocentius Ill. De film wordt kort inge-
leid en nabesproken door ds. Jurjen Zeilstra.

BROTHER SUN""™&
SISTER

VAU IN BUSSUM

EEN PLEK VOOR VERDIEPING, ONTMOETING
EN INSPIRATIE, MIDDEN IN HET LEVEN

OPENINGSAVOND

LOUISE KORTHALS

DONDERDAG 4 SEPTEMBER, 20.30 UUR
CABARET20
MET EEN UNIEKE KIJK OP DE WERELD

INSPIRATIE & GESPREK

ANSELM GRUN
ZATERDAG 4 OKTOBER, 15.30 UUR

LEVENSINSPIRATIE VAN EEN WERELDBEROEMDE
MONNIK, SCHRIJVER EN ECONOOM

PODIUM & VERHAAL

LOTTE PEN OP DE SAX,
SYTSE BUWALDA ZANG
& POEZIE

ZONDAG 9 NOVEMBER, 20.30 UUR

EEN AVOND VOL TIJDLOZE POEZIE EN ELEKTRONISCHE
NEO-CLASSICAL-MUZIEK

+ NIEUWE ‘S-GRAVELANDSEWEG 34, BUSSUM

Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | nummer 7 | september 2025



Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 ]S Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3

1251 TX Laren

06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen
Betty van Dillen, scriba
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Sylvia Kuperus, assessor
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229
vertrouwenspersoon@pglaren-eemnes.nl

Correspondentieadres

PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Renee Kuperus, Wally Moesweg 18

1251 AT Laren, rkuperus@kuperus.nl,

06 5395 3458

Penningmeester:

Yvette Sollman-Zeegers, Schietspoel 33,
1251 XT Laren, yvette.sollman01@gmail.com
06 1339 9929

Bank: NL39RAB00334939577
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458

College van Diakenen

Voorzitter: Ruud Ham,
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RAB00334902282

t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending

NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Bij de diensten

Belijdenis Daniélle Grasmeijer

Op de zonnige zomerochtend van 10
augustus deed Daniélle Grasmeijer
belijdenis van haar geloof. Het was
in alle opzichten een heel bijzondere
dienst. Het meeste indruk maakte op
de luisteraars wel de persoonlijke
getuigenis van Daniélle waarom ze
belijdenis wilde doen. Ook mooi om
haar doopjurk te zien hangen voorin
in de kerk, een herinnering aan 25 jaar
geleden.

Na haar belijdenis zongen we Daniélle
toe God zal met je meegaan (tekst
Sytze de Vries, melodie Job de Bruijn):

God zal met je meegaan

als licht in je ogen

als lamp voor je voet

als hand op je hoofd

en arm om je schouder;

als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen

en hoop in je hart

als stem die je uitdaagt

en woord dat je voorgaat.
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Startzondag 14 september 2025
‘Kijk!" is het landelijke thema van de
startzondag van het kerkelijk seizoen
2025-2026. Officieel luidt de titel
zelfs 'Kijk! Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest'.

Om in het thema van de zondag te
blijven zullen de stoelen van de
Ontmoetingskerk in de vorm van een
oog opgesteld worden (zoiets als
vorig jaar met de Startzondag). We
zitten dan niet met de rug naar elkaar,
achter elkaar, maar we kijken elkaar
aan, we vormen een ‘tegenover’. Ziet
u het nog niet helemaal voor zich?
Kom kijken!

Na de dienst is er de mogelijkheid om
uit drie activiteiten te kiezen:

1 Meedoen met een quiz in de
kerkzaal.

2 Bloemschikken met Leo Verhoef.
Hiervoor geldt een maximaal aantal
deelnemers.

3 Een korte wandeltocht rond de
Ontmoetingskerk met vragen en
opdrachten rond het thema "Kijk'.
Voor de kinderen is er een
springkussen. V66r de dienst, tijdens
de workshops en na de workshops
kunnen zij daarop spelen en al hun
energie kwijt. Dus: kinderen en
kleinkinderen van harte welkom!

Inloop vanaf 09.30 uur, dienst om
10.00 uur. Rond 11.00 uur koffie met
lekkers gemaakt door gemeenteleden
en vanaf 11.30 uur de activiteiten.
Rond 12.30 uur afronding van het
geheel van de Startzondag.

9 —
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Oecumenische viering

21 september 2025:

‘Niets doen is geen optie’

In de oecumenische dienst samen
met de Nicolaas-parochie van Eemnes
vieren we de Vredeszondag op zondag
21 september in de Ontmoetingskerk.
De dienst is voorbereid door de
Stuurgroep Oecumene.

Bijzonder is dat de kinderen in deze
dienst kraanvogels zullen gaan
vouwen van papier. Kraanvogels zijn
bijzondere vogels. Ze zoeken elkaars
gezelschap. Zodra ze een paar hebben
gevormd, blijven ze hun leven lang bij
elkaar.

Kraanvogels dansen in de sneeuw

Kraanvogels hebben voor veel
culturen een symbolische waarde.

Bij de uitvinding van de origami
vouwkunst, rond 1700, ontstond de
legende dat de wens van wie duizend
kraanvogels vouwt werkelijkheid
wordt. Nog altijd worden kraanvogels
gevouwen en in verband gebracht met
vrijheid, geluk en vrede.

ledereen wordt uitgenodigd om

na de vredesdienst of een brief

te ondertekenen voor Amnesty
International of een kaartje aan een
roos te bevestigen om die daarna

aan iemand te overhandigen 6f om
kraanvogels te vouwen. Alle drie de
activiteiten doen mag natuurlijk ook!

We gaan proberen om als PGLE

en als Nicolaas-parochie duizend
kraanvogels te vouwen. Die gaan
dan op 12 oktober mee naar Kampen
wanneer de PGLE van 14.00-16.00
uur weer een bijdrage levert aan

de kerkasieldienst. Een slinger van
duizend-en-nog-wat-kraanvogels...
Voor de vrede!

ds. Benedikte Bos

Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:

Mevrouw Van der Laan-Prins - Eemnes
Joke Duurland - Laren

Jeanet Kirchner-van Renselaar -
Huizen

Corinne van Schieveen - Bussum
Johan en Jacqueline Huisman - Laren
De heer Valk - Eemnes

Riet van de Koppel - Bussum
Mevrouw Goldschmeding - Laren
Familie de Vos - Eemnes

Korrie de Jong -van den Bosse - Laren
Annemieke Steenbeek en Gideon
Calis - Laren

Corrie en Gijs Overeem - Eemnes
Rineke Ooijkaas - Laren

Mevrouw Hooijberg-Monnereau -
Laren.

Wie iemand van binnen of buiten de
gemeente wil voordragen voor de
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
0623211508
riekeswaan@hotmail.com

Van de
Kerkenraad

Wanneer u dit leest is het alweer
september, de nazomer begint en
de diensten die deze zomer in de
Johanneskerk zijn gehouden, zijn
alweer voorbij.

De kerkenraad is in de maanden juli
en augustus niet bijeengekomen
en er is momenteel ook niet veel te
vermelden, maar toch wél weer een
heugelijke mededeling: Betty van
Dillen zal eind september opnieuw
bevestigd worden als ouderling-
scriba. In september 2024 ‘moest’
zij deze taak neerleggen omdat
haar ambtstermijn van twaalf jaar

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes | nummer 7 | september 2025

eindigde. Na een tussenjaar waarin
zij als ambtelijk scriba heeft gewerkt,
wordt zij nu weer opnieuw bevestigd
in de kerkenraad, voor wellicht...
weer twaalf jaar?

In de zomermaanden is de
Johanneskerk elke zaterdagmiddag
weer open geweest en hebben
diverse vrijwilligers vele
voorbijgangers en bezoekers
enthousiast kunnen vertellen over
deze kerk. Deze openingstelling
duurt tot en met 13 september en
op 14 september is de Johanneskerk
ook geopend in verband met het
Monumentenweekend.

De Startzondag, 14 september,

ligt in het verschiet, een start voor
het nieuwe kerkseizoen met vele
activiteiten: de 75plus-groep, het
koor start weer met repetities, u kunt
weer aanschuiven bij Lekkerkerk,
mandala’s tekenen, de kinderdienst
en de gespreksgroepen gaan weer
beginnen, enz. enz.

De Startzondag is een beetje dubbel,
want terwijl het een beginpunt is
van vele activiteiten is er ook een
afscheid en bedankmoment voor
enkele vrijwilligers. Zij hebben zich
een periode ingezet om mee te
werken in en rondom het kerkenwerk,
op diverse vlakken. Eén daarvan

ben ik zelf. Na vier jaar te hebben
meegewerkt als vice-voorzitter van
de kerkenraad sluit ik deze periode
af.

Dit schrijven in Onderweg is mijn
laatste stukje ‘Van de kerkenraad'.
Net zoals de natuur in de herfst gaat
loslaten, doe ik dit in september ook
met betrekking tot het kerkenwerk.
Ik sluit een periode af waarin ik

veel geleerd heb, me verwonderd
en verbaasd heb en met plezier ben
meegelopen met een groep mensen
die allemaal vrijwillig hun best doen



Van het
Moderamen

mee te denken in diverse projecten.
Vier jaar geleden werd mij veel
wijsheid toegewenst, nu begrijp

ik waarom en wens ik de groep
kerkenraadsleden vanuit dit
schrijven ook alle wijsheid toe voor
beslissingen die in de toekomst
gemaakt zullen moeten worden.

Sylvia Kuperus

Op vrijdag 15 augustus heeft er een
advertentie in Trouw gestaan, waarin
een oproep werd gedaan aan de
Nederlandse regering om er bij de
Israélische regering op aan te dringen
onbeperkt en direct voedselhulp

en humanitaire hulp toe te laten,
onmiddellijk een staakt-het-vuren in
acht te nemen, de wapenleveranties
aan Israél onmiddellijk te stoppen en
de Palestijnse staat te erkennen.
Deze advertentie werd ondertekend
door ca. zeventig kerkenraden vanuit
de Protestantse Kerk Nederland. De
advertentie was niet ondertekend
door de Protestantse Gemeente
Laren-Eemnes. Het moderamen heeft
naar aanleiding van deze advertentie
van verschillende kanten de vraag
gekregen waarom onze naam niet
onder de advertentie stond.

In de eerste plaats kwam de vraag
binnen van een kerk uit Den Haag, hij
werd niet gesteld door de landelijke
PKN. Door de vakantie is de brief pas
laat onder onze aandacht gekomen
en was de tijdspanne te kort om
adequaat te reageren. Daarbij beslist
natuurlijk niet het moderamen
hierover, maar zou het een besluit van
de kerkenraad moeten zijn.

Het moderamen is van mening dat

er in dit geval gevraagd werd om een
politiek statement te maken. Aan de
Nederlandse regering wordt namelijk
gevraagd om actie te ondernemen. We
begrijpen dat achter deze vraag een
humane gedachte zit: de mensen in
Gaza moeten worden geholpen. We
kennen in Nederland echter scheiding
van kerk en staat en die is er niet voor
niets.

In de kerkenraadsvergadering van
september willen we wel praten

over wat te doen met vragen die

een politiek standpunt van ons
verwachten. Nu is het Gaza en

Israél, de volgende brief kan gaan
over Rusland of Soedan of welke
brandhaard dan ook in de wereld.
Waarschijnlijk ten overvloede: het
mag duidelijk zijn dat de Protestantse
Gemeente Laren-Eemnes (en ook het
moderamen) graag zou zien dat de
oorlog in Israél en Gaza liever vandaag
dan morgen stopt. Net als alle
onnodige en mensonterende oorlogen
en conflicten elders in de wereld.

Betty van Dillen

Lekkerkerk

We gaan in september weer starten
met een nieuw Lekkerkerk-seizoen
ledere laatste donderdag van de
maand wordt er door een groep
enthousiaste vrijwilligers een maaltijd
bereid voor mensen die gezamenlijk
willen eten. De volgende maaltijd is
op 25 september.

We kunnen 35 mensen kwijt, en
helaas: vol is vol.

De kosten zijn € 5. Opgeven kan op de
lijst achterin de kerk of bij

Ineke Yska, 06 1421 0212.

Dat kan tot en met 21 september.

Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers
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lerlandreis 2026

Het komende voorjaar organiseren
Truus Kreeft en Gert Landman,
samen met Pauline van Baar, weer
een reis naar het Keltische lerland.
Het land van waaruit ooit de apostel
Willibrord met zijn boodschap naar
onze Lage Landen kwam. Deze tocht
voor moderne pelgrims gaat langs
oude hoogkruisen, prehistorische
grafheuvels en door prachtige
landschappen. We bezoeken de stad
Dublin en ook een middeleeuws
retraiteoord in de noordelijke
provincie Donegal.

De komende reisis van 11 t/m 18
mei 2026 en wordt gefaciliteerd
door reisorganisatie Beter Uit.

Dit najaar verschijnt de reis op

hun website, maar wordt eerst

ook uitgelegd tijdens enkele
informatiebijeenkomsten. Deze
worden gehouden op twee
middagen: op zaterdag 4 oktober a.s.
van 13.30-15.30 uur in de Bilt en op
vrijdag 17 oktober van 14.00-16.00
uur in Bilthoven.

Als u nadere informatie wilt en/of
één van deze bijeenkomsten wilt
bijwonen, meldt u zich dan bij truus.
kreeft@hetnet.nl of

06 2032 4601. Dan hoort u ook waar
we samenkomen.

Welkom!

Gert Landman, Truus Kreeft en
Pauline van Baar
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| Kinderdienst

Hallo allemaal,

Als jullie dit lezen, is de grote
vakantie voorbij. Het is alweer
september. September is altijd een
leuke maand in de kerk. Alles start
weer op, ook de kinderdiensten.

Wij hebben er weer heel veel zin

in en we hopen dat jullie komen en
meedoen. Als je nog nooit of niet zo
vaak bij ons geweest bent, dan mag
je gerust iemand meenemen (een
van je ouders bijvoorbeeld). Dat mag
ook als je het gewoon fijn vindt als er
iemand met je meegaat.

De kinderdienst begint op 7
september met Godly Play in de
bovenzaal van de Ontmoetingskerk.
Je mag voor de kerkdienst al naar
boven komen. Marjolijne en Ineke
zitten klaar om je te verwelkomen.
Tijdens de kerkdienst wordt er daar
een verhaal verteld en gespeeld, we
verwonderen ons over het verhaal en
gaan verder met het verhaal door te
tekenen of te knutselen. We sluiten
af met een feestje en komen voor de
zegen naar de kerkzaal.

Op 14 september is de Startdienst.
Dat is een feestelijke kerkdienst

om te vieren dat er weer een nieuw
seizoen begint in de kerk. Jullie

zijn erbij in deze korte kerkdienst,
want ook voor jullie is er iets te
beleven. Na de kerkdienst zijn er nog
workshops voor de volwassenen en
er is een springkussen. Het is feest,
dus is er ook iets lekkers te eten en te
drinken. ledereen kan meedoen.

Op 21 september is het
Vredeszondag. Elk jaar zijn we blij
met de vrede die er is en kijken we
hoe we kunnen helpen om vrede

te brengen in landen waar oorlog

of onderdrukking is. Of hoe we
kinderen kunnen helpen die zich

in ons land niet veilig voelen. We
kunnen dat natuurlijk niet alleen. Als
teken dat we samen aan vrede willen
werken, kerken we op Vredeszondag

samen met de Rooms-Katholieke kerk van Eemnes, dit jaar in onze kerk. Er is
kinderdienst voor alle kinderen.
Ook 28 september is er ook kinderdienst. Alle kinderen zijn van harte welkom.

Groetjes,
Leo, Joke, Famke, Marjolijne en Ineke

| Ingezonden

Bike voor Parkinson

Drie jaar geleden kreeg ik de diagnose Parkinson. Sindsdien is mijn
leven veranderd, maar ik wil niet stilzitten. Tk wil juist in beweging
blijven, letterlijk en figuurlijk. Daarom doe ik op 6 september mee aan
dit evenement in Valkenburg op de Cauberg. Dit doe ik om geld op

te halen voor ondetrzoek naar deze hersenziekte, in de hoop dat we
Parkinson ooit de wereld uit kunnen fietsen.

Bijzonder is dat ik in hetzelfde jaar waarin ik mijn diagnose kreeg nog
meedeed aan de Alpe d’'HuZes, om geld op te halen voor anderen.
Nooit gedacht dat ik drie jaar later zelf zou fietsen voor mijn eigen
strijd.

Help je mee? M@]ﬁ
Je kunt me steunen door te 0@0

doneren via deze QR-code

BIKE VOOR
PARKINSON
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Protestantse
Gemeente
Blaricum

De Dorpskerk
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035531 56 81

Kosters:
G. Miltenburg en M. van Dijk

Verhuur kerk:
H. van Schaik, 06 1530 6861

Predikant:

Ds. J.A. Zeilstra,

Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba:
H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk:
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website:
Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters
Voorzitter:

H. Aertsen

Secretaris:

kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Bank: NL45 RABO 0308 4012 39

t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum
Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07

t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum
Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl
Beheerder kerkhof:

H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,

1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,

kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen

Voorzitter:

M. de Hoop-Bergsma
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen créche. Eén keer per
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een
groepsapp worden ouders geinformeerd.
Contact via Beatrijs:
beatrijsbulder@hotmail.com

Kerkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien
(rechtstreeks of later) op internet:
kerkdienstgemist.nl/stations/2263

U kunt ook de gratis app downloaden en kijken
op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl
kunnen de diensten direct of later worden
beluisterd.

Van het
consistorie

Bij de diensten

Zondag 7 september

Orthodoxe icoon
Jezus als de Barmhartige Samaritaan

De gelijkenis van de barmhartige Sa-
maritaan kan worden gelezen als een
waarschuwing tegen vooroordelen.
Soms komt hulp van een kant die je
niet verwacht, terwijl vanuit de hoek
waar je het wel verwachtte geen hand
wordt uitgestoken. De kerkvaders
hoorden Jezus vooral over zichzelf
spreken. Hoe horen wij vandaag dit
verhaal? Dit is in de Dorpskerk de
laatste van een serie van vier zomer-
diensten bij de gelijkenissen. We krij-
gen in deze dienst toelichting op het
diaconaal project 'Stap verder’ door
Erika Feenstra.

Schriftlezingen: Leviticus 19, 17-18;
Romeinen 13, 8-10 en Lucas 10, 25-37.
Liederen: Lied 207; Lied 301¢; Lied
1504; Lied 320; Alles wordt nieuw ll,
21 enLied 827.

Zondag 14 september

Met deze Startzondag hernemen we
ons uitgangspunt van Pinksteren.
Onze leidraad de komende maanden
zijn de negen vruchten van de Geest
zoals beschreven in Galaten 5, 22: lief-
de, vreugde, vrede, geduld, vriende-
lijkheid, goedheid, geloof, zachtmoe-
digheid en zelfbeheersing. Het thema
is het jaarthema: Laaghangend fruit.
Na deze dienst, waaraan medewerking
wordt verleend door de cantorij onder
leiding van Richard Vos, is iedereen
welkom aan een uitgebreide feestelij-
ke koffietafel.

Kinderen zijn welkom in de kin-
derdienst; we vieren dat Olivier en
Rozemarijn overgestapt zijn naar de
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middelbare school. Ook bedanken we
onze afscheidnemende ambtsdragers.

LAAGHANGEND FRVIT

STARTZOND
DORPSKERK BLARICUM 14 SEPTEMBER 2025

Schriftlezingen: Psalm 1; Galaten 5,
13-26 en Mattels 5, 43-48.

Liederen: Lied 274; Lied 301a; Psalm
8:1,2en 5; Lied 513; Lied 718; Lied
3393; Lied 841 enlied 653:1,5en 7.

Zondag 21 september gaat ds. Rob
Visser bij ons voor. Hij was predikant
in Apeldoorn en pionier in 1Jburg
(Amsterdam), is nu met emeritaat.

Zondag 28 september

by T IR ~===~r"ﬁ=~s P
..4-5-;,“6-15»-;: | 2

Manuscript Hooglied Rothschild Mahzor,
perkament, Florence 1492

13 ——



— 14

Het is in het Nieuwe Testament met
name in de Johannes-brieven enin
het Johannes-evangelie dat over

God en over Jezus en zijn gemeente
vooral in termen van liefde wordt
gesproken. In het Oude Testament is
de achtergrond van deze tekst en van
de bekende tekst uit 1 Korintiérs 13 in
het Hebreeuws ‘Gods cheséd we émet'”:
genade en trouw. In de Statenverta-
ling uit 1637 staat: goedertierenheid
en waarheid. Wat kan het dan beteke-
nen wanneer gesteld wordt dat God
liefde is?

In deze dienst vieren wij de Maaltijd
van de Heer in een lopende viering.

Thema: God is liefde (de eerste vrucht)
Schriftlezingen: Hooglied 8, 6-7; 1 Jo-
hannes 4, 7-21 en Johannes 15, 9-17.
Liederen: Lied 209; Lied 301c; Lied
343; Lied 808; Gezang 108; Lied 838;
Lied 272 en Lied 408a.

Zondag 5 oktober

Alfred Smid - Franciscus en de wolf Gubbio

Onze levensvreugde kan bedorven
worden wanneer verborgen onrecht
de kans krijgt voort te woekeren. Om-
gekeerd vermeerdert oprechte vreug-
de zich wanneer deze wordt gedeeld.

Hoe kunnen we hiermee omgaan in
een verwarde wereld. Kunnen dieren
ons helpen?

Kinderen zijn welkom in de kinder-
dienst. We hebben op deze zondag

na dierendag speciale aandacht voor
dieren. Wie wil mag een dierenknuffel
meenemen.

Thema: Gedeelde vreugde (de tweede
vrucht)

Schriftlezingen: Jesaja 65, 17-25; 1
Petrus 1, 3-9 en Matteds 6, 25-34.
Liederen: Psalm 42: 1 en 7; Lied 301c;
Lied 299j; Lied 766; Lied 339f; Gezang
400:1,2,8,9en 12 en Lied 880.

IKinderdienst

Hoe was jullie vakantie? Op reis
geweest?

Op de laatste kinderdienst voor de
vakantie was het thema 'Op reis
en kijk vooruit’. We gingen echt op
reis uit de kerk en we kwamen al-
lemaal dingen en situaties tegen.
Wat doe je dan en hoe reageer

jij? We kwamen met kersenoor-
bellen terug in de kerk want het
was oogsttijd. En nu is de vakantie
weer voorbij. We zijn waarschijn-
lijk op reis geweest en hebben
allemaal wel iets meegemaakt. Als
leiding zijn we nieuwsgierig naar
jullie verhalen. Op 14 september
is de eerste kinderdienst. We ne-
men dan afscheid van groep 8'ers
van voor de vakantie, of liever ge-
zegd: we wensen hun al het goede
toe op hun reis in het voortgezet
onderwijs.

Alle kinderen van en rond de
basisschoolleeftijd zijn van harte
welkom in de kinderdiensten.
Komen jullie ook? Jullie horen
verhalen uit de bijbel, kunnen
zelf verhalen vertellen en creatief
bezig zijn. De volgende data na
14 september zijn: 5 oktober,

2 november, 30 november (eerste
advent), 24 december en

25 december (Kerst).

Voor meer informatie kun je te-
recht bij Beatrijs Bulder,
beatrijsbulder@hotmail.com of
06 2427 3358
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Weet je nog?

Weet je nog

hoe jij hier binnenkwam?
Wat onzeker

de vaart erin
enthousiast

soms tegenzin

Weet je nog

hoe het zo samen was?
Lezen, bidden,

boekje open,

hardop lachen,

samen hopen.

Weet je dat

jij jouw weg zal gaan?
Eigen keuzes,

kansen onderweg,
soms geluk,

en soms met pech.

Weet je dat

wij afscheid nemen?
We laten los

en blijven vragen
om Gods zegen

alle dagen.

(Tekst: Jolanda van der Marel.
Uit: Kind op Zondag Magazine 4/2)

Tot ziens!
Beatrijs Bulder

Van de
predikant

Bij ons woont iemand in de buurt met
een goudkleurige auto. Niet geel of
oranje, maar diep goud. Een beetje
gek, maar ook wel mooi. Je moet maar
durven. De meeste mensen durven
niet meer. Ik dacht het al lang, maar
het is nu ook statistisch aangetoond.
Grijs is in Nederland verreweg de
meest voorkomende autokleur. In
2024 was ruim 33% van alle nieuw
verkochte auto’s grijs. Daarna kwa-
men, u raadt het, zwart en wit.
Misschien wil ik er te veel mee, maar
het lijkt mij wel een afspiegeling van
de overtuigingen van mensen. Veel
kleuren zijn er niet. Het is 6f zwart 6f
wit, maar voor de meesten grijs. Het
schijnt iets te maken te hebben met
het feit dat veel mensen hun auto




leasen via hun werk. Dan lease je geen
knalrode, paarse of groene auto. Dat
valt veel te veel op. Grijs wordt chique
gevonden. Je ziet er niet gauw vuil op.
Een grijze auto schijnt ook waardevas-
ter te zijn.

Hopelijk is het de mode en gaat het
weer voorbij, maar onheilspellend
klinkt het wel. Worden al die auto’s
bestuurd door evenzovele grijze mui-
zen, die nooit eens iets geks durven
doen? Overigens, ik bedenk nu pas dat
ik zelf de eigenaar ben van een witte
Toyota en, samen met een vriend, van
een zwarte klassieke Citroén Traction
Avant. Volgende keer toch liever een
groene.

ds. Jurjen Zeilstra

Uit de
gemeente

Bloemengroeten

LT L - - "

Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken gingen de bloe-
men met een hartelijke groet en als
dank voor hun inzet voor de gemeente
naar Jaap en Hanny Kos, Bas Reitsma,
Mia Imhoff, Bram en Tineke Veerman.
Ter bemoediging gingen de bloemen
naar Tiny de Wit, Geja Teensma en
Tjeerd Hoekstra.

Bloemen met felicitaties waren er
voor Aliétte en Remco van der Wal;
zij waren 25 jaar getrouwd.

Wilt u iemand voordragen voor een
bloemengroet, neemt u dan contact
op met Beatrijs Bulder (beatrijsbul-
der@hotmail.com) of stuur

een mailtje naar: consistorie@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Een hartelijke groet vanuit
Het Consistorie

Cie. Kruispunt

Seniorenbeleving - Op dinsdag 23
september verzamelen we met dege-
nen die zich opgaven om 08.45 uur bij
het Oranjeweitje voor ons bezoek aan
Hanzestad Deventer. Daar hopen we
te genieten van mooie vergezichten
en doorkijkjes tijdens onze wandelin-
getjes en geinspireerd te worden door
alles wat we deze dag ontdekken. Laat
u verrassen!

Neem gerust uw rollator mee als

u minder goed ter been bent. Alle
informatie over deze dag ontvangt u
schriftelijk in de bus.

Deventer

Koffieochtenden - Op de eerste en
derde vrijdag van de maand, dus op

5 en 19 september, bent u van harte
welkom in 't Achterom voor een gezel-
lig gesprek en een kopje koffie.

Graag tot ziens,
Bep, Monique, Tiny (06 2789 3104)
en Anne-Marie (06 2123 0727)

College van
Diakenen

Collecteverantwoording
Juni 2025

doel cont. incl.
+ bank uplift
01 St. De Vrolijkheid 256,65 1050
08 Viore 565,15 2850
15 Exodus 159,15 650
22 Vluchtelingen 127,65 400
29 St.De Hoop 237,50 950
TOTAAL 1346,10 5900
Juli 2025
06 Prekeningebaren 231,90 950
13 St. De Vrolijkheid 142,20 600
20 Amnesty Internat. 158,20 500
29 Stap Verder 222,88 900
TOTAAL 755,18 2950

Alle bedragen in euro’s
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Hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet,
Pieter Schreur, penningmeester

Van de
Kerkenraad

In de vorige Onderweg hebt u kunnen
lezen dat in de maanden juli en augus-
tus het zomerreces plaatsvindt. In die
periode is de kerkenraad traditiege-
trouw niet bijeengekomen. Op 18 sep-
tember wordt de vergadercyclus weer
gestart, waarna de draad wat betreft
de berichtgeving in Onderweg weer
uitgebreider zal worden opgepakt. We
kunnen u alvast verklappen dat er ook
buiten de diensten weer van alles zal
worden georganiseerd. Ten dele werd
u hierover al in Onderweg geinfor-
meerd. Meer informatie vindt u in het
jaarboekje, dat binnenkort zal worden
verspreid. Wij hopen dat u kunt terug-
zien op een goede zomer en verheu-
gen ons erop u volgende maand weer
een substantiélere rapportage te
kunnen presenteren.

Bas Reitsma, voorzitter

College van

Kerkrentmeesters

Juni

29 Cie. Kruispunt 163,15
Juli

06 Orgelfonds 140,30
13 Eredienst 123,80
20 Pastoraat eigen gemeente 142,45
27 Koffiedrinken na de dienst 209,30

Alle bedragen in euro’s.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief
giften die via de QR-code en via de
bank zijn ontvangen.

Alle gevers onze hartelijke dank.

Collecterooster

07-09 Eredienst

14-09 Pastoraat eigen gemeente
21-09 Koffiedrinken na de dienst
28-09 Cantorij

05-10 Verlichting en verwarming

Met een hartelijke groet, namens het

College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter

155 —



M~

Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via
kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten
van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263.

U kunt ook de gratis app downloaden.
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Zondag 7 september 2025
De Dorpskerk 10.00 uur
Ontmoetingskerk 10.00 uur

Zondag 14 september 2025, Startzondag

De Dorpskerk 10.00 uur
Ontmoetingskerk 10.00 uur
Theodotion 10.30 uur

Vrijdag 19 september 2025

Johanneshove 10.30 uur

Zondag 21 september 2025

De Dorpskerk 10.00 uur
Ontmoetingskerk 10.00 uur
Oecumenische dienst

Eemnes

Stichtse Hof 10.45 uur
Theodotion 10.30 uur

Zondag 28 september 2025

De Dorpskerk 10.00 uur
Ontmoetingskerk 10.00 uur
Theodotion 10.30 uur
Zondag 5 oktober 2025

De Dorpskerk 10.00 uur
Ontmoetingskerk 10.00 uur
Stichtse Hof 10.45 uur
Theodotion 10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra
drs. E. ldema

ds. ). A. Zeilstra
ds. B. L. Bos
drs. F. Peuscher

pastoor N. van der Peet

ds. R. Visser
ds. B. L. Bos / Parochianen

ds. M. Randt
pastor W. Huis in 't Veld

ds. 1. A. Zeilstra, HA
ds.B. L. Bos
ds. M. Snaterse

ds. ). A. Zeilstra
ds. J. G. de Bruijn
pastor . Duursma
ds. N. Walet

Foto: Rineke Ooykaas
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Onderweg is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Blaricum
protestantsegemeenteblaricum.nl
ende

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
pglaren-eemnes.nl

Redactie
H. Aertsen, J.A. Zeilstra, B. L. Bos,
A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie
B. Veerman, S. Visser

Fotografie
R. Ooykaas, H. van Schaik,
B. Veerman

Opmaak:
R.G. van der Leeuw (Drukkerij Bout)

Druk:
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen
Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, 't Erf 8,

1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,

1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor
welk onderdeel de kopij bestemd is

(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke
rubriek. Instructies voor het aanleveren
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudet zich het recht voor
om kopij in te korten bij ruimtegebrek
en om aangeboden berichten niet te
plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie
binnen moet zijn en de verspreidings-
data voor de volgende nummers:

Nr Kopij Verspreiding
8 Wwo024-09 za1l1l-10
9 wo029-10 za1il5-11
10 wo03-12 za20-10

De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:

WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2025



