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Teresa van Ávila (1515-1582) schreef ooit: ‘Onze-
Lieve-Heer is ook in de keuken te vinden, als je daar 
met potten en pannen in de weer bent.’ Een zinnetje 
dat zacht, maar ook ingrijpend is. Het herinnert ons 
eraan dat het gewone juist de plek is waar we het 
buitengewone kunnen ervaren. Wij delen ons leven 
soms op in ‘geestelijk’ en ‘alledaags’, alsof alleen 
bepaalde momenten betekenisvol zijn. Maar de 
kloostertraditie leert iets anders: de kleinste handeling 
is niet onbelangrijk. De manier waarop je een bord 
afwast, iemand begroet of een taak afrondt, kan heilig 
zijn.

Teresa van Avila

Gods aanwezigheid is niet beperkt tot heilige 
ruimtes, Hij is overal waar we met aandacht en liefde 
handelen. Dus misschien is het vandaag precies daar, 
in die ene taak waar je tegenop ziet: een rommelig 
bureau opruimen, een e-mail beantwoorden, een pan 
schoonmaken, dat je Hem opnieuw mag ontmoeten. 
Adem diep in. Doe het met aandacht. Want: ‘De zachte 
vroomheid uit de kerk, geleide ook jouw nederig werk!’

ds. Benedikte Bos

De kalme gang, de kleine taak 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak
(Fragment lied 215, tekst John Keble,  
vertaling J.J. Thomson)

Toen ik een paar weken geleden met twee 
gemeenteleden in het klooster van Chevetogne (België) 
was spraken we met de gastvrouw daar. Zij onthaalt 
de gasten, laat ze hun kamer zien en legt het een en 
ander uit over de gebedstijden en de maaltijden. Op de 
dag van de thuisreis naar Nederland leerden we haar 
iets beter kennen en zij vertelde dat ze na het vertrek 
van de gasten ook altijd de kamers weer schoonmaakt. 
Ze sprak erover alsof dat ongeveer ‘de schoonste 
taak’ (Belgen kunnen dat zo mooi zeggen!) van haar 
werkzaamheden was. Ze vervolgde: ‘Jezus maakt keer 
op keer weer mijn hart schoon, daar word ik zo blij van, 
dat het voor mij dan maar een peulenschil is om kamers 
van gasten schoon te maken. Dat valt in het niet als je 
het vergelijkt met wat Hij bij mij reinigt.’ Oké, het is 
mijn soort van theologie niet, maar ik werd geraakt door 
de passie waarmee ze vertelde over haar dagelijkse 
werk, waarin ook haar geloof zo’n grote rol speelde.

Het herinnerde me aan een eerder verblijf in een 
klooster. Ook daar werd het geloof in verband gebracht 
met de huis-tuin-en-keukenwerkzaamheden. Boven het 
aanrecht stond dit bord:
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Ondanks zichzelf deel van de verzuiling film en sport, beperkt door zijn achterban, die minder 
progressief was dan hij. Zijn partij, de CHU (opgericht in 
1908) had een ethische en een confessionele vleugel 
en dat was wel eens lastig balanceren voor De Visser. 
Toch was hij lange tijd voorzitter, een goed schrijver en 
redenaar, en hij is altijd blijven preken.

JZ: Je beschrijft De Visser als een ‘gemoedsman’, geloof 
in het hart en voorstander van christelijk volksonderwijs. 
Hij had een heel andere mentaliteit dan Abraham Kuyper, 
die hij toch ook zeer heeft bewonderd voor zijn rol als 
minister-president (1901-1905). 
JB: Kuyper plaatste in de ogen van De Visser Christus in 
het centrum van de samenleving waar het ging om het 
debat en het christelijk karakter van Nederland. De her-
vormden die aan de volkskerkgedachte hechtten, waren 
daarin altijd wat ambivalent. Ondanks zichzelf, werden 
mensen als De Visser deel van het verzuilingsproces.

JZ: De Visser zag zijn rol als politicus vanaf 1897 in het 
verlengde van zijn predikantschap. Hij wilde bewust de 
maatschappelijke betrokkenheid van de Hervormde kerk 
dienen. Jarenlang combineerde hij zijn werk als predikant 
in Amsterdam met dat van politicus. 
JB: In die tijd was 10% van de Tweede Kamer dominee 
of priester. Bij de emancipatie van brede lagen van de 
bevolking speelden geestelijk leiders een grote rol in 
de publieke ruimte. Liberalen en sociaaldemocraten 
plaatsten daar wel vraagtekens bij, maar de christelijke 
partijvorming werd door de dominees niet als strijdig 
met de scheiding van kerk en staat ervaren. Nederland 
werd door hen gezien als een christelijk land, niet van-
uit een dwang van staatswege, maar door de overtui-
ging waarmee de overheid en volksvertegenwoordigers 
vorm gaven aan bepaalde aspecten van de samenle-
ving. De meeste kamerleden opereerden vrij onafhan-
kelijk. Kabinetsformaties duurden veel korter. De ARP 
onder leiding van Kuyper introduceerde een nieuwe 
stijl met fractiediscipline. Met het algemeen kiesrecht 
en het loslaten van het districtenstelsel in 1917 werd 
partijvorming steeds belangrijker.

JZ: Vind je dat christelijke voorgangers in dit opzicht 
vandaag teleurstellen? 
JB: Daar begeef je je op gevaarlijk terrein. Ik ben tame-
lijk traditioneel. Maar als je het vergelijkt met vroeger is 
het een totaal andere wereld.

JZ: De Visser heeft in 1895 Palestina bezocht. Zag hij hier 
ruimte voor een Joodse staat? 
JB: Van Aletta Jakobs die ook een rondreis maakte weet 
ik wel dat zij hieraan hechtte. De Visser hoopt vooral op 
christelijke invloed. Rond 1900 heerste het idee, dat als 
het Turkse Rijk zou instorten, er in moslimlanden nieu-
we kansen zouden komen voor het christendom.

Historicus Jan de Bruijn was directeur van het 
Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme en tot 2015 bijzonder 
hoogleraar politieke geschiedenis aan de faculteit 
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Hij schreef een biografie over minister 
J.Th. de Visser (1857-1932). Jurjen Zeilstra sprak 
met hem in zijn woning in Laren.

J. Th. de Visser

JZ: Je hebt ervoor gekozen een boek te schrijven over Jan 
de Visser, oudtestamenticus, predikant, kamerlid en mi-
nister. Was dat vooral vanwege de rol die hij als minister 
heeft gespeeld bij het tot stand komen van de Schoolwet 
van 1920, waarbij christelijk onderwijs en openbaar 
onderwijs werden gelijkgesteld? 
JB: Nee, niet speciaal. Ik heb vroeger als historicus veel 
aandacht gehad voor de gereformeerde zuil en vond 
het interessant nu te concentreren op een hervormde 
figuur en de ethische theologie. De Visser was een vro-
me dominee, die tegelijk open stond voor de resultaten 
van de wetenschap. Bij de opening van de Olympische 
Spelen in 1928 in Amsterdam sprak hij een stichtelijk 
woord. Als minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen (1918-1925) werd hij wat betreft theater, 
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Oceaan van wijsheid

JZ: De titel ‘Een wonderschoon landschap’ zal niet iedereen 
direct begrijpen als titel van een biografie. 
JB: Kort na de dood van De Visser in 1932, gebruikte
de politicus D.J. de Geer deze typering in een inleiding bij 
de eerste biografie. Het is een beetje een ironisch hulde-
betoon aan het leven van De Visser, die bij overlijden de 
status van een vereerd staatsman had, maar die snel zou 
worden vergeten. De rol van gereformeerde figuren werd 
bij onderzoek naar de verzuiling vaak benadrukt. Daar 
heb ik iets tegenover willen stellen met mijn aandacht 
voor De Visser. Zijn grote werk over kerk en staat raad-
pleeg ik nog altijd.

Jan de Bruijn, Een wonderschoon 
landschap. Beknopte biografie 
van dr. J. Th. de Visser, 
Leeuwarden 2024. € 24,99.

Film

Tenzin Gyatso was pas 4 jaar oud toen hij in 1940 werd 
gekozen tot de 14e Dalai Lama, de hoogste geestelijk 
leider in Tibet. Hij staat bekend als een man van lief-
de en vrede; deze Dalai Lama (letterlijk: ‘Oceaan van 
Wijsheid’) laat in de documentaire Wisdom of Happiness 
(Wijsheid van geluk) zien hoe je geluk en vrede kunt 
bereiken in onze onrustige wereld, die te kampen heeft 
met politieke spanningen en een ernstige milieucrisis.

In het begin van de film neemt de nu bijna 90-jarige 
Dalai Lama plaats op een stoel en deelt zijn gedachten, 
vanuit de overtuiging dat angst nergens toe leidt. Elke 
verandering, hoe klein of wereldschokkend ook, begint 
in jezelf, is zijn kernboodschap. Sfeerbeelden van  

wolkenpartijen en journaalfragmenten over de effecten 
van oorlogen en milieurampen vullen zijn vertelkunst 
aan. Wanneer hij ons oproept om goed voor onze pla-
neet te zorgen, doet hij dat zonder met een verwijtende 
vinger te wijzen. Er is maar één planeet Aarde; daarom 
moeten we er goed voor zorgen, is zijn oproep. 
Interessant zijn de fragmenten waarin hij vertelt over 
zijn jeugd. Op 24-jarige leeftijd vertrekt hij gedwongen 
uit Tibet, als de Chinezen zijn land binnenvallen om het 
te zuiveren van de cultuur en het boeddhisme, om voor 
de rest van zijn leven in ballingschap door te brengen in 
Noord-India.

Afgezien van de historische beelden weet de Dalai Lama 
met zijn eeuwige waarheden niet echt te boeien. Soms 
lijkt het een preek die te lang duurt, maar als je ervoor 
open staat kan deze film je zeker inspireren.

Wisdom of Happiness is te zien in de filmtheaters van 
Bussum en Hilversum.

Piet Halma, filmrecensent van onder andere het Friesch 
Dagblad.

Still uit Wisdom of Happiness
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Alice van Kalsbeek

Plezier in kunst (3)

In deze tijd, waarin de wereldorde lijkt te wankelen 
en het oorlogsgeweld overal davert, krijgt kunst een 
belangrijke functie. Even ontsnappen aan de dagelijkse 
realiteit door een mooi boek te lezen, een concert bij te 
wonen of een tentoonstelling te bezoeken kan ontspan-
nen en helpen om de wereld beter te begrijpen. Pieter 
Goede bezocht afgelopen zomer de tentoonstelling in 
Singer Laren ’Wij zijn natuur’.

Deel van de tentoonstelling in Singer 

De tentoonstelling was opgezet volgens de levensvisie 
van Irene van Lippe-Biesterfeld. Tussen de kunstwerken 
hingen statements van Irene waarin ze benadrukt dat we 
allemaal druppels zijn in die ene oceaan en dat we al-
lemaal bijdragen aan de status van de natuur door onze 
omgang met de aarde. 
‘We ervaren het niet altijd meer als vanzelfsprekend 
dat we als mens ook een stukje natuur zijn. Door alle 
techniek vergeten we dat. De tentoonstelling drukte ons 
er met de neus op dat dat wel zo is’, aldus Pieter Goede. 
De foto’s van de vlinder zijn van zijn hand.

Rebecca Manson werkt met porselein en glazuur. 
Belangrijkste thema’s in haar werk zijn ‘natuur’ en 
‘beweging’. Haar sculpturen zijn samengesteld uit 
duizenden kleine stukjes keramiek, zorgvuldig door 
haar en haar team gemaakt. 
‘Als je met een microscoop inzoomt op de vleugels 
van een vlinder zie je pas hoe enorm complex de 
kleuren en patronen zijn. Dat is vergelijkbaar met 
glazuur zoals het gebruikt wordt in keramiek’. (RM)

Rebecca Manson – Xanthoria Wing, 2023 Foto: Pieter Goede

Detail Xanthoria Wing – Foto: Pieter Goede
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Collecterooster Blaricum

12-10 Gooise Voedselbank
Zie tweede kolom.

19-10 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen 
die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is 
geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook 
terecht als je maar weinig contact hebt met medemen-
sen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt af-
blazen. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften. 

26-10 C’est la Vie-huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen 
met je naasten een enorme klap te verwerken. Versla-
genheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je  perspectief 
voor de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la 
Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook onder-
steuning geboden in de laatste fase van het leven.

02-11 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die 
naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, 
kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door 
familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorg-
verleners – bijna zoals thuis.

09-11 Geef-en-neemkastje
Vanaf mei dit jaar staat er een Geef-en-neemkastje 
bij de ingang van de kerk, waar iedereen die wat over 
heeft houdbare voedings- en verzorgingsproducten in 
kan doen, en waar mensen met een smalle beurs wat 
uit kunnen halen. Met name de verzorgingsproducten 
‘lopen’ erg goed; die worden dan ook regelmatig door 
de diaconie aangevuld.

College van Diakenen van de PGB

Delen – wereldwijd

Collecterooster Laren Eemnes

12-10 Diaconaal vakantiewerk  
De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn 
voor velen een begrip. Ze zijn van onschatbare waarde 
voor de 2.700 mensen die jaarlijks meegaan. In de prak-
tijk zijn dit grotendeels ouderen. Tijdens deze vakanties 
staan ruim 1750 ervaren en enthousiaste vrijwilligers 
dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk 
vakantiegevoel te bezorgen. 

19-10 KiA - Bangladesh 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit 
de verkoop van hun landbouwproducten. Met een ingeni-
eus kooktoestel, dat brandhout bespaart en minder rook 
produceert verhogen ze hun inkomen. Het restproduct, 
biochar, verkopen de vrouwen aan boeren om te gebrui-
ken als natuurlijke bodemverrijker. 

26-10 Gooise Voedselbank
In Nederland leven nog steeds teveel mensen onder 
de armoedegrens. Voedselbanken helpen degenen die 
het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te 
voorzien van voedselhulp. Zo zorgen ze er samen voor 
dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten 
verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

02-11 KiA - China  
Kerken in China hebben steeds meer te maken met be-
perkende regelgeving vanuit de overheid. Toch willen ze 
laten zien dat ze er zijn. Ze zijn bijvoorbeeld actief in de 
ouderen- en gezondheidszorg, de opvang van verslaaf-
den en hebben preventieprogramma's rond verdovende 
middelen en HIV/AIDS. 

09-11 KiA - Zuid-Afrika 
Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezin-
nen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren 
maakt de middelbare school niet af en 40 procent tus-
sen de 15 en 34 jaar is werkloos. Schrijversorganisatie 
PEN is als een familie voor deze kansarme kinderen en 
jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en exa-
mens, maar leren ook sociale en creatieve vaardigheden.

College van Diakenen van de PGLE
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Kerkcafé

Prikbord

Winterprogramma

Jeanette Wagenaar 
Over ‘Gooilust. De stille strijd van  
Louise Blaauw-Six’ 

Dinsdag 18 november 2025, 19.30–21.00 uur
Johanneskerk, Laren

Wagenaar vertelt over de geschiedenis van buitenplaats 
Gooilust in ’s-Graveland en over het leven van Louise 
Blaauw-Six (1862-1934) en Frans Blaauw. Ook gaat 
ze in op haar onderzoek en schrijfproces. Een avond 
vol geschiedenis over de stille strijd van een vrouw 
die haar stem vond in een tijd waarin dat bepaald niet 
vanzelfsprekend was. 

Jeanette Wagenaar (1982) 
debuteerde in 2025 met 
Gooilust. Voor haar non-
fictie boek sprak ze met 
de familie van Louise 
Six, een oud-directeur 
van Natuurmonumenten 
en andere betrokkenen 
en deed ze jarenlang 

archiefonderzoek. Het boek gaat over de periode rond 
1900: de positie van de vrouw, de adel,  
de psychiatrie en natuurbehoud. 

Bij binnenkomst staan koffie en thee voor u klaar.  
Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting en is 
er gelegenheid om het boek te kopen. De toegang is gratis 
maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. 
Voor meer informatie: Anne van Everdingen, 
06 2709 1639, annevaneverdingen@cloud.com.

Frans Ort
De kunst van Chagall: Loflied op de 
liefde

Donderdag 30 oktober 2025, 20.00 uur
Dorpskerk Blaricum

Frans Ort (predikant van de Protestantse gemeente 
Zuidoost-Veluwezoom) heeft zich verdiept in de sym-
boliek van de kunst van Marc Chagall (1887-1985).  Hij 
richt zich daarbij vooral op schilderingen uit het mu-
seum Le Message Biblique in Nice: De Schepping, De 
Zondvloed, Mozes en Hooglied. Chagall vertelt in zijn 
werk het ‘grote verhaal’ van de bijbel, maar hij eindigt 
met het ‘kleine verhaal’ van de liefde tussen mensen.

 Marc Chagall -  Mozes ontvangt de Tien Geboden

Koffie en thee zijn vanaf 19.45 uur beschikbaar. Na Afloop 
(ca. 22.00 uur) kan een glas worden gedronken. Belang-
stellenden uit alle denkrichtingen, vrienden en kennissen 
zijn van harte welkom

Film in de Dorpskerk
Op donderdag 23 oktober wordt in de Dorpskerk de 
film ‘Terraferma’ van regisseur Emanuele Crialese uit 
2012 vertoond. 

Deze film vertelt het verhaal van een vissersfamilie 
op een prachtig onbedorven Siciliaans vulkaaneiland. 
Tijdens het vissen worden een kleinzoon en zijn groot-
vader geconfronteerd met een boot vol vluchtelingen. 
Door de wetten van de zee boven de wetten van het 
land (Italië) te stellen, redden zij de opvarenden van 
de verdrinkingsdood. Dat wordt hun door de autori-
teiten niet in dank afgenomen. Aanvang 19.30 uur. 
Afhankelijk van de belangstelling in de consistorie-
ruimte of in de kerkzaal. Toegang vrij.
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Benefietconcert voor scholen in Zambia

Zondag 23 november, 15.00 uur
Ontmoetingskerk, Laren

Stichting Zambridge Senanga steunt twee scholen in de 
Western Province van Zambia, die zijn opgericht voor 
kinderen die ten gevolge van de AIDS-epidemie hun ou-
ders verloren: Senanga Day Centre School en Maxanaedi 
Community School.  
Strijkorkest Lundi Bleu verzorgt het concert. Op het pro-
gramma staat het Stabat Mater van Pergolesi. 
Solisten: Eline Welle en Wendy Roobol

Jan de Waard, oud-tropenarts in Senanga en bestuurslid 
van Stichting Zambridge Senanga Leerlingen van Maxanaedi Community School
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Protestantse  
Gemeente 
Blaricum

De Dorpskerk 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
035 531 56 81 

Kosters: 
G. Miltenburg en M. van Dijk

Verhuur kerk: 
H. van Schaik, 06 1530 6861 

Predikant: 
Ds. J.A. Zeilstra, 
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum 
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba: 
H. Oort, 035 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk:
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website: 
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: 
H. Aertsen
Secretaris: 
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie:  
Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480, 
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof:  
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen 
Voorzitter: 
M. de Hoop-Bergsma 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum 

Jeugd en Kerk 
Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd.
Contact via Beatrijs: 
beatrijsbulder@hotmail.com 

Kerkomroep 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl 
kunnen de diensten direct of later worden 
beluisterd.

Bij de diensten

Zondag 12 oktober begroeten we 
ds. Job de Bruijn uit Eemnes, voor-
malig predikant van de Protestantse 
Gemeente Laren Eemnes. 

Zondag 19 oktober gaat dr. Cristina 
Pumplun uit Amsterdam voor. Zij is 
missionair vicaris van de Westerkerk 
in Amsterdam.

Zondag 26 oktober 
Dorpsgenoot en gemeentelid ds. Petra 
Barnard gaat bij ons voor.

Zondag 2 november
Voorganger: ds. J. A. Zeilstra

Jan Toorop -  Oorlog en Vrede (1922)

Zoveel moeilijker dan het winnen 
van een gewelddadige oorlog is het 
winnen van een rechtvaardige en 
duurzame vrede. En toch is vrede iets 
waar ieder mens zich, te beginnen in 
zijn of haar eigen omgeving, naar uit 
kan strekken. In Romeinen 12, 18 le-
zen we dat de apostel Paulus schrijft: 
‘Stel, voor zover het in uw macht ligt, 
alles in het werk om met alle mensen 
in vrede te leven.’ Dat betekent niet 
dat je altijd maar alles moet goed-
keuren, maar ook niet dat het altijd 
wijs is om je gelijk te willen halen.

Thema: Oorlog en Vrede  
(Laaghangend fruit, 3)

Van het 
consistorie

Schriftlezingen: Micha 4, 1-4; Galaten 
5, 22 en Johannes 14, 27-31.
Liederen: Lied 1005; Lied 301c; Lied 
1008; Lied 1012, AWN IV, 12 en Lied 
1014. 
Aan deze dienst wordt medewerking 
verleend door Anna Smolovyk, Marjan 
Leunissen (‘Dichter bij Blaricum’), 
Pierre Pourchez en de cantorij van de 
Dorpskerk o.l.v. Richard Vos. Kinderen 
zijn welkom in de kinderdienst.
Ook vindt plaats de opening van 
de expositie ‘Twaalf Verhalen van 
Vluchtelingen’. De expositie is gestart 
in juni in het Huis van Eemnes en is te 
zien op verschillende locaties. In no-
vember zal de expositie in de Dorps-
kerk te bezichtigen zijn.

Zondag 9 november begroeten we 
ds. Heleen van Beelen uit Laren. Zij is 
geestelijk verzorger bij de Stichting 
Nusantara in Bussum en Ugchelen.

Kinderdienst
Op 14 september, tijdens de 
startzondag, vond de eerste kin-
dernevendienst van dit jaar plaats. 
Dat was ook het moment waarop 
Olivier Later en Rozemarijn van 
Exel afscheid van de groep namen: 
als heuse pubers hebben zij vol-
doende bagage verkregen om de 
reguliere dienst bij te wonen! Met 
de andere kinderen bespraken 
wij Lucas 15, 1-10, waarin Jezus 
vertelt over een herder die een 
verloren schaap terugvindt en 
een vrouw die een verloren munt 
terugvindt. Ze zijn beiden blij 
en vieren dit met de mensen om 
zich heen. Zo blij is God ook als 
mensen teruggevonden worden. 
Voortbordurend op het jaarthema 
‘laaghangend fruit’ knutselden 
de kinderen ondertussen een rijk 
versierd fruitmandje in elkaar dat 
vlak voor de feestelijke terugkeer 
in de dienst goed gevuld werd met 
fruit en snoep!

De volgende kinderdienst is op 
5 oktober, alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd zijn van harte 
welkom!

Voor meer informatie kunt u  
terecht bij Beatrijs Bulder, 
beatrijsbulder@hotmail.com 
06 2427 3358

Tot ziens! Beatrijs Bulder
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Van de 
predikant

Vanuit de Dorpskerk hartelijke feli-
citaties aan de Parochie van de Sint 
Jansbasiliek in Laren, een van onze ge-
waardeerde partners in de oecumene. 
Het 100-jarig bestaan is aanleiding 
tot vele festiviteiten en er zal door 
de bisschop van Haarlem een nieuw 
altaar worden ingewijd. 
Toen in 1853 de bisschoppelijke 
hiërarchie in Nederland werd her-
steld na eeuwen van missiegebied en 
tweederangs burgerschap, leidde dat 
tot grote bezorgdheid onder pro-
testanten. Een speciaal rekest werd 
ingediend bij de koning door de April-
beweging om nog te proberen deze 
‘paapse’ invloeden in het vaderland 
te weren. Maar er kwam een krachtige 
emancipatie op gang. 

Foto: Bram Veerman

De Rooms-katholieken gingen nu 
sparen en plannen maken en konden 
na tientallen jaren mooie kerken gaan 
bouwen, waarvan de Sint Jan een 
prachtig voorbeeld is. Proficiat!

Belijdenis doen en gedoopt 
worden?
Soms kom ik ze tegen, mensen die 
niet gedoopt zijn en dat jammer 
vinden. Soms vragen ze mij of dat, 
ook al zijn ze al heel wat gevorderd in 
het leven, alsnog zou kunnen. Dat kan 
zeker en ik maak er graag tijd voor vrij 
om hen daarin te begeleiden. 

Op Palmpasen 29 maart is er in de 
Dorpskerk de gelegenheid belijde-
nis te doen van je geloof, ook met je 
eigen woorden. Mij lijkt het heel mooi 
om dan in de viering van de Paaswake 
op zaterdagavond 4 april de heilige 
doop te beleven, wanneer ook de 
doopgedachtenis voor iedereen die 
gedoopt is, wordt gevierd. Samen dan 
Pasen te vieren zal heel intens zijn. 
Bel of mail mij, ds. Jurjen Zeilstra. Ik ga 
graag met je in gesprek.

ds. Jurjen Zeilstra

Bloemengroeten

 Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken gingen de 
bloemen met een groet en medele-
ven naar de familie Van Dijk, met een 
felicitatie naar Jurjen en Adrienne 
Zeilstra (zij werden opa en oma van 
Lena), met dank voor hun inzet en 
werk voor de kerk naar Tjeerd Hoek-
stra, Aliëtte van der Wal en Aly en 
Jan van Vembde. Anneke van ’t Hull 
ontving de bloemen met de wens 
voor voorspoedig herstel. 

Als u iemand wilt voordragen voor 
een bloemengroet, neemt u dan con-
tact op met Beatrijs Bulder 
(beatrijsbulder@hotmail.com) 
of stuur een mailtje naar 
consistorie@
protestantsegemeenteblaricum.nl.

Een hartelijke groet vanuit 
Het Consistorie.

Cie. Kruispunt
Activiteiten voor onze actieve 
70-plussers: koffieochtenden en 
‘uitje in de buurt’. 
Op de 1e en 3e vrijdag van de maand, 
dus op 17 oktober en 7 november, 
bent u van harte welkom in ’t Achter-
om bij ‘Koffiepunt’ voor een gezellig 
gesprek en een kopje koffie.
Ons ‘uitje in de buurt’ op 30 oktober, 
gaat naar Borduur- (’t losse Steekje) 
en Houtsnijmuseum (de losse Spaan-
der) in Barneveld. Dit museum opent 
voor ons. Er is een tentoonstelling van 
Wilhelmien van Aarle. Zij combineert 
twee geheel verschillende klassieke 
borduursteken, waardoor haar bor-
duurwerken levensecht zijn. 
Daarnaast zijn er 1500 prachtige 
werken van anderen, gemaakt met 
200 verschillende borduursteken. 
Het houtsnijmuseum is een bijzonder 
museum op de eerste etage! 
We verzamelen om 13.30 uur op het 
Oranjeweitje, tegenover de Dorpskerk. 
Opgeven bij Anne-Marie.

Graag tot ziens!

Bep, Monique, Tiny (06 2789 3104)  
en Anne-Marie (06 2123 0727)

Collecteverantwoording
Augustus 2025 
	 doel 	 cont.	 incl.

		  + bank	 uplift

03	 De Cocon	 111,25	 600
10	 KiA - Zending	 165,80	 500
17	 Hospice Huizen	 278,70	 1400
24	 Voedselbank	 144,05	 750
31	 Muziek Theodotion	 224,30	 1150

	  Totaal	 924,10	 4400

Alle bedragen in euro’s

Hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur, penningmeester

Uit de  
gemeente

College van 
Diakenen
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De zomer begint alweer in vergetel-
heid te geraken en de eerste kerken-
raadsvergadering na het zomerreces 
heeft al plaatsgehad. 
Het nieuwe kerkelijk seizoen is inmid-
dels ingeluid met de startzondag op 
14 september 2025. 
Het was een mooie dienst met het 
thema ‘Laaghangend fruit’. Deze titel 
heeft ook het programma 2025/2026 
meegekregen, zoals dat in het jaar-
boekje staat, waarin u meer leest over 
in de komende tijd te organiseren 
activiteiten. 

Na afloop van de dienst was er koffie 
met door diverse leden van onze ker-
kelijke gemeenschap gebakken taart. 
Natuurlijk waren er ook al dan niet 
laaghangende vruchten, waaronder uit 
de tuin van onze predikant afkomstige 
druiven. Bij de koffie werd er aan de 
hand van een aantal vragen in kleine 
groepen gediscussieerd over de negen 
vruchten van de Geest, zoals beschre-
ven in Galaten 5, 22-23. Telkens een 
daarvan zal de komende tijd ook het 
thema van de kerkdienst zijn. 

Op 9 oktober stonden we stil bij het 
werk van de vrijwilligers, zonder wie 
het functioneren van onze kerk niet 
mogelijk is. Natuurlijk werd daarbij de 
inwendige mens niet vergeten. Anders 
dan in voorgaande jaren werd er nu 
ook een film getoond. Onder de titel 

‘Brother Sun and Sister Moon’ tekent 
deze bijzondere film het bewogen 
leven van Franciscus van Assisi. Het 
werd een memorabele avond. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen 
gaande voor een kinderkerstfeest op 
24 december en een gemeenteavond 
over noodzakelijke reparaties aan de 
kerk. We hebben u daarover in het 
verleden in Onderweg geïnformeerd; 
u kunt het ook lezen in het jaarboekje 
(p. 8). 

Ten slotte nog een opmerking over het 
geef-en-neemkastje. Mensen hebben 
ons er op geattendeerd dat het kastje 
niet goed zichtbaar is. Het staat vlak 
bij het hek, maar achter de haag en is 
dus vanaf de weg minder goed te zien. 
Dat is bewust gedaan om andere acti-
viteiten op ons terrein te vermijden en 
de kans op vandalisme te verkleinen. 
Dit in verband met de nabijheid van 
het dorpscentrum. Overigens blijkt 
de locatie geen belemmering voor 
het gebruik: er wordt regelmatig uit 
het kastje genomen (vooral lichaams-
verzorgingsartikelen zijn gewild). We 
willen u er wel op wijzen dat het ook 
een ‘geefkastje’ is. ’t Is maar dat u het 
weet. 

Bas Reitsma, voorzitter	

Collecteverantwoording

Augustus

03  Communicatiemiddelen	 80,10
10  Cantorij	 68,80
17  Cie. Kruispunt	 106,70
24  Kerkelijke gebouwen	 103,07
31  Orgelfonds	 125,15

September

07  Eredienst	 103,45
14  Pastoraat eigen gemeente	132,80
21  Koffiedrinken na de dienst	 47,20

Alle bedragen in euro’s.

Alle gevers onze hartelijke dank.

College van 
Kerkrentmeesters

Van de 
Kerkenraad

Collecterooster
12-10  Cie. Kruispunt
19-10  Communicatiemiddelen
26-10  Kerkelijke gebouwen
02-11  Orgelfonds
09-11  Eredienst

Met een hartelijke groet,
namens het 
College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter

Op 23 september stonden de deel-
nemers aan het seniorenuitje  om on-
geveer 9.00 uur klaar om met de bus 
van chauffeur Bernard naar Deventer 
te vertrekken. Na een voorspoedige rit 
werden we naar het IJssel Hotel aan 
de oever van de IJssel gebracht voor 
koffie of thee met wat lekkers erbij. Er 
was voor ons een serre met aangren-
zend terras gereserveerd met zicht op 
de IJssel en Deventer aan de overkant.

Nadat we de IJssel met de veerpont, 
waren overgestoken, maakten we 
ons op voor bezoeken aan het Geert 
Groote Huis en Museum De Waag. 
Omdat de groep te groot is om 
allemaal tegelijk een museum te 
bezoeken waren er twee groepen 
geformeerd die elkaar in het museum-
bezoek hebben afgewisseld.
Tussen het wisselen door werd in res-
taurant Bro een voortreffelijke lunch 
geserveerd. Het weer was uitstekend 
dus konden we buiten op het terras 
zitten.

In het Geert Groote Huis wordt over 
het leven van Geert verteld, hoe hij als 
10-jarige wees al een vermogen erfde. 
Zijn vader was een rijke  koopman, 
die stierf aan de pest die toentertijd 
door Europa trok. Korte tijd later trof 
zijn moeder hetzelfde lot. Zijn oom 
ontfermde zich over Geert en stuurde 
hem naar de Latijnse school.
 

Seniorenuitje 
2025
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Als 15- jarige ging Geert naar de 
Sorbonne in Parijs om daar alles 
wat mogelijk was te bestuderen.
Na een wonderbaarlijk herstel 
van een ernstige ziekte heeft hij 
besloten zich in te zetten voor 
armen en stelde hij tot ongenoe-
gen van de bisschop misstanden 
in de roomse kerk aan de orde. In 
het museum wordt aan de hand 
van zes kabinetten een link ge-
legd met de boodschap van Geert 
Groote en de huidige actualiteit.

Het gebouw, waarin het Museum 
De Waag is gevestigd, was 
als waag in gebruik tot 1862. 

Hierna werd er onder meer het 
gymnasium in gevestigd. In 1915 
werd in de Waag het Historisch 
Museum Deventer ondergebracht 
en sinds 2015 Museum De Waag. 
Naast belangrijke stukken uit de 
Deventer historische collectie zijn 
er wisselende tentoonstellingen 
met een specifiek thema te 
zien. Op dit moment brengt de 
tentoonstelling de ambachtelijke 
traditie van metaalbewerking in 
de Hanzestad Deventer in beeld.
De Waag staat aan de kop 
van De Brink, een groot plein 
omzoomd met terrassen waar 
het in de zonnige namiddag goed 

toeven was. Op de Brink komen 
allerlei kleine zijstraten met 
winkeltjes uit. Natuurlijk ook het 
winkeltje van Jb. Bussink van de 
Deventerkoek. Een knus winkeltje 
met een interieur uit de tijd van 
weleer.

Dames van Cie. Kruispunt, Anne-
Marie, Bep, Monique en Tiny, 
hartelijk dank voor de perfecte 
organisatie van deze dag, de 
voortreffelijke verzorging en 
keuze van de bezochte musea!

Jan van Vembde
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant 
ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen 
Betty van Dillen, scriba 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229
vertrouwenspersoon@pglaren-eemnes.nl

Correspondentieadres 
PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18 
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
Yvette Sollman-Zeegers, Schietspoel 33, 
1251 XT Laren, yvette.sollman01@gmail.com
06 1339 9929 

Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending 
NL47RABO 0334 9022 82  o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

Bloemengroet

 Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk als gebaar van 
verbondenheid naar:
 
Bertie van Asch van Wijck - Eemnes
Annette en Bert Wiegers - Laren
Mevrouw Ter Steege - Laren
Geert van Diffelen - Blaricum
Ans van Ieperen - Laren
Olga Hamel - Laren
Inga en Ewald Frenay - Laren
Jan Overzee - Eemnes
Boudien en Erik Kroon - Laren
Ben en Joke Assinck - Eemnes
Tjalling Roosjen - Soest

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Lekkerkerk
Ieder laatste donderdag van de 
maand wordt er door een groep en-
thousiaste vrijwilligers een maaltijd 
bereid voor mensen die gezamenlijk 
willen eten.
De volgende maaltijd is op 30 okto-
ber om 17.30 uur. Opgeven kan tot en 
met 26 oktober.
De maaltijden daarna zijn op 27 
november; het kerstdiner is op 18 
december.

Uit de
gemeente

We kunnen 35 mensen kwijt en 
helaas: vol = vol. De kosten zijn € 5; 
voor het kerstdiner € 10. 
U kunt zich opgeven op de lijst 
achterin de kerk of bij 
Ineke Yska, 06 1421 0212.

Paula van Hamond, 
namens alle Lekkerkerkers

Collecteverantwoording

Juni 2025

01-06 	 Pax Kinderhulp	         813,80
08-06	 KiA – Myanmar	         486,10 
15-06 	 Schuldhulpmaatje Eemnes	  306,55
22-05	 KiA – Binnenlands Diaconaat	 227,85
29-06 	 KiA – Moldavië	         338,90
 
Juli 2025

06-07 	 KiA – Ghana	         189,15
13-07 	 Solar Cooking	         231,95
20-07 	 Timon	  252,40
27-07	 Stichting Leergeld     	 256,80

De diaconie vult de collectes zo  
nodig aan tot € 400.

Voor-elkaarkastjes
De diaconie is niet alleen verant-
woordelijk voor het voor-elkaarkastje 
bij de Ontmoetingskerk, maar levert 
ook bijdragen voor nog twee kastjes 
(een in Eemnes en een in Laren). Ge-
middeld koopt de diaconie elke week 
voor € 25 per kastje aan boodschap-
pen.
     
Het is mooi om te zien dat ook 
gemeenteleden het kastje bij de 
kerk weten te vinden, niet alleen om 
er boodschappen in/bij te zetten, 
maar ook om een financiële bijdrage 
te leveren. In totaal is er in 2025 
inmiddels voor ca. € 1.000 via de 
bank aan de diaconie voor de kastjes 
geschonken. Hartelijk dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,
Jan van Hamond

Van de
diaconie
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Uitbreiding Johanneskerk

In oktober 2024 heeft de Bouwcommissie Johannes-
kerk het voorlopige ontwerp voor de uitbreiding van de 
Johanneskerk zoals dat was ingediend bij de gemeente 
Laren, aan de PGLE-leden gepresenteerd.
Dit voorlopige ontwerp is positief ontvangen zowel door 
de Larense Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als door 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het betekende dat we 
aan de hand van hun adviezen het plan van de aanbouw 
en de buitenruimte konden afronden en een definitief 
ontwerp konden opstellen.

Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met de indeling 
van de ruimtes. Er is overleg geweest met de Stichting 
Vrienden van de Johanneskerk en met toekomstige 
gebruikersgroepen uit de PGLE, waaronder Lekkerkerk 
en de kosters. De vraag aan hen was: Wat heb je nodig 
aan ruimte, opslag, etc.? Gezamenlijk hebben we naar 
diverse oplossingen gekeken en dat heeft een mooi en 
functioneel eindresultaat opgeleverd.

Ook met de gemeente Laren is veelvuldig overleg ge-
weest, we hebben alle vereiste rapporten laten opstel-
len; de bescherming van de twee bomen naast de kerk 
vroeg om extra aandacht.
Met de gemeente zijn tevens gesprekken gevoerd over 
grondruil/grondaankoop rondom de Johanneskerk 
omdat de eigendomsverhoudingen geen aansluitend 
geheel vormden. Ook dat overleg is positief afgerond. 

Van de 
bouwcommissie

Uiteindelijk konden we eind mei het Definitieve Ont-
werp ter goedkeuring aan de kerkenraad voorleggen 
en na het akkoord van de kerkenraad hebben we begin 
september de aanvraag ‘omgevingsvergunning uit-
breiding Johanneskerk’ bij de gemeente Laren kunnen 
indienen! 

Het definitieve ontwerp hebben we op 28 september 
jl. aan de leden van de PGLE kunnen laten zien. Daarbij 
hebben we alle stappen die we hebben genomen kun-
nen toelichten.

We houden u op de hoogte van het vervolg van het 
vergunningsproces.

Ineke de Joode-Baljet
Bouwcommissie Johanneskerk, september 2025
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  Gelukkig de mens
die zijn naaste in diens      
broosheid draagt,
zoals hij door hem gedragen wil 
worden,
als hij in een soortgelijke 
situatie verkeert.

Franciscus van Assisi (overleden 1226)

Na de zomervakantie is de kerkenraad 
weer voor het eerst bijeengekomen 
op dinsdag 23 september. Over een 
aantal onderwerpen op de agenda 
moesten besluiten genomen worden.

De bouwcommissie heeft de aan-
vraag voor een aanbouw bij de 
Johanneskerk ingediend bij de bur-
gerlijke gemeente. Het bleek dat er, 
voordat de aanvraag in behandeling 
genomen kon worden, meerdere (ver-
volg)onderzoeken nodig waren, zoals  
bodemonderzoek, extra onderzoek 
naar de boom naast de kerk, onder-
zoek of er eventueel vleermuizen in 
de kerk zijn, asbestonderzoek, etc. 
Deze extra onderzoeken waren niet 
begroot, maar moeten wel plaats-
vinden. De kerkenraad heeft daarom 
ingestemd met het verhogen van het 
budget met € 30.000. We gaan ervan 
uit dat er nu voor dit traject geen 
extra kosten meer bij komen.
   
In september wordt altijd vastgesteld 
hoe de bestuursfuncties in de kerken-
raad verdeeld worden. Sylvia Kuperus 
heeft aangegeven uit de kerkenraad 
te stappen na een periode van vier 
jaar. Haar functie van vicevoorzitter 
wordt overgenomen door Ruud Ham. 
Nicolaas van Everdingen blijft voor-
zitter en ondergetekende blijft scriba 
(secretaris).

September is ook het moment voor 
kerkenraadsleden om aan te geven of 
ze nog een termijn door willen gaan. 
Drie leden hebben besloten om te 
stoppen, te weten: Sylvia Kuperus 
(vicevoorzitter), Geert-Jan Sollman 
(jeugdouderling) en Co Swaan (pen-
ningmeester College van Kerkrent-
meesters, CvK). Sylvia Kuperus wordt 
opgevolgd door Ruud Ham. Co Swaan 
wordt vervangen door Yvette Soll-
man, die inmiddels al meedraait in 
het CvK. Voor de functie van Geert-
Jan Sollman zoeken we nog een 
jeugdouderling.
Nicolaas heeft de aftredende ker-
kenraadsleden toegesproken en hen 
hartelijk bedankt voor hun inzet. Zij 
ontvingen alle drie een boek als blijk 
van waardering.

Naast de vacature voor een jeugdou-
derling wordt er een wijkouderling 
voor Laren-Oost gevraagd. Ook de 
groep contactpersonen in Laren 
krimpt. We zoeken nog mensen die 
contactpersoon willen worden in de 
wijken Laren-Oost en Laren-West. Het 
werken in de wijk geeft veel voldoe-
ning en kan ingevuld worden in de 
tijd die je zelf ter beschikking hebt. 
Het gaat vooral om het omzien naar 
elkaar. Tweemaal per jaar ga je naar 
alle contacten in de wijk toe om de 
kerst- of paasgroet te brengen. Dat is 
vooral fijn om de mensen uit je wijk 
die niet of weinig naar de kerk komen 
even te ontmoeten. Vaak is dat een 
praatje aan de deur. Dat hoeft niet 
lang te duren, maar dan horen de 
mensen even iets van onze kerk. Dat 
wordt gewaardeerd. Mocht u meer 
willen weten over het werk als con-
tactpersoon of iemand willen voor-
dragen, neem dan contact op met een 
van de leden van de kerkenraad of 
met mij.
In de vergadering van oktober gaan 
we in gesprek met de geestelijk 
verzorgers en ambtsdragers uit de 
tehuizen. Altijd weer inspirerende 
gesprekken. Van beide kanten wordt 
het gewaardeerd.

Namens de kerkenraad wens ik ieder-
een Vrede en alle goeds.

Betty van Dillen, scriba 

Van de 
Kerkenraad

Vrede en alle goeds!

  

‘Nee, gedraag je niet als de 
meerdere,

wees een mindere broeder,
en wens de mensen vrede:

Vrede geve u de Heer.’
Zo schreef Franciscus

in zijn regel en in zijn testament.
Zo deden dus de broeders. Langs 

velden en wegen
trokken ze als mindere broeders,

dit woord in de mond:
‘Vrede geve u de Heer!’

‘Wat vreemd!’ vonden de mensen,
‘wat moeten die broeders van ons?’

Maar nee: ‘Geen andere wens,
geen andere groet’, vroeg broeder 

Franciscus.
‘Ooit zal men wel naar waarde 

schatten
wat we onze medemensen wensen:

'In Godsnaam vrede, 
vrede en alle goeds!’
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Beste lezer(es) van Onderweg,

Heb je wel eens gedacht ‘wat zou 
het leuk zijn om zo’n blad te ma-
ken’? Hou je van puzzelen? Dan 
is hier je kans. Onderweg zoekt 
namelijk een

eindredacteur
De huidige eindredacteur kan 
je verzekeren dat het inderdaad 
leuk is om dit blad samen te stel-
len. Het is een gevarieerde klus, 
die bestaat uit:
 

❱	 auteurs benaderen

❱	 interviews houden

❱	 teksten schrijven

❱	 teksten redigeren

❱	 beeldmateriaal zoeken

❱	 een voorlopige opmaak maken

❱	 samenwerken met vormgever 	
	 en drukker

En je doet het niet alleen. Er zijn 
nog drie redactieleden die mee-
denken en –schrijven. De redactie 
vergadert een aantal keren per 
jaar.

Wil je meer weten? Ben je 
misschien geïnteresseerd in een 
deel van deze taken? Neem dan 
contact op met: 
Alice van Kalsbeek 
06 1304 8984  
avankalsbeek@ziggo.nl

 

Kinderdienst

Startzondag 14 september 2025 

Hoi lieve kinderen, 

School is al weer een poosje begonnen en ook in de kerk zijn we vrolijk begon-
nen. Zowel bij Godly Play als bij de kinderdienst hebben we sommigen van jullie 
al gezien. En daar zijn we heel blij mee. Wat een feest was de startzondag met 
het springkussen en de preekbingo!
Op de vredeszondag hebben een aantal van jullie een tak mooi versierd waar 
de kraanvogels voor het kerkasiel in Kampen aan komen te hangen. 
Wij vinden het heel fijn dat jullie weer in de kerk zijn want we hebben jullie in 
de zomermaanden wel gemist hoor. 

Lieve groetjes, 
Leo, Famke, Joke, Ineke en Marjolijne

Dans, dans …         Quiz   

Bloemschikken

 Foto’s: RIneke Ooykaas
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Onderweg is een uitgave van de  
Protestantse Gemeente Blaricum  
protestantsegemeenteblaricum.nl 
en de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
pglaren-eemnes.nl

Redactie 
J.A. Zeilstra, B. L. Bos, B. Veerman
A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie 
S. Visser

Fotografie 
R. Ooykaas, H. van Schaik,  
B. Veerman

Opmaak:
R.G. van der Leeuw (Drukkerij Bout)

Druk:
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen
Protestantse Gemeente Blaricum: 
L. van Deutekom, ’t Erf 8, 
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845 
leo@vandeutekom.org 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: 
H. Docter, Velthuijsenlaan 21, 
1251 KK Laren NH, 035 531 3983  
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen 
Kopij voor alle rubrieken sturen naar: 
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor 
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke 
rubriek. Instructies voor het aanleveren  
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor  
om kopij in te korten bij ruimtegebrek  
en om aangeboden berichten niet te  
plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie  
binnen moet zijn en de verspreidings-
data voor de volgende nummers:

Nr 	 Kopij 	 Verspreiding 
9	 wo 29-10      	za 15-11
10	 wo 03-12       za 20-12

De sluitingsdatum voor inzending van 
kopij voor het eerstvolgende nummer 
van Onderweg is: 

WOENSDAG 29 OKTOBER 2025 

Zondag 12 oktober 2025  
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. J. G. de Bruijn
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. B. L. Bos  
Theodotion	 10.30 uur	 ds. R. Buijs   

Vrijdag 17 oktober 2025  
Johanneshove	 10.30 uur	 pastoor N. van der Peet	  

Zondag 19 oktober 2025 
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. C. Pumplun
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. B. L. Bos  
Theodotion	 10.30 uur	 pastor W. Huis in ‘t Veld

Zondag 26 oktober 2025  
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. P. Barnard
Ontmoetingskerk	 10.00 uur 	 dr. J. Ronday    
Theodotion	 10.30 uur	 drs. F. Peuscher

Zondag 2 november 2025
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. J. A. Zeilstra  
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. B. L. Bos
Theodotion 	 10.30 uur	 ds. R. Buijs

Zondag 9 november 2025  
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. H. van Beelen
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. G. Landman    
Theodotion	 10.30 uur	 ds. R. Buijs /   
                                                                           	 drs. D. Theunissen
Vrijdag 14 november 2025  
Johanneshove	 10.30 uur	 pastoor N. van der Peet

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via 
kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten 
van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. 
U kunt ook de gratis app downloaden.

Kerkdiensten

Foto: Rineke Ooykaas


