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Betreft: Israël en Gaza     Ons kenmerk: 2025/67/NvEBvD 
Geachte ds. Van Ekris, 
 
In de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) worstelen we, zoals bij meer kerken, met de 
gebeurtenissen in Israël en met name in Gaza. Ook bij ons zijn de verschillen in meningen zichtbaar. 
In de nieuwsbrieven van zowel Petrus als de Protestantse Kerk van begin oktober schreef u over het 
belang van verbinding en luisteren naar elkaar.  
Luisteren naar zowel de stemmen van Palestijnen, die groot onrecht aangedaan wordt, waar velen in 
gevaar zijn en velen omgekomen zijn. Waar men zowel in Gaza als op de Westbank te maken krijgt met 
schending van mensenrechten, verdreven worden van huis en haard. 
Maar ook luisteren naar de Joodse gemeenschap die te maken krijgen met oplaaiend antisemitisme, die 
hun geliefden zijn verloren door het geweld van Hamas, die bang zijn dat de geschiedenis van 1940-
1945 wordt herhaald. 
 
Uw oproep om woorden te geven aan het verdriet aan beide zijden heeft ons geraakt. We zijn blij dat de 
PKN ontmoetingen wil initiëren tussen geestelijk leiders met verschillende visies, om naar elkaar te 
luisteren om zo verder te komen.  Eveneens schrijft u dat er geen kant-en-klare oplossing ligt. Dat wij als 
kerkelijke gemeentes de oorlog niet kunnen stoppen, maar dat we ons op een leerweg bevinden van 
elkaar ontmoeten en naar elkaar luisteren.  
 
De PGLE dankt u voor uw woorden en wij bidden en hopen dat de huidige situatie in Israël zal leiden tot 
een vreedzame samenleving tussen Joden en Palestijnen.  
Toch heeft de PGLE daarnaast behoefte aan meer handvatten van de PKN om de hulp en verbinding die 
u bedoelt te realiseren nu daarvoor ruimte is gekomen in Gaza door de afspraken die nu zijn gemaakt in 
het akkoord tussen Hamas en Israël.  
 
En kan de PKN landelijke of lokale richtlijnen geven over welke hulp nu het beste kan worden geboden 
in de huidige situatie waarbij er bij de getroffen inwoners van Gaza nog steeds sprake is van grote nood. 
Wij zouden graag zien dat de landelijk kerk het voortouw neemt om een krachtige hulpactie voor dat 
hele gebied in gang te zetten, waarmee de inwoners van Gaza direct worden geholpen.  
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