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Maar is dat met Kerst niet net zo? Niet qua jaargetijde of 
temperatuur, maar in hoe we samen het feest beleven. 
We doen alsof het echt vrede op aarde wordt, alsof het 
licht in de duisternis overal doorbreekt en we wensen 
elkaar het allerbeste. Maar we weten ook dat de wereld 
na Kerst gewoon verder draait, met alle onrust, oorlogen 
en verlies en verdriet die bij die wereld horen. 

Ben ik nu te somber? Misschien. Maar volgens mij zit het 
juist in die spanning: Kerst is én echt én gespeelde wer-
kelijkheid. Het kerstfeest is oprecht, omdat het verwijst 
naar het Kind dat geboren is en waarin Gods liefde zicht-
baar en tastbaar werd. Tegelijkertijd spelen we ook een 
rol, alsof het voor even allemaal waar is: vrede op aarde, 
kinderen die centraal staan, achtergestelden die vooraan 
mogen, engelenzang. Het is een spel, maar wel een spel 
dat diepgaand en betekenisvol is; het haalt niets van de 
feestvreugde af, maar voegt er juist iets aan toe.

Kerst is eigenlijk een serieus spel, net zoals de liturgie 
in de kerk. Wie van buitenaf kijkt, snapt er misschien 
niets van: op zondagochtend door de kou naar een kerk, 
liederen zingen en luisteren naar een monoloog van een 
preek. Maar als je meedoet, krijgt het betekenis. Het is als 
iemand die buiten door het beslagen caféraam naar bin-
nen kijkt en de feestgangers ziet dansen en klinken; het 
lijkt onbegrijpelijk, tot je zelf binnenstapt en meedoet.

Het oude kerstverhaal daagt ons uit. De herders horen 
het nieuws van de engel en gaan op pad naar de stal 
in Bethlehem. Ze blijven niet buiten staan, maar gaan 
kijken wat er gebeurd is. Pas als je meedoet, kan je erin 
geloven; vrede op aarde wordt pas werkelijkheid als wij 
er zelf aan bijdragen. 
Kerstfeest is te mooi om niet waar te zijn, maar het is 
aan ons om het ook echt waar te maken: met Kerst, en 
het hele jaar door. 

Benedikte Bos

Kerst: een serieus spel

Kijkt u ook naar Heel Holland Bakt? Ik wel, en ik leef 
altijd mee met de kandidaten, met hun succesvolle taar-
ten én met hun misbaksels. 

Eens moesten de bakkers een kersttaart maken, ter-
wijl het buiten duidelijk zomer was, met temperaturen 
boven de dertig graden. De taarten hadden het zwaar en 
André van Duin maakte er grapjes over. Ze deden alsof 
het kerst was, maar iedereen wist dat het toneelspel 
was. ‘Dat is televisie,’ zul je zeggen, ‘we worden gewoon 
een beetje voor de gek gehouden.’

Nativity of Jesus – Nicholas, Onufri’s Son (16e eeuw)
Foto: Bram Veerman
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Een nieuwe Dickens nodig?

Eén van de meest bekende auteurs die door mensen 
meteen met de sfeer van kerstfeest worden geassoci-
eerd is Charles Dickens (1812-1870). Ongetwijfeld is dit 
vanwege de romantische plaatjes die wij in ons hoofd 
hebben van bijvoorbeeld het weesjongetje Oliver Twist 
of de vrek Scrooge in ‘A Christmas Carol’, en dat in een 
Anton Pieck-achtig decor van de achterbuurten van het 
19e-eeuwse Londen, waar het altijd lijkt te sneeuwen en 
vrieskoud is, scènes met een hoog schattigheidsgehalte, 
waarbij de verlamde Tiny Tim de lieve wens uitspreekt: 
‘God bless us, everyone!’

gelegen gebieden. Bewust stelde hij in zijn verhalen 
de realiteit van zijn eigen tijd aan de orde. Dat was de 
bittere armoede van een verpauperd proletariaat in een 
door de industriële revolutie razendsnel groeiende stad 
Londen. Dergelijk realisme was nieuw in die tijd en voor 
de gegoede burgerij pijnlijk herkenbaar. Dickens nam de 
welgestelden mee de sloppenwijken in.
 
Verbeter de wereld, schrijf een roman. Dat is wat 
Dickens doet. Dat zijn breed uitgesponnen verhalen 
verder van onwaarschijnlijkheden en toevalligheden 
aan elkaar zijn gebreid is niet zo realistisch, maar dat 
vergeven de meeste lezers hem nog steeds. Dickens 
was een veelschrijver die per pagina werd betaald. De 
verhalen verschenen als feuilleton en Dickens verzon ze 
per hoofdstuk.
 
Het realisme van Dickens ging schuil in een melodrama-
tische verpakking. Ooit gingen zijn boeken als warme 
broodjes over de toonbank. Dickens paste zich aan bij 
de smaak van het publiek dat hij zocht en zette zijn 
tijdgenoten aan het denken. Het grote leed van duizen-
den om de hoek, door z'n massiviteit niet in staat tot 
raken in het hart, raakte hen wel in de persoon van een 
schattig weesjongetje met een traan in het oog die een 
schop krijgt van een vrek. Dickens wordt in die zin niet 
vormdoorbrekend genoemd, maar hij is wel degelijk 
normdoorbrekend.

Charles Dickens

 
Toch wordt Dickens niet tot de literaire stroming van de 
romantiek gerekend, maar tot het Victoriaans realisme. 
Wat is er nu zo realistisch aan de verhalen van Dickens? 
Dickens nam bewust afstand van ridder- en helden-
verhalen die spelen in lang vervlogen tijden of veraf 
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Film

Ebenezer Scrooge

Victoriaanse rijken gingen door de ogen van Dickens 
naar hun eigen Londen kijken. Kortom: doe er iets aan, 
schrijf een brief aan je member of parliament. Doe zelf 
aan liefdadigheid. Verander de wetten en geef geld aan 
instellingen die iets voor de armen doen. Iedere lezer 
kon zelf een Scrooge zijn, die bij de schrijnende be-
schrijvingen tot bekering komt. Zelfs op lezers die zijn 
werk cynisch terzijde zullen schuiven, heeft Dickens een 
antwoord: ook Scrooge werd, na zijn bekering tot gulle 
gever, uitgelachen door de mensen. Maar hij trok zich er 
niets van aan:
 

‘Want hij was verstandig genoeg om te weten, dat er 
op dit ondermaanse nooit iets goeds gebeurt, waarover 
sommige mensen in het begin niet lachen; hij wist dat 
zulke mensen willens en wetens blind zijn en troostte 
zich er mee, dat zij zich maar blind lachten en de blind-
heid niet op onaangenamere wijze over hen kwam. In 
zijn hart lachte hij ook – dat was hem genoeg.’

Is Kerstfeest vieren vandaag louter een romantisch- 
nostalgisch familiegebeuren? Of hebben wij eigenlijk 
een nieuwe Dickens nodig?

Jurjen Zeilstra

Nawi
Een gestolen toekomst

Een dertienjarige meisje wordt gedwongen te trouwen 
met een veel oudere vreemdeling uit een naburig dorp in 
ruil voor een kudde geiten. Maar wat als een meisje be-
sluit het pad dat voor haar is uitgestippeld niet te volgen? 
‘Nawi’ legt de brute impact bloot van kindhuwelijken in 
een patriarchale samenleving met als gevolg beperkt 
onderwijs en een gestolen toekomst voor meisjes. 

Nawi (Michelle Lemuya Ikeny) is een topleerling in een 
afgelegen dorp het noorden van Kenia. Ze behaalt de 
hoogste score van de regio op een eindejaarsexamen. Ze 
mag naar de middelbare school van haar keuze en kiest 
voor een hoogstaande meisjesschool in de hoofdstad 
Nairobi. Maar er is een probleem. Een rijke oudere man 
wil met haar trouwen en haar aan zijn vrouwenbestand 
toevoegen. Als enige dochter in de familie is het volgens 
de traditie haar taak de familie te redden en zichzelf op 
te offeren, zodat de prijs die voor de bruidsschat be-
taald wordt, hen kan helpen in hun onderhoud: ‘Zestig 
schapen, acht kamelen, honderd geiten. Niet meer, niet 
minder.’

Het is de vraag of ‘Nawi’ echt overtuigt ondanks de goe-
de bedoelingen van de filmmakers, gesteund door ngo’s 
in Kenia die zich het lot van de meisjes aantrekken. Wat 
blijft is de schrijnende situatie van jonge meisjes in 
landen als Kenia en Ethiopië, waar kindhuwelijken wel-
iswaar illegaal zijn, maar de handhaving niet consequent 
wordt doorgevoerd. 

Vanaf 18 december in de filmtheaters.

Piet Halma (onder andere filmrecensent van het Friesch 
Dagblad)
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Collecterooster Blaricum

21-12-2025 Voedselpakketten Egypte
Stichting Nijlvallei helpt de armste individuen en 
gemeenschappen in Egypte om zichzelf te ontwikkelen. 
Ze doet dit in samenwerking met Egyptische kerken en 
christelijke organisaties. 

24-12-2025 Tearfund - Actie voor Sudan
Het doel is het redden van levens en hulp bieden aan 
mensen die al zo lang lijden onder deze crisis en die El 
Fasher ontvlucht zijn. 

25-12-2025 Kerk in Actie - Kinderen in de knel
Zie tweede kolom.

29-12-2025 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen 
die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is 
geworden of problemen moet verwerken. 

31-12-2025 Kerk in Actie - Kinderen in de knel
Zie tweede kolom.

04-01-2026 Voedselbank
Voedselbanken ondersteunen klanten met voedsel-
pakketten èn door hen te helpen hulp te zoeken, zodat 
zij weer op eigen benen kunnen staan. 

11-01-2026 Kerk in Actie - Noodhulp Oekraïne

De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en 
de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk 
in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in 
Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog 
blijven helpen.

18-01-2026 Oecumenische dienst Sint Jan Laren.

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

21-12-2025 Solidaridad
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles 
wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, 
milieu en toekomstige generaties. Ze komen in actie 
voor boeren, arbeiders en ondernemers over de hele 
wereld. 

24-12-2025 Hulp dichtbij
Hulpvragen kunnen zowel van binnen als van buiten 
onze kerkelijke gemeente komen. Een hulpvraag kan 
van alles omvatten. Het kan zowel om goederen gaan 
als om bijvoorbeeld een renteloze lening. Indien nodig 
schakelen we externe hulp in.

25-12-2025 Kerk in Actie - Kinderen in de knel 

Vrede op aarde, voor miljoenen kinderen lijkt het heel 
ver weg. Ze groeien op met oorlog, (huiselijk) geweld 
of armoede. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 
kinderen onze aandacht en steun. 

28-12-2025 De Regenboog 
De Regenboog Groep zorgt vanuit de inloophuizen voor 
opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk 
voor mensen met sociale en psychiatrische problemen, 
dak- en thuislozen en verslaafden.

31-12-2025 Exodus 
Exodus biedt hulp aan (ex-)gedetineerden en hun 
familieleden. 

04-01-2026 Hulp dichtbij
Zie boven.

11-01-2026 Kerk in Actie - Noodhulp Oekraïne 
Zie eerste kolom.

18-01-2026 Oecumenische dienst Sint Jan Laren.

College van Diakenen van de PGLE 
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Winterprogramma

Lichtjesavond Laren
Vrijdag 19 december 2025, vanaf 18.00 uur 
Johanneskerk, Laren 

Tijdens de Lichtjesavond is de Johanneskerk vanaf 
18.00 uur open met koorzang, verhalen en glühwein. Er 
zijn optredens vóór en na de lichtjesparade. Kerstzang 
o.l.v. Job de Bruijn, afgewisseld met korte kerstverhalen. 
Gratis entree - aanmelden niet nodig.

Zwanine Siedenburg over 
‘Verhalen van een drugspastor in 
Amsterdam’
Dinsdag 13 januari 2026, 19.30-21.00 uur
Johanneskerk, Laren

Zwanine Siedenburg (1964) 
is werkzaam als pastor bij 
de Stichting Drugspastoraat 
Amsterdam. Ze woont op de 
Wallen en bezoekt wekelijks 
inloophuizen en woonvoor-
zieningen. Ze komt over haar 
werk als drugspastor in Am-
sterdam vertellen. 
In haar werk maakt ze bijzon-

dere dingen mee. De mensen die zij ontmoet (verslaaf-
den) hebben veel meegemaakt. Hun verhalen zijn fasci-
nerend maar vaak ook triest. Het is haar dagelijks werk 
om naar die verhalen te luisteren, in gesprek te gaan. 

Bij binnenkomst staan koffie en thee voor u klaar. Na 
afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting en is er 
gelegenheid om het boek te kopen. De toegang is gratis 
maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. U 
kunt ook met de pinpas betalen. 

Jurjen Zeilstra 
De visie van Bonhoeffer op de eenheid 
van Europa
Donderdag 29 januari 2026, 20.00 uur
Dorpskerk, Blaricum

Leerhuis: Hoe lezen wij Bonhoeffer 
vandaag?
Dinsdagochtenden, 10.00 – 12.00 uur, 
13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 maart
Dorpskerk, Blaricum (consistorie)

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een belangrijk en 
creatief Duits theoloog, die vlak voor het eind van de 
Tweede Wereldoorlog in concentratiekamp Flossenbürg 
door de Nazi’s werd vermoord. Hij is ver buiten de theo-
logie beroemd geworden door zijn gevangenisbrieven, 
uitgegeven onder de titel ‘Verzet en overgave’. 

Begonnen als briljant, maar traditioneel kerkelijk denker, 
zien wij Bonhoeffer onder druk van fascisme en oor-
log opengaan voor moderne levensvragen. Veel van 
zijn originele ideeën (onder andere in zijn onvoltooide 
‘Ethiek’) heeft hij door oorlogsomstandigheden niet sys-
tematisch kunnen uitwerken. Zodoende zijn er meerdere 
Bonhoeffer-interpretaties. Hoe lezen wij Bonhoeffer 
vandaag? 

Deelnemers ontvangen een reader met teksten om thuis 
te lezen. 
Aanmelden bij Jurjen Zeilstra, zeilstar@xs4all.nl.

Kerkcafé

‘Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten
die viele kleine Schritte tun, können das 
Gesicht der Welt verändern.’ 

(Afrikaans spreekwoord)

Foto: Rineke Ooykaas
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100 jaar Sint Jan 
Vrijdag 19 december verschijnt een nieuw boek
over het icoon van Laren: De Sint Jan van Laren, van 
bouw tot Basiliek. Het boek bevat naast veel speciaal 
voor de gelegenheid vervaardigde foto’s ook voor het 
eerst gepubliceerd archiefmateriaal uit het parochie- 
archief. Diverse auteurs en fotografen werkten mee aan 
deze publicatie. Uitgever is Joie de Vivre.

Het boek is gedrukt in 
een beperkte oplage 
van 500 exemplaren 
en als eerste te koop 
op 19 december 
tijdens de Licht-
jesavond in de Sint 
Jansbasiliek. 

Prijs: € 29,50 
(hardcover).

Festival of Lessons and Carols
Zaterdag 20 december, 19.30 uur
Sint Jansbasiliek, Laren

Geheel in de stijl van het Engelse King’s College is ook 
in Laren de traditie om in de aanloop naar Kerstmis een 
Festival of Lessons and Carols te houden. 
Vespera Lux zal onder leiding van Paul Snoek het Festi-
val opluisteren met werken van onder andere. Rutter, 
Stopford, Vivaldi en Bach. Wybe Kooimans bespeelt het 
orgel. 
De toegang is gratis maar een bijdrage tijdens een deur-
collecte na afloop, wordt op prijs gesteld. 

De redactie wenst u 
veel lichtpuntjes toe 
voor het nieuwe jaar 

en een
Zalig Kerstfeest.

Foto: Rineke Ooykaas

Afsluiting eeuwfeest met
kerstconcert Sint Jansschola	
Tweede Kerstdag, 26 december, 14.00 uur 
Sint Jansbasiliek, Laren

De Sint Jansschola brengt in haar jaarlijkse kerst- 
concert een afwisselend en inspirerend programma met 
traditionele en ook minder bekende kerstmuziek van 
onder anderen J.S. Bach, T. L. de Victoria en Jacob Handl. 
Eénstemmige muziek zoals Gregoriaans zal klinken, 
maar ook achtstemmig en dubbelkoor, zowel juichend 
als ingetogen.
Het geheel staat onder leiding van Bas Groenewoud, die 
op zijn eigen wijze deze jarenlange traditie voortzet. 
Wybe Kooijmans zal op het orgel begeleiden.

De toegang is gratis, maar een bijdrage tijdens een deur-
collecte na afloop wordt op prijs gesteld. 
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant 
ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen 
Betty van Dillen, scriba 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229
vertrouwenspersoon@pglaren-eemnes.nl

Correspondentieadres 
PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18 
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
Yvette Sollman-Zeegers, Schietspoel 33, 
1251 XT Laren, penningmeester@pglaren-eemnes.nl, 
06 1339 9929 

Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending 
NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

Bij de diensten

Zondag van de Doop van de Heer, 11 
januari 2026
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra

Tableaux de la Vie du Christ (detail).  
Les Vitraux de la Cathédrale de Chartres, 

Frankrijk. 

In de verschijning van Jezus Chris-
tus zijn diens leerlingen een nieuwe 
betekenis van God zelf op het spoor 
gekomen. Het duurt even, maar dan 
breekt het door en is het niet meer 
te houden. Dichtbij en ver weg gaan 
mensen zich aangesproken voelen 
door deze verkondiging. Dat daardoor 
de geloofsgemeenschap zelf van 
karakter verandert kan niemand ont-
gaan. Waardoor zullen zij de eenheid 
kunnen bewaren?
Schriftlezingen: Jesaja 42, 1-9; Hande-
lingen 10, 34-38 en Matteüs 3, 13-17.
Liederen: Lied 146a: 1, 2 en 3; Lied 
654: 1, 5 en 6; Lied 146a: 6 en 7; Lied 
828; Lied 528 en Lied 978.
Thema: God maakt geen onderscheid.

ds. Jurjen Zeilstra

In memoriam
Loes Gorter

Op zondagochtend was Loes nog in 
de Ontmoetingskerk en deed er mee 
aan het avondmaal en in de nacht van 
maandag op dinsdag (10 november) 
is ze onverwacht overleden. Ze is 89 
jaar geworden.

Via contacten in de wereldwinkel 
kwam Loes in de Protestantse Ge-
meente Laren-Eemnes. Ze werd 
contactpersoon en ouderling. Ze was 
sociaal, een regeltante, breed inzet-
baar, had plezier en humor. Ze had 
een praktisch geloof. Zo zorgde Loes 
vele jaren dat de gedenkbordjes van 
het Omegabord na een jaar daar ge-
hangen te hebben terechtkwamen bij 
de nabestaanden, en schonk ze graag 
koffie bij de gespreksgroepen waar ze 
deel van uitmaakte.
Loes wandelde graag, van een wan-
delingetje op de woensdagmiddag 
tot de Nijmeegse Vierdaagse op haar 
81e.
Loes luisterde meer dan dat ze sprak. 
De keren dát ze haar mond graag 
opendeed was als ze meezong met 
het koor o.l.v. Job de Bruijn. In de 
dankdienst voor haar leven verleende 
het koor medewerking. 

We wensen Loes toe dat haar gaan en 
haar komen mag zijn tot in eeuwig-
heid (Psalm 121). 

Ik kijk omhoog naar de bergen
Daar komt mijn hulp vandaan.
Daar is de Heer, hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt.

Uit de
gemeente
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Geert van Diffelen

Op 86-jarige leeftijd is overleden 
onze oud-koster Geert van Diffelen. 
Geert heeft geen makkelijk leven 
gehad. Hij was vroeger taxichauffeur. 
En de laatste jaren kon je hem een 
ander vervoermiddel zien gebruiken: 
zijn onafscheidelijke scootmobiel. 
Daarmee reed hij naar de markt, waar 
hij zijn kopje koffie dronk, ging hij 
naar het Brinkhuis voor wat gezellig-
heid en verplaatste hij zich naar de 
kerk. Wat was hij daar graag onder 
de mensen. Wat kon hij genieten van 
gezelschap, een aardig woord, gezien 
worden.
Geert heeft zijn lichaam ter beschik-
king gesteld van de wetenschap. Op 
7 december hebben we na de kerk-
dienst een gedachtenismoment voor 
Geert gehouden. Het lied dat klonk 
was zijn lievelingslied:

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schouw,
waar het bloed door U gestort 
mij de bron des levens wordt.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit de aardse woon
opklimt tot des rechters troon,
rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

In dat rotsvertrouwen is Geert van 
Diffelen op 15 november overleden. 
Dat hij ruste in vrede.

ds. Benedikte L. Bos

Van de 
Kerkenraad

Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk als gebaar van 
verbondenheid naar:
Mevrouw Fiorentinos - Laren
Henk en Ginny Schouwenaar - Laren
Erik Fleurbaaij - Laren
Gerrie Beekman - Laren
Jaap en Clari van Duijn - Laren
Riny Hecker - Laren
Mevrouw Van Viegen - Laren
Korrie de Jong - Laren
Mevrouw Bos - Laren
Mevrouw Van Santbrink - Laren.

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Collecteverantwoording 

Oktober
05-10	 KiA Israël -	 327,90 
	 Joodse en Palestijnse  
	 kinderen spelen samen

Foto: Rineke Ooykaas

12-10	  KiA - 	 309,60
	 Het Vakantiebureau   
19-10	 KiA - Bangladesh	 326,45
26-10	 Voedselbank	 487,77

De diaconie vult de collectes zo nodig 
aan tot € 400. De collecte voor de 
Voedselbank is aangevuld tot € 650.

Jan van Hamond

Tijdens het meditatief moment 
waarmee we de vergadering van 
november begonnen, stak elk kerken-
raadslid een lichtje op voor mensen 
die hem of haar dierbaar zijn en voor 
mensen in situaties dichtbij en ver 
weg die aandacht verdienen.
 
Recent kwam in de kerkenraad aan 
de orde of wij ons als kerk niet na-
drukkelijker moeten uitspreken over 
situaties van onrecht in de wereld 
dichtbij en veraf. Dit naar aanleiding 
van vragen daarover vanuit de ge-
meente. Wij hebben afgesproken dat 
we daarover op korte termijn een be-
zinningsbijeenkomst zullen houden. 

De gedachtenisdienst was ook dit 
jaar weer indrukwekkend. Veel men-
sen die het afgelopen jaar zijn over-
leden werden herdacht. Voor de men-
sen die niet genoemd zijn, werd ook 
een licht aangestoken. De Werkgroep 
Eredienst stelt voor om de gedachte-
nisdienst voortaan te houden op een 
datum vlak bij de datum van Aller-
zielen, begin november. Dan sluiten 
we aan bij de herdenkingen die in 
de maatschappij steeds meer ingang 
vinden. In de vergadering van januari 
zullen we dit verder bespreken. 
Een voorgenomen bijeenkomst voor 
jongeren die rouwen over het verlies 
van een dierbare zal in 2026 worden 
gehouden. De Stille Week lijkt daar 
een geschikte periode voor. 
Het pastoraal beraad is van plan om 
in februari voor contactpersonen 
een bijeenkomst over dementie te 
organiseren. 

Van de
diaconie
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De viering van de maaltijd van de 
Heer in de vorm van een kring werd 
zeer gewaardeerd. De volgende keer 
zal het weer zo gaan.

Naast bovengenoemde onderwerpen 
kwamen ook zakelijke kwesties aan 
de orde. 
De bouwcommissie heeft de ge-
meente Laren aanvullende stukken 
gestuurd waar ze om had gevraagd. 
We hopen dat we half december 
bericht krijgen over de voortgang van 
de bouwplannen bij de Johanneskerk. 

Het College van Kerkrentmeesters en 
de Diaconie presenteerden de con-
ceptbegrotingen voor 2026. Na een 
duidelijke toelichting konden deze 
worden vastgesteld.
Soms horen kerkgangers niet goed 
wat er in de kerk gezegd wordt. We 
zullen met de technische commissie 
overleggen of en op welke manier een 
verbetering kan worden gerealiseerd. 

Wij wensen u allen mooie feestdagen 
toe. 

Jan de Waard

Het boek van 
verwondering
Bijbelverhalen voor  
kinderen van nu

Een titel die me meteen aansprak. Vol 
verwondering kijken naar de oude 

verhalen uit de Bijbel. De verhalen 
gaan over jongens en meisjes, man-
nen en vrouwen die dapper zijn en 
ook hun gevoelens mogen uiten. Deze 
gevoelens worden specifiek beschre-
ven. Zo kun je je als lezer makkelijk 
inleven in het verhaal en krijg je het 
gevoel dat het over jou gaat.

Het Boek bevat verschillende verha-
len die ons leren ‘hoe God is’. Maar 
hoe is God precies? Dat is een vraag 
waar je een leven lang mee bezig 
kunt zijn, zoals de mensen in de 
Bijbelverhalen. Om je te helpen met 
deze vragen staan er naast de ver-
halen ook ‘verwondermomenten’ en 
‘stukjes om over na te denken’ in.
Een verwondermoment dat mij 
raakte, gaat over mensen met een 
beperking. Voor God horen mensen 
met een beperking er helemaal bij, 
dat lezen we ook in de Bijbel. Het kan 
zelfs je kracht zijn. Waarom genas Je-
zus dan mensen? Aan de ene kant om 
het lijden en sterven weg te nemen, 
want dat hoort niet bij Gods nieuwe 
wereld. Maar aan de andere kant ook 
omdat mensen werden buitenge-
sloten om hun handicap. En God wil 
dat iedereen erbij hoort. Het stukje 
eindigt met een verwijzing naar het 
heden. Hoe kun jij ervoor zorgen dat 
iedereen erbij kan horen? Dat sluit 
aan bij de gedachte die op iedere 
bladzijde doorklinkt:

JIJ HOORT ERBIJ. 
JIJ BENT GELIEFD. 

JIJ GEEFT VREUGDE.

Het zijn de kernbegrippen in dit boek. 
En ook de namen die God aan ieder 
van ons geeft. Omdat het namen zijn, 
kiezen de auteurs ervoor om ze met 
hoofdletters te schrijven.

Deze kinderbijbel is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar. Het is ook een 
inspirerend leesboek voor oudere ge-
neraties die (opnieuw) willen ontdek-
ken dat zij kostbaar zijn in Gods ogen.

Marjolijne Yska

Mariko Clark, Het boek van 
verwondering. Bijbelverhalen voor 
kinderen van nu. Illustraties van Rachel 
Eleanor. Vertaald door Stefan van Dijk en 
Corien Oranje. NBG 2025. € 29,95. 

Vrede

is niet iets wat je wenst,

het is iets wat je doet, 

weggeeft.

Het is iets wat je maakt,

iets wat je bent.

(Tekst op een steen bij de Tent of Nations, 
Westbank.)
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Kun jij ons helpen 
aan een

eindredacteur?

De huidige eindredacteur kan je 
verzekeren dat het leuk is om dit 
blad samen te stellen. Het is een 
gevarieerde klus, die bestaat uit:

 

•	 auteurs benaderen

•	 interviews houden

•	 teksten schrijven

•	 teksten redigeren

•	 beeldmateriaal zoeken

•	 een voorlopige opmaak maken

•	 samenwerken met vormgever 

	 en drukker

En je doet het niet alleen. Er zijn 
nog drie redactieleden die mee-
denken en -schrijven. 
De redactie vergadert een aantal 
keren per jaar.

Wil je meer weten? Ben je mis-
schien geïnteresseerd in een deel 
van deze taken? Neem dan contact 
op met: 
Alice van Kalsbeek 
06 1304 8984 
avankalsbeek@ziggo.nl

Kerstverhaal
Bij Tom thuis staat een kerststal. Hij 
kijkt er graag naar. Soms vraagt hij 
zich af hoe het zou voelen om een van 
die figuren te zijn. Jozef en Maria zijn 
lief. De herders zijn stoer, de wijzen 
knap en slim. Het mooiste vindt hij het 
kindje Jezus in de kribbe. Het lijkt wel 
alsof hij zijn armen uitstrekt naar Tom. 
Het liefst zou hij een van zijn knuffels 
aan het kindje geven. Want dat kindje 
heeft helemaal niets. Hij is geboren in 
een stal. En zijn ouders hebben er vast 
niet aan gedacht een knuffel voor de 
baby mee te nemen. Hij legt een klein 
knuffeltje neer in de stal. Hier kindje 
Jezus, voor jou.
Het is 23 december en Tom maakt 
zich klaar voor het kerstfeest op 
school. Ze gaan met de hele school 
naar de kerstviering. Daarna krijgen 
ze in de klas een beker warme cho-
colademelk en kerstkransjes. Als Tom 
zich mooi heeft aangekleed, kijkt hij 
naar de kerststal met zijn knuffel erin. 
Hij pakt hem snel en steekt hem in 
zijn broekzak, hij heeft hem zelf even 
nodig want in het donker naar school 
gaan vindt hij best spannend.
Als Tom bij de school komt ziet hij 
Sara staan. Sara zit nog niet zo lang 
bij Tom op school. Ze komt uit een 
ander land, heeft de juf verteld. Ze 
kon daar niet blijven omdat het er 
niet veilig was. Na een lange reis zijn 
ze in Nederland gekomen. Nu kent 
ze al veel Nederlandse woorden en 
snapt ze heel goed hoe het op school 
allemaal gaat. Maar zo in het donker 
op school zijn, dat vindt ze vreemd. 
Tom gaat naast Sara zitten bij de 
kerstviering. Ze luisteren samen 
naar het kerstverhaal dat juf Marijke 
vertelt. Het gaat over Jozef en Maria 
die op reis gingen. Een heel lange 
reis. En dat, terwijl Maria bijna een 
kindje krijgt. En dan horen ze dat er 
voor hen geen plek is in de herberg. 
Het kindje wordt geboren in een stal. 
Daar is het wel beter dan buiten maar 

het is nog niet echt een fijn plekje 
voor een baby. Tom kijkt naar Sara en 
hij ziet dat Sara een traan over haar 
wang laat rollen. ‘Geen plek,’ zegt ze 
zacht tegen Tom. ‘Ik moest ook weg. 
Mensen zeggen tegen mij, geen plek.’ 
Tom schrikt. Daar had hij nooit aan 
gedacht. Hij dacht altijd dat het ver-
haal alleen maar lang geleden was. 
En nu laat Sara hem ineens zien, dat 
zoiets nog steeds gebeurt. Tom voelt 
met zijn hand in zijn zak. Daar zit het 
knuffeltje. Misschien heeft Sara het 
nu wel harder nodig dan hij. Hij haalt 
het knuffeltje uit zijn zak en legt het 
op Sara’s been. Verbaast kijkt ze Tom 
aan. Tom knikt. Ja, het is voor jou. Er 
komt een glimlach op Sara’s gezicht. 
De tranen veegt ze vlug weg. En als 
de warme chocolademelk op is, gaat 
Tom naar huis. Sara zwaait naar hem, 
met het knuffeltje in haar hand.
’s Nachts ligt Tom in bed. Hij denkt 
nog een poos aan Sara, die zei: men-
sen zeggen ‘geen plek’. Verdrietig 
is dat toch. Uiteindelijk valt Tom in 
slaap. In zijn droom ziet hij zijn kerst-
stal staan. Hij ziet Jozef en Maria, de 
herders en de wijzen. Dan kijkt hij in 
de kribbe. Maar wat is dat nou? Het 
kindje in de kribbe heeft zijn knuf-
fel vast. Maria fluistert in zijn oor: 
‘Dankjewel dat jij liet merken dat we 
welkom zijn. Door jouw knuffel aan 
Sara te geven, heb je het ook voor 
mijn kindje gedaan.’ Tom kijkt haar 
vragend aan, hij snapt het niet. Maria 
zegt: ‘Wat je voor iemand doet die 
het moeilijk heeft, dat doe je dan ook 
voor mijn kind.’
De volgende morgen wordt Tom wak-
ker. Hij wrijft in zijn ogen. Dan denkt 
hij weer aan zijn droom. Hij krijgt een 
warm gevoel. Hij heeft door Sara zijn 
knuffel te geven, ook aan het kindje 
in de kribbe een knuffel gegeven. 
Wat een bijzonder kindje is dat toch.

Marjolijne Yska
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Protestantse 
Gemeente 
Blaricum

Van het 
consistorie

Bij de diensten

Zondag 21 december 2025 
ds. Johan Mulder uit Hilversum gaat 
voor. Hij is predikant in Wormerveer.

Kerstnacht, 24 december 2025, 
21.30 uur
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra

De maagd en het kind onder de appelboom
Lucas Cranach de Oudere, ca. 1520

Een van de mooiste Christmas Carols 
is het 18e-eeuwse lied waarin Jezus 
Christus wordt vergeleken met een 
appelboompje. En wat is er mooier in 
dit kille seizoen van onopgeloste pro-
blemen in deze wereld, materialisme, 
manipulatie en geweld, dan opnieuw 
te concentreren op de veelzijdige 
vrucht van de Geest, zoals de apostel 
Paulus die in een van zijn brieven aan 
de jonge kerk beschreef: liefde, vreug-
de, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. (Galaten 5, 22) 

In deze nacht draait alles om de 
zevende vrucht. Dat is geloof. In het 
zevende vers van Jesus Christ, The 
Apple Tree horen we: ‘This fruit (…) 
keeps my dying faith alive.’

Schriftlezingen: Jesaja 7, 10-17; 
Galaten 5, 22; Lucas 2, 1-20.
Liederen: Lied 478; Lied 474; Lied 476; 
Psalm 96: 1, 6 en 7; Lied 463: 6, 7 en 8; 
Lied 468; Lied 487; Lied 494; 
Lied 491; Lied 483; Lied 486.
Thema: Geloven in het Kind als 
vruchtdrager van God.

Met medewerking van de cantorij 
o.l.v. Richard Vos.

Kerstfeest, 25 december 2025, 
10.00 uur
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra

Aanbidding der wijzen
Gentile da Fabriono, 1423

Kan het ons hart nog raken dat het 
goddelijke zich niet manifesteert in 
geweld en dwingende macht, maar 
in de gestalte van een kwetsbaar 
kind? Zijn wij in 2025 nog in staat 
neer te knielen, zonder onze preten-
ties, wanneer het wonder van Gods 
mensenliefde zich ontvouwt? Wie 
zich werkelijk openen durft zal het 
merken: dit doet iets met je aandacht, 
met je houding tegenover anderen. 
Een niet vanzelfsprekende mentali-
teit wordt aangewakkerd.

Schriftlezingen: Jesaja 52, 7-10; Titus 
3, 1-7 en Johannes 1, 1-17.
Liederen: Lied 477; Lied 473; Lied 
301d; Lied 481; Lied 506; Lied 500: 
1, 4 en 5; Lied 476 en Lied 478.
Thema: Zachtmoedigheid leren.

Aan deze dienst wordt medewerking 
verleend door Elianne Rietveld-Vuik 
(panfluit) en Richard Vos (orgel).

De Dorpskerk 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
035 531 56 81 

Kosters: 
G. Miltenburg en M. van Dijk

Verhuur kerk: 
H. van Schaik, 06 1530 6861 

Predikant: 
Ds. J.A. Zeilstra, 
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum 
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba: 
H. Oort, 035 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk:
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website: 
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: 
H. Aertsen
Secretaris: 
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie:  
Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480, 
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof:  
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen 
Voorzitter: 
M. de Hoop-Bergsma 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum 

Jeugd en Kerk 
Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd.
Contact via Beatrijs: 
beatrijsbulder@hotmail.com 

Kerkomroep 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl 
kunnen de diensten direct of later worden 
beluisterd.
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Zondag 28 december 2025
Voorganger: ds. Oane Reitsma

Moord op de onschuldige kinderen
(detail) - Léon Cogniet, 1824

Na de geboorte van Christus ziet de 
evangelist Matteüs koning Herodes 
als een nieuwe farao de kinderen 
doden. De profetentekst van deze 
zondag is gericht tot aartsmoeder 
Rachel en luidt: ‘Huil niet langer, 
droog je tranen, je hebt een hoopvolle 
toekomst.’ Staat Rachel symbool voor 
in de wereld teleurgestelde mensen?

Schriftlezingen: Jeremia 31, 16-17 en 
Matteüs 2, 13-18.
Thema: Onschuldige kinderen.
Voorganger: ds. Oane Reitsma

Oudjaar, 31 december 2025, 
19.30 uur
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra

Allegorie der zelfbeheersing - 
Karl von Blaas, 1859

De negende en laatste vrucht van 
de Geest in Galaten 5, 22 is zelfbe-
heersing, en dat is geen kleinigheid 
wisten ook oude Grieken als Socrates 
en Plato al. Het is een levenskunst 
funderend voor alle vormen van 
ethisch handelen. Kortom: een mooi 
thema om je op te bezinnen op de 
drempel van het nieuwe jaar.

Schriftlezingen: Spreuken 16, 18-33; 
Galaten 5, 22 en Matteüs 15, 10-20.
Liederen: Psalm 90: 1, 2 en 8; Lied 
301c; Lied 509; Lied 841; Lied 511 en 
Lied 513.
Thema: Wie zichzelf overwint is ster-
ker dan wie een stad inneemt.

Epifanie, 4 januari 2026
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra

De ster van Bethlehem - 
Edward Burne-Jones, 1890

Epifanie is ouder dan het Kerstfeest. 
Dat Gods heerlijkheid aan mensen is 
verschenen, vormt de kern van het 
geloof zelf. Immers hoe zouden wij 
op zinvolle wijze over God kunnen 
spreken en ons handelen kunnen 
richten op zijn wil, als wij nooit iets 
hadden opgemerkt van zijn mensen-
liefde. Dit is groot nieuws voor de we-
reld. Matteüs ziet de hoogste wijsheid 
der heidenen nederig komen naar 
Jeruzalem om hulde te bewijzen aan 
het kind van God. Dit is een visioen.

Thema: Verschenen heerlijkheid.
Schriftlezingen: Jesaja 60, 1-6; Efezi-
ërs 3, 1-12 en Matteüs 2, 1-12.
Liederen: Psalm 72; Lied 301a; Lied 
517: 1, 3 en 5; Lied 518: 1, 3 en 7.

Na afloop van deze dienst zal de 
voorzitter van onze kerkenraad, Bas 
Reitsma, de hamer overhandigen 
aan Pieter Schreur. Ook openen wij 
de expositie van een keuze uit het 
werk van ons gemeentelid Ria van 
Dijk-Broekhuizen, die tot 21 februari 
zal duren. Wij wensen elkaar een 
gezegend 2026.

Zondag 11 januari 2026 gaat dorps-
genoot en gemeentelid ds. Petra 
Barnard voor.

Zondag 18 januari 2026
St Jan in Laren, 11.00 uur
Vandaag blijft de Dorpskerk gesloten 
in verband met de oecumenische 
viering in de St Jansbasiliek in Laren. 
Voorgangers zijn pastoor Nico van 
der Peet en ds. Benedikte Bos. 

De basis voor de liturgie is voorbe-
reid door Armeense christenen, leden 
van een van de oudste kerken ter we-
reld. Deze is bewerkt door de Neder-
landse werkgroep Week van gebed 
bestaande uit Missie Nederland, de 
Raad van Kerken in Nederland en 
Samen Kerk in Nederland (SKIN).
Thema: Eén van Geest.
Schriftlezing: Efeziërs 4, 1-13.

Kinderdienst

In de maand november zijn er twee 
kinderdiensten geweest. Op 2 
november hebben we aandacht ge-
geven aan Allerzielen en Geluk. Dat 
geluk óók betekent dat je je best 
doet om mensen om je heen geluk-
kig te maken. Het sloot mooi aan bij 
de expositie over ‘Het verhaal van 
de vluchteling’: wat een geluk dat 
de kinderen van onze gemeente 
hun bedje hier hebben staan.
We steken soms een kaarsje aan om 
aan een dierbare terug te denken of 
om iemand om wie we geven wat 
licht en liefde te sturen. Ook kennen 
we allemaal de traditie dat je op je 
verjaardag een kaarsje mag uitbla-
zen en een wens doen. Deze dienst 
hebben we een kaarsje gemaakt 
dat in de kerk uitgeblazen mocht 
worden. De wens die de kinderen 
erbij gingen bedenken, mocht deze 
keer voor een ander zijn. Een van 
de wensen was ‘dat alle mensen die 
geen huis hebben een fijne familie 
en een veilig huisje mogen krijgen’.



13Protestantse Gemeente Blaricum  |  nummer 10  |  december 2025

Kinderkerstfeest

Tijdens de dienst van 30 november 
draaide het uiteraard om 1e Advent. 
Bij aanvang van de kerkdienst 
werd het eerste adventskaarsje 
aangestoken, met een mooi gedichtje 
dat deze keer werd voorgedragen 
door Frederieke:

De aarde is donker,  
het licht lijkt gedoofd,

maar diep in ons hart brandt een vlam.
Een lichtje van hoop om wat is beloofd:

een bloem aan een oude stam.

Vergeet niet het Kinderkerstfeest op 
24 december in de agenda te zetten! 

Op eerste Kerstdag, 25 december, 
zal er kinderdienst zijn. Alle kinderen 
krijgen dan iets leuks mee. Het is 
fijn als doorgegeven wordt welke 
gastkinderen van plan zijn te komen, 
dan kan de leiding daar rekening mee 
houden. Dit kan bij Beatrijs Bulder. 

De Geluksbezorger - Advent en kerst 2025 
Illustraties: Mariëlla van de Beek

In het nieuwe jaar 2026 is er op  
25 januari kinderdienst. 

Iedereen heerlijke en gezegende 
feestdagen toegewenst.
Evelien Baan en Beatrijs Bulder  
(06 2427 3358).

Tot ziens! 
Beatrijs Bulder

De kinderen hebben een advents-
krans van hout gekregen, met kaarsen 
en houten versieringen. Ze mochten 
deze mooi inkleuren tijdens de dienst 
en natuurlijk mee naar huis nemen.
Ondertussen hebben we het gehad 
over advent en wat dat betekent. We 
hebben gesproken over Jesaja en zijn 
boodschap: dat iedereen zich soms 
wel eens donker en angstig kan voe-
len, maar dat er altijd een tijd komt 
dat dit voorbij is en iedereen mag 
leven in het Licht. Dat het belangrijk 
is om deze gedachte te delen en dat 
je door woorden het licht kan ver-
spreiden. Op de vraag wat dit Licht 
voor de kinderen betekende kwamen 
verschillende antwoorden, variërend 
van Hoop en Liefde tot… koekjes!

Programma
16.00 uur: samenkomst vóór de toren van de kerk 
met chocolademelk, lekkers, schapen, vuur en muziek: 
bekende kerstliederen op accordeon door Hans Booij.
Verkleed je als herder of engel en ga met een schaap 
of echte ezel op de foto! 

17.00 uur: korte kinderviering in de kerk met ds. Zeilstra voor en 
met de kinderen, hun ouders en wie maar wil. Het verhaal van de 
geboorte van Jezus wordt verteld en bekende kerstliederen worden 
gezongen. 

Hans Booij.

Het Kinderkerstfeest is terug in Het Kinderkerstfeest is terug in 
Blaricum!Blaricum!

Wanneer?	 24 december 2025Wanneer?	 24 december 2025
	 tussen 16.00-17.45 uur	 tussen 16.00-17.45 uur
Waar?	 Rond en in de DorpskerkWaar?	 Rond en in de Dorpskerk
	 te Blaricum	 te Blaricum
Voor wie?	 Alle kinderen, ouders,Voor wie?	 Alle kinderen, ouders,
	 oma's en opa's, tantes en ooms,	 oma's en opa's, tantes en ooms,
	 vriendjes en vriendinnetjes,	 vriendjes en vriendinnetjes,
	 iedereen is welkom (toegang gratis)	 iedereen is welkom (toegang gratis)

Foto: De Dorpskerk te Blaricum door Harry van Schaik
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College van 
Diakenen

Van de 
Kerkenraad

Soms overvalt mij een gevoel van af-
stand nemen. Dan kijk ik naar mijn ei-
gen leven als naar een boek dat bijna 
uit is. Het Kerstfeest, zo aan het einde 
van het jaar, kan mij in die stemming 
brengen. Wat is ervan terecht geko-
men? Al mijn fantasieën en plannen, 
wat heb ik ervan gemaakt? Wie heb 
ik recht gedaan, wie onrecht? Soms is 
het goed je even stil te laten zetten 
en de balans op te maken. De dichter 
Gerrit Achterberg (1905-1962) was 
ooit onderwijzer in Den Haag. Hij 
schreef het gedicht ‘Kerstmis’.

Kerstmis

Klokken haalden mij uit de slaap 
vandaan:
Kerstmis over Den Haag om 
middernacht.
Hij, die ik dagelijks te wezen dacht,
trok uit mij weg en kwam alleen te 
staan.

Ik keek tegen mijn eigen leven aan,
alsof een ander het had doorgebracht.
Een lege helderheid betrok de wacht
tussen mij en het opgeschoven raam.

De stad verstomde.  
Mijn verbeelding ging over de torens 
heen naar Bethlehem.
2000 jaren her is daar een kind
zojuist geboren en de moeder windt
het in een doek. 
De ezel en de man maken het nuchter 
mee. 
Een engel zingt.

Zonder verdere uitleg, denk ik dat 
iedereen die het Kerstgeheim ten 
diepste tot zich door laat dringen en 
de zingende stem van de engel hoort, 
vanzelf verstomt en tot een dergelijke 
reflectie komt. 

Gezegend Kerstfeest.

ds. Jurjen Zeilstra

Van de 
predikant

Bloemengroeten

Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken gingen de 
bloemen met een hartelijke groet 
naar Truus Tims, Joyce en Willem van 
Someren Greve, Margriet Vos, met 
een wens voor voorspoedig herstel 
naar Diederik Westerhuis en met 
felicitaties naar Toby en Peer Mulder 
omdat ze 65 jaar getrouwd zijn.
Als u iemand wilt voordragen voor 
een bloemengroet, neemt u dan con-
tact op met Beatrijs Bulder  
(beatrijsbulder@hotmail.com) of 
stuur een mailtje naar consistorie@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Een hartelijke groet vanuit 
Het Consistorie.

Cie. Kruispunt
De opdracht tijdens het uitje in de 
buurt bij Vaarderhoogt was iets 
kopen als kerstversiering voor ’t 
Achterom. Met Sinterklaas werd dit 
uitgepakt. Zo kunnen we hiervan 
genieten op vrijdag 19 december van 
10.00-13.00 uur bij onze feestelijke 
kerstviering met kerstverhaal en 
gedichten.
Uitje in de buurt - Op donderdag 29 
januari gaan we naar Singer in Laren!
Koffieochtenden voor senioren - 
Ook in het nieuwe jaar zijn er weer 
koffiemomenten op de 1e en 3e vrij-
dag van de maand. 

Een gezegende decembermaand 
gewenst.

Cie. Kruispunt,
Bep, Monique, Tiny (06 2789 3104) en 
Anne-Marie (06 2123 0727)

Collecteverantwoording

Oktober 2025 
	 doel	 cont. 	 met
		  +bank	 uplift
05	 Werelddiaconaat	 149,20	 450 
12	 Voedselbank	 274,35	 1400 
19	 Inloophuis Wording	 177,40	 900 	
26	 C’est la Vie-huis	 109,15	 550 
	 Totaal	 710,10	 3300 

November 2025 
	 doel	 cont. 	 met
		  +bank	 uplift
02	 Werelddiaconaat	 241,75	 1250
09	 Goede Buren Eemnes	 164,00	 850
16	 De Cocon	 193,90	 1000
23	 Epafras	 332,35	 1350
30	 KiA-Armoede in 
	 Nederland	 324,38	 1300
	 Totaal	 1256,38	 5750

Alle bedragen in euro’s.

Hartelijk dank voor uw gaven.

De diaconie heeft een gift van € 1000 
gedaan aan Kerk in Actie – Armoede in 
Nederland. Armoede in Nederland is 
een keiharde realiteit: meer dan een 
miljoen Nederlanders leeft in armoe-
de. Kerk in Actie ondersteunt initiatie-
ven die écht helpen: van directe hulp 
tot structurele oplossingen.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur, penningmeester

De maand december is alweer aan-
gebroken, een maand waarin van 
oudsher ook in onze kerk veel wordt 
georganiseeerd. Nieuw dit jaar is het 
kinderkerstfeest op 24 december. 

Onlangs is er tijdens een dienst in 
onze kerk een voordracht gehouden 
door een medewerkster van Stap 
Verder, een inloophuis als project van 
Stichting Pastoraal Diaconaal Cen-
trum Bijlmermeer. Voor Stap Verder 
wordt al langere tijd gecollecteerd 

Uit de 
gemeente
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en de band met deze stichting is de 
afgelopen tijd gegroeid. Nu staat er 
ook sinds enige weken in de torenhal 
een krat met daarin een wensenlijst, 
waar u producten kunt deponeren die 
op de lijst staan vermeld voor Stap 
Verder. Bij voorbaat dank!

Op het moment dat ik dit verslag 
schrijf, heeft de op 8 december 2025 
geplande gemeenteavond over de 
vernieuwing van de kerkverwarming 
nog niet plaats gehad. Daar zal dus 
in een volgende Onderweg aandacht 
aan worden besteed. 

Voor mij zal dat naar alle waarschijn-
lijkheid de laatste gelegenheid 
worden waarbij ik als voorzitter van 
de kerkenraad optreed. Zoals u weet, 
treed ik met ingang van 1 januari 
2026 terug uit de kerkenraad. Ik kijk 
terug op interessante en soms ook 
bewogen jaren als voorzitter en als 
penningmeester van de Diaconie, 
maar vooral op de warmte die ik in 
uw kring heb mogen ervaren. Daar 
ben ik u dankbaar voor. Mijn opvolger, 
Pieter Schreur, wens ik veel succes. 
Bij hem bent u zonder twijfel in goe-
de handen! 

Bas Reitsma, voorzitter	

Even voorstellen …
nieuwe voorzitter van de 
kerkenraad 

Degenen die regelmatig in de Dorps-
kerk komen kennen mij zo langzamer-
hand wel als diaken en onderdeel van 
het meubilair. Maar niet iedereen is in 
staat om naar de kerk te komen, dus 
vooral voor hen wil ik mij graag even 
voorstellen, omdat ik per 1 januari 
2026 de nieuwe voorzitter van de 
kerkenraad word.

Mijn volledige 
naam is Jan  
Pieter Schreur (in 
de wandelgan-
gen: Pieter). Ik 
ben 64 jaar, vrij-
gezel en ik woon 
mijn hele leven 
al in Huizen. 

Na de middelbare school heb ik na-
tuurkunde gestudeerd aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, waarna ik 
gewerkt heb in de micro-elektronica 
bij Philips, AT&T, Lucent. In deze tijd 
heb ik ook bedrijfskunde gestudeerd. 
Daarna heb ik voor mijn moeder 
Margreet gezorgd, die bij mij woonde. 
Dat werd later mantelzorg, tot zij in 
december 2022 overleed. 
Als hobby’s mag ik graag wat met 
mijn handen doen, zoals tuinieren, in 
en rond het huis knutselen en prut-
sen met elektronica.

Als kind kwam ik al met mijn ouders 
in de Dorpskerk van Blaricum, waar 
mijn moeder ook actief was met de 
kinderkerk. Dit was in de tijd van 
dominee Baart, dus dat is al even 
geleden. Daarna zijn wij wat gaan 
zwerven, onder andere naar de Grote 
Kerk in Naarden en uiteindelijk ben 
ik zelfs Doopsgezind geworden. In de 
Doopsgezinde Kerk ben ik tien jaar 
penningmeester (= kerkrentmeester) 
geweest. Dit bleek toch niet mijn 
eindbestemming en via de lezingen 
in het Kerkcafé en later het zingen bij 
de cantorij ben ik weer bij de Dorps-
kerk gekomen. Voor mij was dat echt 
thuiskomen. 
Sinds september 2023 ben ik diaken 
en penningmeester van de diaconie, 
wat ik met veel plezier doe. 
Vanaf november 2024 ben ik ook lid 
van de generale synode van de Pro-
testantse Kerk in Nederland, dat is zeg 
maar de kerkenraad van de landelijke 
kerk, waar zestig ambtsdragers twee 
keer per jaar twee dagen achtereen 
vergaderen. Vanaf juni 2025 zit ik in 
de kleine synode (ofwel het breed 
moderamen van de generale synode), 
waar twintig synodeleden vier keer 
per jaar vergaderen over urgente 
zaken en vermogensrechtelijke aange-
legenheden (geld dus).

En nu mag ik dan per 1 januari 2026 
voorzitter worden van de kerkenraad 
van onze Dorpskerk-gemeente. Na 
de kerkdienst op 4 januari zal Bas 
Reitsma de voorzittershamer formeel 
aan mij overdragen. 
Ik hoop dat ik het vertrouwen niet 
zal beschamen en dat ik met Gods 
leiding en medewerking van de 

kerkenraad en de hele gemeente een 
bijdrage mag leveren aan het Konink-
rijk van God.

Graag tot ziens in de Dorpskerk.

Pieter Schreur

Jaarrekening 2024 ter 
inzage
De Jaarrekening 2024 is door de 
kerkenraad goedgekeurd en is nu 
voor belangstellenden ter inzage bij 
de secretaris-penningmeester van 
het College van Kerkrentmeesters, 
Ans de Gast. U kunt een afspraak met 
haar maken via telefoonnummer 
06 2220 2727.

Collecteverantwoording
November
02 	Orgelfonds	 115,65
09	 Eredienst	 73,00
16	 Pastoraat eigen gemeente	 86,30
23	 Onderhoud kerkhof	 224,20
30	 Verlichting en verwarming	 106,65
Alle bedragen in euro’s.

Alle gevers onze hartelijke dank.

Collecterooster
21-12 Cantorij
24-12 Pastoraat eigen gemeente
25-12 Eredienst
28-12 Kerkelijke gebouwen
31-12 Oudejaarscollecte PKN
04-01 Koffiedrinken na de dienst
11-01 Kerkelijke gebouwen
18-01 Oecumenische Viering St Jan

Met een hartelijke groet,
namens het College van  
Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter
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Kerkdiensten

Foto: Bram Veerman

Vrijdag 19 december 2025, Kerstviering 
Johanneshove	 10.30 uur	 pastoor N. van der Peet

Zondag 21 december 2025, 4e Advent 
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. J. Mulder
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. S. van der Sluijs 
Theodotion	 10.30 uur	 pastor W. Huis in ‘t Veld 

Woensdag 24 december 2025 
De Dorpskerk	 16.00 uur	 Kinderkerstfeest 
Kerstnachtdienst	 21.30 uur	 ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	 22.00 uur	 ds. B. L. Bos 

Donderdag 25 december 2025, Eerste Kerstdag
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. B. L. Bos
Theodotion	 10.30 uur	 ds. R. Buijs
Stichtse Hof	 10.45 uur	 pastor I. Duursma

Zondag 28 december 2025 
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. A. Reitsma
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. L. Duim
Theodotion	 10.30 uur	 drs. F. Peuscher

Woensdag 31 december 2025, Oudjaar
De Dorpskerk	 19.30 uur	 ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	 19.30 uur	 ds. B. L. Bos

Zondag 4 januari 2026
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	 10.00 uur 	 ds. B. L. Bos

Zondag 11 januari 2026
De Dorpskerk	 10.00 uur	 ds. P. Barnard
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. J. A. Zeilstra

Zondag 18 januari 2026	  
Oecumenische dienst 	 11.00 uur	 pastoor N. van der Peet,
St Jansbasiliek, Laren			   ds. B. L. Bos 


